
 

 

L i t u r g i e 

G e d a c h t e n i s d i e n s t  
 

zondag 26 november 2023  
Groene Tuinkerk 

 

R u s t e n  i n  v r e d e 
 
 
 

 
In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 

want U, Heer, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis. 

 
Psalm 4:9 

 



  Van harte welkom in de  
        Groene Tuinkerk 

  
Vandaag noemen wij in deze dienst de namen van 
hen die in het voorbije kerkelijk jaar stierven; wellicht bent u 
speciaal om die reden naar deze kerk gekomen. Wij hopen dat u 
hier bemoedigd zult worden.   
We herinneren ons hun namen. Zij waren in ons midden. Zij 
horen bij ons. Nu resten ons nog hun namen… Als wij aan hen 
denken, komen zij voor ons weer even tot leven en bezorgen zij 
ons een glimlach van herinnering. 
   
De laatste drie zondagen voor de Advent heten ook wel  

‘zondagen van de Voleinding’, waarvan de derde, vandaag, ook 

nog eens de naam ‘Eeuwigheidszondag’ heeft. Er is dus ook 

sprake van vooruitkijken: naar het Rijk van God dat wij 

verwachten. Een blik op de toekomst van God. In dat licht noemen 

wij de namen: dat zij die gestorven zijn geborgen zijn in het licht 

van de Eeuwige...  
   
   

Medewerkenden: 
   
Voorgangers                   : ds. Hermie Hummel   

                     : Marjan van Weerden 

Ambtsdrager van dienst  : Roy de Bruin 

Diakenen          : Gerrit Buizer en Jieles Tims 

Organist           : Wim Smit  

Koor                                 : ”De Zaaiers” o.l.v.  Karin de Rooij  
 
Techniek        : Piet van Rikxoort e.a. 
Lay-out liturgie        : Hans Luijendijk 

 
Deze dienst is voorbereid met en door de Commissie Gedachtenisdienst 

  



Voorbereiding 

  
Orgelspel  

 

Woord van welkom 
 

Intochtslied: De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280)  
De eerste onderdelen van de liturgie hebben tot doel om uit de gewone 

dagelijkse bezigheden en zorgen te stappen in de ruimte van God. Wij zingen 
het intochtslied staande, alsof wij samen de kerk binnentrekken. 

 
280:2 

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

280:3 

dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
Stil gebed  

In een moment van stilte proberen wij tot rust te komen en ons te richten op 
God.  

 

Bemoediging en Drempelgebed  
‘Onze hulp is…’ Deze woorden komen uit psalm 124. Wij geven hiermee aan 

dat wij van God afhankelijk zijn; het zijn woorden die ons bemoedigen, die ons 
moed en kracht geven.  

 

vg  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

a    die hemel en aarde gemaakt heeft  

vg  die trouw is tot in eeuwigheid  

a    en nooit loslaat wat Zijn hand begon.  

vg  Gij die ook ons vasthoudt, ons kent en ons 

doorgrondt,  

      onze tranen ziet, onze vragen hoort, onze pijn 

voelt…; 

      aan U vertrouwen wij ons toe, koester ons in Uw 

liefde. 

a    En laat Uw licht over ons schijnen. AMEN 
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Samenzang: 
280:5 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
 

280:7 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 
(wij gaan weer zitten)  

  

Uitleg bij de Liturgische bloemschikking 
door Joop Verschoor 

Het doel van de bloemschikking of compositie is om het woord van God weer 
te geven of te verduidelijken middels vorm, kleur en symboliek. 

 

Gebed van Ontferming 
Met gezongen refrein 

In dit gebed brengen wij de nood van de wereld en in ons eigen leven onder woorden 
voor Gods aangezicht; wij geven hiermee aan dat wij onderdeel uitmaken van een 
groter geheel, van de samenleving en van wereldwijde verbanden. 

 
Woord van troost en genade 

 
Wij zingen als loflied: Morgenglans der eeuwigheid (lied 213) 

213:1 

Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 

213:4 

Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
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Gebed bij de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Psalm 4: 2. 7-9  

 

4 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David. 

 
2Antwoord mij als ik roep, 

God die mij recht doet. 

Geef mij ruimte als ik belaagd word, 

wees genadig, hoor mijn gebed. 
 

7Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 

HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
8In u vindt mijn hart meer vreugde 

dan zij in hun koren en wijn. 
9In vrede leg ik mij neer 

en meteen slaap ik in, 

want u, HEER, laat mij wonen 

in een vertrouwd en veilig huis. 

 

Samenzang: Ik leg mij in uw hoede neer (Lied 250) 
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250:6 

Omdat ik U als helper ken 
zult Gij mijn toekomst wezen. 
Ik hoef niet, wat verborgen is, 
nu al te kunnen lezen. 
 
250:7 

Ik vrees niet wat nog komen zal 
en wil mijn dagen bouwen 
op ’t enige, dat Gij mij vraagt: 
niets dan op U vertrouwen 
 

250:8 

en in een zorgeloze slaap, 
gebed in uw erbarmen, 
te rusten in uw liefde, die 
mijn vragen wil omarmen. 
 
 
 
 

Overdenking 
 

”Rusten in vrede” 
 
 

Orgelspel 
 

Koorzang: 
Ave verum (Mozart) 

 
Ave verum corpus, 
natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine, 
Cujus latus perforatum 
Unda fluxit cum sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
In mortis examine. 
O Iesu dulcis, 
O Iesu pie, 
O Iesu, fili Mariae! 
 

 

Gegroet waarachtig lichaam, 
geboren uit de Maagd Maria, 
dat werkelijk heeft geleden 
en voor de mens geofferd is aan 
het kruis. Uit wiens doorboorde 
zijde 
water met bloed vloeide. 
Wees voor ons een voorsmaak 
tijdens de beproeving van de dood. 
O Jezus zoet, 
O Jezus getrouw, 
O Jezus, Zoon van Maria.
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Gedachtenis der Namen 

 
We horen het gedicht: “Zij die in eeuwig licht zijn” 

(de tekst staat op pagina 10) 

 

Wij gedenken… 
(staande) 

Hier, bij de Paaskaars, waarvan de brandende vlam ons herinnert aan 

het licht van Paasmorgen, noemen wij de namen van de 

gemeenteleden die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn aan de 

dood. En in het Licht van Gods toekomst steken wij de kaarsen aan. 

 
Het koor zingt tijdens dit ritueel: Heer, herinner u de namen (lied 730) 

 
730:1 

Heer, herinner u de namen 
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
vaderhuis, hun toebereid. 
 

Wij gedenken… 
 
730:2 

Heer, herinner u hun luisterend 
wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, 
de armzaligheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit. 
 

Wij gedenken… 
 
730:3 

Die Maria hebt vergeven 
en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven 
met U in het paradijs. 
Heer, herinner u hun namen, 
oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen 
zitten aan uw rechterzij. 
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Gezamenlijke Gedenksteen 
“Wij ontsteken ook het licht bij de gezamenlijke Gedenksteen, waarbij 

we ook nog anderen gedenken die ons zijn voorgegaan en met wie wij 

ons verbonden weten. …”(de kaars wordt aangestoken) 

 
“en ook dragen wij in ons hart mee al die mensen, groot en klein, die 

naamloos gestorven zijn – in gevangenschap of op de vlucht, ergens 

onderweg, in een oorlog…  

Wij gedenken in Geloof, met Hoop en met Liefde. Niemand weet 

wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat God van alle leven de 

Schepper is. Van Hem komen wij, tot hem keren we weer…” 
 

(wij gaan weer zitten)  
 

Gedachtenissteentjes 
“Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand.” (Jesaja 49:16) 

Ook is er in het laatste bijbelboek Openbaringen, sprake van de belofte 

van witte steentjes met daarop een nieuwe naam…… (Openbaring 2:17) 

 

Als nabestaande bent u nu in de gelegenheid om het 

gedachtenissteentje met daarop de naam van uw dierbare overledene 

in ontvangst te komen nemen hier voor in de kerk. 

 
  het koor zingt:  ‘In Gods hand’ 

 

Een kaars voor u….  
Nu is er gelegenheid voor elk van u hier in de kerk aanwezig die dat wil, 

om naar voren te komen en een kaars aan te steken ter gedachtenis van 

iemand die gestorven is en die u hoe dan ook na aan het hart ligt. 

 
Tijdens dit ritueel zingt het koor: 

Jesus remember me (Taizé) 
Jezus U bent het licht (Taizé) 

 

Dankgebed en voorbeden  
 

Koorzang: ‘Onze Vader verborgen…’ 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
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Inzameling van de Gaven 
uw gaven komen ten goede aan de Kerk  

  
ondertussen orgelspel  

 
Wegzendingstekst 

 
Wij zingen als slotlied: Zegen ons, Algoede (Lied 415) 

 
415:1 

Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 
415:2 

Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
 
 

Wij ontvangen Gods zegen  
  

Wij beantwoorden de zegen met: 
  

415:3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen. 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

Koorzang: ‘Een toekomst vol van hoop’ 
 

Orgelspel 
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Eeuwigheidszondag, het GEDICHT van Marinus van den Berg 

 

Zij die in Uw eeuwig licht zijn 

Zij die in Uw eeuwig licht zijn 

Zij die nog maar tot voor kort in dit licht waren 

Zij die een licht voor ons waren 

Zij die nog graag in dit licht waren gebleven 

Zij die maar kort in dit licht zijn geweest 

Zij die dit licht niet hebben gezien 

Zij die opgebrand waren en geen licht meer zagen 

Zij  voor wie de dagen en de jaren voldoende waren geworden 

Zij van wie wij het afscheid niet konden nemen 

Zij die wij missen 

Zij die al zo lang geleden zijn gegaan 

Zij die al bijna niet meer worden genoemd 

Zij allen zijn geschreven in de palm van Uw Hand 

Zij omgeven ons met hun licht en hun betekenis 

Zij zijn een licht dat duurt en dat ons troost  in donkere dagen 

Zij zijn een licht dat ons veerkracht geeft. 

Wij zijn stil en noemen hun namen in ons hart. 
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WIJ GEDENKEN 
26 november 2023 

 
 

Neeltje van Driel - Veldhoen 

 

Joke van der Graaf - van der Male 

 

Wolter Jan Kranenburg 

 

Johanna Schenk - van Vessem 

 

Gerrit Ouwens 

 

Jacoba Teuna Johanna Mandemaker - Bak 

 

Cornelia Jumelet - Bunk 

 

Margaretha Johanna Lindenburg 

 
 

Hun namen staan geschreven 
in de palm van Gods hand 
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