
 

Liturgie voor de kerkdienst  
op zondag 1 februari 2026 
in de Groene Tuinkerk  
te Rotterdam - IJsselmonde 

 
Voorganger: Ria Keijzer – Meeuwse 
oud-opbouwwerker in deze kerk en 
in de Kerk aan de Maas te Bolnes 
 
-------------------------------------------- 
• Orgelspel 
• Welkom en mededelingen 
 
HET BEGIN 
 
• Openingslied: Dit is een morgen als ooit de eerste,    

lied 216  
 

• Bemoediging en groet, in wisselspraak:  
 
Ria: Onze hulp is in de naam van God, onze Schepper 
G (gemeente): die trouw is in eeuwigheid. 
Ria: Hem danken wij voor het leven, 
G: en voor wie ons lief zijn. 
Ria: We vragen om licht in het donker van vandaag, 
G: om rust voor de ziel in een barre wereld, 
Ria: om geloof, hoop en liefde die heelt, 
G: om zin, uitzicht en volharding. In Gods naam. Amen. 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
• Over donker en licht 
 
• Lied: Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook 

dromen (tekst Eveline Stern en Job Heeger, mel. lied 486) 



 

Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen,  
wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?  
Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht, 
breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan? 
God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren  
en zult U regeren? 
 
Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide,  
liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde,  
spelen kind’ren met een slang, is geen mens of dier meer bang, 
wordt het leven waar, voor en met elkaar? 
God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren  
en zult U regeren? 
 
• Kyriegebed, afgesloten met het gezongen Kyrie: 

• Woord ten leven 
• Glorialied: lied 500, Uit Uw verborgenheid, wisselzang? 1, 3 

en 5 allen, 2 vrouwen, 4 mannen  
 
HET WOORD 
 
• Lezing uit de Bijbel: Lucas 5: 1–11, 

NBV21 
• Schriftlied: “Van ver, van oudsher                 

aangereikt”, lied 326, 1, 2 en 3 
• Overdenking 
• Meditatief orgelspel 



 

• Lied: “Wie zegt: ‘Ga naar diep water’, tekst Hans Mudde, 
uit “Op de wijze van het lied”, melodie lied 910.  

 
Wie zegt: “Ga naar diep water en zet de netten uit” 
verstaat hoeveel op aarde op vruchteloosheid stuit, 
Hoe vissers ingespannen hun werk doen in de nacht 
en hoe niets wordt gevangen en aan het licht gebracht. 

 
Wie zegt; “Ga naar diep water” komt dan bij ons aan boord 
en vraagt ons het te wagen met enkel maar zijn woord: 
om onze lege netten bij helderlichte dag 
nog eenmaal uit te zetten, maar nu op zijn gezag.  
 
Wie zegt: “Ga naar diep water” vergunt ons om nadien - 
misschien wel heel veel later - de wondervangst te zien: 
de netten niet te beuren, tevoren leeg en hol.  
Nu dreigen ze te scheuren, zo zwaar en overvol. 

 
Wie zegt: “Ga naar diep water” zegt ook: “Wees niet bevreesd. 
Je zult alom op aarde met enkel Woord en Geest 
nog altijd mensen vangen door met zijn onderricht 
hen in hun diepst verlangen te heffen naar het licht”.  

 
HET ANTWOORD 
 
• Voorbeden, met stil gebed en Onze Vader.  
• Aandacht voor de collecte, met lied 365 vers 1: Wij dragen 

onze gaven.  
• Tekst voor onderweg: “Tot zegen” (van Henk Jongerius, uit 

“Zangen van zoeken en zien”) 
 
• Slotlied van toekomst: Geef ons dat wij durven leven, 

uit “Zingenderwijs”, tekst Yvonne van Emmerik, melodie: 913 
LB  

 



 

Geef ons dat wij durven leven, dat er toekomst kan bestaan 
dat wij dromen verder geven, dat er wegen open gaan  
dwars door grenzen en patronen boven feiten en verstand. 
Boven al wat doodgewoon is toont zich een nieuw toekomstland. 
 
Niet met macht en stalen vuisten, niet met rijkdom, brute kracht, 
niet met pracht en holle luister wordt een volk tot heil gebracht. 
Wie de mens gunt echt te leven – zonder honger, angst en pijn -  
zal zijn macht en troon opgeven; hij zal een der hunnen zijn. 
 
Al wie sterk is, zal zijn krachten lenen aan de zwakke mens 
al wie slim is, zal gedachten schenken aan hun nieuw begin. 
En elk voetstuk zal verdwijnen, zal gaan dienen als een tree 
voor de armen en de kleinen, want zij tellen voortaan mee. 
 
DE WERELD IN 
 
• De zegen van God, met een gesproken Amen door de 

voorganger, beantwoord met… 
• … een lied dat Amen zegt: ”Hier proefden wij wat ooit 

zal zijn”, tekst Sytze de Vries, mel. Lied 90a  
 
1.Hier proefden wij wat ooit zal zijn: eens alles nieuw gemaakt.   
Al even is de dag van nu door morgen aangeraakt  
  

2.Als alle leed geleden is, geen mens meer honger lijdt,  
geen tranen meer! Niets dan de zee van uw gerechtigheid.   
  

3.Reisvaardig voor dat nieuw begin, 
reikhalzend naar het uur   
dat liefde aller harten wint,  
gaan wij op weg van hier. 


