
LITURGIE 12 APRIL 2026 IN DE GROENE TUINKERK TE IJSSELMONDE.
 
 
 
Orgelspel
 
HET BEGIN
 
■ Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 
■ Intochtslied (staande) : “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”, lied 632
 
■ Bemoediging en groet  
 
Ria: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ria: die trouw is in eeuwigheid
Allen: en nooit loslaat wat Zijn hand begon.

 
Ria: Deze dag is een geschenk.
Allen: We loven God, verheugd om het leven.
Ria: Laten we elkaar groeten in vrede  
Allen: met Paaslicht dat opwekt en verbindt. Amen    
 
■ Lied: “Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede”, lied 287, vers 1 en 5

(hierna gaan we zitten)
 

■ Over deze zondag: Beloken Pasen.
 
KYRIE EN GLORIA
 
■ Kyriegebed
■ Woord ten leven
■ Glorialied: “U zij de glorie”, lied 634
 
HET WOORD
 
■  Gebed bij het Woord
■  Lezing: Johannes 20: 19 – 31, door de lector
■  Lied: “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”, lied 642, vers 1,2,7 en 8
■  Overdenking
■  Muzikale meditatie (orgel)
 
HET ANTWOORD
 
■ Lied na Pasen (uit de bundel “Zingen in zonlicht” (mel. 257 uit het oude rode liedboek /

“Halleluja, eeuwig dank en ere”, tekst Fokkelien Oosterwijk)

 
1.Wil ons in het vroege licht verschijnen, als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen, die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, in geloof en ongeloof tezamen.
Dat wij zien door tranen heen: Opgestane, U alleen.
 
2.Wees dan als een wonder in ons midden, al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van Uw lijden, dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt in de droom, die levend maakt.
 
3.Ga ons voor naar waar U bent begonnen in het heuvelland van hoop,
waar wij door Uw roepstem zijn gewonnen. Richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven; doe ons diep en duizendvoudig leven. Vleugels van
uw vredegroet dragen ons, U tegemoet.  



 

■  Voorbeden:

- Elke intentie eindigt met de zin: “Vanuit geloof in de toekomst bidden wij zingend…”
Daarna zingen wij steeds: “God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja”,
lied 368F

- Stil gebed

- Het Onze Vader

 

■ Aandacht voor de collecte met “Wij dragen onze gaven”, lied 365, vers 1

 

DE WERELD IN

 
■ Tekst voor onderweg

■ “Zing voor de Heer een nieuw gezang”, lied 655
■ De zegen van God…
■ … beantwoord met een gezongen Amen

 


