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Van de redactie

Het thema van deze uitgave is “rouwen’.
Naar mate je ouder wordt, krijg je hier,
verdrietig genoeg, steeds vaker mee te
maken. Het is zo verdrietig om iemand

waarvan je houdt te moeten missen. Het Rooster kerkdiensten ... 2
zit vooral in het missen van de kleine . :
i WoOHdEN g6 araag foi e Van de redactie /inhoudsopgave ... 3
iemand had willen zeggen, of dingen die Overdenk.fng 4
je nog samen had willen doen. Het gemis E .
blijft, iedere dag, maar de rauwe pijn die SI‘J‘”‘EPGQIHG """"" 6
je de eerste tl}Ei zo diep erv_aart, wc_lrdt Ufrnodfgfng Herfnnerfngsdag 7
met het verstrijken van de jaren minder.

Kunst en het verhaal @ ... 8
leder mooi inzicht over rouwen dat ik zie, .
hoor of ervaar, sla ik op. Simone Kleinsma Gedichten 9
vertelt in Het Parool dat ze na het SGmEHQEVGT' Genesis 10
overlijden van haar man, Guus Verstraete e s
Jr, troost put uit een citaat van Kahlil BUbE”E!ESI’OOSTE!’/pUZZE! 12
Gibran: 'Wanneer je verdrietig bent, kijk dan ]
opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat Groene Tuinkerk ... 13
je vreugde schonk! En ik hoorde eens Hervormd lJsselmonde 17
iemand zeggen dat als iemand overlijdt,
het net is alsof je afscheid neemt van Adriaen Janszkerk ... 18
iemand die je tegenkomt op reis. Je zult :
diegene daarna nooit meer zien, maar je Pefgnmskerk “““““ 20
weet en voelt dat diegene ergens is. Dat Samen 22
vind ik mooi om me aan vast te houden: ) )
de mensen waarvan ik hou, zijn niet meer SE."WCEPGQIHG ......... 23
hier, maar ze zijn niet weg. |k zie ze alleen Kinderpagfna 24

niet meer. Je hoeft je geliefde niet los te
laten. Jullie relatie eindigt niet, ze
verandert alleen van vorm. Wanneer je
regelmatig herinneringen blijft ophalen,
blijft diegene op een positieve manier
leven in je hart.

Deze inzichten gaven (en geven) mij
stukje bij beetje het vertrouwen in het
leven terug, vertrouwen in anderen, maar
bovenal vertrouwen in mezelf. Dat ik het
aankan. Dat ik door mag en kan. Soms
met een stapje terug en dan weer met
twee stapjes vooruit. ledere dag een
beetje meer. r

Een hartelijke groet,

Corrie Melenberg
Redactielid
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Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com




Overdenking

‘Waarom huil je?' vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: *

Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u
Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’

— Johannes 20:15

o

Hoop door de tranen heen!

Het thema van deze maand, zoals aangedragen
door de redactie, is: rouwen.

Toen ik nadacht over een passende Bijbeltekst bij
dat thema, moest ik meteen denken aan de tranen
van Maria Magdalena bij het graf van Jezus op de
Paasmorgen. Maria huilt haar tranen van verdriet.
Met het sterven van Jezus aan het kruis, was er iets
in haar geknakt. Ze huilt haar tranen van gemis
van een geliefde, tranen van wanhoop omdat alle
hoop verviogen lijkt, tranen van boosheid om het
onrecht en het kwaad dat sterker lijkt dan het
goede...

We zijn allemaal mensen die door het leven
getekend zijn. We worden vroeg of laat allemaal
met verlies geconfronteerd en rouwen hoort
daarbij. Rouw omdat we onze geliefden missen.
Omdat het leven dat zo vertrouwd en goed was
voorbij is en niet meer terugkomt. In november
zullen we op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar weer stilstaan bij de geliefden die ons
ontvallen zijn én bij de troost dat zij die in geloof
gestorven zijn, geborgen zijn bij God.

Ook als je gelooft kan het leven nog steeds
ontzettend zeer doen. Het gemis van onze
geliefden die zo dierbaar voor ons waren is reéel
en maakt het leven zwaar. Maar zonder geloof en
zonder God lijkt het mij nog veel moeilijker om
daarmee om te gaan. Als christen mag je weten
dat je - ook in je pijn en gemis — gekend bent door
onze goede God, die bij je is om je te troosten. Hij
telt elke traan. "U vangt mijn tranen op in uw
kruik,” zegt Psalm 56. Onze God is begaan met ons
mensen en ons verdriet. Zo vertelt de evangelist
Johannes ons dat Jezus begon te huilen bij het
graf van zijn vriend Lazarus. God staat naast ons in
ons verdriet. Hij lost het niet meteen op, maar
belooft wel dat hij achter de schermen bezig is
met zijn grote plan: de doorbraak van zijn
koninkrijk, de nieuwe schepping: “Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn..."
(Openbaring 21:4). Daar geen rouw meer en geen
tranen, in het nieuw Jeruzalem! Dit leven is voor
veel mensen in de wereld bepaald geen feest. Wat
een heerlijke wetenschap is het dan voor allen die
hun hoop op God stellen, dat er meeér is dan het
leven hier en nu....



In het Paasverhaal ontdekt Maria
door de tranen heen dat de man
die ze voor de tuinman aanzag,
niemand minder is dan de
opgestane Heer zelf!

Dat verandert voor haar alles.

Ze kan hem niet meenemen of
vastpakken. Het wordt niet meer
zoals het was.

Er komt een heel nieuwe situatie.

Het is de ervaring van miljoenen gelovigen door
de eeuwen heen dat de levende Heer ook hen
nieuwe hoop geeft door de tranen heen!

Dat bid ik ook voor u en jou, als je dit leest. Die
nieuwe hoop helpt je om het vol te houden, met
uitzicht op de geweldige toekomst die ooit zal
doorbreken.

Onze rouw en pijn, het gemis van onze geliefden
vormt ons. Misschien voel je je daardoor wel
belemmerd, alsof je niet meer kunt genieten van
het leven en minder voor een ander kunt
betekenen. Je bent een stukje onbevangenheid
kwijt geraakt. Toch mag je - mét je pijn en verdriet
- nog steeds veel betekenen voor de mensen om
je heen.

Zoals Jezus zijn gebroken lichaam tot bron van
genezing maakte voor de wereld, mogen wij ook
door onze gebrokenheid heen iets van de
heelheid van Christus in deze wereld brengen.
Dat geloof ik en het is ook mijn ervaring.

De kerk is het lichaam van Christus in deze wereld.
Zoals Jezus na zijn opstanding zijn littekens liet
zien aan zijn leerlingen, mogen wij ook onze
littekens laten zien.

Singer-songwriter Matthijn Buwalda (die dit
seizoen meedeed in het programma 'Beste
zangers') bezingt vanuit zijn geloof in Jezus:
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Zie je de schoonheid in de schade?
Zie je de rijkdom in gebrek?
Lijm je de barsten met genade
Of houd jij jezelf weer voor de gek?
Ik heb nog veel te geven hoor
Ik draag mijn littekens met trots
Ik heb er net zoveel als iedereen

Alleen heb ik ze niet verstopt.

Uw dienaar, Hans Schaap



.

>



Uitnodiging HERINNERINGSDAG

Zondag 24 november is het eeuwigheidszondag en zal
er in onze kerken worden stilgestaan bij hen die het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Zaterdag 23 november om 14.00 uur zal er in de
Adriaen Janszkerk een herinneringsbijeenkomst
zijn.

Tijdens deze bijeenkomst noemen we
de namen van allen die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn begraven,
herbegraven of gecremeerd en van
hen waarvan de as verstrooid of de
urn geplaatst is. Elke overledene, met
hun unieke levensverhaal en religie—of het nu religieus

is of niet—is heel divers en weerspiegelt de
samenleving, variérend van jonge mensen tot ouderen.

Het programma zal afgewisseld worden met gedichten
en muziek. Zaterdagochtend leggen wij een witte roos
op het graf of strooiveld.

Ook als het langer geleden is dat een dierbare is
overleden bent u welkom!

Aansluitend bent u uitgenodigd om na te praten en
elkaar te ontmoeten in het uitvaartcentrum aan de
Benedenrijweg 489, op loopafstand van de kerk.

Het team van het uitvaartcentrum, begraafplaats en
gedenk-park zullen daar cok aanwezig zijn en kunt u
ook de begraafplaats bezoeken

Wij stellen het op prijs als u ons vooraf een mail stuurt
met hoeveel personen u komt.
administratie@begraafplaats-ijsselmonde.nl

Begraafplaats, gedenkpark en uitvaartcentrum aan de
Benedenrijweg

“Een dorpse begraafplaats in een wereldstad”

De begraafplaats, het gedenkpark en het uitvaartcentrum
maken deel uit van onze Hervormde kerkelijke gemeente.
Met een klein team ondersteunen we, vanuit onze
geloofsovertuiging, mensen in kwetsbare situaties.

Steeds vaker willen mensen al in een terminale fase hun
uitvaart regelen. Dit leidt tot moeilijke, maar waardevolle
gesprekken. Door hun leven te overdenken, vinden ze
vaak rust in de voorbereiding. We gebruiken een
wensenformulier, maar elke situatie is uniek, en we
streven naar een persoonlijke benadering.

We bieden ook nazorg aan eenzame mensen en verwijzen
hen door naar hulpinstanties. Soms brengen we
vertrouwelijke zaken onder de aandacht van een
geestelijke.

In deze wereldstad krijgen we steeds vaker verzoeken
voor uitdagende uitvaarten. Als iemand geen middelen
heeft, verzorgt de gemeente een sobere uitvaart. Bij
andere situaties, zoals als er kinderen zijn die een
volwaardig afscheid verdienen, kijken we samen met
organisaties zoals stichting SAMSAM naar mogelijkheden
voor een waardig afscheid.

Hier zijn drie voorbeelden:
1. Een vrouw zonder middelen werd op een metrostation
aangetroffen. Met een geschonken kist en hulp van een

kerkelijk werker hebben we een volwaardig afscheid voor
haar kinderen geregeld.

2. Een gedetineerde overleed. We stelden een kist
beschikbaar. Tijdens de plechtigheid legden familieleden
zijn bijbeltje, vol aantekeningen, in de kist. Het was een
indrukwekkend moment.

3. Een bedreiging aan het adres van de begraafplaats
vanwege de uitvaart van een crimineel werd met
politieondersteuning opgelost, zodat we de uitvaart
waardig konden laten verlopen.

We zijn dankbaar dat we als gemeente dit kunnen
faciliteren met een team van vrijwilligers. Bedankt aan
iedereen die bijdraagt: de klokkenluider, het college van
kerkrentmeesters, de administratie, koffiedames, en alle
anderen die helpen bij het verzorgen van overledenen en
het onderhoud van onze ruimte.

Cor Vink, Beheerder




Kunst en het verhaal

Andreas Thieme
Anno 2017

Dit schilderij is een kruisigingsscéne die is uitgesteld
tot het heden. In de linkerhelft van de foto staan
twee figuren in een soort rouwbubbel*, verwijderd
van de werkelijkheid.

In de rechterhelft van de afbeelding is ook een

abstracte vorm van een gekruisigd stuk vlees te zien.

Het grote rode vlak bouwt zich op als een soort
bloedladder.

Het beeld is daarom een tot de uiterste mogelijk-
heid herleid om opgelucht verdriet en brute kracht
weer te geven. Dit werk kan worden gezien als een
schilderij ontworpen met een hoge artistieke
kwaliteit, staande in de christelijke traditie.

Duitsland

( staat te koop voor < 8450.-)
Bron: Wikipedia

Andreas Thieme is een ervaren
kunstenaar gevestigd in Duitsland
wiens schilderijen nationaal zijn
tentoongesteld.

Hij beschouwt zijn werken als een
emotioneel onderzoek dat door
middel van abstract surrealisme
kan leiden tot een voor de kijker
"geobjectiveerd zelfgenot”

Thieme's artistieke praktijk wordt
gekenmerkt door ervaring, gedachte,
gevoel, vorm, kleur, ritme en andere
artistieke creatiemiddelen.

Olie op Canvas
125x100 cm.

i
P
Beeldende hulp kan onderdeel zijn van de palliatieve
en terminale zorgverlening. Ze richt zich hierin op de
emotionele en spirituele ondersteuning van de
gasten en hun naasten. Met het aanreiken van het
beeldende aspect als 'taal’ kunnen mensen zich
uiten en gevoelens, gedachten, vragen en
herinneringen letterlijk vormgeven. Er ontstaat
ruimte voor verbinding en innerlijk welzijn, wat het
loslaten van het leven kan verzachten. En tegelijker-
tijd kan het helpen in het rouwproces van dierbaren.

* Ontwikkeld op basis van de kledingvormen die
gebruikelijk waren in middeleeuwse voorstellingen.

Tekst: Gerrit Buizer



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Twee vrienden (David en Jonathan)

De pijl ligt verder
Zei de rossige herder
Er dreigt gevaar
We moeten voorgoed uit elkaar
En heel misschien
Zullen we elkaar dan nooit meer zien

David en Jonathan
Twee gezworen vrienden
Kameraden voor het leven
Ze gingen hun eigen wegen
De vriendschap was zo groot
David treurde lang over Jonathan's dood

Vlucht naar een ander land
Daar ben je veilig daar is niets aan de hand
Ga daar dan wonen
Dan kan ik naar jou toe komen
De gezworen vrienden

Twee vrienden
David en Jonathan
Twee gezworen vrienden
Kameraden voor het leven
David zou Jonathan overleven

Dochter zonder naam (Jefta's dochter)

Dochter zonder naam
Maar met een grote faam
Dochter in nood
Niet bang voor de dood

Jij word niet bij jouw naam genoemd
Wel word je naam geroemd
Door alle dochters van Israel
Waar dat ligt dat weet u wel

Zij zingen een beurtzang
Elk jaar 4 dagen lang

2 maanden bezinnen
2 maanden met vriendinnen
2 maanden de maagdelijkheid bewenen
2 maanden om afscheid te nemen

4 dagen nadenken
4 dagen de dochter bewenen
4 dagen het ouderlijk huis verlaten
4 dagen bezinnen
leder jaar
4 dagen lang komen alle dochters bij elkaar

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com
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In deze nieuwe serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van ChatGFT is een samenvatting
gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven. We beginnen vooraan in de bijbel bij Genesis.

Thema's en Betekenis

Genesis behandelt belangrijke thema's zoals de schepping, de relatie tussen God en de mens, zonde en genade, en de
ontwikkeling van de identiteit van het volk Israél. Het legt de fundamenten voor de rest van de Bijbel, waarin God
continu met de mensheid werkt, ondanks hun tekortkomingen. De verhalen benadrukken ook de rol van geloof,
belofte en verlossing, en zetten de toon voor de rest van de bijbelse geschiedenis.

Deel 1: Schepping en de vroege mensheid (Hoofdstukken 1-11)

De Schepping (Hoofdstukken 1-2):

Genesis begint met het verhaal van de schepping. God schept de wereld in
zes dagen, waarin Hij licht, aarde, zeeén, planten, dieren en uiteindelijk de
mens maakt. Op de zevende dag rust God. Adam en Eva worden

geschapen als de eerste mensen en geplaatst in de tuin van Eden, waar ze
in harmenie met God leven.

De Zondeval (Hoofdstuk 3):

Adam en Eva worden verleid door de slang om van de verboden vrucht te
eten. Hierdoor vallen ze in de zonde en worden ze uit de tuin verdreven,
wat de relatie tussen God en de mens verandert.

Kain en Abel (Hoofdstuk 4):

De zonen van Adam en Eva, Kain en Abel, brengen offers aan God. God keurt Abels offer goed, maar niet dat van Kain,
wat leidt tot jaloezie en Kains moord op Abel.

De Genealogieén en de Zondvloed (Hoofdstukken 5-6):

Er wordt een lijst van de nakomelingen van Adam gegeven. Door de
toenemende slechtheid van de mensheid besluit God de wereld te verwoesten
met een zondvloed, maar redt Hij Noach en zijn gezin.

Noach en de Verbond (Hoofdstukken 6-9):

Noach bouwt een ark en neemt twee van elk soort dier mee. Na de zondvloed
sluit God een verbond met Noach, belovend de aarde nooit meer op deze
manier te vernietigen, met de regenboog als teken.

De Toren van Babel (Hoofdstuk 11):

De mensen proberen een toren te bouwen tot in de hemel, maar God verstoort hun plannen door hun taal te
verwarren, wat leidt tot de verspreiding van de volkeren over de aarde.

Deel 2: De Aartsvaders (Hoofdstukken 12-50)
Abram (Abraham) (Hoofdstukken 12-25):
God roept Abram en belooft hem een groot nageslacht en het land Kanaan. Abram, zijn vrouw Sarai (later Sarah), en

zijn neef Lot beginnen aan een reis naar het beloofde land.
Belangrijke momenten in Abrahams leven zijn de geboorte van zijn zoon |zadk, het bezoek van drie engelen die de
komst van een zoon aankondigen, en de beproeving waarin God vraagt Izadk te offeren.

lzaak (Hoofdstukken 21-26]):
|zadk, de zoon van Abraham, trouwt met Rebekka. Er zijn verhalen over zijn leven, inclusief zijn ontmoetingen met
Filistijnen en het ontvangen van de belofte van God.




Jakob en Esau (Hoofdstukken 25-36):

I1zadk en Rebekka krijgen twee zonen: Esau en Jakob. Jakob, die de eerstgeboorterechten van Esau steelt, viucht naar
zijn oom Laban. Daar trouwt hij met Lea en Rachel en krijgt twaalf zonen, die de stamvaders van Israél worden.

Jozef (Hoofdstukken 37-50):

Jozef, de favoriete zoon van Jakob, wordt door zijn broers verkocht als slaaf in Egypte. Door zijn vermogen om dromen

te interpreteren stijgt hij naar de rang van gouverneur.

Tijdens een hongersnood komt zijn familie naar Egypte voor voedsel, wat leidt tot een emotionele hereniging en de

vestiging van Jakob en zijn zonen in Egypte.

Thema's

* Schepping en Verhouding tot God: Genesis onderzoekt
de oorsprong van de wereld en de unieke relatie tussen
God en de mens.

* Zonde en Genade: De verhalen over de zondeval en de
zondvloed illustreren de gevolgen van zonde, terwijl God
genade biedt aan degenen die in Hem geloven.
*Verbond: Het concept van het verbond is centraal, vooral
tussen God en Abraham, wat de basis legt voor de rest
van de Bijbel.

* Identiteit en Erfgoed: De verhalen benadrukken de
oorsprong en identiteit van het volk Israél en hun roeping
als Gods gekozen volk.

Symboliek en Motieven

* Licht en Donker: Het contrast tussen licht en donkerin
de schepping benadrukt God als de bron van alles wat
goed is.

* Reis en Migratie: De vele reizen van de aartsvaders
symboliseren de zoektocht naar beloften en identiteit.

* Familiedynamiek: De complexe relaties binnen families
(bijv. rivaliteit tussen broers, moederlijke invlioed) bieden
diepere inzichten in menselijke natuur en sociale
structuren.

Theologische Betekenis

Genesis legt de basis voor belangrijke theologische
concepten, zoals de soevereiniteit van God, de realiteit
van de zonde, de noodzaak van verlossing, en de hoop op
een toekomstig herstel.

Historische en Culturele Context

Genesis weerspiegelt de cultuur en opvattingen van de
oude wereld, en biedt inzicht in de oorsprong van het
Israélische volk, hun tradities, en hun relatie met andere
volken.

Genesis is dus niet alleen een historisch document, maar
ook een diepgaand religieus en filosofisch werk dat
belangrijke vragen over menselijk bestaan, morele keuzes
en de zoektocht naar betekenis in het leven aanpakt. Het
vormt een cruciale basis voor de rest van de Bijbel en blijft
relevant in spirituele en morele discussies vandaag de
dag.
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Puzzelen en lezen

Horizentaal

1 Menswording van Jezus Christus 9 Pasmunt om het schim-
menrijk van de oude Grieken binnen te mogen 10 Scheeps-
vioer 11 Bloeiwijze 12 Niet eerlijk (Eng.) 13 Hardvechtig
16 Jazzstil 18 Voor de pers bestemde tekst 19 Tekort
21 Houten stop van een vat 23 Helemaal bezet 24 Internetex-
tensie van Denemarken 25 Schrobnet 26 R-k. geestelijke
27 Schildpad uit "Het jungleboek’ 28 Religieuze afscheidings-
beweging 29 Niet later 30 Turks vieesgerecht 31 Luim, humeur
32 symbool voor tantaal 33 Persoonlijk vnw. 34 Penarie
35 Luchtklep 36 Medisch team dat deel vitmaakt van een
grotere groep {Eng) 37 Franse modeontwerper {1905-1957)
39 Vorm van boeddhisme 40 Restaurantje 82 Hartstikke
43 Strafwerktuig voor matrozen 44 Wereldlijk 46 Deel van het
bekken.

Verticaal

1 Maakt 2 Smalle strook grond tussen twee territoria 3 Bloed-
groep 4 Grote droefheid § Zuster 6 Griekse letter 7 Belachelijk
8 Hulde 14 Werd op 1 januan 2022 samen met Landerd de
gemeente Maashorst 15 Met problemen en tegenspoed te
maken krijgen 17 Hoofddeksel 18 Keldertemperatuur 20 Deel
van de Spaanse Middellandse-Zeekust 22 Drukte 24 Gebak
met oen gat 26 Achternaam van Evita (1919-1952) 28 Tot garen
gesponnen wol 31 Indonesische vrouw 34 Toespraak 35 Hit
van Lenny Kuhr 38 Bijbelse constructie in Bethlehem 39 Behar-
tiging 40 Uitroep van afkeer 41 Beurscomplex in Amsterdam
45 Duitse spoorwegmaatschappij (afk.).




VANUIT DE GROENE TUINKERK

Deze maand mag ik niet alleen mijn vertrouwde rubriek
voor de Adriaen Janszkerk schrijven, maar ook die van
Groene Tuinkerk. Ik vind het fijn dat ik in de vacante
periode, in afwachting van een nieuw te beroepen
predikant, nu ook voor de Groene Tuinkerk mag werken.
Veel mensen die ik al wel van gezicht of naam kende, leer
ik zo iets beter kennen.

Ik heb inmiddels al een aantal mensen kunnen bezoeken
en hoop de komende tijd daarmee door te gaan. Zoals u
eerder heeft kunnen lezen, hebben Marjan van Weerden
en ik een verdeling van de pastorale wijken gemaakt, waar
we ons aan houden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de
leden van de pastorale raad die contact met de leden van
hun wijk houden.

Naast een tijd van inwerken in een nieuwe gemeente is het
voor mij (en ons gezin) om een andere reden ook een
bijzondere tijd. Na ruim 11 jaar in de pastorie van de
Hervormde Gemeente te hebben gewoond, zijn we
onlangs verhuisd naar een koophuis aan de
Valkenburgsingel, de rand van de Beverwaard.

Op het moment van schrijven staan we nog voor onze
verhuizing, maar als u dit leest, zijn we als het goed is
inmiddels verhuisd. Verhuizen is een heel proces wat
behoorlijk wat energie vraagt. We zien er naar uit om
rustig op ons nieuwe plekje te gaan settelen!

De novembermaand

De maand november staat in het teken van de afronding
van het kerkelijk jaar. In de dienst van 10 november wordt
aandacht besteed aan de Dankdag. Ds. CorBert de Rooij
zal het Heilig Avondmaal bedienen in de dienst van 17
november.

De dienst van 24 november staat in het teken van de
eeuwigheidszondag, waarin we stilstaan bij de geweldige
toekomst die in het verschiet ligt voor allen die op God
vertrouwen. We denken aan hen die in ons zijn ontvallen
en noemen de namen van hen die vanuit de kring van de
gemeente in het afgelopen jaar overleden zijn. In deze
dienst zal ds. Hermie Hummel voorgaan.

—
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Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Pastoralia

Er zijn twee berichten van overlijden.

Mevrouw R. van der Molen - Sluman. Ze woonde de
laatste tijd in Sonneburgh aan de Ravenswaard. Zij werd
91 jaar. Op 7 oktober is zij begraven op de
Zuiderbegraafplaats. Marjan van Weerden leidde de
afscheidsdienst, voorafgaand aan haar begrafenis, in de
Groene Tuinkerk.

Op 10 oktober jl. overleed mevrouw Riet Groeneweqg -
Koppenol van de Benedenrijweg, op de leeftijd van 82
jaar. Zij is op 16 oktober begraven op de begraafplaats
IJsselmonde. Ik was gevraagd om in de afscheidsdienst
voorafgaand aan haar begrafenis een woordje te spreken.
Zie het In Memoriam hieronder.

In Memoriam Riet Groeneweg-Koppenol (1942-1924)
Op 10 oktober jl. overleed Riet Groeneweg-Koppenol. Na
haar val in de december jl. is ze er niet meer bovenop
gekomen. De laatste tijd woonde ze in Smeetsland, waar
haar man Lex haar elke dag bezocht. In de afscheidsdienst
in de aula van de begraafplaats lJsselmonde stonden we
stil bij haar leven en haar heengaan. Riet Groeneweg was
niet zo'n kerkganger, maar wel gelovig. Ze vond het fijn
om mee te zingen met bekende geestelijke liederen op TV.
We stonden in de afscheidsdienst stil bij het Bijbelse beeld
van God als herder. De armen van de herder tonen zijn
zorgzaamheid en moed. God heeft zijn armen bij uitstek
laten zien in Jezus, de goede Herder. Met zijn armen
uitgestrekt aan het kruis toonde hij ons zijn liefde. In zijn
armen mogen we ons geborgen weten.

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleid’ des Heren hand”,
zo klonk aan het eind van de afscheidsdienst. We wensen
dhr. Lex Groeneweg, de kinderen en kleinkinderen goede
moed, kracht en troost van de goede Herder toe voor de
toekomst.

Gesprekskring en gebedskring

U bent van harte welkom bij de gesprekskring en
gebedskring o.l.v. Marjan van Weerden. De gesprekskring
is er weer op woensdag 27 november en de gebedskring
op woensdag 13 november.

Pastoraal bezoek aan huis?
Marjan en ik zijn beschikbaar om bij u langs te kemen voor
een goed gesprek. Voel u vrij om daarvoor contact met

ons op te nemen, zie contactgegevens voorin het
kerkblad.

Hartelijke groet en een gezegende novembermaand
gewenst! !

Uw dienaar, Hans Schaap
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Eeuwigheidszondag 24 november

In het afgelopen jaar en in een verder verleden namen
wij afscheid van mensen die ons dierbaar waren,
mensen die wij missen in ons leven en voorgoed
meedragen in ons hart.

Met eerbied gedenken wij

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn,
Wij danken voor hun leven,

voor wie zij waren voor ons

en voor de wereld.

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,

onvervangbaar blijven zij,

déze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten

in de eeuwige liefde van God,

begin en einde, dragende grond,

God die de tranen droogt en Jeven geeft.

Voor wie dat wil is er zondag 24 november - de laatste
zondag van het kerkelijk jaar — gelegenheid om daarbij
stil te zijn, hen te gedenken en in Gods licht te zien. De
namen van degenen die het afgelopen jaar zijn
gestorven — hun namen staan in dit kerkblad - zullen
worden voorgelezen, tegelijkertijd wordt voor hen
vanaf de paaskaars een lichtje ontstoken. In deze dienst
mag u het gedachtenissteentje in ontvangst komen
nemen. Ook is er gelegenheid voor ieder die in de
dienst aanwezig is om zelf een kaarsje aan te steken.

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker

Wij herinneren:

Dhr. Jan van Hengel
Dhr. Machiel van Rikxoort
Dhr. Rinze van Klaveren
Mevr. Catharina Barendina Harmsen-Wulffele
Dhr. Joost Frederik Bax
Dhr. Arie Lems
Dhr. Jan Bil
Mevr. Wilhelmina de Groot-Molengraaf
Mevr. Neeltje Cornelia van Schaik-de Koning
Mevr. Annigje Cornelia Blokland-Kamerman
Mevr. Elisabeth Fousert-Noordegraaf
Mevr. Aaltje Smeding-Gort
Mevr. Cornelia Annigje Kamerman
Mevr. Richtje van der Molen-Sluman

Mevr. Hendrikje Groeneweg - Koppenol



BLOEMENDIENST
Zondag 22 sept.
Vandaag 2 boeketten:
mw. Quak werd op

23 september 85 jaar
en mw. Helleman ook [
op 23 september 80 jaar.

Zondag 29 sept.
Mw. Rijnsbergen bereikte op 28 september de hoge

leeftijd van 98 jaar.
Mw. Gille vierde op 29 september haar verjaardag en
werd 89 jaar.

Zondag 6 okt.
Mw. V.d. Akerboom werd op 9 oktober 94 jaar en kreeg

vanuit onze gemeente een mooi boeket.

Zondag 13 okt.
Op 10 oktober werd mw. Cogenbach 80 jaarenop 11

oktober dhr. De Haan eveneens 80 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

We mochten deze maand weer een paar giften
ontvangen.

Op 29 september via Karel Jungheim € 10,-.
Op 6 oktober via Elly Oorebeek € 20,-en

op 7 oktober via Elly Oorebeek nog eens € 20,-.
Alle gevers heel hartelijk dank!

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Gezamenlijke lunch Zaterdag 9 November te Bolnes.

Er wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd voor
de leden van de Groene Tuinkerk en de Kerk aan de
Maas. Deze vindt plaats op zaterdag 9 november in de
grote zaal van de Kerk aan de Maas.

Inloop vanaf 13.00 uur, lunch tot 15.00 uur.

De toegang is gratis.

De intekenlijsten voor deze lunch liggen in de koffiezaal
van de Groene Tuinkerk.

Voor meer informatie, of als er vervoersproblemen zijn,
kunt u contact opnemen met Dikkie van Hengel of Ton
den Hartog.

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans
In januari 2024 vroegen we u met
de jaarlijkse Actie Kerkbalans om
een bijdrage.

Want kerk-zijn kost geld. En
kerk-zijn doen we samen. Helaas
hebben we nog niet van iedereen
(een deel) van de toegezegde bedragen ontvangen.
Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u
dit - mocht u het nog niet hebben gedaan - alsnog wilt
doen.

Actie
Kerkbalans

College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

03-11: Dhr. G. J. Buizer
10-11: Dhr. J. Verschoor
17-11: Mevr. D. van Hengel
24-11: Dhr. J.EK. Jungheim
01-12: Dhr. A. van Splunter

Korte Bijbelkring in de Kerk aan de Maas,
Pretoriusstraat 56 in Bolnes \
‘Als nieuw: leven in het licht J
van Gods Koninkrijk' door

ds. Christi Bartelink
Contextueel Bijbellezen (CBL)
is een manier van met de Bijbel bezig zijn, waarvoor
geen Bijbelkennis nodig is. Je brengt juist jezelf en jouw
context in bij de gesprekken. Na de verkenning van het
thema, lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel en
stellen daar vragen bij, aan het einde brengen we dat
wat we gevonden hebben terug naar ons dagelijks
leven. De ervaring heeft geleerd dat ieder verrijkt terug
naar huis gaat.

Deze keer gaan we contextueel bijbellezen aan de hand
van aartsvader Jozef: Jozef in de put, Jozef verkocht,
Jozef bij Potifar, Jozef en zijn dromen, Jozef die
uiteindelijk onderkoning van Egypte wordt en zo zijn
familie redt van de hongersnood. We maken een
indeling in drie bijeenkomsten.

Datums: Dinsdag 5, 19 en 26 november, inloop 13.15
uur, start om 13.30, einde rond 15.30 uur.

Aanmelden bij Ds. Christi Bartelink,
bartelinkchristie08@gmail.com of via Wil Wendrich,
scriba@pgbolnes.nl, 0180 487050 / 06 B2066497.

Dinsdag 12 november 10.00 u Open Huis Digikoffer.
Cathy van Es (Facet) komt met een koffer vol handige en
slimme hulpmiddelen waarmee ouderen langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Aanmelden is
niet nodig.

Info: Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl, 0180 487050/
06 82066497
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KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Burerau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. B. van der Molen - Sluman (91)
Mw. H. Groeneweg - Koppenol (82)

Ingekomen als voorkeurslid:
uit Barendrecht,

Mw. Y. Poldermans

Voortgangsbericht van de Beroepingscommissie
—y

—

Om iedereen op de hoogte te houden van de activiteiten

in de beroepingscommissie, kunnen we u het volgende
mededelen:

Inmiddels hebben wij van het Mobiliteitsbureau van de
PKN een tweede advieslijst met namen van te beroepen
predikanten ontvangen. Van deze lijst waren er twee
kandidaten, die graag meer informatie van ons wilden
ontvangen. Daarnaast is er ook weer een advertentie
geplaatst op de website van de PKN. Hierop hebben wij
drie reacties gehad, waarvan er twee helaas niet
voldeden aan onze eisen met betrekking tot opleiding
en werkervaring.

We gaan aan de slag met de kandidaten, die
geinteresseerd zijn.

namens de beroepingscommissie,
Carla Tims

Stichting de Ontmoeting

(Cmfmoeting

saman - leren - leven

Graag uw aandacht voor de te houden actie gedurende
de maand november t.b.v. de stichting " De
Ontmoeting".
We zamelen de gehele maand november in:
verzorgingsartikelen,
houdbaar voedsel en

baby verzorgingsartikelen

U kunt de artikelen weer inleveren op de tafel in de hal
van de Groene Tuinkerk.

Met de dure maand december voor de deur een hart
onder de riem van hen die het nodig hebben.

Zendingserfgoedkalender 2025

Wij als zendingscommissie Groene Tuinkerk willen u
graag weer wijzen op het beschikbaar komen van een
wederom fraaie en kleurrijke zendingskalender voor
2025

De zendingserfgoedkalender van 2025 toont ons
Bijbelse verhalen die door Severino Blanco als
muurschildering voor de kapel van het catecheten-
centrum in Cochabamba in Bolivia werden vervaardigd.

De aankondiging - een nieuw begin !

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van
Bolivia en informatie over de plek die de verschillende
religies innemen in dit grote land (26 x Nederland), dat
slechts 12 miljoen inwoners telt. Dat betreft vooral de
overgrote rooms-katholieke meerderheid, wat
samenhangt met de koloniale erfenis van het land.
Daarnaast is er een voornamelijk protestantse
minderheid, die in vele denominaties uiteenvalt.

Verder vindt u informatie over christelijke kunst in Bolivia
en een portret van autodidactisch kunstenaar Severino
Blanco die door Pater Manfredo Rauh werd ontdekt en
in 2020 op 70-jarige leeftijd overleed.

De Zendingserfgoedkalender is, sinds de eerste editie
van 2015, een groot succes. In veel gemeenten wordt
deze verspreid of door zendingscommissies,
evangelisatiecommissies of diaconieén aangeboden.

De Zendingserfgoedkalender 2025 met als thema "De
aankondiging - een nieuw begin"! kost € 10 per stuk.
Is uw enthousiasme gewekt dan kunt u een exemplaar
bestellen bij mw. Dikkie van Hengel.

E-mail: dvhengel@gmail.com

Namens de zendingscommissie GT-kerk van harte
aanbevolen.

Dikkie van Hengel & Bram van Splunter



'/C_ollecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad h

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen
September Kerkapp Bankrekening Totaal
Collecte diaconie €603,50 <€ 100,50 € 704,00
Kerk in Actie: Soedan €681 € 102,25 € 783,25
Collecte kerk €994,50 € 187,50 €1.182,00
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zonda Diaconie Kerk Diaconie Kerk

1 sept £€45,00 €42,00 €71,70 €750 )

8 sept € 5,00 € 5,00 €37,05 €36,65 “‘““;”’9;"”‘9“‘9 R T

Voor >oeaan

15 sept €13,70 €13,70 £€46,80 €37,90 van uw telefoon of tablet.
22 sept €32,00 €32,00 €47,86 €77,25 )
29 sept €15,00 €100 € 44,30 €4535 )

Overledenen

Datum Naam Leeftijd

24-09-2024 Mw. E. van der Biezen-Nijenhuis 85 jaar

29-09-2024 Mw. F. Visser-van Wijk 94 jaar

03-10-2024 Mw. M. Mooten 95 jaar

09-10-2024 Mw. HJ. Kampen-Keizer 89 jaar

Advertenties
‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf VAN DER WIEL
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen We maken 't rond
Beverwaard, Groot-en Oud-lisselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.
& ) Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?
Bel dan met
i Jan-Willem van der Wiel
www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. Van der Wiel Makelaardij
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. L 010-497 8441

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Swww.wielmak.nl = info@wielmak.nl ©Q Bredencord 2, Rotterdam




Van de predikant

Rondom de diensten

Als ik dit schrijf hebben we net een mooie kinderdienst
gehad, met een volle kerk en een mooie inbreng van
jong en (wat) oud(er). Als een rode draad door dit
seizoen heen loopt de uitnodiging van Jezus om hem te
volgen als zijn leerling. Wat houdt het in om een leerling
van Jezus te zijn en hoe kunnen we daarin groeien? Ook
in de maand november zullen we daarbij stilstaan.

Zondag 3 november zal Setkin Sies bij ons voorgaan, één
van onze vaste gastvoorgangers van de afgelopen jaren.
Zondag 10 november mag ik zelf voorgaan. In deze
dienst zal ook de doop worden bediend aan een kindje
uit de gemeente.

Zondag 17 november is onze Nico Bontenbal onze
voorganger.

Zondag 24 november is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Dan mag ik zelf voorgaan. We zullen
stilstaan bij de geweldige toekomst die is beloofd aan
allen die God liefhebben en gedenken met name hen
die ons vanuit de kring van de gemeente het afgelopen
jaar ontvallen zijn.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Doop

Op zondag 10 november zal de doop worden bediend
aan een kindje uit onze gemeente, Tom Marinus van
den Brink, zoon van Gerben en Laura van den
Brink-Steinman. In het geboortekaartje stond de
Bijbeltekst:

U komt alle lof, eer en macht toe, HEER,

onze God, want U hebt alles geschapen:

uw wil is de oorsprong van alles wat er is.
(Openbaring 4:11).

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Als hij gedoopt wordt geven we Tom in de hoede van
zijn Schepper, die hem gewild heeft en het beste met
hem voorheeft. We wensen Gerben en Laura bij de
doop van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Gebedsmoment

Elke tweede woensdag van de maand bidden we —
samen met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard —
voor onze gemeenten en voor de wijk. De consistorie
van de AJK is de vaste locatie voor dit gebedsuur, van
19:30-20:30 uur. De eerstvolgende keer is woensdag 13
november. Kom je meebidden?

Jubileumconcert

Op zaterdag 9 november zal er een jubileumconcert
worden gehouden in de Adriaen Janszkerk,

ter gelegenheid van het 575-jarig bestaan van %_
de kerk. De gospelformatie Greatly Blessed zal

deze avond optreden. De avond begint om § ¢
19:30 uur. Reserveer uw gratis tickets voor dit 2 ey
concert op www.truetickets.nl (scan de "i'
QR-code om direct naar de juiste pagina te
gaan).

-
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Kringen nieuwe seizoen

Een aantal kringen is inmiddels weer gestart. Mocht je
de berichten daarover gemist hebben, ben je vergeten
daarop te reageren en wil je alsnog ergens aanhaken,
laat dan even iets weten aan Mark Engelbracht:
markengelbracht@hotmail.com.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 5 november a.s. hoop ik te starten met een
nieuw seizoen van de Bijbelmorgen, rond het thema
van de groeigroepen van dit
seizoen: Dichterbij dan je durft te
dromen. We bespreken diverse
Bijbelteksten uit het Oude en
Nieuwe Testamenten over mensen
die God ontmoeten als een
sprekende God die met onsis.
Deze keer is Psalm 104 (dus niet
Psalm 103, zoals per ongeluk op
de planning stond) aan de beurt:
we komen God tegen in zijn
schepping, in de natuur.

|,,"=-



Sint Pannekoek

Ook dit jaar op vrijdag 29 november zal er weer Sint
Pannekoek worden gevierd, een fictief feest dat vooral
een leuke aanleiding is om als buurtbewoners en
gemeenteleden elkaar te ontmoeten voor een gezellig
samenzijn. En wie houdt er nou niet van pannenkoeken
(af en toe)!? Zie de aparte berichtgeving tegen die tijd.

——1
=

Vervoer naar de kerk Bij verhindering graag

3 nov Bastiaan de chauffeur bellen:
10 nov Bastiaan Roelof Hazewindus
17 nov Aad 06578 55400
24 nov Roelof Bastiaan de Ruiter

06229 32 635
Aad Schuijer

Nieuwe aanmeldingen bij g 386 76 774

Wil Schuijer: 0180412141

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas

- Kinderprogramma 3, 17 en 24 november
- Tienerdienst 10 november

Verhuizing

Na ruim 11 jaar in de pastorie aan de
Kolibristraat te hebben gewoond, zijn we
als u dit leest (als het goed is) onlangs
verhuisd naar een koophuis aan de
Valkenburgsingel, de rand van de
Beverwaard, nummer 76. Verhuizen is een
heel proces dat behoorlijk wat energie
vraagt. We zien er naar uit om rustig op ons
nieuwe plekje te gaan settelen! Welkom om
op ons nieuwe adres langs te komen.

Uw dienaar, Hans Schaap

Felicitaties

Hartelijke felicitaties namens onze gemeente zijn deze
keer voor:

Dhr. C.G. Kok die op 16 oktober 80 jaar mocht worden
en voor

Mevr. K. Steenbergen - Kapitein die op 17 oktober haar
85ste verjaardag mocht vieren.

We wensen hen een voorspoedig Y

DG

nieuw levensjaar.

it

Greatly Blessed

JUBILEUMCONCERT

575 JAAR

ADRIAEN
JANSZKERK

e a0

www greatlyblessad.nl

trué\tfickets

bandwerk
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Bijzonderheden rondom de diensten

Wellicht wat vreemd om nu al te lezen, maar we leven al
weer toe na de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Om
daarna het nieuwe kerkelijk jaar te starten met de
adventsperiode. Maar ook in deze november-maand is
er nog van alles te beleven.

Zoals de dankdag op
woensdag 6 november.
Het is en blijft een mooie
traditie om, naast alle
andere momenten die er

zijn, ook op zo'n
woensdagmiddag of
-avond bij elkaar te
komen om God te

danken en voorbede te
doen wvoor al datgene
wat ons bezighoudt. De voorganger in de avonddienst

is onze predikant-in-opleiding Gideon Slingerland. En
schroom niet om hem positieve feedback te geven.

Op 17 november willen we met elkaar het Heilig
Avondmaal vieren: een maaltijd waarin we met elkaar
gedenken en proeven wat Hij, Jezus Christus, voor ons
gedaan heeft. Een ieder die Jezus Christus belijdt als
haar of zijn HERE is van harte genodigd. Maar de viering
van het Heilig Avondmaal in november staat ook altijd
in het perspectief van ‘het uitzien naar de wederkomst
van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam.

De week erna (24 nov.) is het alweer de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Op die zondagochtend worden
de namen genoemd van de gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn ontslapen. Maar we willen in die
dienst ook stil staan bi] hen die in onze familie- of
vriendenkring zijn ontvallen. In de taakgroep is e.e.a.
ook geévalueerd en afgesproken dat er dus ruimte is
om ook hen in de dienst te gedenken. Als u daar
gebruik van wil maken, bel of mail mij, om zijn of haar
naam door te geven. Hele goede, gezegende diensten
toegewenst.

Omzien naar elkaar

In de afgelopen maanden stonden we in onze gebeden
stil bij tal van gemeenteleden. We dankte God met
mevr. J. (Janna) Lems-Henstra dat de operatie bij haar
dochter Agnes goed is verlopen en dat zij weer thuis is.
Dhr. Ton den Daas werd opgenomen in het lkazia-
ziekenhuis vanwege o.a. nierfalen. Ondertussen weer

thuis, maar daarmee zijn nog niet alle zorgen weg. We
leven dan ook mee met hem en zijn vrouw Marga. Met
mevr. P.A. (Pie) Dorsman-Fortuin gaat het na een
mindere periode, 0.a. een opname in het Maasstad-
ziekenhuis, weer beter. Ze neemt dan ook al weer haar
plek onder ons in, daar zijn we blij om. Het revalideren
na de hartoperatie van dhr. P.J. (Piet) Tempelman gaat
moeizaam. Hopelijk geven de medicijnen in het
vervolgtraject verlichting. Daarnaast wil ik in het
kerkblad ook Y.E.M.(Yvonne)van
Campen-Keizer noemen('DrieMaasStede’;
Voorberghlaan 35; 3123 AX Schiedam / de Noord 1;
kamer D411). Het leven valt haar zwaar. En zo willen we
bidden voor hen die verdriet hebben, van onlangs (zie
hieronder de namen van de rouw dragende families) of
van langer geleden. Maar ook voor hen die zorgen
hebben om hun (mentale) gezondheid, of bij dat lange
revalidatieproces of bij het ouder worden. Maar we
denken ook aan hen die zorgen hebben om de
gezondheid van één van hun geliefdes. Voor een ieder:
van harte in dit alles volharding, geloof en Zijn
nabijheid toegebeden.

mevr.

In memoriam: Elske van der Biezen

‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets Op
23 september jl. overleed op 85 jarige leeftijd mevr.
Elske van der Biezen-Nijenhuis. Sinds 2009 weduwe
van Piet van der Biezen. Ze woonde, voor haar periode
in verpleeghuis "Joachim en Anna” in ‘Sonneburgh’ Ze
kwam uit Groningen; door een Alpha cursus kwam ze
weer in de Pelgrimskerk. De tekst, op een kaartje
geschreven, uit Deut. 33:27, ‘De eeuwige God is u een
woning en onder u zijn eeuwige armen. sprak haar in haar
laatste fase zeer aan. De afscheidsdienst was op
maandag 30 september in de van de
Zuiderbegraafplaats met aansluitend de begrafenis. Fijn
dat Mathijs van Welie, door hun persoonlijke band met
de familie, de dienst kon leiden.

aula

In memoriam: Francien Visser

Na een lang leven, met een paar moeilijke laatste
maanden, is op zondag 29 september mevr. Francina
Visser-van Wijk rustig ingeslapen. Ze heeft de leeftijd
van 94 jaar mogen bereiken. Weduwe van Jilles Visser.
Ze deed op 56 jarige leeftijd belijdenis van haar geloof.
In de voormalige Hoeksteengemeente was zij ouderling;
in de Pelgrimskerk was zij een warm, creatief en
betrokken gemeentelid, vooral ook naar de kinderen
van de gemeente toe. Lang heeft ze gewoond aan het
Veencord; de laatste jaren in de verpleeghuizen
'‘Koningshof'en 'Smeetsland. Op maandag 7 oktober
was er een samenzijn in het afscheidshuis aan
Oprelseweg 1 te Spijkenisse.




Overleden: Tiny Kampen

‘Dient elkaar door de liefde! Bedroefd, maar dankbaar
voor de goede herinneringen, geeft de familie u kennis
dat op haar geboortedag, ¢ oktober, is overleden:
Heiltina Jantina Kampen-Keizer in de |eeftijd van 89
jaar. Na hun huwelijk in 1957 verhuisden Tiny en haar
man Duurt vanuit Groningen naar Rotterdam. Na een
korte periode in Delfshaven, volgde Overschie. Om
uiteindelijk in lJsselmonde terecht te komen: aan de
Sluiskreek en daarna aan de Spuikreek. Toen ruim een
jaar geleden het niet mogelijk was om daar nog langer te
verblijven werd het ‘Sonneburgh Ravenwaard'

Een geliefde, zorgzame en betrokken vrouw, moeder,
oma en overgrootmoeder. Haar geloof uitte ze vooral
door het zingen van liederen. Haar lievelingslied van Sela
staat dan ook boven de rouwkaart, ‘lk zal er zijn": een
vertolking over wie God is. Aan Zijn handen hebben we
Tiny dan ock mogen toevertrouwen. De afscheidsdienst
werd gehouden op donderdag 17 oktober in de
Pelgrimskerk.

Bijbelochtend

We hebben al twee mooie bijbelochtenden achter de rug.

Afgesproken is om dit seizoen ons te richten op
Hebreeén 11; hoe tal van mensen ons zijn voorgegaan in
het geloof. En wat hun gang door het leven ons te
zeggen heeft. Komende Bijbelochtend lezen we over
Henoch en zijn gang met God: Hebreeén 11: 5 en
Genesis 5: 21-24. En bovenal is de Bijbelochtend

ook een plek om elkaar te zien en te spreken; dit keer dus
op woensdagochtend 20 november; aanvang 10:00 uur.
Om 09:45 uur staat de koffie klaar. Welkom, ook als u nog
niet eerder erbij kon zijn!!

Groothuisbezoek

In het komende winterseizoen willen we per wijk een
tweetal groothuisbezoeken houden. Om zo elkaar even
te zien, te spreken, met elkaar te bidden en uit de Bijbel
te lezen. Maar hopelijk ook om dat te verwoorden wat
ons bezig houdst, ook in het geloof. De contactpersonen
en ik zien er naar uit om jou, u te ontmoeten. In de
afgelopen hadden we een mooie ontmoeting met een
aantal gemeenteleden uit Reyeroord. Voor de komende
maanden staan de volgende ontmoetingen gepland:
(Klein) Zomerland-Veranda-Beverwaard-Tuinenhoven
(Machteld Bezemer) op dinsdagmiddag 12 november
en donderdagavond 21 november.
Kreekhuizen-Lombardijen-Waarden-Sportdorp
(Hennie Schreuder) op dinsdagmiddag 26 november en
donderdagavond 12 december.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging over o.a. de
plek en het tijdstip. En alles onder het voorbehoud van
Jakobus.

Tenslotte

Een hartelijke groet naar u en jou! In Christus verbonden,
ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Hilda, John en Els

Dinsdag 24 juli jl. Is onze moeder Elske van der
Biezen Nijenhuis overleden. Wij willen iedereen
bedanken die aan haar gedacht heeft, voor haar
heeft gebeden, langs is geweest of een kaartje of
bloemen heeft gestuurd in het laatste, voor haar
best moeilijk, jaar. Zij, maar ook wij stelden het erg
op prijs dat er zoveel werd meegeleefd.

Bloemen

bemoediging gegaan naar:

29 september fam Molenaar

De bloemen zijn de laatste weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter

22 september mw. Tuinman-Rozema

6 oktober mw. Dorsman
13 oktober fam ten Daas
20 oktober dhr. Kampen




Samen

Oplossing puzzel

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 10 november

Voorganger: ds. Panc Vermaat.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: Chr. Streekmannenkoor Nijkerk; o.l.v. Martin Mans.
Medewerking: Carina Petersen, panfluit.

zondag 24 november
Voorganger: Johan Bos.

Organist: Wim de Penning.
Medewerking: Vocalgroup "Voice"; o.Lv. Martin Mans.
Soliste: Eline van Nood.

Zie http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

" _ Er worden drie koorwerken uitgevoerd. h
q £OV RIDDERKERK Orkest Naska o.l.v. Dirigent André Vis.
Solisten: Sae-jeong Kim - sopraan
Najaarsconcert Esther Kuiper - alt
Van harte nodigen wij u uit ons Najaarsconcert van Jan-Willem Schaafsma - tenor
zaterdag 16 november 2024 bij te wonen! Joep van Geffen -bas
Het concert wordt gehouden in de Levensbron, Jan
Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Aanvang 14.30 uur. Wij zouden het bijzonder op prijs
stellen u te mogen verwelkomen!
Kaarten € 22. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Mede dankzij uw komst en steun
U kunt kaarten reserveren via kan COV Ridderkerk ook in de 2 :
secretaris@covridderkerk.nl of rechtstreeks bij mij, toekomst zorgdragen voor hoogwaardige concerten
Rien Verwijs. in Ridderkerk en omgeving!
Ock verkrijgbaar aan de zaal van de kerk. Betalen
\ mogelijk per QR code of pin. Met hartelijke groet, Rien Verwijs.

Y ot
L~
[ Nieuws uit het lkazia Ziekenhuis

Veel mensen in de kerken om ons heen leven mee met het lkazia Ziekenhuis Rotterdam. Ze voelen zich betrokken op

wat er bij ons gebeurt. En veel mensen zijn ook vrijwilliger bij ons. Daarom dit bericht. Wie weet voelt u zich
aangesproken?

Loving Care =
Binnen het lkazia Ziekenhuis geven wij extra aandacht aan I ka Z I a
kwetsbare patiénten in de vorm van “Loving Care” door vrijwilligers.

Deze voor de "Loving Care” speciaal opgeleide vrijwilligers Zi EkEﬂ hLliS

bezoeken kwetsbare patiénten, maken een praatje, luisteren
muziek, lezen een stukje voor of zijn er gewoon. Onder andere door
de hulp van de vrijwilligers van “"Loving Care” kunnen wij
bijvoorbeeld voorkomen dat patiénten als zij in de war zijn in bed
gefixeerd worden. Bent u geinteresseerd in deze vrijwilligersfunctie
of heeft u vragen? Neemt u dan per mail contact op met de

| codrdinator vrijwilligers, mevr. Rini Ziere, via: rbuis@ikazia.nl
b
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Vriendelijke groet uit het Ikazia Ziekenhuis
Rotterdam,
ds. Lida Tamminga (010 — 2975286)
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Kerk in lJsselmonde
Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010- 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-48307 64
010-4838237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 15 november 2024
18.00 uur voor het magazin van
december 2024 met het thema:

Kerstkind

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010-482 4956

kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com
bijdragen kerk (o.a. VVB)....coneeeeee...NL10 INGB 0000 1886 02

of covsvericerienn.. NLO9 RABO 0159 0964 80

DIaconi€.. i cccsineisissrsseersssereeene. MLO T INGB 0000 2056 29
Zending...... ..NL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat.........e.......NLET INGB 0000 2056 29
.NLO2 INGB 0003 8639 79

tnw. ). Busse - Dekker eneol MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS5 INGB 0000 2864 68

Bloemendienst..... .

T 0 Lo e A
Collectebonnen..... .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010- 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba: Dhr. Henk de Jong
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 00000316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam
tel. 06-13556585en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
IJsselmonde
Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Het is november en het waait flink. De muizen rennen
altijd graag door de afgevallen bladeren. Maar
vandaag niet. Ze zitten binnen. Stilletjes bij elkaar
onder het orgel. Ook Kikker vindt het ongewoon stil in
de kerk en gaat op onderzoek uit. “O, daar zijn jullie!”
kwaakt hij vrolijk, “Maar... wat is er met jullie aan de
hand?” “Wij ROUWEN!", piept Martje Muis, “Dat zie je
toch?!” Kik verbleekt van schrik. “O nee! Wie is er
dood??” vraagt hij. “Maikel!” roepen ze allemaal
tegelijk. Martje begint snikkend te vertellen: “Maikel
was aan het spelen bij Erik Egel. Wij moesten hem
gaan halen voor het eten. We kwamen bij Eriks huisje.
Er was niemand. We riepen Maikel en we keken

naar binnen, maar nee.

gerouwd. Gelukkig.

Rouwen R KK

Er lagen alleen dode bladeren, tot het plafond. We
riepen nog een keer, en nog eens! Toen hoorden we
zachtjes: Ik - ben - dood!” Nu zijn we zooo verdrietig!”
Morris muis roept: “Misschien is Maikel wel per
ongeluk OPGEGETEN door Erik! Die heeft altijd
honger!” Nu snikken de muizenkinderen nog harder.
Kik twijfelt een beetje aan het slechte nieuws. Maar hij
houdt zich in. Ineens klinkt Maikels stem bij de ingang:
“Ik heb HONGER!! Gaan we al eten?” “Maikel?!!”
roepen de muizenvrienden, “Je bent niet dood!”
“Neeee,” zegt Maikel, “We speelden winterslaapje,
Erik en ik. Het was mega-saai!” De muisjes weten niet
of ze blij of boos moeten zijn. Ze hebben voor niets

Versje
De bladeren gaan vallen, De boom kon daardoor groeien Een blad is niet van nylon.
| hun frisheid is vergaan, precies zoals het hoort. Het leeft, wordt oud en moe,
* maar ze hebben met z'n allen Zijn takken konden bloeien en in de late herfstzon
iets heel voornaams gedaan. en brachten vruchten voort. valt 't naar beneden toe.
Heel klein zijn ze begonnen N Daar wordt het weer tot voeding
en kwamen uit de knop, voor bomen volgend jaar.
ze hingen fijn te zonnen En dat is Gods bedoeling,
en slurpten zonlicht op. dat we leven voor elkaar.

Uit de Bijbel

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen

en een tijd om te donsen.
Uit: prediker 3:4

T: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



