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September Kerkdiensten
ko=kinderoppas . Zondag 4 september Zondag 11 september Zondag 18 september Zondag 25 september
10.30 uur: kn 10.30 uur: m 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. ). 5chaap ds. ). 5chaap ds. A. Haasnoot ds. ). Schaap
JANSZKERK viering Heilig
Kasteelweg 50 Avondmaal
10.00 uur: ko 10.00 uur; ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. H. Ouwerkerk- | ds. D. van Vreeswiji ds. C.L. de Rooij ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Louter Heilig Avondmaal Samendienst/
startzondag
16.00 Praise
ds. Dirk van Vreeswijk
10.00 uur: 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Ds. J. Brederveld | Ds. L. Langelaar Mw, ds. H.P. Hummel | Mw. M. van Weerden
Groene Tuin 353 Startzondag
Collecte: Diaconie en mmv "de Zaaiers"
Kerkelijke activiteiteny Collecte: Kerk Collecte: Diaconie | Collecte: Kerk
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |ds. E. van Rooijen | ds. ALA.den dhr. J. Bos dhr. R.L. Antes
Ravenswaard 5 Besten
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Ds. C.L. de Roaij Dhr. M. van Welie
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
MAASSTAD n.n.b. Mevr. J. van Pastor H. Wolterink | Mevr. J. van Bockel
Ziekenhuis Rosmalen
11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Pastor K. Bos G. Kruit
Predikanten Geestelijk verzorgers '
Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-1586 6402
predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk

Ds. J. Schaap

010-304 0233

06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
06-816 663 10
elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

06 - 365 86 496

Gea de Kwant-van der Vlist

gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig

Groene Tuinkerk
Mw. M.van Weerden
06- 140509 68
groenetuin kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180-619 307

06-83811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 -49747356
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Het thema van dit nummer is duurzaamheid. Een
onderwerp dat in onze samenleving een belang-
rijke plaats inneemt.We hebben er allemaal mee
te maken en gelukkig worden we ons steeds
bewuster dat we rekening moeten houden met
het goed omgaan van de wereld die ons door
God gegeven is. Om een voorbeeld te geven: het
is voor ons normaal dat we de kraan opendraaien
en er water uit komt, dat we het knopje indruk-
ken en er licht is. Maar wat als dat niet zo vanzelf-
sprekend is? We mogen gelukkig genieten van al
het moois dat God ons heeft gegeven, maar laten
we er ook met elkaar voor zorgen dat dit voor de
generaties na ons nog steeds mogelijk is.

In de bijbel kom je met regelmaat het thema
duurzaamheid tegen. De eerste bijbeltekst over
dit onderwerp staat meteen aan het begin van
de bijbel. Die begint namelijk met de creatie van
de natuur. In Genesis 1 staat het scheppings-
verhaal. God maakte de hemel en de aarde met
grote zorgvuldigheid. En Hij zag dat het goed was.
God maakte de natuur goed en mooi. Voor mij
een teken dat God het belangrijk vindt hoe Zijn
aarde erbij staat. Vervolgens maakt Hij de mens
om te zorgen voor de aarde. En dat geldt nog
steeds. Uit Genesis 1 lees ik dat ik mijn uiterste
best moet doen om het goede en mooie van de
schepping te beschermen en te bewaren.

Twee belangrijke woorden hieraan verbonden
zijn: rentmeesterschap en verantwoordelijkheid.
Rentmeesterschap zou je zo kunnen verwoorden:
op de juiste manier omgaan met wat God ons
heeft toevertrouwd. Zorgvuldig omgaan met de
aarde, de natuur niet verwaarlozen en er geen
rommeltje van maken.

Om het te vergelijken met een voorbeeld: |k geef
je geen koe met de bedoeling dat je die tien keer
per dag melkt en hem drie maanden later
helemaal uitgemolken naar de slacht brengt,
maar met de bedoeling dat je dankbaar bent
voor de melk, ervan geniet en goed voor de koe
zorgt. Kleine opmerking hierbij: we mogen ook
echt genieten van de dingen die God ons geeft,
maar verkwisten, en kapot maken is niet goed.
Belangrijk voor jezelf is dat je het voor jezelf kan
verantwoorden.

Met deze boodschap in het achterhoofd willen

wij jullie veel leesplezier en inspiratie geven met
deze uitgave van het kerkblad.

Een hartelijke groet,
namens de redactie,

Corrie Melenberg

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Genesis 12,2
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Overdenking

Duurzaam

Johannes 15: 4 en 5: Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij

blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen.

Duurzaam een modewoord? Je hoort het tegenwoordig
veel en vaak. Dat is niet verwonderlijk, want we leven in
een tijd waarin we gedwongen worden duurzamer te
gaan leven. Tegelijkertijd kun je er ook een beetje moe
van worden en heeft u nu misschien de neiging om verder
te bladeren. Dan zou ik zeggen, houd nog even vol, blijf
nog even door lezen....

Duurzaam betekent volgens het woordenboek: lang goed
blijvend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig.
Duurzaam leven is oog hebben voor nu en voor later, voor
de volgende generatie. Het gaat om wat bestendig is.

In Johannes 15 gaat het ook over duurzaamheid. Daarin
klinkt het woord blijf tienmaal, zoals er ook tien
scheppingswoorden zijn, tien plagen, tien geboden: teken
van volheid.

We zijn net uit de corona crisis aan het komen en nu is er
weer een oorlog met een vluchtelingencrisis en we
hebben al een klimaatcrisis, een energiecrisis, een
financieel/economische crisis, bestuurlijke crisis, sociale
crisis, morele crisis.

Je zou wel weg willen vluchten, naar een onbewoond
eiland of de grote stille heide. Niet steeds geconfronteerd
worden met die onheils boodschappen. Maar Jezus vraagt
ons om op onze plek te blijven, op onze post. Om als
ranken aan de stam te blijven, om in Hem te blijven.

zijn de ranken, geént op een stam. Die stam kan niet
zonder wortels in de grond. Onze samenleving dreigt de
verworteling te verliezen. Veel waarden en begrippen die
in de christelijke traditie hun bron vonden, zijn in een

geschrompeld. Ze zijn vandaag in de lucht komen te
hangen: trouw, naastenliefde, barmhartigheid,
gemeenschap. En welke plaats heeft ziekte, lijden,
verdriet? Mensen kunnen er geen naam aan geven. Alles
wordt een vraag. En alles wordt een ontwerp, of iets wat je
zelf moet uitvinden. Wie ik ben en waartoe ik bestemd
ben moet ik zelf uitzoeken. En wat geen waarde meer
heeft of waar we genceg van hebben doen we weg.

Duurzaam leven is oog
hebben voor nu en voor
later

En verworteling is juist zo belangrijk. Dat weet elke boer.
Jezus zegt: wie blijft in Mij, met Mij verbonden is, bij een
gemeenschap hoort, die ontdekt wat duurzaam is: liefde,
trouw, offervaardigheid, vertrouwen, naastenliefde,
vergeving. Dat zijn de dingen die blijven. En niet zaken
die vandaag de dag belangrijk lijken, zoals kijkcijfers,
glamour, likes of dagkoersen.

In de omgang met Jezus leer je wat blijft: echtheid, liefde,
aandacht, eenvoud, gemeenschap, trouw. Dat zijn de
‘blijvertjes’. In de kerk horen we dat elke zondag en
inspireren en helpen we elkaar om deze blijvertjes in de
praktijk te brengen.

En misschien bent u wel zo iemand die, zonder grote
woorden of ophef, leeft vanuit deze waarden. Bent u
trouw, heeft u aandacht voor uw naaste en gaat u
zorgvuldig om met de schepping. Duurzaam leven is
misschien dichterbij dan u denkt!

Houd daarom moed, houd vol en leef in eenvoud, vanuit
het geloof: dat is duurzaam, dat blijft.

Ds. Emmy Lingen,
geestelijk verzorger van Smeetsland en Endeldijk,
Aafje zorginstellingen.




De gastpredikant

Interview met.........

Ria Keijzer - Meeuwse

Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Ria Meeuwse, geboren op 9 december 1958
in Wolphaartsdijk, bij Goes. Ik kom uit een arbeidersgezin
met vier kinderen, van wie ik de jongste ben. In 1987
trouwde ik in Voorburg met Wim Keijzer, die ik leerde
kennen tijdens mijn tweede jeugdwerkbaan.

We kregen twee zonen, twee lieve schoondochters en
twee kleinkinderen: Lucas (8) en Bram (6). Met plezier zijn
we betrokken op elkaars leven.

Sinds mei 2019 ben ik werkzaam als pastor en opbouw-
werker in de Protestantse Gemeente te Bolnes, de

“Kerk aan de Maas".

Waar ben je verder werkzaam geweest en hoe begon het?

Na het VWO ging ik naar de sociale academie en
studeerde daarna theologie. Mijn eerste baan betrof de
gereformeerde kerk van Delfshaven, waar ik van 1980 tot
1985 jeugdwerker was. Daarna volgde Voorburg, waar we
bleven wonen tot op vandaag. Na de geboorte van de
kinderen werden mij contractbanen van elk 3 tot 5 jaren
aangeboden in Hendrik [do Ambacht, Rotterdam-
lJsselmonde (de Groene Tuinkerk), Dordrecht-Sterrenburg,
Vleuten en Amstelveen.

Het accent verschilde per baan: eerst betrof het jeugdwerk,
later kwam ik mijn interesse en talenten tegen op het
gebied van toerustingswerk en gemeenteopbouw. Al
jaren geef ik het vak gemeenteopbouw aan de driejarige
opleiding (TVG) voor mensen met interesse in theologie.
Intussen is in Den Haag nu vijf jaar een theologische
zomerschool, waarvoor men mij aantrok als bedenker en
coordinator. In Vleuten werd dit specialisme benut bij het
oprichten van een kerkelijk centrum in het stadshart van
vinexwijk Vleuterweide. In Amstelveen heb ik
ouderenwerk opgezet in combinatie met pastoraat.
Opgeteld bij journalistiek werk voor o.a. het jongerenblad
M3, vredeswerk, adviserende rollen, bestuurlijke taken en
oecumenisch projectwerk kijk ik terug op een prachtige
loopbaan van 42 jaar.

Speelde het geloof altijd een rolin je leven?

Ja, zij het niet dwingend. De kerk was al in mijn jeugd een
lichtvoetige prettige SOW-kerk. In mijn ouderlijk huis was
altijd muziek; alle gezinsleden (5 in totaal) en andere
familieleden waren lid van de plaatselijke harmonie.

Verder deden we aan alles mee wat in het dorp werd
georganiseerd. In de kerk werd ik zondagsschooljuf en
speelde ik cornet in een combo. Dat had je toen, in de

jaren 70: het was de bloeitijd met geld, grote groepen
jongeren, kleurrijke jeugddiensten en schitterend
werkmateriaal.

Wat verscheen was om je vingers bij af te likken:
themamappen, handboeken voor jeugdraden of
kinderwerk, instructies en uitwerkingen voor catechese,
kampwerk, sociéteiten of jeugddiensten. Ik vond het
allemaal even boeiend en raakte ermee verweven.

Belangrijk voor mijn beroepskeuze was de plaatselijke
predikant, Piet van Die, die later naar Rhenen is gegaan en
helaas al is overleden. Aan hem en zijn vrouw heb ik veel
te danken, omdat zij talent in mij zagen voor dit werk. Ze
lieten me voelen hoe boeiend het is om met mensen op te
trekken en je in hen te verdiepen.

En vooral: om verbindend te zijn en te herbergieren. Dat
woord bedacht ik later zelf, toen zich in mij eenmaal een
manier van werken ontwikkelde, waarvoor prof. Jan
Hendriks een belangrijke sleutel was met zijn visie op
gemeenteopbouw, met de gemeente als herberg. |k zocht
dus een studie op het kruispunt van theologie, mens en
cultuur. En met die studie bleek ik iets in handen te
hebben waarin ik een soort bestemming vond.

Dat gevoel is nooit gedoofd!

Of ik geroepen ben?

Roeping is een groot woord. Het klinkt zo exclusief, als of er
een mirakel nodig is om predikant te worden. Het leven is
de optelsom van processen. Met geluk of pech. Met
mensen die je de weg wijzen. Met zocht op je talenten.
Veel draait om kansen en om keuzes die je durft te maken
in vertrouwen en met zelfinzicht. Uit een bloembol van
een krokus kan nooit een narcis groeien. Oftewel: je
ontdekt wat je eigen is, wilt groeien en ziet gaandeweg
waar je nodig bent. En als je die weg met open ogen en
open oren aflegt, dan leer je veel, dan ga je steeds meer
durven en delen.



Zo is denk ik mijn roeping verlopen: er waren momenten
dat alles op z'n plek viel en ik aanvoelde: dat is mijn weg.
Of dat in directe zin God was die riep? Dat weet ik niet.
Misschien komt mijn reserve bij deze vraag voort uit mijn
afkeer van exclusiviteit, hiérarchie of kapsones.
Predikantschap is een gewoon vak. En wat in een kerk tot
stand komt is te danken aan mensen van alle generaties
die zich op die plek eigenaar hebben gevoeld en zich voor
de gemeenschap inspanden. Ja, we zijn soms in zekere zin
onmisbaar, maar we trekken verder. In dat opzicht moeten
we onszelf in dit vak niet te belangrijk maken.

Hoe benader je de verhalen uit de Bijbel? En heb je een
lievelingsverhaal?

Ik denk dat de Bijbelverhalen
ons een spiegel voorhouden
waarin goed en kwaad
voorkomen en waarin we
ervaringen met God
terugzien. Het is een boek
met een belofte en een
opdracht die cirkelen rond
een diep geheim, omgeven
met de liefde van God. Als
mensen zijn we gekend,
geliefd, geaccepteerd en
erkend; we worden in
beweging gezet worden om
elkaar te dienen. Die
(h)erkenning in de verhalen is
een belangrijke sleutel om de
Bijbel te doorgronden, er iets uit te leren.

Welke verhalen mij aanspreken? Ik was altijd klein van stuk
en tot op vandaag oplossingsgericht. Daarom spraken de
verhalen van Zacheus die in de boom klom en het verhaal
van de vrienden met hun verlamde man naar Jezus gingen
mij zo aan. Het ene verhaal vertelt over ‘het willen
meemaken’ en dus klim je dan ‘in de hoogste boom! En
het andere verhaal zegt mij dat je vindingrijk moet zijn;
geef nooit op! Als de deur dicht is, kun je altijd nog door
het dak! Dat hebben we in Coronatijd als kerken ook
beproefd. En dat zal ook zo gaan als we kleiner worden en
partnerschappen aangaan. Hangen we dan in het
verliesgevoel, of zetten we in op ‘samen sterk’ en het
vinden van goede wegen waarin vieren, leren en dienen
doorgaan op een manier die dan werkt. Zacheds en die
vrienden hadden spankracht en konden schakelen.

Wat geeft geloof jou?

Geloof moet positiviteit brengen. In mijn vak
gemeenteopbouw gebruik ik vaak de sociologische
theorie die zegt dat religie twee functies heeft: comfort en
perspective. Comfort is letterlijk troost, maar het moet ook
comfortabel aanvoelen. En perspective is uitzicht.

Je bent nooit alleen. Bij leven en sterven is er Licht. Geloof
is inspiratie en hartstocht voor het onmogelijke.

Wat vind je het moeilijkste verhaal?

Ik denk dat ik uitspraken over het cordeel van God, zijn
toorn, zijn strengheid, de erfzonde en contrastverhalen
van ooit over hemel en hel niet goed verteer. Maar ze
staan er, en soms moet je er iets mee, omdat je erover
preekt of omdat in de pastorale praktijk iemand ermee
stoeit. Het geluk is dat we tijdens de studie en later het
nodige hebben geleerd over de herkomst van allerlei
teksten. Daarmee kun je teksten in hun context plaatsen
en sta je open voor meerdere uitleg.

Cultuur en tijdsbesef mogen wat mij
betreft geen tegenhangers worden
van de Bijbel. Heitink zegt ergens: je
moet cultuur niet mijden maar
wijden. Tegen iemand die zich
keerde tegen de nieuwe
Bijbelvertaling en vond dat je terug
moest naar het Psalmen zingen:
‘dus u zegt als u aan het koken bent
dat u een bal des gehakts
klaarmaakt?” We konden er wel om
lachen, en dat is altijd goed.

Maar God laat zich niet altijd ken-
nen, en dat is moeilijk. Misschien is
dat ook goed, zodat we onze
verantwoordelijkheid en ons
geweten scherp houden. Hier op
aarde is het aan ons om de aarde te bewerken en te
bewaren. En om gewetensvol te leven. Ik heb geloof ik wel
geaccepteerd dat er niet op alle vragen een antwoord is,
en dat God Ged is. Hij zegt zelf: “ik ben die ik ben”. Geloven
blijft een zoektocht, en eerlijk gezegd praat ik liever met
mensen die zoeken dan met mensen die alles dichtpraten
en zeker weten. Ik leg graag de vinger bij de humaniteit en
die is broodnodig in deze wereld.

Wat vind je leuk aan je werk?

Mooie momenten beleef ik als er iets tot bloei komt in
iemands persoonlijke leven. Of als ontmoetingen,
diensten en nieuwe inzichten mensen inspireren. Ik vind
het fijn als op de werkvloer een Kerstherberg,
ontmoetingsvormen, een Sing Inn of een ander project
enthousiasme opwekken. Of als een uitvaart voor een
familie van waarde is geweest. De kerk mag dan,
statistisch gezien, leden en relevantie verliezen, ik ben er
niet weg te slaan. Dit goud blinkt er: mensen hebben er
veel voor elkaar over, houden elkaar vast, vieren het leven,
doen er nieuwe Adem op, vinden houvast. Op deze unieke
plek is niet de kerk zelf het doel: we helpen elkaar en
anderen ‘naar beter land’



En toen kwam Bolnes....
Na zeven gemeenten zou
ik met pensioen gaan,
maar dat kwam er niet
vark.

Nee, na het overweldigend afscheid in Amstelveen, dat
heel goed een eindpunt had kunnen zijn - zo leuk was
het — voelde ik twijfel. Naasten wezen mij erop dat ik
nog vitaal en initiatiefrijk was. Inderdaad had ik nog
volop plezier in mijn werk. In de negen jaren voor mijn
start daar had ik in Bolnes kerkdiensten geleid en
gemerkt dat we elkaars taal verstonden.

Maar ik was en bleef gastvoorganger. Ik kon toen niet
vermoeden dat ik ooit in Bolnes in dienst zou treden.
En nu werk ik er, met heel veel plezier.

Mentaal en in de kijk op zaken en zorgen lijkt de kerk erg
op de Groene Tuinkerk.

Geloven is er positief gericht:

- hoe maken we werk van de dingen waar we in
geloven?

-Waar zijn we nodig en wat hebben we nodig?

-Wat bindt ons?

-Hoe -en met welke kwaliteiten of impulsen- kunnen we

plezier (her)vinden en de onderlinge zorg organiseren
of begeleiden?
-Wat zou missionair-zijn voor ons kunnen inhouden?

Elke kerk beweegt en verandert. Ook als theoloog ervaar
je dat bij jezelf inzichten schuiven. Dat is gezond en
onvermijdelijk. Uitdagingen in de samenleving houden
je scherp.

Ik ben nooit mijn geloof kwijt geweest, omdat ik niet
alles wat gebeurt aan God toeschrijf en omdat ik bij alle
bedrijvigheid die aan mij valt af te lezen in mijn
binnenste vrij rustig blijf als het spant.

En ja, de kerk.... ondanks alle kleinzieligheid, macht en
gezeur die er ook bij horen blijf ik zeggen: "Het is een
prachtplek”.

Bij ons thuis was het vroeger
verboden om trots te zijn, maar
als ik (bijvoorbeeld door dit
interview) denk aan wat ik
geleerd en beleefd heb, moet ik
zeggen dat ik er heel gelukkig
van word.

Ik heb een prachtvak!

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons

p—
e

SPECIAAL VOOR OUDEREN

Jevewia X% 11

Ik ken de plannen die Ik met u heb

ze hebben uw heil op het oog,

niet uw onhedl an berekden u

een hoopvolie lockomst

Nieuwjaarsdag

zondag
1 januari
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Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Jaco Groeneveld.

Voor altijd jong

Ik was erbij toen je werd geboren
En ik ving jou eerste blik
Ik wist meteen toen ik jou zag
De helft daarvan ben ik
Je eerste lach maar ook je tranen
is hoe het allemaal begon
En blijf vooral
Voor altijd jong

Groei maar door in wat je bent
En in alles waar jij van droomt
Wat je zeker zal bereiken
Als je er zelf maar in gelooft

Als je valt dan sta je op Tel je zegeningen een voor een
Daarna weer een reuzensprong Laat ze genieten van je lach
en blijf vooral Wees onzeker maar ook sterk
Voor altijd jong In jou zachtheid zit je kracht

Je bent voor mij de sterren
De maan en zelfs de zon
En blijf vooral
Voor altijd jong

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met
ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com




Kunst en het verhaal

Nicolaes van Berchem & Jan Baptist Weeninx

anno 1657

Een terrein in een Mediterrane havenstad met Romeins
ogende bouwwerken. Op de trap rechts speelt zich een

scene uit de Bijbel af, namelijk de roeping van Mattheds.

Mattheus was een tollenaar of belastinginner toen hij
door Jezus werd geroepen hem te volgen. Jezus wijst
met uitgestrekte arm naar MattheUs die rechts aan tafel
zit. We zien hem op de rug. Hij staat op het punt om op
te staan om gehoor te geven aan Jezus verzoek.

In het opengeslagen kasboek op Mattheus schoot staan
geen cijfers maar het opschift: Berchem gemaakt,
Weeninx gedaan. Zo legden de twee kunstenaars
Nicolaes Berchem en Jan Baptist Weeninx hun

Mauritshuis Den Haag

samenwerking vast. Het feit dat hier twee
gerenommeerde kunstenaars samenwerkten maakte dit
schilderij tot een gewild verzamelobject. Waarschijnlijk
maakt Weeninx de opzet voor de voorstelling en
schilderde hij het landschap de dieren en de
achtergrondfiguren. Berchem nam vervolgens de
hoofrolspelers voor zijn rekening. Tussen alle figuren is er
€én die oogcontact met ons maakt, de man in de rode
mantel links van Jezus. Die man dat is Berchems zelf-
portret. Berchem en Weeninx worden beide gerekend tot
de Italianisanten, Hollandse schilders die Italiaans
aandoende landschappen schilderden.

Tekst: Gerrit Buizer



Duurzaamheid in het kerkgebouw

Verduurzaming in de Groene Tuinkerk

In aansluiting op het thema van dit nummer van het
kerkblad is het wellicht interessant te weten welke
acties er in de loop van de jaren genomen zijn om ons
kerkgebouw en andere zaken te verduurzamen.

De Groene Tuinkerk is in gebruik
genomen in 1968.

In die tijd was er weinig tot geen
aandacht voor wat we tegenwoordig
verduurzamen noemen
(Verduurzaming, of te wel duurzame ontwik- keling is
een ontwikke- ling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie, zonder de behoeften van
toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen
van de wereld, in gevaar te brengen, aldus de definitie
van de VN-commissie Brundtland uit 1987).

Het kerkgebouw is slecht geisoleerd en alle ramen zijn
voorzien van enkel glas. Bij het verwarmen van de zalen
is dit goed merkbaar. Ook de verlichting van de kerk was
weinig energievriendelijk.

Enkele jaren geleden heeft het College van Kerk-
rentmeesters een aantal besluiten genomen om het
energiegebruik te verminderen. Vrijwel alle traditionele
lampen zijn vervangen door LED verlichting. Met deze
maatregel is het stroomverbruik verminderd. Ook s in
2020 het besluit genomen om op het zeer geschikte dak
zonnepanelen te plaatsen. Van af maart 2020 t/m juli
2022 is er voor 5,21 Mwh stroom opgewekt. Deze
opbrengst staat gelijk aan
een verminderde uitstoot
van 7.496 kg CO2. Dit staat
dan weer gelijk aan 224
geplante bomen.
Daarnaast leverde dat onze
penningmeester een totaal
besparing op van
£€3.821,~.In 2019 was het verbruik 7.374 kwh, terwijl in
2020 het verbruik slechts 116 kwh was.

Natuurlijk staat hier ook een investering tegenover en is
de jaarlijkse opbrengst sterk afhankelijk van het aantal
zonne-uren. Dit jaar hebben we dat betreft niet te
klagen.

Wat betreft de ramen van de kerk zijn afgelopen tijd de
kapotte ramen allemaal vervangen en zijn er een aantal
ramen voorzien van isolerende voorzetramen.

Gelet op de stijgende energieprijzen is besloten om een
aantal extra zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Tevens is om het gasverbruik terug te brengen besloten
de radiatoren van de verwarmingsinstallatie te voorzien

van zogenaamde intelligente knoppen. Hiermee kan
worden voorkomen dat radiatoren onnodig (te lang en
te warm) worden verwarmd. Een van de twee
verwarmingsketels wordt binnenkort aanpast met een
zogenaamde hybride warmtepomp. Ook hiermee kan
het gasverbruik worden beperkt.

Verduurzamen is ook goed kijken welke materialen je
gaat gebruiken bij bijvoorbeeld renovatie. Een goed
voorbeeld is de verbouwing van de keuken en de
aanpassing van de keuken in een van de vergaderzalen
enige tijd geleden. Hierbij is gebruik gemaakt van een
tweetal nog in goede staat verkerende keukens die bij
verhuizingen werden vervangen en anders op de stort
waren beland.

Ook het gebruik van de kopieermachine is de laatste
jaren aangepast. Niet meer alle verslagen van
vergaderingen worden uitgeprint maar zoveel als
mogelijk digitaal verzonden en gearchiveerd.

Op deze wijze wil de Groene Tuinkerk, als eerbetoon aan
de schepping, bijdragen aan de instandhouding van
deze prachtige aarde, een duidelijke opdracht voor ons
als christenen.

Kerkrentmeesters Groene Tuinkerk

‘Bent u tussen de 50-70 jaar?

Uitnodiging

Om elkaar eens opnicuw of voor het eerst te
ontmoetan bij koffie/thee met lets lekkers erbij, En bij
te praten, nlets meer of minder, Welkam|

Woensdag 14 september van 19:30-21:00 wur
GROENE TUINKERK, GROENE TUIN 353 @
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Nieuw gemeentelid

In deze rubriek nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis

met Thea Roos van de Pelgrimskerk.

Kun je jezelf voorstellen?

Ik ben Thea Roos, 55 jaar en woon aan de Langenhorst in
Rotterdam-Zuidwijk. Daar woon ik samen met mijn ouders
en mijn zus. In het dagelijks leven werk ik als HR Assistant
bij het bedrijf DORC, een bedrijf wat instrumenten en
apparatuur voor cogartsen maakt. lk heb veel hobby's:
taarten en cupcakes bakken met de opbrengst voor het
goede doel, fietsen, wandelen, Fit20, lezen, puzzelen en
gezellige afspraakjes en uit eten met vrienden. Ik ben
graag buiten en op stap maar kan ook echt genieten van
een avondje lekker thuis.

Hoe ben je bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?

Ik ben gedoopt in de Sandelingpleinkerk en opgegroeid in
de Breepleinkerk. Nadat de Breepleinkerk geen
wijkgemeentekerk meer was, heb ik een tijdje in de
Vredeskerk "gekerkt” en nadat er nog een fusie kwam met
de Credokerk vond ik daar niet meer wat ik zocht. Samen
met mijn moeder organiseer ik de Zingen Maakt Blij
diensten in de Breepleinkerk en daar kom ik dan ook
graag. Maar ik bleef wel zoekend naar een fijne gemeente.
In de Breepleinkerk kwam ik in gesprek met Dik Kok die
mij uitnodigde om een keer naar de Pelgrimskerk te
komen. Daar voelde het gelijk goed. Ik heb mij toen
ingeschreven voor de Alpha cursus. Een ontzettend fijne
groep en omdat we het zo goed met elkaar hadden zijn
we zelfs na de Alpha cursus nog een tijdje doorgegaan
met de gespreksgroep. Afgelopen voorjaar heb ik mij, in
goed overleg met mijn ouders, over laten schrijven naar
de Pelgrimskerk. Inmiddels leer ik daar steeds meer
mensen kennen. Onder andere Tine en Marieke die mij
elke week tot het uiterste laten gaan in een sportieve
prestatie bij Fit20 hahaha.

Wat vind je fijn aan onze gemeente?

Het warme welkom elke week weer. Mensen zijn zo
hartelijk en oprecht geinteresseerd. De samenkomsten op
zondag zijn heel fijn. Ik voel mij erg op mijn gemak en vind
het ook fijn om “hand- en spandiensten” te doen en op die
manier mijn steentje bij te dragen aan het gemeentezijn.

Waar geniet je van?

Het “warme bad"” wat de Pelgrimskerk voor mij is. Fijn om
zo weer bij een gemeente te horen en God te eren en te
prijzen. Goed en het geloof zijn heel belangrijk in mijn
leven en hoe fijn is het om dat met elkaar te delen. Ik leer
veel bij over de Bijbel en heb veel aan de meditaties. Na de
dienst is het gezellig om nog even met elkaar na te praten
bij een kopje koffie of thee. Ik zie ook naar 3 september
uit, naar de gezellige middag die dan voor de dames
georganiseerd wordt.

Wat zou je aan de lezers mee willen geven?

Een groot bedankt aan iedereen die zo hartelijk naar mij is.
Ik ben erg blij onderdeel te zijn van deze fijne gemeente.
En een speciaal bedankt aan Dik dat je mij in contact hebt
gebracht.

De Pelgrimskerk is voor mij
een 'warm bad'




Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

VRUCHTBAAR SAMENLEVEN

Kerk op de Floriade

Hoe ziet een leefbare stad eruit? Het is een plek
met groen en een plek waar mensen gestalte
geven aan de gaven van Gods Geest. Dat zijn de
voorwaarden voor vruchtbaar samenleven, is de
boodschap van een groot aantal Almeerse kerk-
genootschappen op de Floriade in Almere.
Samen hebben ze er een kopie neergezet van de
Tiny Church, de kleine, energieneutrale kerk die
in Almere Poort staat. Het is een rond bouwwerk
op een grote schijf die meedraait met de zon.

De tien zonnepanelen staan daardoor steeds op
de zon gericht, wat 30 procent meer rendement
geeft. "Het heeft tegelijk iets symbolisch’, aldus
Ben Jonasse, een van de bouwers van de kerk.
“Zoals de zon ons warmte en licht geeft, doet
God dat ook. Daar moet de kerk op gericht zijn
en daar moet de mens op gericht zijn.”

Zacht klinkt in de kerk sacrale muziek. In het
boek bij de paaskaars hebben velen hun gebed
voor de schepping opgetekend, eromheen
branden waxinelichtjes. Een symbolische bloem-
schikking verbeeldt wat nodig is om honger en
armoede te verdrijven en de weg van de Vrede in
te slaan — het staat er met een hoofdletter.

Rond het kerkje is een labyrint aangelegd. De
weg volgend, passeer je twaalf kunstwerken die
de vruchten van de Geest verbeelden: geloof,
vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vreugde... "Als
iedereen daar iets van uitdraagt, wat een mooie
samenleving zouden we dan hebben. Een beetje
geduld, een beetje liefde, verdraagzaamheid...,
legt Jonasse uit.

Makkelijk was het niet om de plek in te richten.
Vlak na corona bleek in het voorjaar geen aan-
nemer beschikbaar. De kerk en de tuin werden
daarom gebouwd en aangelegd door vele
vrijwilligers uit de kerken. Een pittige klus, ook
omdat het veel regende. Maar het was meer dan
de moeite waard, leerde Jonasse. “Als je samen
aan de slag gaat, kan er echt iets moois ontstaan.
Daar word je een blij mens van.”

Fruitful City is tot 9 oktober te bezoeken op de
Floriade in Almere. www.fruitfulcity.nl

Daar word je een blij
mens van
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Interview met Arie Vlot

Arie Vlot komt oorspronkelijk uit de Alblasserwaard,
waar hij een warme jeugd heeft gehad. Toen hij
trouwde is hij in lJsselmonde komen wonen met Joke
en kregen zij 2 kinderen, Martin en Sandra. Hij heeft een
schoenmakerij gehad. Zij werden lid van de
Pelgrimskerk ten tijde van Ds. [Jtsma. Hij zat in de
beroepingscommissie toen Ds. Vogelaar werd
beroepen. Hij werd jeugdouderling en later diaken.

Sinds wanneer bent u vrijwilliger bij de
voedselbank?
Sinds 2010 ben ik actief bij de voedselbank.

Zijn er meer gemeenteleden betrokken bij de
voedselbank?

Vanuit de Pelgrimskerk doe ik dit werk samen met Sita
van Vliet. Wij werken samen met de Adriaen Janszkerk
(Corrie Jumelet), Groene Tuinkerk (Jilles Tims) en 4
mensen vanuit de Emmaiisgangers kerk. De Taborkerk
helpt met donaties bij speciale acties, zoals met kerst. Of
als we extra producten geven zoals aardappelen,
toiletpapier of wasmiddel.

Hoe bent u bij de voedselbank terecht gekomen?
Ik ben er terecht gekomen vanuit de diaconie en via het
kringloopbord dat ingezet werd voor arme gezinnen.

Wat is uw motivatie om dit werk voor de
voedselbank te doen?

Dat is een diaconaal gevoel dat je in je hebt. Vanuit
betrokkenheid op mensen. Tijdens mijn werk in de
schoenmakerij maakte ik ook altijd tijd voor een praatje
voor mijn klanten en toonde ik interesse in hen en een
luisterend oor. Hier maakte ik echt tijd voor, waardoor ik
mijn werk wel eens de volgende ochtend moest
inhalen.

Heeft u ook contact met de mensen die de
voedselpakketten in ontvangst nemen?
Oppervlakkig. Voorheen was er een koffietafel waar
vrijwilligers bij stonden waar de mensen een praatje
mee konden maken. Door de corona is dit afgeschaft.
Nu is er 1 x per maand iemand van de gemeente van
sociale zaken die klaar staat voor mensen die vragen
hebben.

Voorheen moesten mensen na aanmelding wachten tot
de tassen klaar gemaakt werden, maar dit mocht niet
meer in de corona periode. Nu staan de tassen al klaar
en dat is zo gebleven, met als gevolg dat het minder
persoonlijk is geworden. Het gaat nu dus allemaal
sneller waardoor er minder tijd is voor een praatje
onderling.

VOEDSELBANK.NL

Rotterdam




Wat vindt u leuk aan het werk op de voedselbank?
De contacten met mensen. En de onderlinge
saamhorigheid met de andere vrijwilligers. In gedachten
ben je gelijkgericht.

Je stelt jezelf beschikbaar om uit te delen. Ik voel me op
mijn plek om me daarvoor in te zetten. Het geeft mij
voldoening. Ik ben een mensen-mens.

Wat vindt u moeilijk aan het werk op de
voedselbank?

Als ik mensen teleur moet stellen omdat ze niet meer op
de lijst staan van mensen die recht hebben op een
voedselpakket. Bijvoorbeeld omdat het termijn is

afgelopen of omdat ze meer inkomen gekregen hebben.

Door een taalbarriére kan het zijn dat ze dit niet
begrijpen en dan gaan wij het uitleggen en zo nodig
adviseren.

Wanneer kom je in aanmerking voor de voedselbank?

Als je inkomen onder een bepaalde inkomensgrens zit.

Verstrekken jullie ook andere producten, dan
voedsel?

Via Stichting Jarige Job krijgen jarige kinderen een
cadeau. Ook krijgen de mensen als extraatje wel eens
een tegoedbon van Intertoys, de kappersschool of de
Albert Heijn.

ledereen krijgt een vast pakket. Bij gezinnen boven de 4
personen worden er 2 pakketten verstrekt. De
producten worden opgehaald bij de supermarkten. Zij
hebben overproductie of artikelen die bijna bij de
houdbaarheidsdatum zijn.

Welk gebied bestrijkt jullie voedselbank?
Groot lJsselmonde. Er is ook een voedselbank in de
Beverwaard en in Lombardijen.

Hoeveel mensen in Groot lJsselmonde maken
gebruik van de voedselbank?

We hebben 115 mensen/gezinnen die hier gebruik van
maken.

4 maanden geleden waren dit er nog 83.

Dit heeft te maken met de economische achteruitgang
waardoor alles duurder is geworden, waardoor er meer

mensen afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.

"Oog voor voedsel, hart voor mensen” Jouw steun is hard nodig

Om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Elke week verstrekken
vrijwilligers voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. We werken uitsluitend met vrijwilligers

die niet betaald worden. Jouw bijdrage gebruiken we voor;

s Vrachtauto's en bestelbusjes om eten in te vervoeren
+ Benzine en diesel voor vervoer
» Vasle lasten zoals energie en huur

Wil jij ook vrijwilliger worden bij de voedselbank?

Alle voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met onbetaalde professionals. Niemand wordt betaald; ook bestuur

en staf niet. De ruim 12.000 vrijwilligers vormen het hart van de voedselbanken. Met hun bijna onuitputtelijke
enthousiasme zorgen zij ervoor dat de allerarmsten wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen.

In totaal zijn ruim 12.000 vrijwilligers actief. Er is een grote diversiteit in functies en projecten: pakketsamensteller,
bestuurder, chauffeur, logistiek manager, fondsenwerver, klusjesman, voedselverwerver, secretaresse, jurist,

magazijnmedewerker, coordinator, gastvrouw/heer, social media experts, enzovoort.

Niemand in onze organisatie wordt betaald. Dus ook de (landelijke) bestuurders zijn onbetaalde vrijwilligers.

Wil je ook helpen? Kijk op https://www.werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures voor de actuele vacatures.
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Hij houdt de wereld in Zijn hand en | will follow him

Ik beluisterde een kerkdienst terug van de Adriaen
Janszkerk. Daar zong de zangroep het lied ‘| will follow
him’ Dat verbaasde mij want het is eigenlijk geen
christelijk lied. Het was een Amerikaanse nummer 1 hit
in 1963 van Little Peggy March. Maar wel kan het
daarmee geassocieerd worden. Het gaat over een liefde
van een vrouw voor een man, net als de cover hit van
José van Luv. 'l want him' is met een kleine letter h en
geen hoofdletter. Wel gaat het over dat ze hem wil
volgen over de hoogste bergen en de diepste oceanen
en dat hij haar lotsbestemming, destiny, is. Dat ze van
hem houdt en haar ware liefde is. Een bekende
uitvoering zit ook in de film Sister Act. Zo zijn er nog veel
meer pseudo religieuze liederen.

Liefde, gospel,

soul, country,

nummer 1 hits
en voetbal!

-

‘He’s got the whole world in His hand’ is een Afro
American traditional spiritual en werd voor het eerst
gepubliceerd in het gebonden zangboek Spirituals
Triumphant Old and New in 1927. Pas in 1933 door
Frank Werner verzameld uit de zangstukken van Sue
Thomas in North Carolina. Het is ook opgenomen door
andere verzamelaars zoals Robert Sonkin van de Library
of Congress, die hetin 1941 opnam in Gee Gee's Band.
De versie is nog steeds beschikbaar in het America
Folklife van de bibliotheek.

Werner voerde het lied in de jaren 40 en 50 uiten
introduceerde het in de America’s Folkscene. Hij nam het
op in 1952 op het Elektra label op het album American
folksongs and ballads. Het werd snel opgenomen door
zowel Amerikaanse gospelzangers en zangeressen en
Britse skiffle en popmuzikanten.

Het werd een hit in 1957 in de hitparade door de Britse
zangeres Laurie London, geboren in Londen in 1944,
met het orkest van Geoff Love. Ze was toen pas 13 jaar.
Het is het enige gospelnummer in de geschiedenis van
de Billboard hitlijst die de eerste plaats bereikte. In
Engeland kwam het niet hoger dan op nummer 12.
Daarna heeft ze nooit meer een hit gehad.

De overige twee grote gospel hits ooit waren twee
andere gospelnummers die al eens besproken zijn. 'Put
your hand in the hand’ van de groep Ocean uit 1971
bereikte plaats 2 en 'Oh happy day' van The Edwin
Hawkins singers uit 1969 bereikte plaats 4 in Amerika.

‘He's got the whole word in His hand’ werd een gouden
plaat, In 1958 kwam de versie van Mahalia Jackson op
plaats 69. Ook werd het opgenomen door Judy Garland
met haar dochter Liza Minelli in 1964.

Andy Williams zette het op zijn album The village of
St Bernadette in 1960 en Pat Boone op het album Great
Great Great.

De Amerikaanse country en christelijke zangeres Christy
Lane had er in de country en western charts een hit mee
op plaats 88.

Ook Odetta, Perry Como, Nina Simone, The Sandpipers
en Jackie DeShannon namen het op in 1970.

De Britse groep Paper Lace nam in 1978 samen met het
voetbalelftal van Nottingham Forest, die de Europacup 1
hadden gewonnen, het op als We got the whole world
in our hands wat op nummer 3 inde top 40 in
MNederland kwam.

Gospelgroep 'The Sisters of Glory” die actief was in 1995
bestond uit 5 zangeressen van wie er 4 carriére hadden
als soulzangeres. Het was een gemengd oud en jong
gezelschap met Thelma Houston (1943}, Cece Peniston
(1969), Phoebe Snow (1950), Lois Walden (1946) en
Albertina Walker (1929- 2010). Zij namen het op in hun
album ‘Good News in Hard Times!

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl




Onderhoud kerktoren AJK

Zouden de bouwers
van de Adriaen
Janszkerk ooit
hebben kunnen
vermoeden dat de
vrucht van hun arbeid
langer dan 500 jaar
® zichtbaar zou zijn?
Wie weet.

Indrukwekkend is wat
mij betreft dat het
gebouw zoveel
eeuwen en generaties
een onderdak heeft
geboden aan zoveel
geslachten. En nog immer rust er kennelijk zegen
op voor de huidige generatie christenen. Met een

eigentijdse manier van belijden in een doorleefd
bouwwerk en zeker levensvatbaar.

Om het prachtige gebedshuis ook voor latere
generaties te behouden is echter zorg en
onderhoud nodig. De tand des tijds bijt
voortdurend en schuwt geen harde materialen.

Onderhoud is wat momenteel dan ook met zorg
wordt uitgevoerd. Gevelstenen en voegwerk
worden hersteld, leien op het dak plaatselijk
vervangen, houten dakbeschot waar nodig
gerepareerd en metalen klokkasten hersteld. En ja,
dat gebeurd op hoogte vanaf de steigers die u om
de toren kunt zien staan.

Voor mij een unieke kans om boven een kijkje te

nemen tot op de hoogte van de wijzers van de klok.
Neemt u van mij aan, dat dan duidelijk wordt hoe
laat het is. Met andere woorden: we zijn geen dag te
vroeg met het onderhouden van dit kostbhare
monument.

Dankzij uw en onze liefde, geldelijke steun en
vrijwillige inzet voor de Adriaen Janszkerk is dit
noodzakelijke onderhoud gelukkig mogelijk.
Wij rekenen op uw

voortdurende liefde en [

waar mogelijk financiéle
bijdrage nu en in de
toekomst.

Nieuwsgierig naar details of
heeft u vragen over het
onderhoud? Neem gerust
contact op met ons.

Op de foto's ziet u de toren
in de steigers staan. Qok is
te zien dat slechte voegen
en stenen uitgehakt
worden en daarna
vervangen worden door nieuwe stenen. Uiteraard
wordt dit zodanig gedaan dat achteraf bijna niet te
zien is dat er stenen vervangen zijn. Op een foto ziet

u de naam van een sponsor van een eerder
uitgevoerde restauratie.

Goed voorbeeld doet goed volgen, toch?
Hartelijke groet, mede namens de
leden van Stichting Behoud Adriaen

Janszkerk

Arie Maaswinkel
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Horizontaal

2 ___entelicht bevonden (Dan. 5:27) 9 Argentijnse oud-presi-
dent en man van Evita (1895-1974) 11 Britse zangeres
13 Bijzonder aantrekkelijk 14 Rivier in Rome 15 Deel van een
deur 16 Schuilnaam 20 Rood (heraldiek) 21 Stad in Duitsland
24 Achterkant 26 Huisbediende 27 Opwelling 28 Beat
32 Tegenhouden 33 5Stad in Zwitserland 37 Het sterrenbeeld
Ram (Lat./Eng.) 38 Trek van een pen 39 Tweede koning van het
Verenigd Koninkrijk Israél 40 Broeksluiting 43 Abrahamitische
religie 45 Café 48 Windrichting 49 Schildersplankje 50 Zoon
van Jakob en Bilha (Gen. 30:7-8).

Verticaal

1 Die is Babylonisch volgens de Bijbel 2 Grootverdiener
3 Tijdseenheid 4 Woordenboek der Nederlandsche Taal (afk.)
5 Opening 6 Azijn 7 Staat in de VS B Gaat en ___ (15,1)
10 Kippenproduct 12 Bijbelse vrouw (o.a. Gen. 29:17)
17 Watering 18 Voegwoord 19 5Spoedig 22 Plaaggeest
23 Telwoord 25 Stad in Denemarken 29 Europeaan 30 Olympi-
sche sport 31 Honingwijn 34 Uitroep van besef 35 Italiaans
gerecht 36 Liefkozing 41 Fotografische term 42 Aartsmoeder
{o.a. Gen. 20:12) 44 Lijmgebonden vezelplaat (afk.) 45 Kilopas-
cal (afk.) 46 Watervogel 47 Fries water.

Puzzelen en lezen

imdeweerdr.com

; do 1sep |1 Konmgan .I' 4:1-20 Niets is verborgen voor God
v 2sep  |Lucas 14:1-11 Uitnadigen
flza 3 sep |Lucas 14:12-24 Sary-cusliusur
0 4 sep  |Lucas [4:25-35 Kun jij bezus volgen?
ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is
di6sep |1 Komngen | Broes in plaals van goud
wo 7 sep | ] Kommeen 15:1- Miet als David
do 8 s2p |1 Koningan 15:9-24 Met als David
flvi 9scp |1 Koninsen 15:25-16-7 | Geen waardige koningen
za 10 sep |1 Komneen 16:8-22 Chasn
zo 11 sep [Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden |
ma 12 sep |Lucas 15:11-32 De wachtende vader
di 13 scp |Pealm 142 Totake overgave
lwo 14 sep| 1| Koningen 16:23-4
do 15 sep |1 Koningen 17:1-16 Wondedijke overdosd
Svr 16 sep |1 Koningen 17:17-24 | Wonderdijk leven
1:a 17 scp |1 Komingen 18:1-15 Rechischapen hofmeester
zo 18 =ep || Konmneen 18:16-29 i% hij soms op reis gegaan?
ma 19 sep |1 Koningen 0-45  |Viwrwerk op de Kamel
di 20 sep |1 Koningen 19:1-9a Opgebwand
dwo 21 sepl ] Kommeen 19:9b-21  |Bron van rust
do 22 sep [Psalm 128 Vinarspsoed
: w1 13 sep |Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
7a 24 sep |Locas 16:10-18 Tot in de puntjes
z0 2% sep [Lucas 16:19-31 Wisardoos keat i e overtugen?
ma 26 sep (Psalm 131 stil
di 27 sep |1 Koningen 20 Vrouwen en kinderen in de vitverkoop
fwo 28 sep| ] Kommgen 20:1 Dronken overmoodighond
do 29 sep |1 Konmeen 20: Rerg- dn wlakiegod
vt 30 sep |1 Koningen |Eigen venns geveld

want de weg zou te zwaar voor u zijn.




Van de zijlijn

ELKAAR HEEL
MAKEN

ok al hadden mijn ouders geweten dat ze
drager waren van mijn zeldzame ziekte, dan
nog zouden ze voor me gekozen hebben. Ik
mocht en mag er zijn met al mijn kwetsbaar-
heid en kracht. Al die jaren voel ik me op die
ene plek, mijn bed, innerlijk vrij.
Gelukkig bleven ook anderen me als Christine zien. Maar
Foto: Geurt Mouthaan mag ik ook altijd meedoen in onze maatschappij, waar
bijna alles maakbaar lijkt te zijn? Hoe zit het met onze lang
gedroomde inclusieve kerk? Kunnen chronisch zieken,

Christine van Reeuwijk is psychiatrische patiénten, vluchtelingen, ex-gedetineerden,
chronisch ziek en observeert de mensen die anders geaard zijn en vul maar in, echt vrij zijn
wereld vanaf haar ziekbed. in verbondenheid? Kwetsbare mensen moeten vooral in

hun kracht gaan staan. Maar durft de gezonde ander omge-
keerd ook kwetsbaar te zijn?

Toen de corona-pandemie kwam ontving ik van allerlei
kanten foto’s van uitbundig geel in de bermen. Velden vol
raapzaad. Even, heel even, stonden mensen stil en veerden
we op. Maar vaak was het ook zo weer weg. Een jaar later
verscheen mijn boek Je zou niet zeggen dat je ziek bent en
zeiden veel mensen dat we minder gejaagd zouden moeten
leven. Maar algauw kreeg ik ook vaker dan me lief was te ho-
ren: "Ik had willen langskomen, maar ik had een high tea met
vriendinnen, moest tennissen, er nodig eens tussenuit, en...”
Velen spraken ondertussen eindeloos over hun verlangen
naar meer verbinding. Ze vergaderden hoe het nou toch
verder moest en organiseerden, vaak tevergeefs, de gekste
dingen in de hoop elkaar weer te kunnen bereiken. Ik durf
het bijna niet hardop te zeggen, maar misschien is het
antwoord eenvoudiger dan je denkt. Haal er niet te veel bij,
maar stel elkaar die ene vraag: 'Hoe gaat het met je?’

Dan voel je je gezien en kun je de ander in al zijn kwetsbaar-
heid én kracht ontmoeten en met een rake wedervraag
een boosterprik geven. Als kerkmensen kunnen we elkaar
bevrijden en in alle gebrokenheid heel maken. Het geel ligt
voor het oprapen. ®

Durft de gezonde
ander ook kwetsbaar
te zijn?
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VANAF HET DUJKJE

September

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 19 augustus. Na het
weekend zijn de schoolvakanties in onze regio voorbij
(en mijn eigen vakantie ook). We maken ons weer op
voor een nieuw seizoen, ook in de kerk — en dat zal in de
maand september al helemaal zo zijn. Wat voor seizoen
zal het gaan worden? Hoe het ook zij: hopelijk heeft de
zomer goed gedaan, ondanks de periode van hitte;
hopelijk heeft de zomer ontspanning en nieuwe energie
gegeven...

fjgrg{éﬂn é = ./

Kerkdiensten

De laatste zondag van augustus (de 28e) hoop ik bij ons
in de kerk voor te gaan, en daarna op zondag de 18e
september tijdens de startzondag.

Startzondag

Het is de bedoeling om de startzondagkerkdienst in de
laatste week van augustus met de liturgiecommissie
voor te bereiden. Het landelijke jaarthema Aan tafel! zal
er ongetwijfeld een rol in spelen.

Ik heb in de overdenking van het vorige kerkblad al over
dit thema geschreven, ik heb begrepen dat het blad
Open Deur er een themanummer aan gaat wijden en er
zal ook wel iets van op de website van onze kerk komen.
Omdat voor zaterdag 17 september het gemeente-uitje
gepland staat (voor wie zich er voor opgegeven heeft)
belooft het dit jaar een heel ‘startweekend’ te worden.

De gesprekskring en de gebedskring

De gesprekskring staat op de rol voor de woensdag-
ochtenden 31 augustus en 28 september (10.30 uur) en
de gebedskring voor woensdag 14 september (12.00
uur).

U bent welkom!

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Pastoralia

Er zijn vanuit de zomerperiode drie berichten van
overlijden: op 30 juli j.l. is overleden John William
Frederick Tilley in de |eeftijd van 87 jaar.

Op 4 augustus j.l. overleed Neeltje Voor den
Dag-Langeweg in de leeftijd van 102 jaaren op 13
augustus j.l. overleed Antonia Dolman - van der
Schoor in de leeftijd van 98 jaar.

De crematie van dhr. Tilley was in stilte; de uitvaartdienst
van mw. Voor den Dag was op 12 augustus in de Palm
en de crematie van mw. Dolman is op 22 augustus in
Den Haag. Dat zij allen mogen rusten in vrede bij God,
en sterkte voor de nabestaanden.

Mocht u behoefte hebben aan
pastoraal contact met en/of
een bezoek van Marjan of mij,
laat het ons dan vooral weten;
voorbede vragen kan ook.

=

Verder ben ik op woensdagochtenden zoveel mogelijk in
de kerk aanwezig, tussen pakweg 10.00 uur en 12.00

uur. Kracht toegewenst en toegebeden voor ieder die
dat nodig heeft.

Bedankt!

Op 7 juli j.l. ben ik 65 jaar geworden! Ook langs deze
weg: bedankt nog voor de bloemen uit de kerk van
zondag 10 juli en voor de kaart met namen die ik kreeg
en voor de overige felicitaties die me langs
verschillende kanten bereikten.

Tot slot

Als gemeente van de Groene Tuinkerk hopen we het
nieuwe seizoen dus te openen in het weekend van 17
en 18 september, met een gemeente-uitje op zaterdag
en met de startdienst op zondag.

Aan het begin van mijn vakantieweken deze zomer had
ik een paar fijne stiltedagen in het klooster van
Oosterhout (OLV-abdij), met als thema Tot licht en
verlichting geroepen. Graag sluit ik dit keer hier nu af
met het refrein van lied 27a:

De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding, waarom
nog angst? Waarom nog angst?

De Heer is mijn licht, mijn licht en mijn redding, waarom
ben ik nog bang?

Een goede septembermaand en seizoensstart
toegewenst,

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel




BLOEMENDIENST

Zondag 3 juli vierde mw. Boot- de Zeeuw haar
verjaardag en kreeg hiervoor de bloemen en de
felicitaties vanuit onze gemeente.

Zondag 10 juli kreeg tijdens de kerkdienst dominee
Hermie Hummel de bloemen voor haar 65e verjaardag,
die zij vierde op 7 juli.

Zondag 17 juli werd mw. Van der Graaf met een
bloemetje verwend. Zij woont nu in Sonneburgh aan de
Ravenswaard.

Zondag 24 juli ontving mw. Van de Borden de bloemen
vanuit onze gemeente omdat zij op 29 juli de leeftijd
van 99 jaar mocht vieren. Tijdens de afkondiging in de

kerk kreeg zij applaus voor het behalen van deze hoge
leeftijd.

Zondag 31 juli werd dhr. Lodder 90 jaar en kreeg van de
gemeente felicitaties en een mooie ruiker.

Zondag 7 augustus kreeg mw. Grandia de bloemen voor
haar verjaardag op 4 augustus.

Zondag 14 augustus gingen de bloemen naar onze
koster en technicus Piet van Rikxoort, hij vierde zijn
verjaardag op 5 augustus.

Alle jarigen nogmaals van harte gefeliciteerd.

Ontvangen
Op 10 juni hebben we via de bankrekening een gift
ontvangen van € 25,- voor de bloemendienst.

Op 24 juli hebben we een gift ontvangen via Elly
QOorebeek van € 30,- ]
Beide gevers heel
hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

Reini van der Meer en
Joke Busse

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Dhr. John William Frederick Tilley,

geboren 21 augustus 1934, overleden 30 juli 2022
Dhr. Tilley woonde als voorkeurslid in Berkel en
Rodenrijs,

Echtgenoot van mw. C.L. Tilley, Spuikreek 97.

Mw. Neeltje voor den Dag - Langeweg,

geboren 22 oktober 1919, overleden 4 augustus 2022.
Mw. Voor den Dag woonde in Meerweide, Grote Hagen
536.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

04-09: Dhr.J. Verschoor
11-09: Mw. D. van Hengel
18-09: Dhr. LEK. Jungheim
25-09: Dhr. A. van Splunter
02-10: Dhr. R.A. de Bruin

AGENDA

Maandag 5 september: Dagelijks Bestuur Kerk

10.00 uur

Dagelijks bestuur PG Bolnes &
Groene Tuinkerk 19.30 uur

Zaterdag 17 september: Start seizoen met boottocht

Dinsdag 6 september:

op de Linge
Startzondag kerkdienst
10.00 uur

Maandag 19 september: Kerkenraad 19.45 uur

Zondag 18 september:

Woensdag 28 september Gesprekskring 10.30 uur
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BERICHT VAN DE DIACONIE
Beste gemeenteleden van de Groene Tuinkerk,

We leven in tijden van onzekerheid. Wat dat betreft is er
in het afgelopen jaar niet veel veranderd. Oorlogen,
natuurrampen en een ongekende stroom vluchtelingen
tasten de bestaanszekerheid aan. Maar niet alleen in het
buitenland, ook in Nederland zijn er grote
onzekerheden. In deze tijden, zowel in binnen- als
buitenland, probeert ook uw Diaconie zorgvuldig haar
weqg te vinden.

Kerk in Actie organiseert
diverse acties in het
buitenland en en wij
proberen waar mogelijk
deze te steunen.

Maar ook in onze eigen omgeving heeft uw

Diaconie een belangrijke taak, namelijk om te
ondersteunen waar dat nodig en mogelijk is. Het is
belangrijk om oog te hebben voor mensen die buiten
de boot dreigen te vallen. Financiéle middelen kunnen
daarbij belangrijk zijn.

U zult begrijpen dat alleen de collecte-opbrengsten niet
toereikend zijn om overal een bijdrage aan te leveren.
Daarom zijn de vrijwillige bijdragen een belangrijke
bron van inkomsten. De Diaconie is ook uw Diaconie.
Mogen wij daarom rekenen op uw bijdrage? Uw
Diaconie is erg dankbaar voor de ontvangsten die
binnenkomen via de collectes en giften van
gemeenteleden.

Wilt u, door middel van uw vrijwillige bijdrage, ons
helpen om te helpen waar dat nodig is?

Het rekeningnummer van de Diaconie bij ING is:

NL61 INGB 0000205629 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk
Rotterdam-lJsselmonde.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Roy de Bruin, penningmeester Diaconie

NIEUW PROJECT ZENDINGSCOMMISSIE

De zendingscommissie heeft voor het komend jaar een
nieuw project gekozen. Het vorige project "opleiden
van voorgangers in Rabat te Marokko" heeft in verband
met de Corona periode twee jaar gelopen, en is met een
mooi resultaat van € 6500 afgesloten.

De projectinzameling loopt van pinksteren tot
pinksteren in het volgende jaar.

Voor het komend jaar is gekozen voor het project:

"de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten"

Dit nieuwe project van de zendingscommissie wordt
duidelijk verwoord in de volgende uitleg van
Kerkinactie:

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in
snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend
zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de
grote toestroom van arbeidsmigranten uit [anden als
India, Nepal, 5ri Lanka, Ethiopié en de Filippijnen. De
meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar
willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in
storytelling (Simply the
Story), een succesvolle ”U y
interactieve bijbelvertel- ; .
methode. Arbeidsmigranten 14 -
krijgen het bijbelverhaal op
verschillende manieren te
horen zodat ze het beter
onthouden, daarna wordt
gekeken wat de belangrijkste
lessen zijn, om tot slot de
toepassing te maken naar
hun eigen leven.

In de rijke Golfstaten werken
miljoenen gastarbeiders zich
in het zweet voor een
schamel loon. Ze zijn naar de
Golfregio gekomen in de
hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst, maar
ze weten nauwelijks te overleven. Onder hen zijn vele
christenen die graag meer willen weten over de Bijbel.
Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen of schrijven of
niet goed begrijpt wat er staat?

Het Bijbelgenootschap wil elk jaar 280 voorgangers en
gemeenteleden trainen in de storytellingmethode. Op
deze manier worden zo'n 5500 arbeidsmigranten actief
betrokken bij de Bijbel. “Door de training heb ik geleerd
om het woord van God zo te delen dat het mensen
raakt. Het is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn.
Doet u dit jaar cok weer mee om samen met de
zendingscommissie dit project een succes te laten
worden? Uw bijdrage voor dit project is welkom!

Namens de zendingscommissie,
Dikkie van Hengel en Bram van Splunter.



JAARREKENING DIACONIE GROENE TUINKERK

Hierbij ziet u het resultatenoverzicht en de toelichting van de jaarrekening van de Diaconie van de Groene Tuinkerk.
Voor de volledige jaarrekening verwijs ik u graag naar onze website onder het kopje ANBI.

FaY Protestantse Gereformesrde kerk te Rotterdam-lJssalmonde
W Herk Ceilege van Diakenen - Jaamrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Begroting  Rekening Rekening
2022 2021 2020

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen i 1] ~
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 2500 0 1.193
Bjdragen van leden en anderen 3600 5577 5358
Door te zenden collecten en gifien 1.000 47387 5966
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen " 896 -
Totaal baten A 7.100 10.880 12517
Uitgaven en Kosten
Vemlichtingen/bijdragen aan andere organen 1.700 1.683 1.635
Kosten beheer, administratie en archisf 470 448 508
Rentelastenfbankkosten 170 162 142
Diaconaal werk plaatselijk 3.900 2748 3.781
Diaconaal werk regionzalilandeljk 1.500 ot a
Diaconaal werk wereidwijd 2000 403
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.000 4387 5583
Totaal lasten A 10.740 10.050 12.052
Operationeel resultaat (A) -3.640 800 485
Incidentele baten en laslen
Incidentele baten = 0 ans
Incidentele lasten = - -
Incidentele baten en lasten (B) - i} ass
Resuitaat verslagjaar (A+B) 3640 800 820
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Ontirekkingen bestemmingsreserves - o [t}
Ontirekkingen bestemmingsfondsen 2500 4057 6.147
Toevoegingen bestemmingsreserves - a 0
Toevoegingen besternmingsiondsen -2500 4953 £.975
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 1.000 895 172
Resultaat naar Algemene reserve (D) 2640 96 o502

Toelichting jaarrekening

* Een lening ter hoogte van € 100, aan een gemeentelid is kwijtgescholden. Het betreffende een gemeentelid is

verhuisd.

*Voor het jaar 2021 was een bedrag van € 3.500,- begroot als opbrengst "Levend geld”. De opbrengst is aanmerkelijk

hoger uitgevallen namelijk € 5.577,—. Dit komt met name door hogere opbrengsten van collectes

(bankoverschrijvingen).

* De opmerking in de brief van de CCBB, 15 juni 2021, over het gelijk zijn van de opbrengsten en afdrachten, is in de

jaarrekening 2021 toegepast.
* De Algemene Reserve is met een bedrag van € 96, verminderd.

* Als onderdeel van de bestemmingsfondsen staat voor "Project Werelddiaconaat" een bedrag van € 2.457 -- geboekt.

* In de begroting van 2022 is een bedrag van € 2.000,-- opgenomen voor Projecten van Kerk in Actie.

MNamens de Diaconie, Roy de Bruin, penningmeester.
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Ter inspiratie - rccop!

/ADEN VAN
VRUCHTBAARHEID

|

eptember is de tijd om te oogsten wat
gegroeid is vanuit een klein zaadje. Groeien,
dat doen pompoenen, als kool... Hun ranken
kunnen een groot deel van de tuin bedekken
en composthopen tot levend groen maken
met oranje, groene of gele vruchten.
Van vele pompoenen verhardt de schil in het najaar.
Daarom zijn ze goed houdbaar in de winter. De fles-
pompoen (of fleskalebas) kreeg zijn naam door de
vorm. Deze soort kreeg zo'n harde schil dat hij vroeger
gebruikt werd als bewaarfles voor allerlei dranken.
Pelgrims worden ermee afgebeeld. De fleskalebas is een
voorloper van ons waterflesje nu.

Groei en vruchtbaarheid komen samen in granaatap-
pels. Door de vele zaden die als pitjes in de vrucht zit-
ten, zijn ze een Bijbels beeld van vruchtbaarheid.
Hummus is een geliefd broodbeleg in het land van de
Bijbel. Het wordt vaak gemaakt met kikkererwten. Om-
dat een flespompoen makkelijk in eigen tuin te kweken
is, volgt hier een recept van 'eigen bodem’ m

Tekst en foto's: Tini Brugge




Van de predikant

Rondom de diensten: maandthema'’s

Wat een feest was het, toen op zondag 10 juli jl. vijf
mensen hun geloof beleden en er vier gedoopt werden!
Elders in dit blad is nog een foto-impressie te vinden van
deze bijzondere dag. Inmiddels loopt de zomervakantie
weer ten einde en staan we aan het begin van een
nieuw seizoen, hopelijk een seizoen waarin we in
vrijheid, zonder lockdowns enz., kerk kunnen zijn!

Zondag 4 én 11 september hoop ik zelf voor te gaan. In
de dienst van 11 september zullen we ook het Heilig
Avondmaal vieren. Op 18 september is ds. Arenda
Haasnoot uit Spijkenisse onze voorganger. Zondag 25
september mag ik zelf weer voorgaan.

Dit seizoen willen we — bij wijze van experiment — met
maandthema's werken. Er is gekozen voor de
onderwerpen van de Alpha-cursus. Na de eerste dienst
in augustus (thema: is er meer? Rust vinden bij God),
zullen we in september dan stilstaan bij het thema: wie
is Jezus? We hebben besproken dat de thema's een
verbindende draad zijn in de betreffende maand, in
ieder geval als ik zelf voorga, zonder dat het een strak
keurslijf moet worden. Ik moet zelf ook nog ontdekken
hoe het in de praktijk uitpakt, maar wil de uitdaging
graag aangaan!

Geboren

Op 13 julijl. is er een dochtertje geboren bij Patrick en
Rachel van Leeuwen-Biezepol. Esther Cornelia
(roepnaam Esther) is het zusje van Arthur. Op het kaartje
staat het gedicht 'de aarde bewonen’ van Huub
Oosterhuis afgedrukt, over hoe je als schepsel van God

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

een zinvol leven kunt leiden op deze kwetsbare aardbol.
We feliciteren de ouders van harte met hun dochter en
wensen hen alle goeds en Gods zegen toe, met hun
kinderen.

Kringen

In de maand september willen we een nieuwe poging
doen om voor het nieuwe seizoen ons kringwerk op te
starten. Het bleek vorig seizoen (waarin ook weer de
onderbreking van een lockdown zat) voor veel mensen
lastig om structureel mee te doen. Als je bij ons in beeld
bent (via mailadres en telefoonnummer) zullen we daar
persoonlijk contact over leggen. We hopen op een
mooie, enthousiaste groep die zich wil aanmelden voor
dit essentiéle stukje van kerk-zijn. Denk daarbij niet
alleen aan wat het jou kan opleveren (dat mag zeker
ook!), maar ook wat je een ander te bieden hebt. De
belangrijkste info zet ik hier al vast op een rij:

- We gaan weer terug naar
de huiskamer i.p.v. in de
kerkzaal, eensinde 2a3
weken (m.u.v. de
schoolvakanties) _
- We laten het idee van de A I
triades los en we vragen -z IOOf %
koppels/echtparen om _— e 3 s - <
beide mee te doen. Gebed f
voor elkaar moet een plek
krijgen op de huiskring.

- We volgen de
Jakobus-brief losjes aan
de hand van het
Groeigroepenboekje van
komend seizoen (Leef je
geloofl). Het boekje is een
hulpmiddel om tot
gesprek te komen, niet
om slaafs af te handelen.

\ Débrief van
Jakobus, de

broer van Jezus

- Als je een voorkeursavond hebt aangegeven delen we
je ergens in.

+ ledere huiskring heeft een kringleider, die faciliteert dat
de kring samenkomt en toeziet op het welbevinden van
alle groepsleden. Los daarvan kun je als kring afspraken
maken wie welke avond een voorzet geeft voor het
gesprek.

Als je je na dit bericht vast wilt opgeven, mail dan naar
groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl . Geef dan gelijk ook
aan welke avond jouw/jullie voorkeur heeft (of welke
avond je echt niet kunt).
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Prayer course

Los van het kringen-verhaal hierboven, nodigen we je van
harte uit om - als opwarmertje voor het nieuwe seizoen -
mee te doen met de prayer course op de 4 woensdagen
van september.

préyer

Deze start al op woensdag 7 september om 19:45 uur in
de consistorie van de AJK. De prayer course is ontwikkeld
door dezelfde kerk waar ook de Alpha-cursus vandaan
komt. Officieel staan er wel 8 bijeenkomsten (van één
uur) voor de prayer course. Wij hebben nu vier avonden
gepland en kijken even of we wat thema'’s kunnen
combineren. De nadruk ligt erop dat we (opnieuw)
enthousiast raken over gebed en dat ons persoonlijk
gebedsleven een impuls krijgt. Van harte aanbevolen!

Om een inschatting te hebben hoeveel mensen we
kunnen verwachten, vragen we je bij voorkeur vooraf aan
te melden bij mij, 0636438398 of
schaapherder@solcon.nl.

Start van het seizoen
Op zaterdagmiddag 17 september zal er een (bescheiden)
uitje worden georganiseerd met aansluitend een

gezellige maaltijd als startbijeenkomst voor het nieuwe
seizoen. Houd de aparte berichtgeving hierover in de
gaten.

Belijdenis- en doopcatechese

Met enkele mensen heb ik al gesproken over een kring
voor belijdenis- en doopcatechese. Waarschijnlijk starten
we daarmee pas in het nieuwe jaar 2023. Als je interesse
hebt, stuur me dan even een berichtje.

Start Follow Me

Op donderdag 22 september 19:00 uur gaat de Follow Me
catechese weer van start voor tieners t/m de 4e klas van
de middelbare school, in de Pelgrimskerk aan de
Reijerdijk 51. Ik neem dit seizoen het stokje weer over van
collega Dirk en zie uit naar mooie gesprekken met de
tieners, samen met Jan en/of Loes.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uurin
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 4 oktober hoop ik een begin te maken met een
nieuw seizoen van de Bijbelmorgen, aan de hand van de
thema's van het groeigroepenboekje, de brief van
Jakobus: Leef je geloof! ledereen van harte welkom.

Uw dienaar,
Hans Schaap

Deel: zending

Oppas en kinderprogramma Collecteopbrengsten Wijkkas AJK

Eris geen kinderoppas, wegens het Zondag  Diaconie .~ Kerk Ontvangen van NN va mw.
ontbreken van leiding. 3 juli €3233 - 32,32 Hameete € 10,00.
Kinderprogramma 4, 18 en 25 10 juli € 20,00 €20,00 Ontvangen van de inloopfamilie via
september. 17 juli € 29,00 € 29,00 Jaap de Pater € 50,00.

Tienerdienst op 11 september. 24 juli geen dienst

31 juli

Felicitaties

Jarigen

28 mei : mevr. Poel - Scheepstra 85 jaar

25 juni : mevr. Tuinenburg - Vogelaar eveneens 85 jaar
2 augustus : dhr. PA. de Jong 90 jaar

Huwelijksjubilea

De volgende echtparen mochten hun trouwdag
gedenken :

29 mei echtpaar Eijmeren - van Dam 55 jaar

9 juni echtpaar Kok - v.d. 5chenk 55 jaar

geen dienst

Allen hartelijk dank, Wil Schuijer

10 juni echtpaar Van Hengel - van Stee 40 jaar

U allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente
van de Adriaen JanszKerk.

We wensen u alle goeds en Gods Zegen en kracht voor
de toekomst.

Hartelijke groet,
de bezoekdames Nel van Oort, Jannie v.d. Kruit, Corrie
Hameete en Irene de Rooij



Een selectie van foto's die een soort impressie is van de belijdenis- en doopdienst van 10 juli.




Bij de diensten

We gaan op naar een nieuw winterseizoen. En hopelijk
worden we daarin niet (opnieuw) gehinderd door Covid.
Twee bijzondere diensten staan er op het ‘preekrooster’
in de maand september. Allereerst willen we op 11

september het Heilig
Avondmaal met elkaar
vieren. Dat is een mooie
gedachte, om aan het
begin van een seizoen
eerst gesterkt te worden
door het sacrament. In
het geloof dat Hij, Jezus Christus, het mogelijk heeft
gemaakt om het gemeente leven inhoud te geven: om er
te zijn voor God en de ander. Op 25 september is er de
(jaarlijkse) startzondag. Voor die zondag wordt één en
ander voorbereid. Via de zondagsbrief zult u/zul je
ongetwijfeld op de hoogte worden gebracht, ook van de
komende jaarlijkse activiteiten. Goed om hier ook even
te vermelden dat ik op 18 september de
bevestigingsdienst zal leiden van ds. Theunisse in de
Dorpskerk van Zevenhuizen. Hijzelf zal in die
ochtenddienst ook “intrede doen”. Een mooie afsluiting
voor mij, maar belangrijker: God zet Zijn plannen door,
ook in de start van een nieuwe predikant.

Omzien naar elkaar

‘Ik ben met u, alle dagen,
Mevr. Corrie Biezepol
wacht op een oproep vanuit
het Maas-stad Ziekenhuis
voor een galblaasoperatie.
Dhr. Kumara Sendanayaka
is al weer een aantal weken
thuis na zijn operatie en zijn verblijf in Intermezzo. Het
zijn hele heftige maanden voor hem geweest. Gods
nabijheid bij het verdere aansterken. Ook naar hen die
revalideren, zoals dhr. Jan Karels, mevr. Margo
Groeneveld en mevr. Ineke Lesage. Maar ook naar hen
die een verdriet met zich mee dragen, zoals mevr.
Miranda van Vliet. En naar hen die zorgen kennen
vanwege de gebrokenheid van het leven, of die een
ziekte met zich meedragen. Zo werd er in de afgelopen

week ook voorbede gevraagd voor mevr. Tiny van
Heemst-van der Waal. Ze heeft veel pijn als gevolg van
de artrose. Dat God u allen de kracht zal geven.

In memoriam: Dirkje Westerbeek

“t Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog
in top, neemt als arke der verlos-sing, allen, die in nood
zijn, op.

Op maandag 15 augustus overleed op 90-jarige leeftijd,
na een periode van afnemende krachten en gedachten,
mevr. D. (Dirkje) Westerbeek-Grinwis. Ze woonde al
ruim een half jaar in het verzorgingshuis Sonneburgh.
Daarvoor woonachtig met haar man Jakob Westerbeek
op de Nieuwenoord in lJsselmonde. Maar bovenal was zij
een schippersvrouw. Weduwe sinds 2008. Daarvoor ook
getrouwd geweest met Pieter Meeuwsen, die op jonge
leeftijd kwam te overlijden. De begrafenis was zaterdag
20 augustus na een afscheidsplechtigheid in de kapel
van de Protestantse Begraafplaats "Charlois” te
Rotterdam. In onze voorbeden willen we dan ook haar
gezin en een ieder die haar zal missen opdragen aan die
God die ons wil en kan verlossen,

Back in town

We zijn na een aantal vakantieweken weer geland in
lJsselmonde. Het was mooi om samen met Jeannette het
zuiden van Italié (Puglia) te ontdekken. En bovenal ook
heel gezellig, ook om daarna nog met het hele gezin
even eruit te zijn in de Achterhoek.

Dank aan allen die ‘het omzien naar elkaar’ in deze zomer
gestalte hebben gegeven. In de vorm van een kaartje,
een bezoekje of het gebed. Dank in het bijzonder naar
Wim Biezepol en ds. CorBert de Rooij toe voor de
pastorale zorg. Ondertussen heb ik het werk in en
rondom de Pelgrimskerk weer opgepakt.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, ook namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.




Collecten
zondag  diaconie  Kerk Overig
19-jun-22 39,25 15,60

26-jun-22 33,75 26,25
3-jul-22 34,25 26,35
10-jul-22 1530 15,75
17-jul-22 48,80 44,40
24-jul-22 32,10 34,00
31-jul-22 38,15 26,10 Gift 10,00
7-aug-22 21,75 18,75
14-aug-22 27,90 46,25

Gift
Via mw van O is er een gift van € 10.00 van mw B
ontvangen bestemd voor de diaconie.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

10 juli Kumara Sendanayaka
17 juli mw C Plaisier

24 juli mw Luteijn

31 juli mw Akkermam

7aug mw B.de Koning
14aug Ron Vuijk

Overledenen

Naam Overleden Leeftijd Naam Overleden Leeftijd

Mevr. A. de Deugd-Vink 24-5-2022 95 Dhr. P. Snoek 8-7-2022 88

Mevr. N. van Mullem 30-5-2022 88 Mevwr. AH.J. van der Does

Mevr. A.'t Hooft-van der Heul 19-6-2022 a7 -Hoornweg 21-7-2022 82

Dhr. PN. Nicolaas 22-6-2022 a3 Mewr. N.C.W. van Dijk-

Mevr. 5.C. Driessen-Joosse 3-7-2022 91 van der Sande 27-7-2022 82
Dhr. J. Kool 6-8-2022 87

Advertenties

ﬂ VAN DER WIEL
We maken trond :

Van der Wiel
bt

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsseimonde@gmail.com
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De Herberg organiseert Kom-op-adem
midweek ‘Leven met verlies’

In de prachtige omgeving van Qosterbeek
drie dagen samen optrekken om stil te
staan, toegerust en bemoedigd te worden.
Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg te Oosterbeek van woensdag 23
tot en met vrijdag 25 november dit jaar.

Dan zal er een midweek plaatsvinden voor
mensen die een dierbare verloren hebben
aan de dood. In deze midweek ontmoet je
lotgenoten. Je hoeft hen weinig uit te
leggen, want iedereen begrijpt je situatie
en je vragen. Bij een open Bijbel bespreek
je samen onderwerpen die je passen bij je
situatie.

Voor meer informatie en aanmelden ga
naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar
komopadem@pdcdeherberg.nl.

Samen

Theologische Vorming
Geinteresseerden Rotterdam
Naast de 3-jarige basiscursus
geven wij korte cursussen van
enkele dagdelen. Voor het
komende seizoen zullen dat zijn:

Dichters en gedichten over God: dr
Jande Basop 6, 13 en 27 sept.
Spreken gaat voor denken: dr Otto
Kroesen op4, 11 en 25 okt.
Heden en toekomst geduid in
Daniél: drs Adri van der Wal op 8,
22 en 29 nov.

Psalmen en Liturgie: drs Adri van
der Wal op 10, 24 en 31 jan. 2023
Dag Hammarskjéld: drs Hermie
Hummel op 7 en 14 feb. 2023

9e Ridderkerkse Orgeldag 10
september 2022

Op zaterdag 10 septemberis het
Nationale Orgeldag en wordt voor
de negende keer de Ridderkerkse
Orgeldag georganiseerd. Na het
succes van de voorgaande edities
worden ook nu weer overdag drie
Ridderkerkse orgels gepresenteerd
met een toegankelijk miniconcert
van een half uur.’s Avonds is er
een slotconcert van vijf kwartier in
de Sionskerk.

10:30 uur: Bevington-orgel van de
Elimkerk (Margriete van
Comenestraat 8). Organist: Jan

Peter Teeuw. Op dit voor deze regio
unieke Engelse instrument speelt Jan Peter
een volledig Engels programma, met
werken van Stanley, Tours, Ogden en drie
korte eigen bewerkingen over Engelse
hymnen.

13:00 uur: Standaart/Pels-orgel van
de Opstandingskerk in Rijsoord
(Rijksstraatweg 95-97). Organisten:

René Barnard en Jan Peter Teeuw.
Ze spelen een programma dat volledig uit
bewerkingen van bekende orkestwerken
bestaat. Componisten zijn o.a. Bach, Purcell
en Grieg.

15:30 uur: Van Vulpen-orgel van de
Protestantse Kerk in Slikkerveer
(Juliana van Stolbergstraat 44).
Organist: Jan Peter Teeuw (orgel),
hobo: Theo-Hans Kuijvenhoven.

Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders: drs
Elsebeth Schorerop 7, 14, 28
maart en 4 april 2023

Lokatie: Rotterdam,
Alexanderkerk, Springerstraat
340 op dinsdag- morgens van
10.00-12.30 uur. Ditis een ruime
en goed geventileerde zaal. Prijs
€ 15 per dagdeel, voor de gehele
cursus te voldoen,

Voor meer info en aanmelden:
https://tvgrotterdam.nl.

Voor telefonische informatie: Mw.
M. Koole-Godeschalk tel.
0167-536671 =
-—

Samen verzorgen ze een afwisselend
programma met werken van o.a. Loeillet,
Franck, Roman en Morricone.

20:00 uur: Van den Heuvel-orgel in
de Sionskerk (Baden Powellstraat
2). Organisten: Marien Stouten en

Jan Peter Teeuw. Stouten en Teeuw
geven al vele jaren vierhandige concerten,
en dat zullen ze ook nu doen. Naast twee
solo’s klinken vierhandige orgelwerken van
o.a. Bach, Bédard en Elgar.

Alle concerten zijn gratis
toegankelijk. Wel is er na afloop
een collecte voor de onkosten van
deze orgeldag. In het
programmaboekje zal meer
informatie over de bespeelde
orgels te vinden zijn. Na afloop zijn
er cd’s en bladmuziek verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op
www.janpetertesuw.nl.
ledereen van harte welkom!

-

-"'_
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010-413 76 69
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 16 september 2022
18.00 uur voor het magazin van oktober
2022 met het thema:

Kringloop

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of cccvrevvirnnn NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

.NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02

Project Werelddiaconaat.................
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:

Scriba:

Diaconie:

Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
...NL78 INGB 0003 6819 00

Collectebonnen ...

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Er is een grote vergadering in het kerkzaaltje. De heer
Pennings, die voor het geld van de kerk zorgt, staat voor
een bord. Onderaan schrijft hij jaartallen op een rij: 1990,
2000, 2010, 2020, tot nu. Daarboven tekent hij een
blauwe lijn van links naar rechts. Die begint hoog en zakt
langzaam af. ‘Dit zijn de kerkbezoekers’ zegt hij ernstig.
‘Het worden er steeds minder!’ Daarboven tekent hij
een rode lijn, ook naar beneden, ‘Dit is het geld. Er komt
steeds minder binnen.” Dan volgen lijnen voor de
doopsels en de huwelijken ... allemaal omlaag. De
mensen in het zaaltje zuchten. De heer Pennings pakt
een paarse stift. Gelukkig, die lijn loopt omhoog.

‘Dit ... zijn de kdsten! Alles wordt duurder.” Pfff... hoor je
in de zaal, nég meer slecht nieuws. ‘Wij moeten groeien!’
besluit de heer Pennings. ‘Anders houdt de kerk op.
Dank voor uw aandacht.”

Puzzelversje

Er Staah acht bloempotten op een rj)
wat zit erin, kun Jjij erbij?

In elke pot zit een ander zaad,
Je bent heel knap dls je het raadt.
Klim steeds omhoog tot aah de rand, |,
dan lees je wat er is geplant. )/

Uit de Bijbel

be mannen die alvast in het beloofde land
hadden rondgekeken, zeiden tegen Mozes:

‘We zijn in het land geweest waar u ons
Naartoe stuurde. Het is een vruchtbaar land.
Er is inderdaad meer dah genoeg te eten voor
iedereen. Kijk maan dit zijn de vruchten die
er groeien! Naar Mumers 13,27

EN als dat opkomt, groot en sterk,
dan groeit en bloeit de hele kerk!
De negende pot Staat Niet rechtop.
Groeit daar een plant in, op zijn kop?
Vul de letters in, zodat je het ziet.

Q hee ..

De dominee staat op. ‘Lieve mensen,’ zegt hij, en neemt
een nieuw vel papier, ‘Graag wil ik een bloempot
tekenen’. Daaromheen mogen de mensen briefjes
opplakken met wat ze GOED vinden gaan en waar ze
BLIJ van worden. Al gauw zit het bord vol briefjes!

De dominee tekent lijnen vanuit de bloempot naar elk
briefje. ‘Kijk,’ zegt hij, ‘'GROEI! Dat komt door wat er is
geplant.” Hij tekent een stipje op de pot. ‘Een mosterd-
zaadje. Puur geloof. Moet u zien hoe dat groeit!’
ledereen wordt weer vrolijk. Ze tekenen er vogels
tussen en bloemen en bijen.
En ... een paar muizen.

. die wil je liever niet!

Warjet de Jong

fi: M. Jurrigns



