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Kerkdiensten

so—kinderoppas Zondag 1 mei Zondag8mei  Zondag 15 mei +anzmei Zondag 29 mei

Collecte: Kerk en
Kerkelijke activiteiteny

Collecte; Diaconie

Collecte: Kerk

Collecte: Diaconie

10.30 uur: kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. J. Schaap ds. Arenda ds. ). Schaap ds. ). Schaap dhr. Nico
JANSZKERK Haasnoot Bontenbal
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko + kn 10.00 uur; ko+kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn
PELGRIMSKERK ds. M. van ds. E.G. de Kruijf Ds. D. van Vreeswijld ds. D. van Vreeswijk|dhr. M. van Welie
Reyerdijk 51 Heiningen Hemelvaartsdag

Samendienst Praise 16.00 uur do 26-5 09.30 uur

Paul Visser ds. D. van Vreeswijk

10.00 uur: 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Dhr. M. van Welie | Dhr.ds. Joh. Bos Mw. ds. H.P. Hummel | Dhr. M. Padmos Drs. P. van Genderen
Groene Tuin 353 Moederdag Cantate

Collecte: Kerk

10.00 uur: 10.00 uur; 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |nog niet bekend | ds. ALA.den ds. D.E. van Dorsten dhr. R.L. Antes nog niet bekend
Ravenswaard 5 Besten. Hemelvaartsdag
10.00 uur ds. A Christ
10.30 uur 10.30 uur:
MEERWEIDE
Dhr. JL. den Toom Ds. E.A. van Halsema
Heilig avondmaal
MAASSTAD
Ziekenhuis
11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Pastor K. Bos mw. A.van Drunen
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402
predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-30402 33
06-3643 83 98 .
schaapherder@solcon.nl ( !

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema

06-46 64 22 98

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen

06-816 663 10

elingen02@aafje.n|

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

010-4799111

Ds. AL.A. den Besten
woensdag aanwezig

b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerke!ijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180-619 307
06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 - 49747356
pastoraat@

kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Ik zal mij allereerst voorstellen voor
wie mij niet kennen. Mijn naam is
Heleen Maas - de Jonge en sinds
het jaar 2000 zijn mijn man en ik lid
van de Pelgrimskerk, waar wij ons
thuis voelen. Samen hebben wij
een dochter Rebecca (2). Ik ben
werkzaam in de ouderenzorg als
activiteitenbegeleidster.

Sinds januari van dit jaar ben ik
redactielid van het kerkblad.

Het thema van dit kerkblad is
‘Eerlijk. Het is belangrijk en goed
om eerlijk te zijn. Bijvoorbeeld
tegenover andere gemeenteleden
in Triadegroepen, huiskringen, de
bijbelmorgen of de inloop, zodat je
met met elkaar mee kunt leven. Het
is ook belangrijk om eerlijk te zijn in
de dingen die minder goed gaan,
hoe moeilijk dat soms ook is. Soms
kan het ook moeilijk zijn om eerlijk
te zijn tegenover God. Zelfs als je
weet dat hij onze harten al kent en
weet wat daarin leeft. Toch is het
goed om eerlijk de moeilijke
dingen in je leven met God te
delen, zodat je het samen met Hem
mag doen.

We mogen deze maand op 26 mei
de hemelvaart herdenken. Weet u
nog waar het dan om gaat? In dit
kerkblad kunt u er meer over lezen.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet
namens de
redactie,
Heleen Maas.

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar

redactie.ajk@gmail.com

Rooster kerkdiensten

Van de redactie /inhoudsopgave .........
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Galaten 5,1

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de
Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004



Overdenking

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de
HEER van je wil: niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig te wandelen met je
God!

‘Eerlijk. Dat is het thema voor dit nummer van het
kerkblad. En eerlijk zijn, dat heeft alles te maken dat je
betrouwbaar bent, echt, integer. Een mens zonder leugens
of bedrog. In Spreuken kom je deze mooie zin tegen, ‘'Wie
eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie
onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder!
Het gaat om je gedrag, om je doen en laten.

De Bijbel houdt ons daarin altijd een spiegel voor.
Leefregels die ons worden voorgehouden. Eén van die
leefregels is het woord van God naar Micha, naar het volk
toe. 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de
HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan van je God' Het
gaat hier om de kern van het christen-zijn, het alledaagse
leven mét God in deze wereld. Hoe sta je in deze
samenleving? Nou, zo dus. Micha 6, vers 8. Er is zelfs een
soort slogan bij gemaakt: ‘Geen schoner spreuk - en meer
van kracht - dan Micha zes en wel vers acht!

*X

Allereerst gaat het dus om ‘recht doen’ Recht heeft alles te
maken met wie God zelf is. Hij is rechtvaardig, een God
van gerechtigheid. Recht betekent niets anders dan dat de
dingen tot hun recht komen. Tot hun bedoeling, dus zoals
God de Schepper het bedoeld heeft. Het is
tegenovergestelde van onrecht. En dat zie we helaas om
ons heen: een gruwel in Gods ogen. Dat dus niet, nee, cog
krijgen voor het recht van God. Dat betekent o.a. dat je
opkomt voor zwakken en verdrukten, dat je eerlijk en
oprecht door het leven gaat, dat je de armoede en
eenzaambheid wil bestrijden, dat je vrede wil stichten. Het

is doen zoals Jezus het heeft gedaan. Hij, die opkwam voor
vreemdelingen. Voor de zwakkeren. Voor wezen en
weduwen.

X

Het is tweede is dus ‘trouw te betrachten’ En opnieuw
moet je eerst zeggen: trouw heeft alles te maken met wie
God zelf is. Hij is de God die zich houdt aan zijn verbond
met zijn kinderen. Hij is er voor hen altijd. Trouw dat heeft
alles te maken met relaties, het zegt iets over
verbondenheid tussen God en mens, en van daaruit ook
over de verbondenheid tussen mensen onderling.

We worden geroepen om trouw te zijn, door liefdevol en
genadig om te gaan met die mensen die God op je pad
heeft gebracht. Trouw in je relatie. Naar God toe. Trouw
aan anderen. Trouw aan je taak.

¥Rk

En als derde dit: 'nederig wandelen met God' En dan gaat
het vooral om de vertrouwelijke omgang met God, om
een leven in verbondenheid met Hem. Zoals Henaoch
wandelde: hij leefde in nauwe verbondenheid met God.
Nederig wandelen betekent dat we oog in oog met God
Zijn grootheid beseffen en hoe klein wij zijn. Nederig
wandelen met God heeft te maken met was er staat in
Johannes 3 vers 30: Hij moet groter worden, en ik kleiner.

X

Micha 6, vers 8. Je ziet die tekst helemaal oplichten in Jezus
Christus. Alles wat Hij deed en zei was gericht op hetrecht
van God. Heel zijn leven was trouw zijn aan de mensen,
aan Zijn Vader. Zijn leven was een eenheid met God. ‘Niet
mijn wil maar uw wil geschiede, dat was Jezus ten voeten
uit. En wij? Als volgelingen van Hem? Ga met Hem, en
wees eerlijk.

Ds. Dirk van Vreeswijk




Onze gastpredikant

Interview met.........

Pieter Arie van Genderen

03-04-1939
Alblasserdam

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Kerkelijke gemeente:
Protestantse wijkgemeente De Brug, Alblasserdam
Getrouwd met:

Janny Schreuders, met wie in vreugde ontvangen twee
dochters en vijf kleinkinderen

Centrale tekst:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft. (Johannes 3:16)

In mijn jeugd, zo zegt Piet van Genderen, was
Alblasserdam een dorp waar mensen van generatie op
generatie hun brood verdienden in de metaalindustrie:
scheepswerven, machinefabrieken, staalfabriek,
verzinkerij etc. Mijn vader die bij IHC werkte, regelde voor
zijn 15-jarige zoon met een vers ULO-diploma een
startbaantje bi] een andere scheepswerf (Van der Giessen -
de Noord).

Als jongste bediende mocht ik de post ophalen en
wegbrengen en helpen op de loonadministratie, waar
toen nog weeklonen werden uitgerekend die contant
werden betaald.

Ik kwam er snel achter dat mijn toekomst niet in een
technische omgeving zou liggen. En dat ik er goed aan
zou doen om mij op ander werk voor te bereiden. Mijn
lieve vrouw heeft mij langdurig ondersteund om naast
mijn dagelijks werk avondstudies te kunnen volgen. Het
was een lang traject met heel hard werken en leven als
een kluizenaar. De opgedane kennis heb ik mogen
toepassen bij een bank (Mees) en een verzekeringsgroep
(Allianz). Enin de kerk...

Wat hebt u in de kerk gedaan?

Sinds mijn 29ste heb ik de plaatselijke gemeente mogen
dienen, al met al gedurende 35 jaar. Achtereenvolgens als
diaken, kerkrentmeester en ouderling (van de colleges ook
voorzitter geweest) . Voorts andere vrijwilligerstaken als
welkombezoek aan nieuwe inwoners, verwelkoming van
kerkgangers in het kerkgebouw, reserve voorganger in
erediensten, vespers en uitvaartdiensten en het verzorgen
van meditaties tijJdens uitzendingen van de regionale
radiozender Klokradio.

Die laatste twee activiteiten ook vaak voor twee
PKN-gemeenten in Nieuw-Lekkerland.

Bovenplaatselijk heb ik
mogen werken als
lid/voorzitter van het
provinciale college van
toezicht (24 jaar) en als lid
van de landelijke
commissie van bijzondere
zorg.

Die commissie is tussen
2004 en 2011 bezig
geweest om oplossingen
te vinden voor problemen
rond kerkelijke bezit-
tingen toen een deel van de gemeenteleden zich niet
thuis voelde in de gevormde Protestantse Kerk, maar
verder wilde gaan in de Hersteld Hervormde Kerk.

Het werken in de kerk heeft mij persoonlijk heel veel goeds
gebracht. Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de
ruimte en de vriendschap die ik van kerkenraden en
collega ambtsdragers heb gekregen. Ook heb ik het
kerkenwerk ervaren als een mooie, veilige oefenplaats
voor het ontwikkelen van door God geschonken talenten.

Hoe bent u tot het geloof gekomen?

Het geloof is mij overgebracht door mijn ouders, die helaas
allebei op jonge leeftijd zijn overleden. Kerkgang en
geloven is overigens bijna vanzelfsprekend in de
Alblasserwaard, zeker in vroeger jaren. Het gebied vormt
niet voor niets onderdeel van de zogenaamde Biblebelt.
Voor mij is het opgroeien in zo'n omgeving heel vormend
geweest, je komt er niet van los. [k denk dat in gebeden en
verkondiging duidelijke sporen van mijn orthodoxe
achtergrond doorklinken. Later werd ik geraakt door de
evangelische gevoelscultuur. Ik zing heel graag
opwekkingsliederen. Een mooie mix van hoofd en hart, zo
vind ik zelf.

Tot geloof komen is één, het geloof behouden is twee. Met
name in mijn jonge jaren, vooral tijdens het vervullen van
de militaire dienstplicht, heeft de Heilige Geest mij op het
goede spoor gehouden, heb ik later beseft.

Bdio Wiokadio 2005




Hoe is het gekomen dat u voorganger bent geworden?
Binnen de toenmalige wijkkerkenraad was het gebruik dat
een aantal ambtsdragers op een reservelijst stond voor
het geval de voorganger op het laatste moment
verhinderd was. “Dat komt zelden voor” werd mij gezegd.
Maar 1 V2 jaar later moest ik mijn reservepreek
tevoorschijn halen en voordragen. De gastpredikant had
zich in het aanvangstijdstip vergist en kwam de kerk
binnen nadat ik de zegenbede had uitgesproken... Tot op
de dag van vandaag weet ik mij die preek over Job nog te
herinneren. Daarmee begon, nu 25 jaar geleden, mijn
kanseltocht. Bij toeval dus, althans naar de mens
gesproken.

Hebt u een echte roeping gehad?

Nee, het is mij simpelweg overkomen, ik had er nooit aan
gedacht. Maar omdat ik er plezier in had en de tijd en de
gezondheid voor ontving van God, is het zo doorgegaan
tot op de dag van vandaag. Daar komt bij dat ik als
kerkganger veel preken heb aangehoord en het fijn vindt
om te lezen en te schrijven. In de kern is een preek
samenstellen bijna hetzelfde als het schrijven van een
opstel. Het maken van een preek is voor mij -als niet
theoloog- natuurlijk moeilijker dan voor mensen die de
reguliere opleiding hebben gevolgd. Maar ik heb al
doende veel rijkdom in de Bijbel ontdekt en gedeelten
gelezen waar ik voorheen aan voorbijging.

Pinksteren 2012

Hoe bent u in lJsselmonde terechtgekomen?

Veelal word ik gevraagd om voor te gaan als er zich
bijzondere situaties voordoen. Vacaturetijd, ziekte of
plotselinge verhindering van een predikant of perioden
waarin officiéle voorgangers schaars zijn, zoals de
vakantietijd. Zo ben ik sinds 2013 ook enkele keren per
jaar voorganger in de Groene Tuinkerk geworden. Een
gemeente met hartelijke mensen. Mijn vrouw en ik voelen
ons daar zeer thuis. De kerk is ook een heel aangenaam
gebouw om in voor te gaan. [k moet wel steeds oppassen

bij het betreden en verlaten van het liturgisch centrum, de
treden zijn niet al te breed...Bij vertrek neem ik altijd een
exemplaar mee naar huis van Kerk in Lssefmonde!

Wat vindt U het moaoiste en verdrietigste verhaal in de
Bijbel?
De tocht die de grote Mozes met het volk Israél moest

ondernemen beleef ik nog steeds als een boeiend,
betekenisvol gebeuren. In het algemeen vind ik dat het
Oude Testament prachtige verhalen bevat die ons een
spiegel voorhouden.

Als het meest trieste verhaal ervaar ik de weg van
vernedering die Jezus Christus moest gaan. Maar het is
tegelijkertijd ook het unieke verhaal met het mooist
denkbare happy end: de verzoening van zondaars en het
openen van de toegangsweg tot God. {Johannes 3:16)
Welke gebeurtenis is u in uw kerkelijk werk het meest
bijgebleven?

Die keer dat ik samen met een familielid de zegen mocht
uitspreken bij een stervende. Meteen na het amen trad de
dood in.

Waar geniet u als voorganger van?

Als men ‘dag dominee’ tegen mij zegt. In donkere kleding
schijn ik er ook echt als een dominee uit te zien, dus ik
neem het niemand kwalijk .... Ook komt het voor dat
kerkgangers bij het verlaten van het kerkgebouw iets
tegen mij zeggen over een voorbeeld dat ik aanhaalde.
Soms zelfs over een voorbeeld dat ik beslist niet heb
genoemd. Dat helpt mij om mijzelf niet al te serieus te
nemen...

Met welke groet naar onze lezers wilt u uw verhaal
completeren?

Dat de vrede van God in u zal wonen

Tekst: Gerrit Buizer



Kunst en het verhaal

De prediking van Johannes de Doper

Pieter Lastman
ca. 1627 Mauritshuis Den Haag

In de open lucht zijn mensen samengekomen om te Pieter Lastman was gespecialiseerd in dit soort historie
luisteren naar Johannes de Doper. stukken. Voorstellingen van verhalen uit de bijbel,

Hij staat in het midden met zijn armen gespreid en houdt mythologieén en geschiedenis. Historiestukken zijn vaak
een vurige preek. De mensen hangen aan zijn lippen. Zelfs  ingewikkelde scenes met veel mensen en emoties. Ze
€en van de jongetjes boven op de rots links wil horen wat ~ golden in de zeventiende eeuw als het hoogst haalbare

de profeet te zeggen heeft en maant zijn vriendjes tot voor een schilder en dat was precies wat de jonge en
stilte. ambitieuze Rembrandt wilde.

Zoveel figuren in één voorstelling kunnen makkelijk een Vandaar dat hij vanuit Leiden in de leer ging bij Lastman,
onontwarbare kluwen worden. Je moet als schilder dus die gold als de beste historieschilder van zijn tijd. Lastman
structuur inbrengen. Pieter Lastman deed dat onder meer  is tegenwoordig vooral bekend als de belangrijkste

door handig gebruik te maken van licht en donker. leermeester van Rembrandt. Die ging in 1625-1626 bij

Hij zette sommige figuren in het licht en andere in de Lastman in de leer om juist de principes van het

schaduw, en suggereerde zo diepte in zijn voorstelling. historiestuk te leren.

De man op de voorgrond bijvoorbeeld zit in het volle Het schilderij met de prediking van Johannes de Doper
zonlicht met zijn sierlijk geplooide mantel en gespierde schilderde Lastman in 1627, niet lang nadat Rembrandt

rug. De man achter hem, die met de baard, zit wat meerin  weer naar Leiden was teruggekeerd.
de schaduw en lijkt daardoor wat verder weg te zitten. Zo
creéerde hij diepte in de samengepakte menigte.

Tekst: Gerrit Buizer



Hoe zat het ook alweer? Hemelvaart

Tekst: Corrie Melenberg-Schop

Hemelvaartsdag in de Bijbel

De gebeurtenis die we herdenken tijdens
Hemelvaartsdag staat in het boek Handelingen 1.
Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, verschijnt
hij regelmatig aan zijn discipelen. Hij geeft hun
meer uitleg over de kern van de boodschap die hij
in de drie jaar daarvoor verteld heeft: het
Koninkrijk van God. Hij geeft hun ook instructies
over hun taak in de wereld als Jezus niet meer bij
ze zal zijn en ze de Heilige Geest zullen ontvangen.
Op de 40e dag na Pasen neemt Hij de discipelen
mee naar de Olijfberg. Hij vat hun opdracht nog
even kort samen en terwijl hij met hen praat en
hen zegent, wordt hij van de aarde opgenomen.

Jezus steeg op in de lucht, werd bedekt door een
wolk en toen verdween hij uit het zicht. Er
verschenen plotseling twee mannen in witte
gewaden (engelen?) die hen vertelden dat Jezus
weer zou terugkeren, op dezelfde manier waarop
hij was vertrokken. Volgens de traditionele
interpretatie van dit verhaal ging Jezus terug naar
de hemel om te zitten aan de rechterhand van
God, zijn vader. Hij regeert dus samen met God
over de wereld.

Hij stuurt, anders gezegd, sindsdien op een
liefdevolle en zachtaardige manier de gang der
geschiedenis bij.

Waarom precies 40 dagen na Pasen?

Omdat Jezus volgens de Bijbel precies 40 dagen na
zijn opstanding (wat met Pasen wordt gevierd)
naar de hemel vertrok.

Maar waarom was dat dan na 40 dagen? Het getal
40 heeft in de Bijbel een symbolische betekenis.
Het staat voor: generatie. Veel mensen stierven
immers rond hun veertigste en vrouwen kunnen
rond die leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen.
Het Joodse volk trok volgens de Bijbel veertig jaar
door de woestijn: zo zou de hele oude generatie
overleden zijn en kon een nieuwe generatie het
Beloofde Land binnentrekken.

Dat klinkt na in die 40 dagen waarin Jezus vaak aan
zijn eerste volgelingen verscheen. Symbolisch
betekent het zoiets als: hierna is het oud gewor-
den, nu kan een nieuwe generatie beginnen.

Heeft Hemelvaart iets met ‘varen’ te maken?

Nee, dat ‘vaart’ komt van het oudere Nederlandse
woord ‘opvaren”: omhoogvliegen. Als je nauwkeurig
de bijbeltekst leest, 'vliegt’ Jezus trouwens niet
omhoog, maar verdwijnt hij in een neergedaalde wolk
uit het zicht.

In ons woord Hemelvaartsdag hoor je dus nog het
Middeleeuwse idee terug dat de hemel, Gods
verblijfplaats, zich letterlijk boven ons bevindt.
Tegenwoordig denken de meeste mensen dat de
hemel een soort prachtige wereld is die zeer dichtbij
kan zijn en boven, onder en naast ons tegelijk.

Wat is de betekenis van Hemelvaart voor de kerk?

Opdracht: vertel het evangelie aan alle mensen

Vlak voor zijn Hemelvaart geeft Jezus aan zijn
volgelingen een opdracht: hij wil dat alle mensen het
evangelie horen om gered te worden van hun
zonden. Zijn volgelingen moesten brengers van vrede
en vreugde zijn om alle volken het goede nieuws te

brengen.

Belofte: Jezus gaat voor ons uit

Jezus is naar de hemel gegaan als onze ‘voorloper.
Door het geloof is ons hart nu al met de hemel
verbonden, waardoor we (soms) al iets van de
hemelse rust mogen ervaren.

Hoop voor de wereld

Terwijl zijn volgelingen Jezus verbluft nastaren, zijn er
plotseling engelen die zeggen dat Jezus op dezelfde
manier zal terugkeren. Dat is de hoop van het
christendom: Jezus zal terugkemen om het werk dat
hij begon — de aarde te bevrijden - af te maken: hij
komt terug om de aarde te vervullen met
gerechtigheid en vrede.



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Nu

Nu het nog donker is en koud
En de duisternis overheerst
Is het wachten op De Morgen
Wachten op het Licht

Nu er nog pijn is en verdriet
En er nog tranen zijn

Is het wachten op De Morgen
Wachten op Het Licht

Nu er nog haat en angst is
En de dood macht heeft
Is het wachten op De Morgen
Wachten op Het Licht

Nu er nog vragen zijn
En die onbeantwoord blijven
Is het wachten op De Morgen
Wachten op Het Licht

De stoet

In de verte zie ik het nou goed
Daar komt een hele grote stoet
Ze hebben allemaal witte kleding aan
Waar komen zij eigenlijk vandaan?
Ze zingen een lied
De tekst ken ik niet
Ze komen dichterbij
Zien ze mij ?

Ze komen nu heel dichtbij
Ze passeren mij
Ze kijken allemaal gelukkig en blij
Maar niet naar mij
Ze kijken alleen recht voor zich uit
Dan neem ik maar een besluit
Zal ik met hun meegaan?
Of hier alleen blijven staan

Ben nieuwsgierig waar ze naartoe gaan

ik sluit achteraan bij de stoet aan

En ik zing nu ook dat lied
Eerst kende ik het niet



Bij 4 en 5 mei

In april was ik vanwege de week van het christelijke boek

bij de presentatie bij boekhandel van Rietschoten in
Keizerswaard. De auteur — Lody van de Kamp, orthodox
rabbijn — besprak zijn boek. “In De nacht die mijn leven
voorgoed veranderde gaat de Joodse Kasriél met zijn
kleindochter Mirjam in gesprek over zijn verleden. Zijn
verhaal begint in Polen, waar hij als kleine jongen met
zijn familie wordt opgepakt. Het lukt hem om getto’s en
concentratiekampen te overleven en voor zijn broertje
te zorgen, maar daarvoor betaalt hij een hoge prijs. Na
de oorlog grijpt hij de kans om naar Amerika te
vertrekken met beide handen aan en verbreekt alle
banden met zijn verleden. Als hij jaren later terugkeert
naar Europa, praat hij voor het eerst in zijn leven over
het afschuwelijke geheim en het schuldgevoel dat hem
al die tijd heeft verteerd”
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veranderde

Het boekje is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Wat me er het meest in trof is dat liefdevolle aandacht
voor het verhaal van de ander zo helend kan zijn, ook al
blijven de wonden. Er is een leven dat gekleurd wordt
door het verleden, waarin zich het verhaal uit de jeugd
telkens weer aandient. De beelden van het verleden
blijven, ook de vraag naar G'd dient zich aan. Waarom?
De vraag blijft staan. De hoofdpersoon in het verhaal wil
het begrijpen, zoals wij allemaal willen begrijpen
waarom. Ook de rabbi die Kasriél in het verhaal
ontmoet, heeft geen verklaring, torst hetzelfde verleden
met zich mee. Toch gaat het leven ook door. En Kasriél
wordt zelfs arts, kan nu andere mensen — zonder
aanzien des persoons - helpen, gezond maken. Dat was
zijn droom als kind na de oorlog en wordt nu
werkelijkheid.

Soms is het verleden teveel voor één mens om te
dragen. “Maar er is in ieder geval één mens die weet dat
dit mogelijk is. Dat ben ik, Kasriél, jouw opa,’, zo laat de
schrijver hem zeggen. En er is iemand die zijn verhaal,
het verhaal van de jonge Kasri€l, wil horen, zijn
kleindochter. Door alle moeiten en tragedie van het
leven heen, op zijn oude dag, is er iemand die naar zijn
verhaal wil luisteren, na al die jaren. Precies dat blijkt
uiteindelijk iets helend te zijn, nabijheid. En na alle
mensen die Kasriél in zijn leven plots zonder afscheid
verlaten heeft, is er dan toch eindelijk een mens tegen
wie hij tot slot kan zeggen: “Je weet wie ik ben, wat ik
heb meegemaakt, en je bent de enige. Ik ga je missen.”
Op zijn oude dag lukt het hem voor het eerst om die
woorden hardop uit te spreken. "Ik dacht dat niemand
mij ooit zou kunnen begrijpen, maar jij hebt het
tegendeel bewezen. Als we elkaar meer aandacht
schenken en luisteren naar elkaars verhaal, kan iedereen
begrijpen en begrepen worden.’

Het is een heftig verhaal en pas de tweede helft van het
boek kleurt er wat mij betreft een klein beetje luchten
uitzicht door alle ellende heen. Het leven bleek
uiteindelijk te dragen in de nabijheid van wie je toeliet
echt naar jouw verhaal te luisteren. Het is mijn ervaring
dat precies daarin God (G'd zoals de auteur schrijft) aan
het licht komt, door alle duisternis heen. Het is — hoewel
niet zo in het boek beschreven — wat mij betreft
opnieuw een oproep om naar elkaars levensverhaal te
luisteren. Een bevestiging dat het zo nodig is. Ocok in het
pastoraat probeer ik dat elke dag opnieuw te doen. Dat
God daarin zichtbaar mag worden, met of zonder
woorden, in de regels van een boek of er tussen, in een
mensenleven,

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker
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Een gezamenlijk project

Een poosje terug kwam Antoinette, onze dochter, bij ons
even op visite en zij had een verzoek: Of ik samen met
Lindo, onze kleinzoon, een kerk zou kunnen bouwen.
Niet echt een kerk, maar iets op een achtergrond
getekend/ geschilderd dat een vorm had van een kerk.

Ze had zoiets nodig voor een project met de kinderen
voor de dienst op biddag. De bedoeling was, dat de
kinderen hun gebeden op een briefje (Post-it) zouden
schrijven, waarna die op de kerk konden worden
geplakt.

Dat wilde ik wel doen, dus gingen we samen, Lindo en
ik, naar de bouwmarkt om stukken hardboard, latten,
schroeven en lijm te kopen om vervolgens aan de slag
te gaan. Nu hadden wij geen grote plaat hardboard
gekocht, want dat past niet in de kofferbak, maar 3
kleinere stukken die we dan naast elkaar zouden zetten.

Op vaste grond gebouwd

Niet gehinderd door enige kennis van het beleidsplan en
met een vage schets als voorbeeld probeerden we er
samen iets van te maken. Al gauw was duidelijk dat, als
je de 3 panelen van hardboard zomaar naast elkaar
zette, het een héle slappe kerk zou worden. Duidelijk
niet op vaste grond gebouwd. Daarom moesten de
panelen verstevigd worden met latten aan de
achterkant.

Samen de boel opgemeten en Lindo zaagde alle stukken
op de juiste maat. Vervolgens vastschroeven en lijmen
aan het board en ziedaar; een stevig paneel waar we

verder mee konden bouwen.

Nadat de 3 panelen op die manier verstevigd waren,
hebben we de omtrek van de kerk erop getekend, de
ramen en de ingang en begonnen we samen aan de
details.

'Kun jij de ramen uitzagen, vroeg ik en dat werd positief
bevestigd. 'Voorzichtig langs het lijntje zagen, zei ik
maar dat viel niet mee en zo was er ineens toch iets
teveel muur weggezaagd. Lastig, want we hadden maar
materiaal gekocht voor 3 panelen en het moest ook nog
eens allemaal op tijd af zijn. Een beetje stress dus.

Over gaven beschikken

Al gauw bleek dat we over verschillende gaven
beschikten, nodig voor het bouwen van een kerk. Lindo
kreeg de verfpot en een kwast en mocht alvast
beginnen met het verven. Bruin voor de muren, grijs
voor het dak, blauw voor de lucht enz. enz. Allemaal
sneldrogende muurverf, reuze handig als het snel klaar
moet zijn.




Over verschillende gaven had ik ook al eens gelezen in
de Bijbel en dat hoort bij een kerk. Er hoorde nog wel
meer bij de kerk in dit gezamenlijke project. Want toen
ik me bewust was van mijn gemopper omdat het zagen
niet helemaal was gelukt, moest ik denken aan het
moment van verootmoediging in de kerk. Kon ik gelijk
toepassen tijdens het werk.

Moment van verootmoediging

Ik ging verder met zagen, heb het gedeelte wat niet
goed was gegaan hersteld en ziedaar: ‘we hadden een
Hersteld Hervormde Kerk

De laatste stukjes hebben we samen geverfd. Lindo met
grijze verf het dak en ik maakte met een dun streepje de
dakpannetjes. Ja, een soort van ‘'monnikenwerk, maar
ja monniken en de kerk.... dat is ook logisch. En zo was
het toch een gezamenlijk project van Opa, kleinzoon en

dochter. Het geheel bestond dus uit 3 panelen, elk
gedeelte op zich was géén kerk, maar samen was het
dat wel. Het was een soort van ‘drie-eenheid’ Een woord
dat ik in de kerk wel eens meer heb gehoord. Het is een
mooi symbool, een fijne ervaring om op die manier,
samen met je kleinzoon, bezig te zijn met het bouwen
van een kerk.

Giel Verkamman.
(vader van Antoinette Schram)

Drie-eenheid
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De eerlijke collectant

In 1950 was het een erebaan in vele kerken: een
onbetwiste eerlijke collectant zijn. Dit was een echte
belangrijke functie met status en met meestal een
ereplaats helemaal voorin de kerk. Een plek die toen vaak
ook nog gratis was zonder kerkbijdrage, maar met een
eigen glimmend messing naambordje op de leuning van
de bank. Het bordje dat elke week speciaal glimmend
werd gepoetst door de koster.

De minstens drie aparte collectes per dienst brachten
meer op dan maar één gecombineerde rondgang. In 1955
kwamen de eerste dubbeltjes op de kerkschalen te
liggen. Ook zaten ze in de zwarte collectezakjes aan lange
houten stelen, waarmee tussen de kerkbanken
gecollecteerd werd.

In het jaar 1960 zagen we ook kwartjes verschijnen, als
een symbool van een schuchter beginnende welvaart. De
rijkere kerkgangers deponeerden in 1960 weleens een
papieren gulden. Dat werd vooraf wel heel duidelijk goed
zichtbaar getoond aan de buren in de directe omgeving
van de betreffende kerkbank.

In 1965 was die gulden weer een beetje normaal
geworden bij de meeste kerkgangers. De kwartjes,
dubbeltjes, stuivers en centen waren ook nog wel vaak
aanwezig. Daarnaast werden vaak ook veel oude
versleten knopen aangetroffen, die de schone schijn van
offeren moesten ophouden voor de andere kerkgangers.

Begin 1970 kwamen de strak en plat gevouwen papieren
rijksdaalder biljetten in de collecte schalen. Ze werden
omringt door die, te vaak gebruikte, slordig dubbel
gevouwen, vaak gescheurde, beduimelde en deels
gehalveerde guldenbriefjes. Maar alles veranderde heel
drastisch toen de gulden en de rijksdaalder van
zilverkleurig metaal werden gemaakt. In de kerk was dit
een goed hoorbare offerande in de metalen schalen. Voor
de collectanten werd het een hele zware "gewichtige"”
taak om de eindstreep te halen met dit grotere gewicht.

In 1980 en 1990 werd het weer wat lichter doordat toen de
wat duurdere gulden briefjes van papier de overhand
kregen en de vijfjes en tientjes wat vaker te zien waren op
de schalen. Toen al vaak omgezet naar een éénmalige
collecte rondgang per dienst.

Met de gestage groei van de gezinsinkomens werd er
steeds meer naar het buitenland gereisd door families. Na
afloop van deze vakanties kwamen ook stiekem al die

verschillende buitenlandse munten op de kerkschalen
terecht, omdat ze niet meer konden worden terug
gewisseld bij de bank.

Als gevolg van de komst van de nieuwe valuta, de Euro, in
2002 leek de opbrengst van de collecte te halveren. Maar
gelukkig halveerde niet de echte geldwaarde. Al hadden
we in het begin nog geen begrip van de nieuwe
geldwaarde en de snelle herkenning hiervan.

Voor de collectanten in de kerk is tijdens de corona
periode geen zware "gewichtige" taak meer, omdat de
collecte schaal bij de meeste kerken nu veilig centraal bij
de kerk uitgang staat en er niet meer mee rondgelopen
hoeft te worden. Dit geeft de kerkgangers de kans om
dure briefjes van vijftig en twintig te geven, en
tegelijkertijd goedkopere briefjes van vijf en tien terug te
pakken. Dus meestal zijn die dure briefjes van twintig en
van vijftig het resultaat van omwisseling en niet van
gulheid. Helaas een hele valse schone schijn van resultaat.

Zolang we met de kerkcollectes nog op deze wijze blijven
betalen en nog niet op grote schaal zijn overstapt naar
een digitale inning, hebben we de collectanten nog
steeds hard nodig in de kerkdienst. Het is nog steeds een
echte baan van grote eer om collectant te mogen zijn en
je mag bij de meeste kerken nog steeds vooraan in de
kerk zitten op een gereserveerde eigen plaats. Helaas is
het mooie gepoetste messing bordje al lang verdwenen
en ook de vrijstelling voor de kerkbijdrage is al veel eerder
geannuleerd.

Zijn onaantastbare eerlijkheid en zijn gezag trouwe
uitstraling heeft nog altijd een onverzettelijke "schaal’,
maar de gezondheid zet vaak een rem op de
mogelijkheden. Een kerk collectant is een uitstervende
functie, een Euro-wachter, die soms ook lang moet
wachten op een opvolger.

FRITS VAN VELDHOVEN



The Seekers en The Shepherds deel 2

Dit keer het vervolg van The Seekers en The Shepherds
en wat voor overeenkomsten er zijn. The Seekers komen
uit Australié, Melbourne en zijn geinspireerd door de
folkmuziek. Ze zijn ook opgericht in 1963 en de eerste
Aussies groep die zowel in Amerika als in Engeland hits
hebben. Ze bestaan uit 4 personen, The Shepherds uit 3,
maar met dezelfde instrumenten: twee gitaren en een
contrabas. Ze zingen ook liedjes over geloof, inspiratie,
hoop en liefde.

The Seekers werden opgericht door Athol Guy (1940,
contrabas), Keith Potger (1941, gitaar) en Bruce Woodley
(1942, gitaar). Later kwam jazz zangeres Judith Durham
(1941) erbij. Na enkele successen in Australié zelf kregen
ze de kans om de wereld rond te trekken als entertainers
op een cruiseschip. In 1964 bleven ze in Engeland
steken, waar ze ontdekt werden door zanger van het trio
The Springfields, schrijver en producer Tom Springfield.
Ook bekend van de hit van The Seekers I'll never find
another you (lk zal nooit een ander zoals jij vinden) met
de mooie openingzinnen.

I .

Er is ergens een nieuwe wereld
Ze noemden het Beloofde Land
En ik zal er op een dag zijn
Als jij mijn hand vasthoudt

Het werd ook opgenomen door The Shepherds als
Mensen zoals wij met een andere tekst. The Seekers
waren succesvol mede door de combinatie van close
harmony zang en Judiths stem. Vanaf 1964 tot en met
1968 kwam er een stroom van top 10 albums en singles
op gang en in 1967 wonnen ze de titel Australiér van het
jaar.

Begin 1968 gaf Judith aan de groep te willen verlaten om
een solocarriere te beginnen wat het einde van The
Seekers betekende. Ze had zelf 1 hit in Engeland met
Olive tree. Keith Potger richtte daarna met andere leden
The New Seekers op. Ze deden mee met het Eurovisie
songfestival in 1972 met Beg, steel or borrow.

In de jaren 90 kwamen de originele leden weer bij elkaar
en traden ze met enige regelmaat in Australie op. In
1993 was een uitgebreide jubileumtoer en in Engeland
verscheen er in 1997 een nieuwe CD Future road.

Op uitnodiging van Andre Rieu speelden ze mee tijdens
een tournee van hem door Australié in 2011. In verband
met hun 50 jarig jubileum was er ook een Golden
Jubilee tour door Australié. The Seekers bestaan nog
steeds en leven gelukkig allemaal nog. Ze hadden veel
hits maar 1 gospel wil ik er uitlichten: Kumbaya wat op
single verscheen.

Kumbaya, correct geschreven als kum ba yah is een
Afro-Amerikaans gezang, waarvan de herkomst
onduidelijk is. Het werd oorspronkelijk gezongen in het
Gullah, een Crecolse taal van slaven uit de kuststreken
van het zuiden van de V5. In het Nederlands betekent
het Kom hierlangs (een oproep aan God om te hulp te
komen).

De oorsprong is onbekend, de eerste twee versies
dateren allebei uit 1926. Robert Winsley Gordon maakte
in 1926 een opname op een wasrol bij een project om
oude volksmuziek vast te leggen. Dat lied werd
gezonden door een zekere H. Wylie in Georgia. Het lied
werd populairin de jaren 50 en 60 in Amerika en werd
ook gebruikt voor de burgerrechtenbeweging voor het
afdwingen van het kiesrecht van de zwarte bevolking.
De meest bekende versie, ook bij het kampvuur, is van
Joan Baez:

Kumbaya my Lord, kumbaya (3x)

Oh Lord Kumbaya,

Someaone’s singing Lord, kumbaya (3x)
O Lord, kumbaya

Someone’s crying Lord, kumbaya (3x)
O Lord, kumbaya

Someone’s praying Lord, kumbaya (3x)
O Lord, kumbaya

Andere religieuze nummers van The Seekers zijn: All my
trials, Blowing in the wind, 500 miles, Just a closer with
thee, Little Moses, New world in the morning, Open up
them pearly gates, This train, Turn turn turn, We shall not
be moved.

De meeste nummers staan op Youtube en zijn de moeite
meer dan waard, zeker door de prachtige stem van
Judith.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl




Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos
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Kerk en klimaatgerechtigheid

“De tijd van spreken is voorbij. We moeten echt
iets doen om iedereen te overtuigen van de
noodzaak van klimaatgerechtigheid. Het is tijd
voor actie gericht op de redding van onze pla-
neet, ons gezamenlijk huis. Tijdens een pelgri-
mage voor het klimaat spreek ik Jean-Gottfried
Mutombo, geboren in Congo en pastor in de
Evangelische Kirche van Westfalen in Duitsland.

“De effecten van de klimaatverandering zijn lang
niet overal hetzelfde. Met name het noordelijke
deel van de wereld is er verantwoordelijk voor,
terwijl vooral de mensen in het zuiden lijden
onder droogte en overstromingen. Dat is énrecht
en daar moeten we iedereen op wijzen. Willen
wij anderen onrecht aandoen? |k wil iedereen
oproepen om solidair te zijn met degenen die de
dupe zijn van onze westerse manier van leven.
Klimaatverandering is trouwens niet alleen iets
dat ver weg gevolgen heeft. De overstromingen
waarmee West-Europa vorige zomer te maken
had, zijn er ook voorbeelden van.’

De kerk is volgens Mutombo een belangrijke
partner in de beweging die moet leiden tot
verandering in denken, verandering in mentali-
teit en verandering van levenswijze. "We gelo-
ven dat God de wereld geschapen heeft en dat
God van ons vraagt de wereld te beschermen.
Dat is onze opdracht en onze plicht. Juist de
kerk moet daarom wijzen op de noodzaak van
klimaatgerechtigheid. Wij maken deel uit van de
schepping. Wij staan er niet boven en de natuur
is geen vijand die in bedwang gehouden moet
worden. Wij moeten de schepping liefhebben
en ons nadrukkelijk afvragen hoe we haar recht
doen en er in vrede mee leven.”

“Als wereldwijde beweging kan de kerk die
boodschap overal uitdragen. Niet met geweld,
maar met liefde. De liefde van Christus zet in
beweging, verzoent en verenigt. Met precies die
liefde moeten we de wereld tegemoet treden en
ons met de schepping verzoenen.”

‘We staan niet boven de
schepping’




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Streng sermoen 10 Raadsel 11 Voordat 12 Krankjorum
13 Succes 15 Vettig vuil 17 Maand (afk.) 19 Vulkaan op Sicilié
21 Luim 23 Romanum Imperlum (afk.) 24 Rivier in Portugal
25 Kweken 27 Vreemde taal 28 Boomstomp 29 Hoofdstuk
(afk.) 30 Kunststof buisje dat bloedvaten openhoudt 31 R-k.
ordesgeestelijke 33 Symbool voor platina 34 Tweede vrouw
van de aartsvader Jakob 36 Lopend gerucht 38 Emiraat
39 Doopvader 40 Voormalige partner 41 Bladzijde (afk.)
43 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 44 Belemmering 46 Servi-
sche natuurkundige (1856-1943) 48 Bezwaarschrift 50 Wind-
richting (afk.) 52 Rondedans 53 Achternaam van Joe, Jack,
William en Averell uit ‘Lucky Luke’ 55 Cleresij, belijdenis.

Verticaal

1 Christus (3 woorden) 2 Engels telwoord 3 lemand die voor
niets deugt 4 Directeur-generaal (afk.) 5 Loopvogel 6 Hande-
ling van metselaars 7 Zuid-Amerikaanse struisvogel 8 Ooit
9 Irriteren 14 Winkelier 16 Militair muziekstuk 18 4 juni 2022,
tussen 18 en 24 uur 20 Opgooi 22 Hart 26 Bijbelse figuur uit
Sodom 28 Koppel 30 Moellijke klim 31 Schadelijke stof (afk.)
32 Kapitein die op Moby Dick jaagt 33 Groente 35 Stad in
Frankrijk 36 Tot fijn poeder gemalen graan 37 Olympische stad
in 1996 42 In de top 10 45 Binnenwater 47 Stijf 49 Zeer flauw
geluid 51 Kloosterzuster 54 Welwillende lezer (Lat. afk.).

W wimdeweerdt com
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jeremia 13

D»c tot MI) ).

0 1 mel Jeremis 32-26-44 | Miots i cnmogelijk
Nms 2 mei | Jobannes 21:1-14 | Goode rasd
di 3 mai Joharnes 21:15-25 | Onbeschroven daden

wo 4 mei Psalm 33:1-16 Dodenherdeniing - Doaeiaand
do 5 met Psalm $5:17-24 Bevrijdingadag - Verouwen
VT 6 met Jeremna 33:1-13 Lot kewr in het fot van huda en lsradl
zan 7 mel Jerenun 23:14-26  |Verwlling van de belnfie
o 8 meci Palm 77 Oinrust on onizog
ma 9 mai Jeremin 34:1-7 Eon wrodig cinde
i 10 mei Jeremia 34:8-22 st meer i
Hwo 11 mei |[Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden
do 12 mel | Jeremmn 15:12-19  |Ongehomisam volk
vrlimel |Jercmn 36:1-13 Hnt gresachrewen woord
za ldmei  [Jeremin 36:14-26 | Geen borouw
o 15 mai  |Jeremin 36:27-32 | Dubbel verkondigd
S ma |6 mei |Psalm 93 Roning
di 17 miei | Jeremnia 37:1-10 Geri OnTKDmEn a0
wo 18 mei |Jerauda 37:11-21 | Visks beose busleliged
do 19 me1 | Jeresmn $5:]-13 Halfslar itige koning
vr 20 mei | Jeremin 38:14-28 | Goof jo over

=a 21 mei

Psalm 129

Blijf het herhalen

zo 21 mei

Jeremia 39:1-10

ma 13 met

Jerenna 39:11-18

di 24 mer | Jercunn 40:1-6 P herming uil omverwachie hoek
wo 25 mer | Jercma 40:7-16 Waarschuwing
do 26 mei  |Psalm 57 Hamalvaarnsdag Vorscholon
vr2Tmei  |Jeremia 41:1-10 Blaedbad
Uz 28 mei |Jeremin 41:11-18  [Daders onthomen
0 29 met | Jerewnia 42:1-12 0§, en leel
ma 30 me1 | Jerennn 42:13-22 G it e F gyt
di 31 met Jeremia 43:1-13 Emypte ral vallen
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VANAF HET DUJKJE

Mei

Kopij aanleveren voor het kerkblad van mei terwijl het
nog geen Pasen is geweest voelt best wel wat vreemd
aan. Terwijl ik dit schrijf is het zaterdagochtend 16 april,
stille zaterdag - de laatste dag van de meest
betekenisvolle week van het hele kerkelijke jaar, de dag
na Goede Vrijdag, de vooravond van Pasen... In mij
resoneren op dit moment de teksten, de liturgische
schikkingen, de liederen, de muziek en de rituelen van
palmzondag, witte donderdag en goede vrijdag...

Buiten zet het voorjaar met z'n mooie bloesems en
kleuren inmiddels goed door. Dat vormt een schril
contrast met de berichten, verhalen en beelden uit

Qekraine die we nu al een aantal weken lezen, horen en

zien. Hoe zal het in meiin en rond Oekraine (en in de
wereld) zijn?

Extra schikking uit solidariteit met Oekraine (foto P van Rikxoort

Op 4 en 5 mei gedenken en vieren we nationaal. We
staan er ook dit jaar weer bij stil dat 6ns land vijf lange
oorlogsjaren heeft gekend, en dat we sinds 1945 in
vrijheid mogen leven.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Paastijd

De zondagen tussen Pasen en Pinksteren zijn zondagen
in de paastijd, met de liturgische kleur wit.
Hemelvaartsdag valt in deze periode, 40 dagen na

Pasen (donderdag 26 mei). Op Hemelvaartsdag bent u
overigens welkom in de gezamenlijke kerkdienst in de
Pelgrimskerk.

Zelf hoop ik bij ons in de kerk voor te gaan op zondag 15
mei, de 5e paaszondag. Het is dan

zondag cantate, zondag zingt. Het is de bedoeling dat er
dan een extra accent ligt op muziek en zang. Hebt u een
mooi lied dat u graag zou willen (laten) zingen in de
kerkdienst die zondag? Geef het dan aan me door! Qok
Pinksterzondag hoop ik bij ons voor te gaan, zondag 5
juni, 50 dagen na Pasen. Dan is de liturgische kleur rood.

Kruisverering Goede Vrijdag (foto P van Rikxoort)

Gesprekskring en gebedskring

De gebedskring staat gepland op woensdag 11 mei
(tweede woensdag van de maand) om 12.00 uur, en
duurt cngeveer een half uur. De gesprekskring staat
gepland op woensdag 25 mei (laatste woensdag van de
maand) om 10.30 uur - met inloop vanaf 10.00 uur —en
duurt een uur. Welkom!

Pastoralia

Als het goed is hebt u thuis een Paaskaart ontvangen
vanuit de Groene Tuinkerk, met het mooie gedicht 't
Wordt Pasen.



Er gaat er ook één naar de oekrainers aan de Charloisse
Lagedijk (die een week later Pasen vieren dan in onze
westerse kerk). De tekst van het gedicht vindt u ook hier
onderaan nog een keer.

En nog een vraag: mocht u niet (meer) naar de kerk
kunnen komen, ook niet bij een Avondmaalsviering, en
zou u toch wel eens het Heilig Avondmaal willen vieren?
Laat het dan even weten, dan zullen we kijken naar de
mogelijkheden. Sterkte toegewenst en toegebeden
voor ieder die dat nodig heeft.

Tot slot

Graag sluit ik hier nu af met nog een keer de tekst van
het gedicht 't Wordt Pasen zoals ook afgedrukt op de
paaskaart die rondgedeeld/rondgestuurd is:

Een gezegende Paastijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

NIEUWE VASTE HUURDER

Onze Groene Tuinkerk staat op een mooie locatie,
centraal in lJsselmonde. Het gebouw wordt goed
onderhouden en bestaat uit een aantal aantrekkelijke
ruimtes. Vandaar dat er veel vragen bij ons
binnenkomen om die te huren.

Vaak betreft het incidentele huur, zoals de GGD die bij
ons een tijdelijke testlocatie heeft of de gemeente
Rotterdam die ons gebouw gebruikte als stembureau bij
verkiezingen. Maar ook Verenigingen van Eigenaren en
andere organisaties melden zich bij ons. Daarnaast
hebben wij ook vaste huurders, zoals een aantal
migrantenkerken, een tekenclub en een yogaclub.

Recent is er zo'n vaste huurder bij gekomen. Dat is de
Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmende.
Die was jarenlang gehuisvest in een
ruimte van Meerweide, maar moest
daar weg vanwege de (ver)bouw-
plannen van Aafje aan de Grote Hagen.
Voor het kantoor van de wijkbus is een
van de bovenzalen opnieuw ingericht
en voor de bussen is er een parkeer-
plaats aangelegd naast de kerk.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is blij met deze
nieuwe huurder, vooral ook omdat hier sprake is van
wat ze tegenwoordig een win-winsituatie noemen: het
kerkgebouw wordt multifunctioneel gebruikt zonder
dat het de eigen activiteiten van de kerkelijke gemeente
schaadt en de wijkbus heeft een plek gevonden
waarnaar werd gezocht: goed bereikbaar en centraal
gelegen in lJsselmonde.

Namens het CvK van de Groene Tuinkerk,
Karel Jungheim

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lisselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-llsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestermmingen buiten die wijken.

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgroatijsselmonde@gmail.com




20

BLOEMENDIENST

Zondag 20 maart
Mevr. Groeneweg werd op 21 maart 80 jaar en met een

bloemetje hartelijk gefeliciteerd door onze gemeente.

Zondag 27 maart

Vandaag gingen de bloemen naar mevr. Den Hollander
in Meerweide, zij was jarig op 24 maart, en kreeg op
deze manier de groeten uit de Groene Tuinkerk.

Zondag 3 april
We hadden twee boeketten één voor mevr. Dikkie van

Hengel en één voor Jan Oorebeek.

Beiden mochten deze week weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.

We wensen beiden een voorspoedig herstel toe.

Zondag 10 april
Fam. Jungheim was op 6 april 45 jaar getrouwd en de

Fam. Rienks op 12 april ook 45 jaar getrouwd.
Beide families van harte gefeliciteerd.

Tevens ontvingen we onderstaand bedankje:

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, welke we via
Sarie Los vanuit de kerk mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Tieneke & Leen Rienks

Een hartelijke groet van
Reini v.d. Meer en Joke Busse

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn deze maand geen mutaties van het kerkelijk bureau.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

01-05: Dhr. A.). Kooiman
08-05: Dhr. G.J. Buizer
15-05: Dhr. J. Verschoor
22-05: Mw. D. van Hengel
29-05: Dhr. J.EK. Jungheim
05-06: Dhr. A. van Splunter

VERNIEUWDE WEBSITE GROENE TUINKERK.

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om
de website van de Groene Tuinkerk te vernieuwen.
Eris zoveel mogelijk informatie op de site geplaatst.
Niet alleen voor de gemeenteleden, maar ook voor
anderen die onze gemeente beter wil leren kennen.

==
EEG]

(==
= WEBSITE

De navigatie is aangepast, veel geledingen binnen de
gemeente hebben een eigen plekje gekregen en ook
zijn de contactgegevens overzichtelijk samengevat.

Veel wijst zich vanzelf, maar kijkt u ook eens onder het
kopje '‘Over ons'. Hier kunt u nog veel meer informatie
vinden.

We hopen dat de website een goede en mooie
informatiebron zal worden.

Mocht u iets missen of zaken willen doorgeven, dan kunt
u mailen naar ra.debruin@upcmail.nl.

Er zal dan gekeken worden of aanpassingen nodig zijn.

Roy de Bruin.



Gezamenlijke berichten e

Solidariteitsmaaltijden 2022

Tot slot willen we alle bezoekers bedanken voor hun
We kijken terug op vier gezellige maaltijden, inclusiefde  komst en goede gaven.
voorbereidingen en het opruimen. De pannen zijn weer

opgeruimd tot volgend jaar. Dit jaar waren de goede Het was weer een mooie opbrengst dit jaar.
doelen waar we voor collecteerden de Stichting

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt en de MNamens de gezamenlijke diaconieén
Pauluskerk. Wil Schuijer

Er zijn mooie verhalen verteld door de gasten over de p au,u S k
activiteiten, die zij ontwikkelen om ongedocumenteerde er

mensen en daklozen te helpen. De activiteiten worden Wf"wm Aff bv Otter da m
veelal door vrijwilligers gedaan. Het bedrag dat we ‘fﬁf{ rio-w-

ophaalden is € 426,60 en ieder doel heeft de helft f‘j az“it

daarvan ontvangen. S‘[\ C,h“ng ROS

'fCoIIecte—inkomsten via kerkapp en bankrekeningen 1e kwartaal 2022 b
Diaconie Kerkapp Bankrekening Kerkrentmeesters Kerkapp Bankrekening
Januari € 400,00 € 255,00 Januari € 38200 € 340,00
Februari € 745,50 € 193,00 Februari € 49500 € 154,00
Maart € 28800 € 203,00 Maart € 336,50 € 666,50
Totaal €1.433,50 €651,00 Totaal €1.213,50 €1.160,50

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de
\F_’elgrimskerk in dit kerkblad.

o N F
Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk
App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 29 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is
dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse
collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

Overledenen
Scan de QR code Naam Datum
met de camera van Dhr. J. Steenbergen 22-3-2022
uw telefoon of Mevr. J. van Beek - van der Zweth 23-3-2022
tablet. Mevr. C. de Leeuw van Weenen  24-3-2022
Mevr. J. Ouwens - de Koning 2-4-2022

N J
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Van de predikant

Rondom de diensten

Terwijl de oorlog in het oosten van Europa doorgaat,
breekt het voorjaar steeds meer door en vieren wij dat
het leven doorbreekt omdat het Pasen is geworden!
Zondag 1 mei mag ik zelf voorgaan. Op 8 mei is ds.
Arenda Haasnoot onze voorganger. Op 15 en 22 mei
mag ik zelf weer voorgaan. Zondag 15 mei is een
gezinsdienst. We willen na de dienst gelegenheid geven
om elkaar te ontmoeten met wat gespreksvragen en
aansluitend samen eten (zie onder).

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei is er om 9:30 uur
een gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk, waarin ds.
Dirk van Vreeswijk zal voorgaan. Zondag 29 mei is Nico
Bontenbal onze voorganger. We zijn blij dat hij kan
invallen voor iemand die heeft afgezegd.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Gemeentebespreking 15 mei

Op zondag 15 mei willen we na de dienst weer eens de
gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten (in
gemengde groepjes) met wat gespreksvragen, wat we in
het verleden voor Corona ook wel hebben gedaan.
Doelstelling is dat we het gemeente-zijn na corona
willen bevorderen. Om ook ouders in de gelegenheid te
stellen daar ongestoord aan mee te doen, willen we
deze keer het kinderprogramma pas na de dienst
aanbieden (11:45-12:30 uur). In de (gezins)dienst zelf
willen we nadrukkelijk aandacht geven aan de kinderen.
Vanaf 12:30 uur willen we met elkaar eten van ons zelf
meegebrachte eten. Net als in de Bijbel is samen eten
iets wat mensen met elkaar verbindt en de onderlinge
band kan versterken.

Overlijden

We kregen via de begraafplaats lJsselmonde bericht van
overlijden van mw. J. Ouwens-de Koning op de leeftijd
van 92 jaar. Ze woonde lange tijd aan de Dadeltuin en
was sinds kort verhuisd naar de Persoonshaven in
Rotterdam-Zuid. Daar heeft ze niet lang kunnen wonen.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Zeis op 8 april begraven. We wensen de nabestaanden
Gods nabijheid toe.

Zieken

Willeke Havenaar is na een verblijf van enkele weken in
het EMC weer thuis. Ze heeft een behandeling
ondergaan voor de leukemie die was terug gekomen.
Het is nu afwachten of de behandeling is aangeslagen.
We wensen haar en haar familie in deze moeilijke en
onzekere tijd Gods nabijheid toe, met de woorden van
het lied No longer slaves: let your blood flow through
her veins ({laat uw bloed door haar aders gaan).

Nieuw ingekomen

Raymond en Hannie van der Staaij komen al een poosje
naar onze kerk, maar hebben zich onlangs met de
kinderen Aysun en Ramiro bij ons aangesloten. We
heten hen van harte welkom en wensen hen toe dat
onze gemeente een plek mag zijn waar ze wat
ontvangen en zelf bijdragen, passend bij wie zij zijn.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. We zijn
in september weer van start gegaan met de
maandelijkse Bijbelmorgen, over het Bijbelboek
Openbaring. De volgende bijeenkomst is op 17 mei (dat
is mijn eerste mogelijkheid in mei).

Uw dienaar, Hans Schaap




Collecteopbrengsten
Oppas en kinderprogramma

Zondag Diaconie Kerk Er is geen kinderoppas, wegens het
6 maart €25,70 € 25,70 ontbreken van leiding

13 maart € 16,66 £€16,65 Kinderprogramma 1, 15 en 22 mei.

20 maart € 7,00 € 7,00 Tienerdienst op 8 mei

27 maart €17,83 €17,82

Bedankt

Dankbaar voor de geslaagde prostaatoperatie heb ik na ruim 3 weken het ziekenhuis
mogen verlaten. Groot is onze dankbaarheid voor de vele reacties van medeleven tijdens
deze moeilijke periode. Vele kaartjes, bloemen, telefoontjes, appjes en gebeden hebben
ons door deze tijd heen gedragen.

Wat een liefde hebben we mogen ontvangen.
Mede namens mijn vrouw Adrie wil ik U allen heel hartelijk bedanken.

Adrie Fonteine

Felicitatie
Mevrouw G.A.T. Verhagen - Hoogmoed mocht op 3 april haar 80ste verjaardag vieren.
Namens de gemeente van de Adriaen Janszkerk van harte gefeliciteerd.

Wij bidden u Gods Zegen toe, zeker ook in uw nieuwe woning waar u onlangs nog naar
verhuisd bent.

Hartelijke groet,
Irene de Rooij

Advertenties

. VAN DER WIEL i TIMMERMAN NATUURSTEEN

J/ We maken't rond
>

-

Van der Wiel
Makelaardij

Nlguwerkerk (Zeeland),
Grafgedenkstenen Hellevostsiuls, Rottardam,

Berkel en Rodenrijs, Goes
Traditioneel en elgentijds

In alle prijsklassen Niguwe Crooswlkseweg 66b
snel en goed il'l Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam
ma-457 B4 &1 Deskundig advies telefoon 010-4136910

woningaankoop en
-verkoop.

wawwielmak.nl

o o]

TIMMEARMAN-NATUURSTEEN.NL
www.wielmak.nl
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Onderweg

Het is Stille Zaterdag als ik deze kopij schrijf. Nog
nadenkend over de dienst op Goede Vrijdag, hoe we als
gemeente weer zittend rondom de Avendmaalstafel, het
sacrament mochten vieren. Met ontzag, in verwondering,
met blijdschap voor datgene wat Jezus Christus voor ons
gedaan heeft.

Hij wilde zich verlagen, om zo ons te verhogen, toekomst
te geven.

Ondertussen, als u dit leest, zijn we al weer op weg naar
twee andere heilsfeiten: de he-melvaart van Christus en de
uitstorting van de Geest. Maar al te meer beseffen we in
de-ze dagen wat het een voorrecht is om dat (opnieuw) te
mogen gaan vieren in alle vrijheid. In een land waar heel
veel mogelijk is. In een land waarin we heel veel
ontvangen: zegeningen van Boven. Een voorrecht, want
er is nog heel veel strijd gaande. In Oekraine, maar ook in
tal van andere brandhaarden op deze wereld. We blijven
dan ook bidden om vrede. Vrede met God, vrede met
elkaar. In de meditatie schreef ik iets over het
maandthema: ‘eerlijk’ Dat mag ons verlangen zijn: een
eerlijke samenleving. Een samenleving zoals God het
bedoelt heeft: paradijselijk.

Omzien naar elkaar

Mw. J. (Janny) Schras-Tuil mocht weer naar huis
terugkeren! Dat na een hele lange peri-ode van
(af)wachten in het zorghotel. Een dankpunt. In haar
vertrouwde omgeving mag ze nu verder revalideren.
Ineke Lesage is na een kuur in het ziekenhuis al weer
enkele weken thuis en gelukkig worden de zorgen om de
wond minder. Bovenal kreeg ze een verheugend bericht te
horen dat verdere behandelingen niet nodig zijn. Gods
sterkte toegebeden bij het verdere herstel.

Dat bidden we ook voor Joop Koudstaal. Na vijf weken
wachten werd hij onlangs voor de derde keer geopereerd.
Nu een volledige heupprothese. We leven met hem mee
en met zijn vrouw Jacqueline Koudstaal-Zaanen, ook in
afwachting op een operatie.

Mevr. M. den Daas — Wragge heeft in het ziekenhuis
gelegen, maar is gelukkig al weer enkele weken thuis.
Sterkte. Mevr. A.P. Dorr-Walrave is opgenomen in het
Maasstad-ziekenhuis. Het is nog ongewis hoe verder, maar
hopelijk herstelt ze. Een ieder Gods na-bijheid toegewenst.
Ook voor hen die met moeite, zorg en verdriet te kampen

hebben bij henzelf, of bij geliefden in je omgeving.
En we willen blijven bidden voor het volk van Oekraine,
maar ook voor het (verdeelde) volk van Rusland, ook voor
het werk van Anna en Evert Jan Romijn in Rusland onder
de studenten.

Overleden: Jozina van der Schoor-Holster

‘Als je enkel ligt te wachten, alles is gezegd, gedaan, aan
het eind van je krachten, klaar om er vandoor te gaan, dat
een stem zegt: "Kom, je mag ... Op maandag 11 april j.I.
overleed in de leeftijd van 88 jaar mevr. van der Schoor.
Weduwe van Klaas van der Schoor, moeder van Leny, oma
van Shalane (met Marco) en Joey. Overgrootmoeder van
Riv, Chez en Loues. Haar overlijden was niet onverwachts;
we hebben haar mogen toe-vertrouwen aan de handen
van God, over wie ze zo graag zong.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op dinsdag 19 april
in de aula van het Yardenhuis te Rotterdam -Zuid. We
willen in onze gebeden denken aan haar gezin.

Gedoopt: Laurens de Munnik

= Op 3 april j.I. mochten we

in een samendienst ook
 het sacrament van de
Heilige Doop bedienen.
Karel Laurens Eduard de
Munnik ontving het teken
van Gods verbond.
Laurens is de zoon van
Jorijn en Emilie de
Munnik-Nicolai, broertje
van Seth en Willemijn. We
lazen uit Jesaja 49. Met als
kerntekst: ‘Maar kan een
vrouw haar zuigeling
vergeten of harteloos zijn
tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je
muren staan mij steeds voor ogen! Laurens kreeg
woorden uit Psalm 31 mee als
dooptekst, ‘Mijn tijden zijn in Uw
hand ..

Vreugde en Zegen toegewenst
met elkaar, ook in en bij de
opvoeding.

In Christus verbonden, Jeannette
en Dirk van Vreeswijk.



Overleden: Jozina van der Schoor-Holster

‘Als je enkel ligt te wachten, alles is gezegd, gedaan, aan
het eind van je krachten, klaar om er vandoor te gaan, dat
een stem zegt: "Kom, je mag .. .. Op maandag 11 april j.IL
overleed in de leeftijd van 88 jaar mevr. van der Schoor.
Weduwe van Klaas van der Schoor, moeder van Leny, oma
van Shalane (met Marco) en Joey. Overgrootmoeder van
Riv, Chez en Loues. Haar overlijden was niet onverwachts;
we hebben haar mogen toe-vertrouwen aan de handen
van God, over wie ze zo graag zong.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op dinsdag 19 april
in de aula van het Yardenhuis te Rotterdam -Zuid. We
willen in onze gebeden denken aan haar gezin.

In Christus verbonden,
Jeanette en Dirk van Vreeswijk.

Collecteopbrengsten

zondag  diaconie kerkrentm. overig doel

20-feb-22 15,00 13,50

27-feb-22 71,95 25,35

6-mrt-22 46,00 42,50

9-mrt-22 39,00 21,00

13-mrt-22 58,25 39,95

20-mrt-22 35,65 24,65

27-mrt-22 51,35 42,50

3-apr-22 47,20 48,60

10-apr-2022 48,50 44,00 200,00 kinder-
bijbels

Gift Diakonie

Er is een gift van € 25.00 via Mw v O van mw van Z voor de
diakonie ontvangen

Gift Kinderbijbels

Er is een gift van NN ontvangen van € 200,00 ter
besteding voor de kinderbijbels

Hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groet, Joke Vlot

Bericht van Jannie Schras

"Niet klagen maar dragen en bidden
om kracht.,

Dat zeiden mijn oma en moeder ook
altijd. Nu dat heb ik, Jannie S5chras
steeds ervaren in de afgelopen drie
maanden in het AAFJE zorghotel, 's
nachts in bed en overdag in de
rolstoel. Ik kreeg fysiotherapie. 1k
was blij met de rollator. Eindelijk
maocht ik de heup belasten na al die weken. Menig
traantje gelaten. Ik wilde graag naar huis, naar Chris en
Daisy ons hondje. 's Morgens bij het ontbijt en thuis
mocht ik vele kaarten en bemoedigingen ontvangen
waarvoor ik gemeenteleden, familie, vrienden en
kennissen vriendelijk wil bedanken. Chris kwam iedere
middag. Kennissen en vriendinnen en de bewoners van
ons appartement zorgden ervoor dat er altijd een
maaltijd was voor Chris. Ben dan ook heel dankbaar dat
we er samen doorheen zijn gekomen samen met onze
Heer. 'En zie, Ik ben met je!

Bij thuiskomst was het een tegenvaller. Ik zou van alles
doen maar kon niet lopen. 3 maanden was te lang en nog
langer niet gelopen. Ik doe samen met de fysiotherapie
mijn best en hoop samen met Chris weer gauw naar de
Pelgrim te kunnen komen.

Vriendelijke groet aan allen van Jannie Schras en Chris.

Bloemen:

De bloemen zijn namens de gemeente van de
Pelgrimskerk de afgelopen periode namens een groet en
ter bemoediging gegaan naar:

20 maart mw van Heemst v.d. Waal
27 maart mw van Campen

3 april mw Daams- Lutterveld
10 april mw Dorr - Walraven




Samen

KOOR- EN SAMENZANGAVOND 6 MEI 2022

Oplossing puzzel Al jarenlang wordt er in de Ridderkerkse Ichthuskerk een zangavond
9 georganiseerd op 4 mei die in het teken staat van dodenherdenking

- R en bevrijdingsdag. Na twee coronajaren waarin dit helaas niet door
P kon gaan, wordt de traditie nu voortgezet, maar wel op een andere

Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Christelijk Gemengd
Koor ‘Con Amore’ uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver en Christelijk

koor ‘Rejoice’ uit Ridderkerk o.l.v. Jan Peter Teeuw. Muzikale
ondersteuning is er van Corné van der Giessen (panfluit) en Florian
van der Reijden (piano). De beide dirigenten begeleiden elkaars koor
en de samenzang op het orgel. De opening en sluiting wordt
verzorgd door dhr. T.R. Rietveld.

N
|

K
S
N
U
i

m-H|HC oD

Op het programma staan bewerkingen van vaderlandse liederen en
klinkt er Engelse en Nederlandse koormuziek. Ook zijn er enkele
instrumentale intermezzi en is er veel samenzang. De avond wordt

K
I datum: dit jaar staat de avond gepland op vrijdagavond 6 mei 2022.
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geéindigd met het zingen van het Wilhelmus.

De avond begint om 19:30 uur. De deuren van de kerk aan het
Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.

rn,:u o mxcC J:-

De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel wordt er bij de
uitgang een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten
bestemd is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen.

Open Huis Jong en oud van harte welkom!
Protestantse Gemeente Bolnes
Pretoriusstraat 56 Ridderkerk

Op dinsdag 3 mei zal Jan Luijendijk in het

open-huis-rond-een-passie een Vrijheidsfestival PGBolnes Er is een creatieve hoek, eris
. ; . filmmateriaal, er is een actie van
presentatie met mooi beeldmateriaal - : :
Op zaterdag 7 mei is er een Amnesty International, een kleine

over de geschiedenis van de
waterbeheersing van Nederland
verzorgen. Thema van deze ochtend is:

Vrijheidsfestival met van 14.00 tot  expositie, een vrijheidscafé, een
18.30 uur een programma in het vrijheidsmuur. Het slot: een

; teken van vrijheid. Er zijn twee pannenkoekenmaaltijd-met-

“Hoe Ned?rland groot is geworden op lezingen die terug- grijpen opde  zeepkist, goed voor een verhaal,
watergebled: tweede wereldoorlog: Henk van een gedicht, een lied of een
Een rijk thema, waarbij natuurlijk ruimte is der Meulen spreekt direct na de drie-minuten-praatje. Heeft u
voor onze eigen vragen, bijv. over de opening over het verzet en het boeken, foto's of voorwerpen die
toekomst van Nederland en de Oranjehotel (de Scheveningse betrekking hebben de op de
opwarming van de aarde. Het is goed om gevangenis, nu nationaal Tweede Wereldoorlog of op het
ook daar feiten, ontwikkelingen en monument), thema vrijheid, neem dan contact
‘oplossingen’ bij te kennen. Anja Matser rond 16.00 uur overde op:
Op dinsdag 7 juni deelt organist Rien bijzondere betekenis van de
Verwijs zijn passie met ons, die uiteraard zolder van de Rotter- damse Ria Keijzer, tel. 06- 50 22 82 50.
ligt in de sfeer van de kerkmuziek. Breepleinkerk ten tijde van de

tweede wereldoorlog. Een
Info: Ria Keijzer 06 - 50 22 82 50 muzikaal ensemble verzorgt de

muziek.
Samen

In deze rubriek plaatsen we beichten van (maatschappelijke) organisaties om samen activiteiten te ondernemen of waarin
christelijke activiteiten onder de aandacht gebracht worden. Kopij kunt u aanleveren bij redachtie.ajk@gmail.com
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De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste Ria en Valentino letten nergens op. Ze lopen knusjes,
tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleider geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor

die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen
De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij

Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand
‘Jongeluil’ roept Kik, ‘Zeg het maar!’ ‘Naar zee!’ roept van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar
de een. ‘Naar de dierentuin!’ roept de ander. ‘Naar de Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna
kaasboerderij!’ roept Ricardo. Er gaat een gejuich op mogen ze kaas gaan proeven. ‘Waar waren jullie?’ snikt
van jewelste. Jaaal Kaas!!’ Ook Kik glundert. Hij houdt Kikker. “Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!’
niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker- roepen de muisjes. ‘Dan komen we altijd uit bij kaas!’

vriend, Gup, die in de put woont. “‘We gaan! Netjesinde p Kik zucht. Dat hij daar niet aan gedacht heeft.
7). Ze hebben een neus voor vrijheid.

rij!’ roept Kik. “Vrijheid!!" juichen de muizenkinderen ZA
en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en "
kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze A

weer bij elkaar moet krugen .

Meipuzzel

Je leest hier negen
riimende zinnen over
de maand mei. Maar...
het belangrijkste woord
is eruit gevallen! Kijk in
de wasmand of je het

in de we'l_
echt voorb) /J
......... een el

juiste woord voor elke ” .II” mei zijn . . .. .. een lekkerni]

zin kunt vinden. Vul dit in P ' "1 mei hou je 3."‘0:}3 Je ...

en neem ook de rode AL 1 mei Voeh‘ . ] h b

letter over. Als je alles v In mej js . reeee 2l vrj) <¥)
goed hebt, vormen de / Me:‘ ;'5 een dlchfhl

rode letters van boven
naar beneden een -
meiwoord! Zet het

maar in het lege balkje.

FUIDﬁJnaq
FuIsSopdo -, -

Uit de Bijbel

Paulus schrijft: "Vrienden,
God wil dat jullie als vrije mensen leven.

Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven
aah slechte verlangens. Gebruik die vrﬁheid
om met liefde voor elkaar {e zorgen

Gqu{en G:13

- Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: W. Jurrigns



