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Kerkdiensten

wotmimpp ZondagSjuni  Zondag 12 umi Zondag19juml | Zondag26juni

Collecte: Zending en | Collecte: Kerk

Kerkelijke activiteiten

Collecte: Kerk

10.30 uur: kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn Zie blz. 20 voor de
ADRIAEN ds. ). 5chaap dhr. Nico dhr. Setkin Sies dhr. Nico diensten van 3 en
JANSZKERK Bontenbal Bontenbal 10 juli.
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko + kn 10.00 uur; ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn Zie blz. 20 voor de
PELGRIMSKERK ds. D.van VreeswijK ds. D. van Vreeswiji ds. J. Schaap ds. D. van Vreeswijk| diensten van 3 en
Reyerdijk 51 Samendienst Heilig Avondmaal | 10 juli.
Verdieping 16.00 uur
Simon van der Vlies
10.00 uur: 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur: Zie blz. 20 voor de
GROENE TUINKERK |Mw. ds. H.P. Hummel | Mw. Ria Keijzer Dhr. Hans Bouma | Mw.ds. H.P. Hummel |diensten van 3 en
Groene Tuin 353  |1e Pinksterdag Vaderdag Heilig Avondmaal | 10 juli.

Collecte: Kerken
Werelddiaconaat

Nw. SONNEBURGH
Ravenswaard 5

09.45 uur:
dhr. R.L. Antes

10.00 uur:
ds. H. Hummel

10.00 uur:
dhr. R.L. Antes

10.00 uur:
ds. M.K. de Wilde

Zie blz. 20 voor de
diensten van 3 en
10 juli,

10.30 uur 10.30 uur: Zie blz. 20 voor de
MEERWEIDE - diensten van 3 en

Ds. E.A. van Halsema Ds. D. van Vreeswijk 10 juli.
MAASSTAD
Ziekenhuis

11.00 uur: 11.00 uur: Zie blz. 20 voor de
SMEETSLAND Ds. E. Lingen Pastor K. Bos dienst van 3 juli.
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-15 86 6402

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-304 02 33
06-36 43 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

06-46 64 22 98

Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
06-816663 10

Sonneburgh,

010-4799111

Ds. E.A. van Halsema

rianne.van.halsema@aafje.nl

elingen02@aafje.nl

locatie Ravenswaard

Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06- 140 509 68

groenetuin.kerke!ijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180-619 307
06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 - 49747356
pastoraat@

kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Ik kan zeggen dat ik een gelukkige
onbezorgde jeugd heb gekend. Lieve
ouders en als bonus opa en oma die bij ons
woonden en waar je altijd terecht kon voor
een extra knuffel als je moeder het te druk
had. Totaal geen zorgen. De enige zorgen
die je had, waren de zorgen of je je examen
wel zou halen. Wat een voorrecht!

Als ik dat vergelijk met de kinderen van nu,
hebben wij het toch veel eenvoudiger
gehad. Denk bijv. aan de afgelopen tijd,
waarin door corona veel niet kon of mocht,
wat wij vroeger vanzelfsprekend vonden:
naar school, afspreken met vrienden of
vriendinnen, feestjes en uitgaan om maar
een paar dingen te noemen. Niet voor niets
hebben onze jeugdinstellingen te maken
met lange wachtlijsten van kinderen die
het, mede door de afgelopen periode,
moeilijk hebben gekregen.

Ook denk ik aan de kinderen van ouders die
moeite hebben om de (financiéle) touwtjes
aan elkaar te knopen. Hoe zwaar moet het
zijn voor een ouder als je je iedere dag
moet afvragen of je je kinderen te eten kan
geven. En dan heb ik het niet eens over de
voor de meesten van ons vanzelfsprekende
zaken, zoals het niet kunnen vieren van een
verjaardag, geen traktaties, kadootjes of
kleding, niet aan schooluitjes mee kunnen
doen, gewoonweg omdat er geen geld
voor is. Als je de politiek moet geloven,
leven we in een welvarend land, maar deze
schrijnende wereld bestaat ook gewoon in
Nederland. In dit welvarende land ontstaan
steeds meer scheurtjes, waar veel kinderen
de dupe van zijn: armoede, huiselijk geweld
maar ook de schrijnende verhalen die je via
de media hoort over wantoestanden in de
opvangcentra voor viuchtelingen. Gebeurt
hier gewoon in Nederland! Bij mij en uom
de hoek. Misschien wel bij u in de straat.

Ik las pas een tekst in de bijbel: Matth. 18:10.
Hierin wordt door Jezus gezegd dat God
aan ieder kind een engel heeft toegewezen
om erover te waken. Zou het niet mooi zijn
als wij allemaal proberen om voor de
kinderen die dat nodig hebben, ook zo'n
engel te zijn? Het zou de wereld een stukje
mooier maken!

Corrie Melenberg

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Overdenking

Kinderen

“want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn

en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” - Handelingen 2:39

“Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder
Eunike hadden dat en jij — daarvan ben ik overtuigd — nu ook.” - 2 Timoteiis 1:5

Terwijl ik dit stukje schrijf, is net de tweede avond geweest
voor ouders van tieners uit de Adriaen Janszkerk en de
Pelgrimskerk. We dachten na over geloofsopvoeding (met
dank aan onze tienerleiders!) en op deze avond werd het
liedje ‘talking to Jesus' van Elevation Worship gedraaid. In
dat liedje vertelt een man hoe hij zich uit zijn jeugd
herinnert dat oma hardop aan het bidden was: 'she was
talking to Jesus. Vervolgens vertelt hij hoe hij door zijn
moeder werd meegesleept naar de kerk: 'son, one day
you'll thank me for having Ged in your life! ‘'She got me
talking to Jesus, yeah, mama was right En nu, zegt de
zanger over zichzelf, 'I'm talking to Jesus for the rest of my
life! Het liedje gaat nog verder. De zanger vertelt hoe hij
een keer aan het bidden is en zijn tienerzoon de kamer
binnenkomt met als gevolg: ‘we started talking to Jesus.
En het liedje gaat door: 'now he's talking to Jesus’ en het
eindigt met de aansporing: 'just keep talking to Jesus.

Sorry voor het Engels, maar het is niet al te moeilijk en er zit
nogal wat herhaling in ;-) Het liedje zit nog in mijn hoofd.
Ik ben dankbaar voor het feit dat geloof door de
generaties heen wordt doorgegeven, voor het geloof van
vaders, moeders, opa's en oma'’s in ons leven die ondanks
hun tekortkomingen en eigenaardigheden het geloof
hebben doorgegeven. Net als bij Timotels. Om hetin
Pinkstertaal te zeggen: het vuur van de Geest springt
telkens weer over en ik hoop en bid dat het ook zichtbaar
zal zijn in de levens van onze kinderen en jongeren. Want
de belofte van de Geest is ook voor hen. Zélfs voor hen die
nu misschien “ver weg" zijn, die misschien zijn afgehaakt
en helemaal niet met het geloof bezig zijn.

De vraag is wel: zien onze kinderen en jongeren wat het
geloof voor ons — vaders en moeders, opa'’s en oma’s -
betekent? De omschrijving ‘talking to Jesus’ uit het liedje
treft mij in zijn eenvoud. Het geloof wordt teruggebracht
tot de essentie: een levende relatie met God/Jezus, een
doorgaand gesprek waarin wij ons afstemmen op wat hem
bezig houdt en met hem delen wat ons bezig houdt. De
heilige Geest is de sleutel tot die relatie en hij wil het vuur
ook in onze harten aanwakkeren. Merken onze kinderen
daar iets van?

Ik herinner mij dat ik jaren geleden een preek heb gehoord
over de ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeman
(Matteus 19). In die preek werden 3 kernwoorden
genoemd, die ik mij nog steeds kan herinneren: relatie,
richting en ruimte. Deze 3 woorden zijn ook van belang in

de geloofsopvoeding

van onze kinderen.

Relatie: Jezus maakt
de jongeman duidelijk ,
dat het bij God niet
gaat om het houden
van regeltjes, maar
om een relatie, zoals
in het liedje ‘Talking to
Jesus. Net zoals Jezus
hém liefdevol aankeek
(vs. 21}, nodigt hij ook
ons liefdevol uit om

IS ALLES MOGELIIK

hem te volgen en een
relatie met hem aan te

A —
gaan.

Richting: De jongeman vraagt Jezus om richting: welke
kant moet ik op met mijn leven? Die krijgt hij, ook al was
het wel een radicale boodschap... Als hij de richting zou
gaan die Jezus hem wijst, zou dat zijn leven behoorlijk op
z'n kop zetten. Het geloof is niet iets wat je er even bij
doet. Als ouders stralen wij ook iets uit naar onze kinderen
met onze manier van leven, of we ons daar nu van bewust
zijn of niet. Wat is de richting of het voorbeeld dat ze van
ons meekrijgen?

Ruimte: De jongeman in het verhaal gaat bedroefd weg.
En Jezus laat hem gaan. Je zou kunnen zeggen dat Jezus
hem de ruimte geeft om zijn eigen afweging te maken. Hij
is duidelijk en liefdevol geweest en geeft hem nu de
ruimte. Op dezelfde manier moeten wij ook onze kinderen
loslaten en de ruimte geven in het vinden van hun eigen
weg. Je kunt het geloof niet opdringen.

De leerlingen in het verhaal reageren geschrokken. Jezus
bemoedigt hen door te zeggen: 'bij God is alles mogelijk.
(vs. 27) Dat biedt perspectief. Voor ouders die vinden dat
ze niet altijd zo'n goed voorbeeld zijn voor hun kinderen.
Voor tieners en jongeren die met heel andere dingen
bezig zijn dan met God en niet bepaald in vuur en vlam
staan voor Jezus. 0ok voor hen die ver weq zijn geldt de
belofte van de heilige Geest. Laten we het blijven
verwachten van hem, voor onszelf en voor onze kinderen.
En ondertussen ‘keep talking to Jesus.

Hans Schaap




Onze gastpredikant

Interview met.........

Marianne Pieterse

Wat is uw naam, en in welke kerkelijke gemeente bent U
werkzaam?

Mijn naam is Marianne Pieterse, getrouwd, een zoon en
een dochter. Jammer genoeg (nog) geen kleinkinderen.

Ik heb op latere leeftijd theclogie gestudeerd, ben in 2011
afgestudeerd, en ga sindsdien voor in diverse gemeenten.
In het dagelijks leven heb ik een ander beroep.

Hoe bent U tot het geloof gekomen?

Mijn wortels liggen in de reformatorische hoek. We waren
als gezin lid van de christelijk gereformeerde kerk in
Middelburg totdat mijn ouders besloten over te stappen
naar de gereformeerde kerk.

In mijn jonge jaren ben ik actief geweest in Youth for
Christ. Daar heb ik ontzettend veel geleerd en ben ik heel
actief geweest. Ook later ben ik in de gereformeerde kerk
jeugdouderling, ouderling en scriba geweest.

Feitelijk is geloof nooit afwezig geweest in mijn leven. lk
kan wel zeggen dat mijn geloof anders is geworden.

Als je jong bent, dan is alles zwart-wit. Ik heb geleerd dat
een muur bouwen rond je opvattingen betekent dat je
ook een muur bouwt rondom God.

God wordt dan zoals jij Hem wilt zien.

Daarmee beperken we de grootheid van God.

Hoe bent U tot het besluit gekomen om dominee/
predikant te worden?

|k houd van studeren.

Na de pedagogische
academie heb ik heel veel
studies gedaan.

Toen de kinderen groter
werden, begon het weer te
kriebelen.

Eerst de cursus Theologische
vorming voor
gemeenteleden

(kan ik erg aanbevelen). Maar
na een jaar wilde ik toch
graag dieper ingaan op de
theologie.

Ook de grondtalen wilde ik graag leren. Toen ben ik in
deeltijd theologie gaan studeren in Utrecht.

Tijdens de studie heb ik
ook nog een paar vakken
van de predikanten-
opleiding gedaan.
Uiteindelijk heb ik ervoor
gekozen om geen
gemeentepredikant te
worden.

Mijn sterke kanten liggen
op een ander vlak.

Heeft U een echte roeping gehad?

Wat is een roeping? lk denk dat op een gegeven moment
alles samenkwam. Mijn interesse, de studie, mijn sterke
kanten. Het vermogen om op een goede manier de goede
boodschap te brengen.

Maar ook het besef dat tijdens de studie naar voren kwam,
dat je als mens, als gelovige, staat in een hele lange
traditie van mensen met God. En dat is zo mooi om te
ervaren.

Heeft U er veel voor over gehad om dominee/predikant te
worden?

Ik denk dat u dat beter zou kunnen vragen aan mijn man
en kinderen...@.

Ik heb genoten van het studeren, de contacten en alles
daaromheen. Dus voor mij was het zeker geen offer, het
was een voorrecht.

Wat vindt U het belangrijkste van de Bijbel?

Tja, ik denk dat de bijbel heel veel belangrijke thema's kent.
Mijn specifieke interesse, ook tijdens mijn studie, ging en
gaat uit naar de Hebreeuwse bijbel. Het kernthema in de
Hebreeuwse bijbel is rechtvaardigheid. En dat vind ik heel
belangrijk. Rechtvaardigheid moet de drijfveer zijn voor
het handelen van mensen en rechtvaardigheid moetin

het centrum staan van de kerk van Christus.

Maar als ik er zo over nadenk: ' dan is voor mij het
belangrijkste dat de verhalen in de bijbel de ervaringen
van mensen met hun God weergeven!

De bijbel is een heel menselijk boek; alle menselijke
ervaringen, emoties, levenswijsheid van mensen die met
God leven, vinden we daar terug. En dat biedt mensen
troost en herkenning.



Wat vindt U het mooiste of leukste verhaal?

ledere keer wanneer ik voorga, en ter voorbereiding in de
teksten duik, verwonder ik me over de vele lagen die een
tekst kent.

Er zijn zoveel prachtige verhalen die veel meer zeggen dan
het op het eerste gezicht lijkt. Maar ook, verhalen uit de
bijbel belichten in onze tijd andere kanten. We leven in
een andere wereld, een andere cultuur. De verhalen
spreken op een andere manier tot ons.

Wat ik een heel mooi verhaal vind, is het verhaal van de
twee broers (ook wel het verhaal van de verloren zoon
genoemd). Een mens raakt los van de grond van zijn
bestaan, los van zichzelf en los van God. Maar toch is daar
die vaste grond. En het verhaal kent ook een opdracht: de
broer moet zich zien te verhouden tot wat er gebeurt.

Wat vindt U het moeilijkste verhaal?

lk vind het boek Openbaringen heel lastig. Maar daar ben
ik natuurlijk niet de enige in. En uiteraard zijn er andere
verhalen die weerbarstig zijn. Maar meestal, met wat
studie, is het zoals in Mattels 13 staat: 'Zo lijkt iedere
schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel
is geworden, op de heer des huizes die uit zijn schatkamer
oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt!

Wilde U altijd al in verschillende kerken preken als
gastpredikant?

Als je graag voorgaat, en je wilt geen gemeentepredikant
worden, dan is de consequentie dat je in verschillende
kerken voorgaat.

In de eerste jaren accepteerde ik bijna alle verzoeken.

Nu ben ik daar wat terughoudender in geworden.

Ik merk dat ik graag een band opbouw met een gemeente,
en dat kan alleen maar als ik daar meerdere keren per jaar
voorga. En dat vind ik zo leuk aan de Groene Tuinkerk.

Als ik het me goed herinner, kwam ik de eerste keer, in
2014, als invaller van een collega.

Inmiddels kom ik dus al een aantal jaren hier als
voorganger. Er is altijd een hartelijke begroeting, mensen
kennen me, ik ken zo langzamerhand ook een aantal
kerkgangers. Ik krijg het kerkblad, dat vind ik ook erg leuk.

Wat vindt U het leukste in uw vakgebied?
Dat ik iedere keer weer de boeken in kan duiken,
commentaren kan raadplegen, en iedere keer weer

ontzettend veel leer.

En dat ik dat mag vertellen aan de gemeente.

=

(inzetfoto) Activiste Olga Misic leest de grondwet voor aan de politie in Rusland in 2021. Een fantastische foto uit
dagblad Trouw, die bij de verkondiging van die dag hoorde, maar nog steeds verrassend actueel is.

Een jonge vrouw die vecht tegen het kwaad, die opstaat tegen het onrecht. Hoe bijzonder is dat!

Tekst: Gerrit Buizer



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Slapen tot het licht wordt

Slaap door de nacht heen
Er is lemand die over je waakt
Die alles van jou weet, jou kent en je
aanraakt
Want dan ben je niet alleen

Slaap door zonder zorgen
Totdat het Licht wordt
Slaap door tot de Nieuwe Morgen
Totdat het Licht wordt

Slaap door tot de Grote Nieuwe Dag
Totdat het nooit meer donker wordt

Dat de nacht verdwijnt
Dat het ALTIJD LICHT ZAL ZUUN

Geef je (helemaal)

Geef je hart aan Jezus
Geef je hart aan de Heer
Geef je hart aan Jezus
Leg al je problemen bij Hem neer

Geef je ziel aan Jezus
Geef je ziel aan de Koning
Geef je ziel aan Jezus
Dan is er voor jou een woning

Geef je verstand aan Jezus
Geef je verstand aan God
Geef je verstand aan Jezus
Geef naastenliefde en leef naar zijn gebod

Geef je leven aan Jezus
Geef je leven in Zijn Hand
Geef je leven aan Jezus
Dan is er voor jou ook het Beloofde Land



Kunst en het verhaal

Saul & David

Rembrandt van Rijn

c. 1651-1654 en c. 1655-1658

In de bijbel staat het verhaal van Koning Saul die lijdt aan
een kwade geest. Hij heeft sombere buien.

Saul laat David komen die hem troost met harpmuziek. Zo
ontstaat er een hechte band tussen de koning en de
herdersjongen. Maar David wordt echter steeds
succesvoller als legeraanvoerder, en zo steeds populairder
onder de bevolking. Dat maakt de koning stik jaloers. Tot
twee keer toe heeft Saul geprobeerd David te vermoorden
door zijn speer naar hem te werpen.

Rembrandt koos niet het moment van Sauls woeste
uithaal, maar dat van de stilte voor de storm. David speelt
zijn rustgevende melodieén, Saul droogt zijn tranen aan
het gordijn.

Maar..... de razernij ligt op de loer, kijk maar naar dat ene
oog van de koning. Zo dadelijk ontsteekt hij in woede en
zal zijn speer naar David gooien.

Mauritshuis Den Haag

Rembrandt maakte het schilderij in twee fasen. Eris
duidelijk verschil te zien in schilderstijl. Zo schilderde
Rembrandt Sauls kleurige tulband veel fijner dan zijn
mantel en zijn mouw.

Maar er zijn ook een paar wonderlijke naden te zien.

Ze zijn ergens in de 19e eeuw ontstaan toen het schilderij
in tweeén werd gesneden, waarschijnlijk om het als twee
losse Rembrandts te verkopen. Later zijn Saul en David
weer aan elkaar gezet waardoor een wonderlijke
lappendeken ontstond.

Door de wisselende schilderstijl en de gehavende staat van
het schilderij heeft het museum lang getwijfeld of het
schilderij wel een echte Rembrand was. Acht jaar lang is
het schilderij uitgebreid onderzocht en gerestaureerd.

Maar sinds 2015 weten ze het zeker Saul & David is een
echte Rembrandt.

Tekst: Gerrit Buizer



Hoe zat het ook alweer? Pinksteren

Wat vieren we met Pinksteren?

Met Pinksteren herdenken we de dag dat de Heilige
Geest op de aarde kwam. Het woord Pinksteren is
afgeleid van het Griekse woord pentekoste, wat vijftig
betekent en wordt gevierd op de vijftigste dag na
Pasen, tien dagen na Hemelvaart. We vieren de
uitstorting van de heilige Geest over de apostelen en

het ontstaan van de kerk. Alle inwoners van Jeruzalem -

van Romein tot Arabier — hoorden de apostelen in hun

eigen taal spreken over Gods grote daden. Veel mensen

sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk.

Goede oogst

Het Pinksterfeest was oorspronkelijk een
oogstfeest dat is ontstaan uit het Joodse
Sjavoeot (Wekenfeest). Tijdens dit feest
herdenken Joden de gebeurtenis bij de
berg Sinai, toen God de Tien Geboden
aan Mozes gaf. Christenen zagen de
overeenkomst met het neerdalen van
de heilige Geest, dus namen ze de
joodse feestdag over.

Voor alle eeuwen

De heilige Geest was er al lang voor de eerste
Pinksterdag, waarop de heilige Geest wordt
uitgestort. Hij wordt zelfs in het tweede vers van de
Bijbel genoemd - op het moment dat God de aarde
schiep zweefde Gods geest over het water. In alle
eeuwen voor Pinksteren zette God zijn Geest in op
speciale momenten of bij mensen met een speciale
functie, zoals koningen en profeten.

(On)zichtbaar

De heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt in
de Bijbel beschreven aan de hand van: water
(gedoopt in één Geest), vreugdeolie (waarmee
koningen werden gezalfd), vuur (in de vorm
van vuurtongen op de hoofden van de
discipelen), een duif (die neerdaalde toen
Jezus werd gedoopt), de wind (die opsteekt als
de Geest komt), een zegel of stempel
(waarmee wij zijn gewaarmerkt) en als wijn
(sommige mensen dachten dat mensen die de
Geest hadden ontvangen, dronken waren).

Hoe krijg je de Heilige Geest?

Als je gaat geloven in Jezus Christus, de Messias en
de Zoon van God, krijg je de Geest als onderpand in
je hart en is een bewijs dat je een kind van God
bent. Dat betekent dat Hij in je komt wonen. Hij
blaast ons als het ware nieuw geestelijk leven in.

Kun je de Heilige Geest verliezen?

Nee, de heilige Geest wordt in het Nieuwe
Testament beschreven als een zegel, en een
stempel. Dat je de heilige Geest hebt, betekent niet
dat je ook vervuld bent. Daar kun je om bidden, en
ook gebeurt het als je Zijn leiding gehoorzaamt.

Verliezen kun je de heilige Geest niet, maar je kunt
Hem - door bijvoorbeeld zonde in je leven of door
bijvoorbeeld veel minder tijd met God door te
brengen - wel bedroeven en doven. Dan verandert
Hij van een grote vlam in een waakvlammetje. Hij is
dan nog wel aanwezig, maar vooral op de
achtergrond.

Vruchten en gaven van de Geest

De vrucht van de Geest bestaat uit negen delen: liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

De gaven van de Geest zijn iets anders dan de vruchten.

Bij gaven gaat het bijvoorbeeld om wijsheid, overdragen

van kennis, troosten, bijstand verlenen, leidinggeven,
geloof, de gave van genezing, de gave om wonderen te
doen, profeteren, het spreken in tongen of uitleggen
van klanktaal. Alle gaven zijn cadeaus van Gods Geest,
en ze hebben als doel om mensen te laten groeien in
het dienen van God en elkaar.



Speciaal voor Pinksteren zetten wij de 9 vruchten van de Geest voor je op een rij

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders.
In de Bijbel spreken we meestal van een puur gevende liefde. Liefde die niks
terugverwacht, net zoals God ons lief heeft gehad. God vraagt ook van ons dat
we onze naaste liefhebben als onszelf en Hem boven alles.

Blijdschap is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van binnen en
heeft niet te maken met de situatie waar je in zit. Paulus schrijft in de gevangenis
Verblijdt u ten allen tijde! Hoe bijzonder is dat. Paulus liet de vreugde van de
Heer zijn kracht zijn.

Met vrede wordt een harmonie of rust bedoeld. De vrede die wij van Ged mogen
ontvangen door de Heilige Geest, geeft ons deze rust en harmonie juist in de
onrustige momenten van ons leven. Dit is een vrede die ons menselijk besef te
boven gaat. Is dat niet geweldig?!

Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel verdragen en vergeven. God is de meest
lankmoedige persoon die er bestaat. Zijn geduld en liefde zijn voor eeuwig.

Vriendelijkheid wordt beschreven als iets waar zorg en aandacht uit blijkt tegenover
andere mensen. Vriendelijke mensen zijn geinteresseerd in anderen, geduldig, aardig
en houden rekening met anderen.

Met goedheid wordt letterlijk goed zijn bedoeld. God is goed. Het is niet alleen een eigenschap van
Hem, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. God zelf is goedheid. God is ook de bron van
goedheid. De mens zelf is van nature niet goed, maar door Gods goedheid kunnen wij goed doen
aan de mensen om ons heen.

Trouw wordt beschreven als loyaliteit of zich houden aan een verbintenis. Eigenlijk gewoon doen wat je
hebt beloofd. Als er iemand is die altijd trouw is, dan is dat natuurlijk God. Zijn belofte zijn ja en amen.
Hij zal je nooit teleurstellen. Laten wij ook net als God betrouwbaar zijn.

Zachtmoedig is een synoniem voor goedaardig en vriendelijk. Als je een
zachtmoedig persoon bent, zul je een ander nooit opzettelijk schade toebrengen.
Jezus noemt zachtmoedigheid als een van de eerste dingen in de Bergrede.
Zachtmoedigheid wordt gezien als een van de lastigste vertaalbare woorden uit
het Nieuwe Testament. Dit omdat het een woord is met veel inhoud. Het gaat
over goedertierenheid en nederigheid. Hierin gaat het dus niet om jezelf maar om
de ander. Je onderleggen aan God en leven voor de ander, in plaats van voor
jezelf. Wat een prachtig streven! Daarom is het ook niet gek dat Jezus zegt dat

juist zij die zachtmoedig zijn, samen met Hem de aarde zullen erven.

Zelfbeheersing betekent dat je in sterk emotionele momenten de baas kunt zijn over jouw
eigen emoties en begeerten. Je kunt je wensen, behoeften en driften in de hand te houden.
God wil graag dat wij niet zomaar alles doen wat we willen, maar dat wij doen wat Hij zegt.
Dit doet Hij niet om ons de les te lezen, maar omdat Hij het beste met ons voor heeft.

{bron: https://www.eva.eo.nl)
Wil je het hele artikel lezen, ga dan naar https://eva.eo.ni/artikel/2019/05/hoe-zat-het-ook-alweer-met-pinksteren-en-de-heilige-geest
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Tijdens een catechesebijeenkomst met een jeugdgroep die ik
leidde kwam het thema ‘bidden’ eens aan de orde. Van het
een kwam het ander en we schreven een brief aan God.

Dat moet kunnen, zo vonden allen aanwezig. Het ging aan de
hand van een A-4'tje voor iedereen met de vraag: God, heeft
U even tijd?

Nu geloof ik dat God altijd tijd heeft. Allereerst omdat er in
God helemaal geen tijd is, maar eeuwigheid. Wij leven in de
tijd. Maar, bovenal omdat God heel veel van ons houdt en dus
alle tijd van de wereld voor ons heeft en zelfs meer dan dat.

Op het A4'tje stond verder:

"Op deze bladzijde kan jij even met God praten. Een gebed, een brief, een gedicht, een e-mail.
Of misschien kan jij je beter uiten in een mooie tekening. Alles is goed, als het maar iets is
tussen God en jou. Bij God kan je altijd terecht met je verhaal, met al je vragen en je twijfels, of
je nu blij, boos of bedroefd bent: God is altijd standby!”

Dat is nogal wat, zo vond iedereen.

En dus werd het stil. En... werd er druk geschreven in de kerk. En vervolgens vroeg iemand om
enveloppen. Daar gingen de brieven in.

Een brief schrijven is immers persoonlijk. Hoewel er hier en daar wel iemand eerst wilde
voorlezen. Ook wilde er één iemand de brief echt in de brievenbus gaan doen, buiten. We
kwamen te spreken over het versturen van een brief per postduif, over de heilige Geest die
Boodschapper is van God en daar dus wel raad mee weet en over zoveel meer. En hoe Die
heen en weer beweegt.

En het gesprek ging nog veel verder. Soms zegt beeldende taal meer dan duizend woorden en
helpt zoiets ouds als het schrijven van een brief ons te openen voor gebed en maakt ons
creatief. Of je nu jong of oud bent, dat maakt daarbij niet uit.

Het werden die middag mooie, geinspireerde brieven. Vol van vuur en Geest.

Dit jaar schrijf ik weer een brief. Persoonlijk. lets over oorlog en vrede, zorg voor de
schepping/klimaat, over armoede en rijkdom wellicht. Die brief komt aan.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker Groene Tuinkerk




Ter inspiratie - column

OP ADEM KOMEN

jdens het opruimen van stapels oud papier stuit

ik op een krant uit vervlogen tijden. Hoe houd

je het vakantiegevoel vast, staat er. En op dat

moment weet ik dat daar mijn column over zal

gaan. Het vakantiegevoel vasthouden, dat is: op
adem komen,
Meer dan vijftig abdijen en priorijen heb ik voor mijn werk
mogen bezoeken. Op basis daarvan probeer ik vandaag de
dag vrijwilligers van kerken een weg te wijzen in de drukte
van het christelijk leven. Dat gebeurt in zes stappen, op weg
naar het klooster in je hart, met een vloer, een hal, een tafel,
ramen, een tuin en een kelder:

- Maak het stil in je huis of je kantoor: dat is het fundament,
de stilte op de vloer van je klooster.

- Heb in de hal van je klooster de moed om te wachten en
geduldig te zijn.

-Vergeet in je klooster nooit de tafel, maak ruimte voor je
naaste en weet dat het niet om jou draait.

- Zorg ervoor dat de ramen op tijd dicht zijn zodat de
impulsen van buiten niet jouw dag bepalen.

- Ga wandelen in de tuin en ervaar dat je geheeld wordt
door de zon, de regen, de wind en de kou.

- De laatste stap is naar de kelder van je klooster waar je
met lege handen staat. Juist dan word je gedragen door
de adem van de Eeuwige.

Zo ben je nooit alleen en kom je op adem, wat je ook doet,
wie je cok bent, waar je ook bent. Als je met de vrijwilligers
van jouw kerk ook op zoek wilt naar het klooster van je hart,
kom dan naar de Abdij van Egmond. Daar wijs ik je de weg
naar je hart en naar die bevrijdende adem. m

In de kelder van je
klooster sta je met
lege handen
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Hoe werkt de Heilige Geest bij kinderen?

De goede Helper
Sanne Lingstuyl en Anne-Brechtje van de Geest

Tom, 10 jaar, en Eva, 7 jaar, zijn broer en zus en wenen in
Avonturenstad. Dat lijkt een verzonnen stad waar zij
allerlei avonturen meemaken, maar het laat zien hoe
groot de dagelijkse dingen kunnen zijn die
schoolkinderen meemaken.

Het begint met een verhaal over verdwalen, maar er zijn
ook verhalen over niet kunnen slapen of bang zijn,
omdat je niet in een boom durft te klimmen, of over
zorgen maken om de ruzie die papa en mama hebben.
Herkenbare dingen voor kinderen in deze leeftijd.

Wat de goede Helper zo bijzonder maakt, is dat Tom en
Eva een vriend hebben, die ook in de stad woont en die
altijd in de buurt is als Ton en Eva het moeilijk hebben of
ergens over piekeren. Deze Hans de Helper geeft ze dan
net het goede zetje of de bevestiging dat zij er mogen
zijn en dat ze meer kunnen dan zij denken. De goede
Helperis een boek wat kinderen in hun kracht [aat staan
of zoals de schrijfster Sanne Lingstuyl zelf aangeeft, laat
zien hoe de Heilige Geest kinderen kan helpen met hun
weerbaarheid.

Door deze verhalen wordt veel duidelijker wie de Heilige

Geest voor kinderen wil zijn en wat Hij doet in hun
leven. De 17 verhalen in dit boek zijn om voor te lezen.
Elk verhaal heeft kleurrijke tekeningen in een stijl die
aansluit bij de manier waarop kinderen in de
basisschool tekenen. De verhalen hoeven niet in
chronologische volgorde te worden voorgelezen. Er is
een duidelijke titel en een Bijbeltekst die aangeeft op
welke manier de Helper in het verhaal zal voorkomen.

Als Ton en Eva beseffen hoe Hans de Helper hen helpt,
verandert de tekstkleur en vormt er een dankgebed,
maar ook hun houding waardoor ze de kracht die ze
voelen, ook duidelijk aangeeft hoe ze weerbaar worden
in de betreffende situatie.

Een positief boek voor kinderen. Het werk van de Heilige
Geest lijkt alleen wel los te staan van het andere werk
wat God in Jezus voor christenen doet. Sanne Lingstuyl
studeerde theologie en is weerbaarheidstrainer.

=
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Onlangs is De goede Helper 2.0 uitgekomen met nog
meer verhalen over eenzaamheid, armoede, pesten en
erbij horen.

De goede Helper, 128 blz. € 12,99
De goede Helper deel 2 144 blz. € 14,99.

Antoinette Schram




Groen Geloven
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Tekst en beeld: Dick Vos
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Samen zwerfafval te lijf

“Goed bezig’, roept een moeder met twee
kinderen op de fiets en ze steekt haar duim op.
Tijdens de Landelijke Opschoondag trekken
diverse bewoners twee aan twee door de straten
van de wijk Peelo in Assen. In felgekleurde hesjes
en voorzien van handschoenen, vuilniszakken en
afvalgrijpers speuren ze naar zwerfvuil. Het lijkt
er aardig schoon. Maar wie beter kijkt, vist overal
verpakkingsmateriaal vandaan, lege flesjes,
verkreukeld blik. En heel veel peuken van filter-
sigaretten, die er in de natuur tien tot vijftien jaar
over doen om te vergaan tot microplastics.

Vooral tussen de struiken langs de uitvalswegen
ligt het nodige. “Mensen smijten hier van alles
uit hun auto” Tjerk Geersing houdt een tas van
een bekende fastfoodketen omhoog. Vanuit Het
Noorderlicht, de Gereformeerde Kerk vrijge-
maakt in het centrum van de wijk, is hij een van
de initiatiefnemers. "We doen dit een paar keer
per jaar. Goed zijn voor onze buurt, is goed zijn
voor onze naasten. We hopen dat dit voorbeeld
een olievlekwerking heeft — dat mensen het op
z'n minst vervelend vinden dat anderen hun
rommel opruimen en dat ze het zelf gaan doen.”

Met de actie wil de kerk zich laten zien in de
buurt en verbinding zoeken. “ledereen is wel-
kom’] legt Dineke Veldman uit. “Doel is niet om

in gesprek te gaan over de Bijbel of zo, maar om
samen iets te doen. En dat gebeurt ook. Sommi-
gen doen mee vanuit hun geloof, anderen uit be-
trokkenheid bij het milieu. Jong en oud, gelovig
en niet-gelovig. Hoe mooi is dat!”

De kerk organiseert meer activiteiten in en voor
de buurt, vaak samen met het wijkcentrum pal
naast het kerkgebouw. "We willen vooral kerk
ZIN in onze wijk; staat op de website die hier-
voor ontwikkeld is."We willen de mensen zien, ze
leren kennen, contact leggen en er voor ze zijn.
We geloven dat we in die contacten iets kunnen
uitstralen van Gods liefde voor mensen!

De wijk wordt in ieder geval op World Cleanup
Day opnieuw schoongemaakt.
www.hartvoorpeelo.nl

‘We hopen 0{ een
olievlekwerking’



Interview met Sita van Vliet en
Anneke Luyten

Anneke Luijten heeft in een ziekenhuis gewerkt als
verpleegkundige, maar is nu al een paar jaar met
pensioen. Ze woont vanaf haar 12e jaar in
IUsselmonde en heeft in 1980 belijdenis gedaan in de
Hoeksteenkerk.

Sita van Vliet-Visser heeft als pedagogisch onderzoeker
gewerkt en is ook al een paar jaar met pensioen. Ze
woont vanaf haar 21e jaar in lJsselmonde

en heeft in 2008 belijdenis gedaan in de Adriaen
Janszkerk.

Anneke

Hoe is het lunchcafé ontstaan?

Het lunchcafé is een initiatief geweest van de
missionaire commissie van de Pelgrimskerk. De
noodzaak werd gevoeld om als kerk meer zichtbaar
aanwezig te zijn in de wijk en dan vooral als
ontmoetingsplek voor buurtgenoten.

Hoe lang bestaat het lunchcafé al?

Het lunchcafé bestaat sinds 2013. Het is opgezet door
Corlinde Domenie, Johanna de Sterke en Machteld
Bezemer namens de missionaire commissie

van de Pelgrimskerk. Zij hebben in 2014 de coordinatie
overgedragen aan Sita van Vliet en Hanna Pomp. Al
vanaf het begin zijn Anneke Luijten, Corrie

Biezepol, Hennie Schreuder en tot voor kort, Nanno en
Marrie Meijer vrijwilliger bij het lunchcafé.

Wat is het doel dat jullie voor ogen hebben met het
lunchcafé?

Ons doel is dat mensen uit de buurt elkaar ontmoeten.
Dat het lunchcafé een vertrouwde plek is om naar toe
te gaan. Dat mensen denken: o ja, fijn het is

de eerste vrijdag van de maand: er is gelukkig weer
lunchcafé!

Wat was en is jullie motivatie om mee te werken in
dit project?

We vinden het belangrijk om mensen uit hun huizen te
halen en kennis te laten maken met elkaar. We weten
dat er mensen in onze wijk zijn die zich eenzaam voelen
en het lunchcafé is een plek om anderen te ontmoeten.
We

zijn allebei jarenlang verbonden geweest aan de
diaconie en hebben daar ook meegemaakt hoe
belangrijk het is dat mensen zich gehoord en gezien
voelen. Het motiveert ons om daaraan een bijdrage te
leveren. Als de gasten blij zijn, zijn wij dat ook!

Wat is jullie taak bij het lunchcafé?

We doen de voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld het
maken van de boodschappenlijst, het doen van de
boodschappen, het dekken van de tafels,

het koken van de soep. Soms wordt er door
gemeenteleden soep gemaakt en die moeten we dan
ophalen. Verder proberen we tijdens de koffie en de
lunch het overzicht te houden. We vullen broodmandjes
bij of gaan aan een tafel zitten om vooral een luisterend
oor te bieden. En na afloop ruimen we

alles natuurlijk weer op.

Sita



Welke mensen bezoeken het lunchcafé?

Er komen mensen die dichtbij de kerk wonen, maar ook
uit Sonneburgh en zelfs uit Zuidwijk. Sommigen zijn lid
van de Pelgrimskerk maar velen ook niet. Meestal zijn
het oudere alleenstaanden die komen, maar er zijn ook
weleens echtparen aanwezig.

Kennen jullie de bezoekers of komen er steeds weer
anderen?

Er zijn stamgasten. Die komen al sinds het begin van het
lunchcafé. Toch zien we iedere keer ook weer nieuwe
mensen aanschuiven. En daar zijn we

heel blij mee.

Wat vinden jullie mooi in dit werk en wat vinden
jullie eventueel moeilijk?

Maooi is dat we iets voor andere mensen kunnen
betekenen; dat we er zijn voor het delen van liefen
leed. Er zijn mensen geweest die tot het laatst van
hun leven het lunchcafé bezocht hebben en die ons
deelgenoot maakten van allerlei ervaringen. Eigenlijk
kunnen we niet iets noemen wat we moeilijk vinden.

Kom eens een
Keerﬂe Iangs!

Wordt het lunchcafé goed bezocht?

Na corona is het bezoekersaantal teruggelopen. We
zouden heel graag zien dat de foyer weer gezellig vol
zit op de eerste vrijdag van de maand. Dus bij

deze een oproep: Kom ook eens een keertje langs!

Gedere eerste vrijdag van de maand is er in de Pelgrimskerk het lunchcafé.

N

Van 11:30 tot 13:00 uur is iedereen in [Jsselmonde welkom aan de Reijerdijk 51 om onder genot van soep
en een broodje, gezellig samen te zijn. U bent hier aan het goede adres voor een luisterend oor of een

helpende hand.

Als de vlag buiten staat is het weer lunchcafé!
e

17



18

When the saints go marching in

Deze maand gaat het weer over een lied wat iedereen
kent: "When the saints go marching in" en de
geschiedenis daarvan. Er zijn vele soorten uitvoeringen
van, in elk genre. "When the saints go marching in" is
een Amerikaanse gospel vaak ingekort tot "When the
saints" of "The Saints” (zwarte spiritual) en christelijk
lied in de jazz muziek. Het is onduidelijk wie de muziek
of de tekst geschreven heeft, wel worden als
compeonisten genoemd James Black, Edward Boatner en
Virgil Stamps en als tekstschrijvers Katharina Purvis en
Luther Presley.

When the saints go marching in:
van Louis Armstrong en Elvis
Presley tot Fats Domino en
Mahalia Jackson

Black en Milton zijn de componisten en schrijvers echter
van "When the saints are marching in" (1896}, een
andere gospel. De liederen worden vaak verward, dat is
begrijpelijk er zijn nog meer gospels met vergelijkbare
titels maar die een andere melodie hebben. Dat zijn
"When the saints march in for crowning” (1908), "When
all the saints come marching in" en "The saints go
marching home".

De tekst van het lied gaat over de Dag des Oordeels en
de zanger hoopt dat hij op die dag temidden van de
heiligen de hemel mag betreden.

"When the saints go marching in" wordt nu nog steeds
gezongen in de Amerikaanse kerken tijdens de
begrafenissen. Daarnaast heeft het zich ook ontwikkeld
tot een jazzstandard. Vermoedelijk was het Louis
Armstrong die in 1938 als eerste het lied in een
jazzuitvoering op de plaat zette. Het maakte deel uit van
zijn vaste reportoire. Hij had zijn wortels in New Orleans,
de bakermat van de jazzmuziek, ook daar wordt het
gespeeld op begrafenissen, doorgaans na afloop
wanneer wat vrolijker muziek gewenst wordt.

Als gospel wordt het nummer in 1923 als eerste op de
plaat gezet door de Paramount Jubilee Singers, ook een
versie van Elvis Presley staat op zijn cd box "Peace in the
valley, the complete gospel recordings”.

Elvis is niet alleen bekend als de king of rock 'n roll, hij
was ook christen net zoals zijn tijdgenoot Johnny Cash.
Elvis bracht het niet alleen als gospelnummer uit maar
ook als popnummer. Samen met Jerry Lee Lewis, Carl
Perkins en Johnny Cash tijdens een jamsessie The
Million Dollar Quartet op 4 december 1956 in de Sun
Studio van Sam Phillips in Memphis, Tennessee. Ook in
de film Frankie and Johnny zingt Elvis een verkorte
versie

Een koor dat het op de plaat zette, was het bekende
Mormon Tabernacle Choir en natuurlijk Mahalia Jackson.

Ook in de popmuziek was het nummer populair. Fats
Domino, ook uit New Orleans, had er zelfs een
Amerikaanse hit mee in februari 1950. Het bereikte de
50e plaats en stond 8 weken genoteerd. Een
instrumentale versie van het nummer heette "Revival”
van Johnny and the Hurricanes in 1960. Dit stond 1 week
genoteerd en bereikte plaats 97.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl

We reizen allemaal in de voetsporen

Van degenen die eerder waren gekomen

En we zullen allemaal herenigd worden

Op de nieuwe en zonovergoten kust
Wanneer de heiligen naar binnen marcheren



Puzzelen en lezen

Horizontaal ]

2 Bijbelse profeet 8 Nederlandse acteur (1944-2019) 10 Tussen
mrt. en mei 12 Afval van hooi 13 Vroeger noemde men dit dier
een kameelpardel 16 Geweldig 18 Insect 19 Is nu 1 met de 12
TROS 21 Kwab 23 Kosten koper (afk.) 24 Zeepwater 25 Vocht
27 Spat 28 Luchtspiegeling (Fr) 30 Symbool voor goud
31 5atan 32 Toestand van volkomen rust en volmaakte vrede in
het boeddhisme 35 Gewicht (afk) 36 Met veel aandacht
37 Grieks eiland 39 Zuinig licht 40 Afstand 41 Dreumes 24
43 Griekse letter 45 Franse kaas 46 Grieks eiland 48 Proza 50

19

Psychische aandoening 52 Streling 54 Gek 55 Dood 57 Hemels 2
(fig.). 30
Verticaal 37
1 ltaliaanse filosoof en theoloog (+1525-1274) 2 Muze van het %

lierdicht 3 Persoonlijk vaw. 4 Dus (Lat) 5 Muziekinstrument
6 Biersoort (Eng. afk.) 7 Zijrivier van de Rijn 9 Slee 11 Synode
14 lerland (op auto's) 15 Onderste razeil 17 Windrichting (afk.)
20 Ongehinderd 22 Stad in talié 26 Zijden weefsel 28 Betaal- 4
middel 29 Tweelingen (Lat.) 31 Pier 33 Luxemburgse media-

groep 34 Stemmingmaker 38 Amusement 42 Rund 44 Gewicht i
45 Insect 47 Japans worstelen 49 Deel van een vishengel ]
51 Wiel 53 Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) 56 Groep
wachtenden.

www.wimdeweerdt.com

Bijbelleesrooster juni

Jeremma 44:1-10 Er woon! niemand mees in fuda
Joromia 44:11-19 In de wrind grslagen

Jeremia 44:20-30 Wic houdt stand?

Jeramia 45:1-5 Baruch blifft behowden

Psalm 147 Pinksteren - fing cen lied
Lucas 7:18-33 vol verwachting

Lucas 7:36-50 (Geven er vergeen

Psalm 105:1-22 Geschisdenis

Psalm 105:23-45 v Trouww

Lucas 8:1-8 Zaaicn on oFsten

Ineas §:9-21 Betekeniswol

Psalm 135 Trinitats - Groot is de HEER
Lucas §:22-39 Volgelingen dichibi en op afstand
Lucas §:40-56 Banaking

Lucas 9:1-9 Lfit renclprogramma

Lucas %:10-17 Het brocdnaodige

Locas 9:18-27 Imago onderzock

Lucas 9:28-36 Hoog bezosk

Lucas 9:37-43 werborgen betekeniz

Lucas 9:45-50 Klein is groot

2 Kormiiérs 8:1-9 itk wit

2 Konnugrs §:10-15 Fuerichi

2 Kornatidrs 8:16-24 Enthousiast bezock

2 Karintidrs 9:1-15 Zaaien en oogsten

2 Korinnigrs 10:1-11 in wioord en daad

2 Korintigrs 10:12-18 ginnen Gods grenzen

2 Korimtigrs 11:1-15 schijnapostelen

2 Kormtigrs 11:16-29 Iromische Paulos

2 Konntifrs 11:30-12:10 |Kracht in rwakie

2 Konstidrs 12:11-21 (Quders sparen woor de kinderen




Zondag 3 juli

10.30 uur: kn

Juli

Zondag 10 juli

10.30 uur: m

Kerkdiensten

ADRIAEN ds. ). Schaap ds. J. 5chaap

JANSZKERK viering Heilig Zie blz. 2 voor de diensten van juni.

Kasteelweg 50 Avondmaal
10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko +kn

PELGRIMSKERK Ds. D. van Vreeswijk Ds. L. Wiillschleger

Reyerdijk 51 ) ) o

Zie blz. 2 voor de diensten van juni.

10:00 uur: 10:00 uur:

GROENE TUINKERK Ds. L. Langelaar Mw. ds. H. P. Hummel

Groene Tuin 353

Collecte: Diaconie

Collecte: Kerk

Zie blz. 2 voor de diensten van juni.

Nw. SONNEBURGH
Ravenswaard 5

10.00 uur:
Dhr. A.A. Hofland

10.00 uur:
Dhr. J. van Egmond

Zie blz. 2 voor de diensten van juni.

10.30 uur
MEERWEIDE

Ds. E.A. van Halsema
MAASSTAD
Ziekenhuis

10.00 uur
SMEETSLAND Pastor K. Bos

LEVEN.”"

Bijbelleesrooster juli

GELUKKIGER ZIJIN ZIJ DIE
NAAR HET WOORD VAN GOD
LUISTEREN EN EANAAR

vr Ljul |2 Korintigrs 13:1-13 [onderioek jeseil

2 jul [Lscas 9:51-62 Goed te volpen?

0 3 jal  |Tucas 10:0-16 Herauten

ma 4 jul |Lucas 10:17-24 Mt belangrijksts effect

i ¥ jul  [Lucas |0:2%.37 Vragnn naar de Bekende wog?
wo & jul |Lucas 10:38-42 M norste rorg

do 7l |Pealm 140 Reel il vmrs bimlagers

vr8jul |1 Kouingen 1:1-21 el vitgeiosgen koning

= 9 ul || Keningen 1:32-40 |uitgekozen kaning

ma L0 jul || Koningen 1:41-235 |Hechtvaardig en krachtige koning
ma 10 jul |1 Kondngen 2:1-12 | Oud 2eer

di 12 jul |1 Koningen 2:13.25 |Onachuldig vorroek?

wo 15 jul| 1 Koningen 2:26-35 [Hinr sal ik sterien

do 14 jul |1 Kougen 2:36-46 |Faale wed

vr |15 jul |1 Koningen 3:0-1% | Menselijke wiphweid

7 16 jul || Kenngen 3:16-28 |Goddelijlos wijsheid

=0 |7 jul |Paalm 15 D valmaskss lsvernsweg

ma 18 jul || Koningen 4:1-20 |12 stammaen, 12 maanden

di 19 jul |1 Kooingen 5:1-11 | Overvoed

wo 20 jul | 1 Koolngew 5:15:32 [Handel in natun

do 21 jul || Kovinger 6:1-18  [Vist huis wan de 1 ICER

vr 22 jul |1 Koningen 6:19-38 |7 jear voor de temesd

7 2 jul [Paalm 141 Ug U richt Ik miin open

=0 24 jul [Toscas 11:0-13 Gabodsondoruijs

w25 ]tl.l Lucas 11:14-28 Mat stamheld gealagon?

di 26 jul |Lucas 11:29-36 Menr dlan Insa

wo 27 jul | Pualu 70 Ko spcesligl

do 28 jul |Licas 11:37-44 Wk e diwnl dee schooihesdypeijs?
vr 29 jul |Tucas | ]:438-34 Hypocrile

7 30 jul |Toeeas 12:1-12 \Wat de teest je ingeeft

ma 3l jul

Lucas 12:13-21

Waar is jouw schat?




VANAF HET DUJKJE

Juni

Dit is alweer de kerkblad-editie van juni 2022.

Juni: de maand met de langste dagen en de kortste
nachten, de maand waarin de zomer begint.

Qok is juni de maand waarin sinds 2001 de
VN-Wereldvluchtelingendag valt (20 juni), een dag
waarop extra aandacht gevraagd wordt voor de
vluchtelingen en het vluchtelingenvraagstuk
wereldwijd...

Pinksteren

Op zondag 5 juni (en maandag 6 juni) is het Pinksteren,
50 dagen na Pasen. Pinksteren is het feest van de Geest;
het PKN-thema van dit jaar is Feest van Hoop,

“feest omdat het pinksteren is, feest van de heilige
Geest, hoop omdat de
Geest van God ons de
hoop geeft waar we juist
nu naar uitzien en
verlangen...”.. De
liturgiecommissie bereidt
voor pinkster- zondag
een feestelijke viering
voor - met mooie liederen, met een liturgische schikking
en nog meer symboliek. De liturgische kleur is rood.

In de kerk bestaat de traditie van de Pinksternoveen: een
negendaags gebed om de werking van de heilige Geest,

vanaf Hemelvaartsdag tot aan Pinksteren.

Deze noveen is ontleend aan Jezus’ leerlingen die na Zijn
hemelvaart biddend met elkaar en hun Heer verbonden

bleven (Handelingen 1, 8).

Bidt u mee?

Ik hoop op pinksterzondag 5 juni bij ons in de kerk voor
te gaan, en op zondag 12 juni in Sonneburgh. Ook op
zondag 26 juni hoop ik bij ons in de kerk voor te gaan -
in een Avondmaalsviering met aansluitend
gemeenteberaad.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Pastoralia

Mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact met
en/of een bezoek van Marjan of mij, laat het ons dan
vooral weten. We hebben de pastorale secties onderling
verdeeld.

Op de woensdagochtenden ben ik zoveel mogelijk in de
kerk aanwezig, tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

De laatste woensdagochtend van de maand is er
gesprekskring, ook in de zomer. Welkom!

Verder herhaal ik de vraag van de vorige maand nog
maar eens: mocht u niet (meer) naar de kerk kunnen
komen, ook niet bij een Avondmaalsviering, en zou u
toch wel eens het heilig Avondmaal willen vieren? Laat
het dan even weten, dan zullen we kijken naar de
mogelijkheden.

En sterkte toegewenst en toegebeden voor ieder die dat
nodig heeft.

Een bemoediging voor elke dag

Een bemoediging voor elke dag is de titel van de
Scheurkalender 2023 {!) die de Bijbelvereniging uitgeeft
- in grote letter, speciaal voor ouderen-.

De kalender is inmiddels sinds 13 mei j.|. op de markt,
want toen is het eerste exemplaar door Leo Fijen
overhandigd aan initiatiefneemster Anja Bruijkers, en
dus nu al te bestellen. Twaalf geestelijk verzorgers
hebben er aan meegeschreven, waaronder ik. Voor elke
maand is er een thema met daarbij per dag een
passende bijbeltekst. De kalender is echt mooi
geworden; u hoort, leest en ziet er (verderop in het jaar)
nog wel meer van!

Werkgemeenschap

Predikanten en kerkelijk werkers van de PKN maken
deel uit van een regionaal verband, de
‘werkgemeenschap.

Onze werkgemeenschap lJsselmonde komt drie keer per
jaar samen, tussen de middag. Plaats van samenkomst is
momenteel de Groene Tuinkerk, en ik ben op dit
moment de secretaris van de werkgemeenschap. Naast
een middaggebed en tijd voor ontmoeting (en koffie en
lunch) is er een themabespreking. Het onderwerp op
dinsdag 10 mei was Geloof en duurzaamheid. De
werkgroep ‘Eenvoudig leven' heeft hier onlangs een
enquéte over opgesteld; waar staan onze kerkelijke
gemeentes (en wijzelf) voor wat betreft dit onderwerp?
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Tot slot

Vorig jaar juni nam ik in het kader van de permanente
educatie deel aan een 2-daagse cursus Ethiek in het
pastoraat. Ook nu heb ik me weer opgegeven voor een
2-daagse cursus, dit keer over Ambt in verandering (27
en 28 juni). Ik ben benieuwd.

Als gemeente van de Groene Tuinkerk sluiten we het
lopende seizoen af in het weekend van 9 en 10 juli. Voor
zaterdag 9 juli staat er een gemeente-activiteit in de
vorm van een diner-buffet op de rol (met opgave vooraf,
u wordt daarover nader geinformeerd) en zondag 10 juli
is de "slot"dienst om 10.00 uur.

Het is de bedoeling om het
nieuwe seizoen te openen in het
weekend van 17 en 18 september,
ook weer met een gemeente-
activiteit op zaterdag (u wordt
daarover geinformeerd) en met de
“start"dienst op zondag..

Graag sluit ik hier nu af met de bekende tekst van
Maarten Luther die ook in het boekje van de PKN uit
mei 2010 over HOOP staat:

*Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken
uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten...”

Een gezegende Pinkstertijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

AGENDA

Maandagavond 30 mei kerkenraad kerkvisitatie
classispredikant

Woensdag 8 juni gebedskring 12.00 uur

Maandag 13 juni dagelijks bestuur, 10.00 uur

Zondag 26 juni gemeenteberaad na de kerkdienst
Woensdag 29 juni gesprekskring 10.30 uur

Zaterdag 9 juli slot seizoen gemeente-etentje 16.00 uur
(dinerbuffet, na opgave)

Zondag 10 juli slotzondag kerkdienst 10.00 uur

Aan de leden van Groene Tuinkerk,

Onlangs hebben wij besloten om voor al onze leden
twee activiteiten te organiseren.

De eerste betreft een dinerbuffet in ons kerkgebouw op
zaterdag 9 juli tussen 16.00 en 20.00 uur als afsluiting
van het seizoen 2021-2022 en de tweede betreft een
uitstapje, inclusief lunch,
naar Leerdam voor een
boottocht op de Linge

op zaterdag 17 september
tussen 10.00 en 16.00 uur
als start van het seizoen
2022-2023.

Coronatijd was ook voor onze gemeente best wel
ingrijpend. We konden gelukkig met elkaar in contact
blijven, maar het was wel behelpen. Gelukkig kwam er
in het afgelopen seizoen een kentering ten goede. Dit
alleen al zou een goede reden zijn om eens iets leuks te
organiseren waarbij ontmoeting en ontspanning
samengaan. Gezamenlijk eten is volgens ons dan de
ideale mix.

Daarnaast: we zijn blij met u als lid van onze kerk en alle
leden zijn ons even lief. We begrijpen dat de
betrokkenheid bij onze gemeente, om allerlei redenen,
niet bij iedereen even groot is, maar hopelijk bieden de
aangeboden activiteiten een kans om elkaar, in een
informele setting, wat beter te leren kennen.

Het dinerbuffet wordt georganiseerd voor alle leden en
een aantal goede relaties van onze gemeente. Voor het
uitstapje geldt hetzelfde. Voor beide activiteiten, die u
gratis worden aangeboden, (geheel gefinancierd uit de
pot ‘Opbrengst keuken’) kunt u zich uitsluitend
aanmelden door het invullen en inleveren van een
aanmeldstrook. Deze ligt in de hal van de kerk.

Dus niet telefonisch, mondeling of via de mail. Onnodig
te zeggen dat wij op veel belangstelling rekenen!

Nog even praktisch. Dit schrijven staat ook op de
website van onze kerk. U kunt het zelf downloaden.
Aanmeldstroken kunt u in de bus in de hal van de kerk
stoppen of in de brievenbus van ons kerkgebouw.

Aanmelden voor het dinerbuffet kan tot uiterlijk 27 juni
en aanmelden voor het uitstapje kan tot uiterlijk 8
augustus. Daarna niet meer!

Nog vragen over deze activiteiten? Bel 06-52432530.

Namens de kerkenraad,
Roy de Bruin, voorzitter




BLOEMENDIENST

Zondag 17 April
De bloemen gingen vandaag naar de familie Bax. Zij

waren op 22 april 55 jaar gehuwd.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 24 april
Vandaag weer 2 boeketten voor 2 jarigen.

Mevrouw Kooij werd op 27 april 80 jaar en de heer Cees
Hess vierde op 29 april zijn verjaardag in Meerweide.

Zondag 1 meij
Vandaag gingen de bloemen naar de heer Quak voor

zijn 85e verjaardag op 4 mei.

Zondag 8 mei
De bloemen gingen naar mevrouw Van Dordrecht nadat

zij een paar dagen in het ziekenhuis had gelegen.

Wij wensen haar van harte beterschap.

Ook was er deze zondag een bloemstukje, dat ging naar
Hennie Boertje, die op 12 mei haar verjaardag vierde in
Meerweide.

Zondag 15 mei
De bloemen waren bestemd voor mevrouw Van der

Hoest van de Grote Hagen, die op 13 mei haar 91e
verjaardag mocht vieren.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd

Op 18 mei heb ik het bloemenkistje weer geleegd, er zat
€ 26,50 in. Via Arie Kooiman is een gift ontvangen van

€ 10,- voor de bloemendienst.

Alle gevers hartelijk dank!

Met een vriendelijke groet,
Joke Busse en Reini van der Meer

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd, (binnen de gemeente):
Mw. J. van der Graaf - Male, Biezenkreek 1c,
Naar Ravenswaard 5 73. (Sonneburgh)

Mw. J.TJ. Mandemaker - Bak, Carnissedreef 280,
Naar Pietsersdijk 60. (Smeetsland)

Overleden:

Mw. Wilhelmina den Hollander - Molendijk,
geboren 24 maart 1936, overleden 16 april 2022.
Mw. den Hollander woonde Grote Hagen 98.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

05-06: Dhr. A. van Splunter
12-06: Dhr. R de Bruin
19-06: Dhr. J. Jongenotter
26-06: Dhr AJ. Kooiman
03-07: Dhr G.J. Buizer
10-07: Dhr J. Verschoor

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lisselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

\

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
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Afscheid...

Met de publicatie van de jaarrekening beéindig ik mijn
werkzaamheden als penningmeester van het college van
kerkrentmeesters.

Tien jaar lang mocht ik mijn talenten inzetten binnen de
kerkenraad en het college van kerkrentmeesters, tijd om
plaats te maken voor een vervanger met een frisse kijk op
de zaken. lk kijk terug op een mooie periode en kan
oprecht zeggen, het was mij een waar genoegen.
Natuurlijk hebben we in deze jaren ook lastige dossiers
moeten afhandelen, welke gepaard zijn gegaan met
stevige discussies en ja, ik heb ook weleens wakker
gelegen als ik mij zorgen maakte over de gang van zaken
of over lastige gesprekken binnen kerkenraad of met
gemeenteleden. En nee, niet alle werkzaamheden zijn
leuk, er zijn genoeg werkzaamheden die nu eenmaal
gedaan moeten worden.

Even voorstellen

Trouwe lezers van het kerkblad zullen mijn naam al
regelmatig hebben zien staan als redactielid. Sinds kort
ben ik ook kerkrentmeester. En wel in de rol van
penningmeester als opvolger van Hans Gorter. Daarnaast
ben ik ook al 12 jaar penningmeester van de Stichting
Behoud Adriaen Janszkerk.

In het dagelijks leven ben ik financial controller bij een
grote onderwijs instelling in Rotterdam, moeder van 2

Maar evengoed kijk ik met veel plezier terug en ben ik God
dankbaar dat Hij mij gezegend heeft in deze periode en
dat ik tot zegen mocht zijn. Ook ben ik dankbaar voor het
fijne team van het CvK en de taakgroep waarmee ik heb
mogen samenwerken.

Inmiddels heb ik alle werkzaamheden overgedragen aan
Annet de Ruiter. Annet als registeraccountant heeft nog
veel meer verstand van cijfers dan ik, daarom ben ik blij
dat Annet dit heeft willen oppakken.

Ik blijf nog actief in de commissie begraafplaats, als
penningmeester van onze prachtige begraafplaats aan de

Benedenrijweg.

Hartelijke groet,
Hans Gorter

jongens, echtgenote en hardloopster. Alles bij elkaar een
redelijk druk bestaan, maar gelukkig heb ik ook nog
voldoende tijd om regelmatig te werken en relaxen in
onze heerlijke tuin.

Annet de Ruiter

r/;'.'tcﬂha-lcte AJK en PK/ bijdrage kerkblad
Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk
App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 29 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is

dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden.
Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een

bijdrage voor het kerkblad doen.

April Kerkapp Bankrekening
Collecte kerk € 196,00 € 22400
Collecte diaconie € 225,50 € 119,00
Paascollecte €1.340,00 €£1.495,00
Bijbels Kinderdiensten € 575,00

Noodhulp Oekraine € 950,00

Totaal £3.286,50 € 1.838,00

de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Scan de QR code met de camera van uw
telefoon of tablet.

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt
verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en

4 ™

Overledenen

Naam Datum

Dhr. J.G. Knops 15-4-2022
Mevr. M.J. Jongejan-van der Zanden 3-5-2022
Mevr. C.A. Vergeer-Haverhoek 8-5-2022
Dhr. C.F. Kars 8-5-2022
Dhr. J. Kooijman 9-5-2022
Mevr. C.D. van Zwol-Kok 9-5-2022
Mevr. WJ.G. Havenaar 10-5-2022

I,




Jaarrekening 2021 - Hervormde gemeente Rotterdam llsselmonde
Hierbij presenteren wij de jaarcijfers 2021.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de kerkenraad op 11 april 2022,

- a w -
Inkomsten g 2 g Uw bijdragen 2021
w . a
" a 3
€200.000 Lo ¢ g Vo
T 9 =] b= m Kerkbalans
il 8 - 3 :.: §
€100.000 ok b = I o w ® Bouwen aan de kerk
, W w = ]
€- - e . — |- B Giften
Rekening 2021 Begroting 2021 Rekening 2020 ® Collecte
B Uw bijdragen B Overige opbrengsten

B Solidariteitskas
= Kerkblad

® huurinkomsten

W uit bestemmingsreserves pastoraat

Zoals u kunt zien is Kerkbalans onze grootste bron van inkomsten. Dankbaar zijn wij dat uw bijdragen gelijk gebleven zijn aan
2020! Dit naast een paar mooie giften die wij hebben mogen ontvangen.
Bent u nieuw en/of benieuwd hoe u kunt bijdragen, neem gerust contact met ons op via de gegevens onder aan deze pagina.

KOSTEN

97. 41
00

169

115 -

pastoraat kerkelijke afschrijvingen bijdragen PKN Kosten kosten Vergoedingen kerkdiensten, Bankkosten
gebouwen kerkblad beheer, catechese,
administratie etc.
en archief

= Rekening 2021 mBegroting 2021 ® Rekening 2020

Resultaat

Het mooie resultaat is met name toe te schrijven aan de
Hervormd lJsselmonde -% 29.272 daling van de pastorale kosten vanwege het vacantschap van
35121 de Pelgrimskerk de eerste paar maanden 2021, zoals u in de
kosten kunt zien.

Ook zijn we verheugd dat alle inspanningen voor onze

- begraafplaats de laatste jaren, resulteren in wederom dit
2 mooie resultaat.

mrekening 2021  m begroting 2021 rekening 2020

De jaarrekening is ook gepubliceerd op onze website: www.kerkinijsselmonde.nl.
U heeft recht op inzage van de volledige jaarrekening. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met het College van
Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Hans Gorter
Email: penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl
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Van de predikant

Rondom de diensten

Het seizoen loopt weer ten einde. We mogen weer
Pinksteren vieren als laatste in de trits van christelijke
feestdagen. De kringen en ook de jongerencatechese
lopen af. Terwijl ik mijn kopij schrijf, komt het water met
bakken uit de lucht om de kurkdroge grond te
bevochtigen. Ik hoop en bid dat we het verkwikkende
werk van de Geest als stromen van zegen in onze levens
mogen ervaren, persoonlijk en als gemeente!

Met Pinksteren, zondag 5 juni mag ik zelf voorgaan. Er zal
dan ook iemand belijdenis doen en gedoopt worden (zie
onder). Op zondag 12 juni is dhr. Nico Bontenbal onze
voorganger. 19 juni zal dhr. Setkin Sies voorgaan. Op 26
juni zal voor de 3e keer in korte tijd (waarvan twee keer
op korte termijn als vervanger, fijn!) dhr. Nico Bontenbal
bij ons voorgaan.

Op zondag 3 juli hoop ik zelf weer voor te gaan. In deze
dienst zal ook het Heilig Avondmaal gevierd worden.
Zondag 10 juli zullen enkele mensen belijdenis doen en
gedoopt worden (zie onder).

Overlijden

Op 10 mei jl. is overleden ons
gemeentelid Willeke Havenaar,
25 jaar jong. Na ruim twee weken
tussen hoop en vrees op de IC
van het Erasmus Medisch
Centrum, bleek er geen
verbetering in haar situatie te
komen en moesten de artsen het
ingrijpende besluit nemen om
de machines waar ze aan lag stop te zetten. Als
gemeente hebben we in de periode dat Willeke ziek was
en was opgenomen, regelmatig voor haar en haar
familie gebeden. We hoopten op een wonder van
herstel, maar Gods weg bleek anders te zijn... Willeke
hield van het leven, maar was er ook van overtuigd dat
ze op Gods tijd zou worden thuisgehaald. In een

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

drukbezochte afscheidsdienst op 16 mei jl. in de Adriaen
Janszkerk stonden we stil bij haar leven en haar
overlijden. Daarna is zij begraven op de begraafplaats
lJsselmonde.

Bovenaan de rouwkaart stond de volgende tekst, een
vrije bewerking van Psalm 23: "Daarenboven is het
heerlijk om te weten dat ik wandel in het voetspoor van
mijn Heer en dat voor nu en altijd bij Hem mijn thuis is" We
condoleren haar ouders, Kees en Joke, haar broers Bart &
Gemma en Jurrian en oma Wil de Vroome van harte met
dit grote verlies en wensen hen Gods nabijheid en
kracht toe. Zoals verwoord in het liedje van Katy Perry,
dat op haar kaart stond afgedrukt: After a hurricane
comes a rainbow...

Huwelijk

Op zaterdag 28 mei hopen Matthijs van den Berg en
Marije van Leeuwen te trouwen. De dienst is om 18:30
uur in de Hervormde Kerk in Dirksland. Ik mag daarin
voorgaan en de muziekgroep van onze gemeente zal de
muziek in deze dienst verzorgen. Matthijs en Marije
hebben de afgelopen jaren meegeleefd met onze
gemeente. Sinds enkele maanden zijn ze vanuit
lJsselmonde naar Dirksland verhuisd (in het huis van
Marijes oma) en maken ze daar samen een nieuwe start.
We zullen dus helaas ook afscheid van hen nemen (na
hun belijdenis en doop) als gemeente. We wensen het
bruidspaar een mooie trouwdag en Gods zegen toe voor
de toekomst!

Belijdenis en doop - g
Op Pinksterzondag 5 juni zal Rachel %

van Leeuwen - Biezepol belijdenis (@

doen en ook gedoopt worden (op ]

[Joor de doop
mag je steeds weten,

dat (yod de Heer
je nooit verlaat! ~ ,
gevolgd, maar om praktische
redenen hebben we besloten dat

niet allemaal in één dienst tedoen. Bl O, - ﬁ

Op zondag 10 juli, kort voor het begin van de

de klassieke wijze, met water uit
het doopvont). Samen met
anderen heeft ze een traject voor
belijdenis- en doopcatechese

zomervakantie zullen dan de anderen belijdenis doen en
gedoopt worden. Dat zijn: Marije van Leeuwen, Matthijs
van den Berg, Fhais Alonzo en Paul Planken (deze laatste
3 mannen zullen alle drie door onderdompeling
gedoopt worden in de Maas). Naast deze volwassenen
heeft ook Latifa Engelbracht aangegeven dat ze graag
gedoopt wil worden. Gezien haar leeftijd zal zij niet
alleen zelf haar ja-woord geven, maar ook Mark en
Gerdien Engelbracht als ouders. Het is ook haar wens om
in de rivier ondergedompeld worden.



Matthijs & Marije zullen onze gemeente helaas gaan
verlaten vanwege hun verhuizing, zoals hierboven
vermeld. Dat geldt ook voor Paul Planken die korte tijd
heeft meegeleefd, de Alpha-cursus bij ons heeft gevolgd
en onlangs een nieuwe woning heeft gekregen in
Delfshaven, waar hij samen met zijn vriendin en haar
dochter een nieuwe start hoopt te maken. We wensen hen
allen Gods zegen toe in het toeleven naar belijdenis en
doop en in hun verdere leven!

Terugblik stage en gemeentebespreking 15 mei
Beste gemeenteleden,

De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met de
Hervormde Gemeente van de Adriaen Janszkerk. Dat was
in het kader van het laatste deel van mijn
predikantsopleiding. Ik heb in de stage vooral gelet op de
vernieuwing die de gemeente de achterliggende jaren
heeft doorgemaakt met daarbij de vraag hoe nu verder te
gaan. lk heb gesproken met diverse mensen en samen
hebben we een gemeentegesprek en een maaltijd
georganiseerd. Het was een boeiende
tijd en ik kwam graag in de gemeente.
Mooi om te zien hoeveel betrokken en
enthousiaste mensen er zijn!

Een aantal dingen die mij opvielen wil ik
& aan jullie teruggeven.

Het eerste is dat er veel wordt georganiseerd voor de wijk.
Het is mooi dat er gezocht wordt naar het contact met de
mensen in de wijk. Tegelijk hoorde ik dat het ook best
lastig is om langdurige relaties aan te gaan. [k moest hierbij
denken aan wat ik van prof. Henk de Roest van de PThU
geleerd heb over het belang van het leveren van een
bijdrage als kerk aan de gemeenschap/wijk. Hij vertelde
ons over een project in Engeland 'Building Bridges of Hope'
waarbij duidelijk werd dat het voor vernieuwing van de
kerk goed is om te bouwen aan wederkerige relaties en
niet alleen in te zetten op losse projecten of hulpverlening.

Wijkkas AJK

Ontvangen van mw. van Z. via Renata van Mastrigt € 15.
Ontvangen van de inloopfamilie via Jaap de Pater € 55.
Allen hartelijk dank voor de gift

Wil Schuijer

Oppas en kinderprogramma

Eris geen kinderoppas, wegens het
ontbreken van leiding

Kinderprogramma 5, 19 en 26 juni en 3 juli.
Tienerdienst op 12 juni en 10 juli.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen over Openbaring hebben we in mei jl.
afgerond. Op dinsdag 21 juni wil ik bij de inloop verslag
doen van mijn reis naar Israél.

Uw dienaar, Hans Schaap

Misschien kan bij het zoeken naar wederkerige relaties het
houden van een maaltijd voor jullie hier een plaats in
hebben? We hebben nu een maaltijd gehouden voor de
mensen in de kerk, waarom niet regelmatig een maaltijd
met mensen buiten de kerk erbij?

Het tweede wat mij opviel is dat er veel aandacht is voor
ieder gemeentelid persoonlijk. Velen gaven bij de vragen
van het gemeentegesprek aan dat ze zich welkom voelden.
De kerk is een hechte gemeenschap. Het was sowieso mooi
dat er zoveel mensen aan het gemeentegesprek
meededen! Het gemeentegesprek bracht ook naar voren
dat er nog bepaalde behoeften zijn, zoals het houden van
een gemeentedag/startdag; het hebben van een duidelijke
(digitale) agenda waar de activiteiten in staan; en het
organiseren van sociale/gezellige/sportieve activiteiten.
Als het gaat om het organiseren van de kringen is het denk
ik belangrijk om goed uit te leggen en te bespreken
waarom de kringen er zijn. Ock moet er rekening
gehouden worden met de vaak overvolle agenda’s van de
mensen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de openheid in de
ontmoetingen en gesprekken. Ik wens jullie Gods zegen
voor de toekomst toe.

Vriendelijke groet,
Johan de Vries

Collecteopbrengsten
Zondag  Diaconie  Kerk
3 april €54,05 € 54,05
10 april €26,03 € 26,02
15 april €12,05 € 0,00 Goede Vrijdag
17 april  €32,50 €32,50
24 april €21,88 € 2187

27



Onderweg

We gaan de zomerperiode in. Dat merken we al ruim
twee maanden aan de temperaturen die on-Hollands
aanvoelen, Maar dat merk je ook aan het kerkelijk jaar.
Als het goed is ontvangt/leest u dit kerkblad nog net
voor Pinksteren, Het is het laatste christelijk feest in ons
kerkelijk jaar. Alle zondagen na Pinksteren tot Advent
worden geteld (genummerd) als de zoveelste zondag na
Trinitatis, dat is overigens de zondag na Pinksteren: de
drieenheidszondag.

Maar zover is het nog niet, eerst vieren we met elkaar het
heilsfeit dat God Zijn Heilige Geest heeft uitgestort in de

volle breedte, Daar kun je en mag je van opademen! Dat

mag ons, maar ook ons als gemeente inspireren.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

En zo mogen we verder gaan. In gang gezet. Ook om een
seizoen af te sluiten: de kringen, Follow Me, tal van
activiteiten en wat al niet meer. Maar ook een school of
studiejaar, wellicht met een examen als afronding. Veel
vreugde en wijsheid bij het afsluiten! Om zo straks weer
de draad op te pakken.

Maar ondertussen is nog zoveel dat, God zij dank, door
blijft gaan. Waaronder de ontmoetingen met God en de
onderlinge ontmoetingen. ‘Ga met God en Hij zal met je
zijn ...

Omzien naar elkaar

Op dinsdag 10 mei overleed Willeke Havenaar, de
kleindochter van mevr. W. de Vroome, in de leeftijd van
25 jaar. Aangrijpend, een immens verdriet voor het gezin
van Kees en Joke Havenaar-de Vroome, woorden
schieten te kort, maar Willeke en haar familie mochten
en mogen weten van dat ene Woord, dat God sterker is
dan de dood. “Daarenboven is het heerlijk om te weten
dat ik wandel in het voetspoor van mijn Heer en dat voor
nu en altijd bij Hem mijn thuis is.”

Ineke Lesage is thuis, maar ze is in de afgelopen periode
ook opgenomen geweest in het Maasstad Ziekenhuis.
Het herstel vordert langzaam, maar ze weet zich gesterkt
door het geloof. Ook mevr. A.P. Dorr-Walrave is, in haar
broosheid, alweer even thuis. Mevr, 1.1, (Jacqueline)
Koudstaal-Zaanen onderging een geslaagde
hartoperatie in Breda. Hopelijk keert ze, voor het
verschijnen van dit kerkblad, terug naar Rotterdam.
Wellicht een tijdelijk verblijf in het Maasstad Ziekenhuis.
Dat is ook meer in de buurt van haar man Joop, die nog
altijd revalideert in Aafje Zorghotel. Ook Ronald van Pelt
moest in de afgelopen weken naar het ziekenhuis voor
onderzoeken.

Eenieder Gods nabijheid en sterkte toegewenst. Ook naar
hen toe die met moeite, zorg en verdriet te kampen
hebben bij henzelf, of bij geliefden in hun omgeving. 7o
overleed op dinsdag 17 mei Marco Giuseppe Benedette
(Marco) Randolfi in de leeftijd van 64 jaar. Marco was de
zoon van mevr. Randolfi die jarenlang meeleefde in de
Pelgrimskerk en in januari 2020 kwam te overlijden. We
leven dan ook mee met Marco's zus Sylvia.

In Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.




Collecteopbrengsten.

zond

i ie Doel

15-apr-22 €51,75 Zending €52,75
17-apr-22 €68,55
24-apr-22 €23,95
1-mei-22 €42,35
8-mei-22 €2397
15-mei-22 €31,95

Gift:

Kerk overi Doel
€102,40
€2580 €25- Kinder-
€48,35 bijbels
€19,60
€36,80 €61,10 Kopieer-
apparaat

De kerk heeft € 25.00 ontvangen van mw B voor besteding
van de kinderbijbels

Hartelijk dank hiervoor

o

VAN DER WIEL
We maken ‘trond
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Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en ter
bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk
gegaan naar:

17 april mw. Lems-Henstra

24 april fam Klapwijk

1 mei mw Eekhout - Zwarter
8 mei mw de Vroome

15 mei dhr Karels

RS e

e

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsseimonde@gmail.com
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Oplossing puzzel

Samen

Inloopconcerten Singelkerk in
Ridderkerk

Dit jaar bestaat het grote Van den
Heuvel-orgel in de Ridderkerkse
Singelkerk 50 jaar. Daarom
worden er enkele
jubileumactiviteiten
georganiseerd, waaronder drie
inloopconcerten op
zaterdagmiddag.

#11 juni door organist Bert Roest.

Zijn programma bestaat uit
bekende orgelwerken en
koraalbewerkingen.

* 18 juni door organist Johan den
Hoedt. Op zijn programma staan
werken van o.a. Bach, Reger, Part
en een eigen koraalbewerking.

* 25 juni door organist Jan Peter

0.a. Bach, Van Vliet, Dupré en
Lefebure-Wely. Diverse werken
hebben een relatie met de rijke
concertgeschiedenis van de kerk.

Alle concerten in de Singelkerk
(Kerksingel 1) beginnen om 15.00
uur en duren ongeveer een uur.
Het is ook mogelijk tussentijds in-
of uit te lopen.

De toegang is gratis. Wel wordt er
bij de uitgang gecollecteerd. De
opbrengst van deze collecte is
bestemd voor de onkosten.

Om alvast in de agenda te
schrijven: op zaterdag 12
november geeft de
internationaal bekende organist

Orgelconcert door Matthijs Breukhoven in de Oude
Kerk van Rotterdam Charlois

Op zaterdag 4 juni zal de organist van de Oude Kerk van
Rotterdam Charlois, Matthijs Breukhoven, een orgelconcert
geven op het oudste orgel van Rotterdam, het Hess orgel
uit 1784. Tijdens dit concert zal hij een programma spelen
met muziek van Nederlandse componisten, zoals
Sweelinck, Van Noordt, Bustijn, De Lange, Asma, Zwart en
De Jong.

& Adres
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Break Every Chain

Politieagenten, brandweerlieden, paramedici en militairen zien
alleaal het diepste van onze donkere en gevallen wereld. In
Break every Chain zie je het intieme perspectief van een ervaren
politieagent in de strijd die veel van onze helden in hun hart
voeren.

Verdrinkend in de diepten van depressie en verdriet, brandend
van woede en geketend door alcoholisme, kon Jonathan niet
meer doen. Na de dood van zijn vader als jonge jongen,
geconfronteerd met talloze gruwelijke sterfscénes in de lijn van
het recht, en het verlies van zijn eerste zoon, wendde Jonathan
zich tot de wereld voor antwoorden — maar vond enkel

Teeuw, één van de huidige
organisten. Hij speelt werken van

Ben van Qosten het
jubileumconcert.

We gaan van de Renaissance via de Barok en Klassieke tijd
naar de Romantiek, Hollandse koraalkunst naar een nog
levende componist. Het unieke orgel van de Oude Kerk
leent zich zeer goed voor al deze stijlen.

Het concert begint om 20:00 uur en kaarten, 3 €7,50, zijn te
koop op de website:
https://oudekerkcharlois.nl/product/matthijs-breukhoven/
of voorafgaand aan het concert aan de deur.

duisternis.

Geconfronteerd met de dreiging zijn baan als politieagent te
verliezen, het verlies van dierbaren, wendt Jonathan zich tot
Jezus, die echt kan redden. Dit verbazingwekkende verhaal van
genade en de levensveranderende kracht van Jezus Christus zal
gegarandeerd iedereen bemoedigen.

Een aangrijpend waargebeurd verhaal, gebaseerd op het boek
van Jonathan Hickaory.
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In de kerk, onder een bank, ligt een muis. Niks Maar bewegen of ademhalen, ho maar. Dan duwt Kik
bijzonders, zou je denken, maar deze keer is het anders.  de patiént om en ... begint te lachen. ‘Vrienden!” zegt hij,
Alle muizenvriendjes komen eromheen staan. Niemand  “Zien jullie dat?” Uit de rug van de muis steekt een etiket
kent de muis, die op zijn rug ligt. ‘Hij ademt niet!’ zegt met ‘Nici’ erop. ‘Dit is een knuffel!” De vriendjes zijn
Martje muis. “‘We moeten hem beademen!” Martje is dolblij. Deze muis is gezond! Eerst willen ze Nici

dapper. Ze ademt diep in en blaast tegen de doodstille meenemen. Maar dan denken ze aan het kindje dat
muis aan. En nog eens. Er gebeurt niets. ‘Roep Kik erbij,  de muis heel erg mist. Ze doen Nici in de doos met

hij heeft grotere wangen!” Natuurlijk komt Kik meteen gevonden handschoenen en brillen. Algauw verschijnt
helpen, met wangen vol lucht en grote zwempoten. er een vader met een stil meisje. Ze fleurt helemaal op
Ze houden hun adem in, wat zal er gebeuren? Kik blaast | als ze Nici ziet en weer kan knuffelen. ‘Aaah, kijk’,

en blaast, Niets. Dan duwt hij zacht op de muis z’n buik. | fluistert Martje muis, ‘Nici ademt niet..

Ze horen een piepje. Dat geeft hoop!! Kik drukt nog wel een kindje aan het lachen maken!’
eens, En weer piept het muisje, hard. Piep-piep! _ L :
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be yrienden van Jezus zijn super bedroefd.
Ze durven niet zonder Hem verder.

Ze blijven in huis, zonder lucht, zonder moed,
lamme. schapen, zonder hun herder.

Maar dah, onverwachts komt Jezus weer langs,
ineens staat Hi) daar in hun kamer.

EN waren ze eerst Nog benquwd van de qngst,
ze krijgen weer lucht door zijn adem! ?

De Pinksterwind waait Nu de wereld rond

en verjaqgt al het grijze en grauwe
want God blaast ons Adem in de mond :
om te leven vol hoop en vertrouweh! \

Uit de Bijbel

Toen maakte God, de Heen de mens.
Hi) maakte hem vah qarde.
Hi) blies adem in zijn neus,
en toen 9ing de mens leven.

Genesis 2.7

. maar hij kan

Teksteri Marjet de Jong
Texeningen: M, Jurrigns




