+

Kerk in lJsselmonde

Adriaen Janszkerk I Groene Tuinkerk ‘ Pelgrimskerk




Februari

Kerkdiensten

Zondag 6 februari Zondag 13 februari -mmw -Zmﬁgﬂfdnnri

ko=kinderoppas
kn=kinderdienst
10.30 uur: kn 10.30 uur: kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. J. Schaap ds. J. Schaap dhr. Johan Bos dhr. Jurek Woller
JANSZKERK viering Heilig
Kasteelweg 50 Avondmaal
10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur:ko + kn
PELGRIMSKERK ds. D. van Vreeswijld ds. D. van Vreeswijld dhr. N. Bontenbal |ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst 16.00 uur:
Kinderdienst
Louis Wullschleger
10.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Dhr. M. Padmos Mw. ds. H.P. Hummel | Mw. ds. T. Hiemstra | Ds. J. Brederveld

Groene Tuin 353

Collecte: Kerk en Collecte: Kerk

Kerkelijke Activiteiten

Collecte: Diaconie

Collecte: Kerk

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |ds. J. Breure ds. A.LA.den ds. C.L. de Rooij dhr. R.L. Antes
Ravenswaard 5 Besten
10.30 uur; 10.30 uur:
MEERWEIDE
Mwe. M. van Weerden DS. E.A. Van Ha|Sema
MAASSTAD
Ziekenhuis
Voorlopig zijn er
SMEETSLAND geen diensten
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-158664 02

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-30402 33
06-3643 83 98

schaapherder@solcon.nl ( )

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
06-816 663 10
elingen02@aafje.n|

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111
Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig

rianne.van.halsema@aafje.nl

b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M.van Weerden
06- 140509 68 .
groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk

mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180-619 307
06-83811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06 - 49747356
pastoraat@
kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Na een aantal uitgaven geéxperimenteerd
te hebben met de lay-out van de balken op
de pagina's van de diverse kerken, hebben
we nu -denken wij op de redactie- een
goede vorm gevonden. Het resulteert in
een duidelijk onderscheid tussen de
berichten van de diverse kerken die elk een
eigen kleur gehouden hebben.

Door de kleine kleurbalk onderin en
bovenin de pagina hebben zij niet meer de
functie die doet lijken dat juist die tekst
gemarkeerd dient te worden.

We waren blij met de plaatsing van het
interview met ds. Corbert de Rooij bij zijn
45 jarig jubileum op de kansel.

We willen dit binnenkort een vervolg gaan
geven door de gastpredikanten in onze
kerken u hun verhaal te laten vertellen
waarom zij graag in verschillende kerken
preken. We hopen daarmee in het kerkblad
van maart te starten, en elke maand een
nieuwe aflevering te kunnen plaatsen.

Deze editie heeft het thema "sport” en
daarbij denk je meteen: wat vertelt de
Bijbel ons eigenlijk over sport? Paulus (de
briefschrijver) zegt nergens dat sporten niet
zinnig is, of onnodig, of wat dan ook.
Sterker nog, hij gebruikt zelf veel
sportmetaforen in zijn brieven. Hij noemt
het christelijk leven, en vooral het
volhouden daarvan in moeilijke tijden,
bijvoorbeeld een "wedloop”, en heeft het
over prijzen die klaarliggen als die wedloop
eenmaal gelopen is.

Ook wordt vooral in het nieuwe testament
benadrukt dat het belangrijk is om goed
voor je lichaam te zorgen, het lichaam
waordt in de Bijbel ook wel "de tempel van
de Heilige Geest" genoemd.

Dat is voor veel christenen een motivatie
om er in elk geval ervoor te zorgen dat ze in
goede conditie zijn.

Veel wandelen dus...

MNamens de redactie wens ik jullie weer
veel leesplezier. .
g Ly

Gerrit Buizer

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com

Rooster kerkdiensten

Van de redactie /inhoudsopgave

Stiltepagina
Overdenking
Gedichten

Muziek
Boekbespreking
Groen geloven
Wandelmeditatie
Puzzelen en lezen
Inspiratierecept
Gezamenlijke berichten
Groene Tuinkerk
Hervormde gemeente
Adriaen Janszkerk
Pelgrimskerk

Samen

Oplossing puzzel
Servicepagina
Kinderpagina

.........

Pag.15en 17

o N O i W N

10
15,
12
13
14
17
18
20
22
22
23
24

-

2022
Actie

Kerkbalans,

~\




Psalm 136,1

B ™ .
De?eﬂ&efrek;:ﬂonﬂeenﬁdﬁéﬁ" (
- *" . k-




Overdenking

Hou vol!

n.a.v. Hebreeén 12: 1-3

Nooit opgeven, altijd doorgaan! Dat is een van de
belangrijkste karaktereigenschappen die een topsporter
moet hebben. De Hebreeén schrijver gebruikt het
voorbeeld van sporters die een wedstrijd lopen.

Zelf heb ik wat meer met o.a. fietsen en met schaatsen.
Dat laatste krijgen we deze dagen "dankzij” de
Olympische winterspelen weer voorgeschoteld, ookin
de persoon van Ireen Wist, voor de vijfde keer
deelneemster.

Haar moeder vertelde eens over de woede bij de toen
10-jarige Ireen, als ze hoort dat haar vader Wim in 1997
de Elfstedentocht niet heeft uitgereden. 'Ze was niet
boos, ze was radeloos en woedend. ‘Dat kun je toch niet
maken: opgeven! Dat fanatisme. Later heb ik gemerkt
dat opgeven niet in haar woordenboek voorkomt!

Hou vol! Dat zegt de apostel heel nadrukkelijk tegen de
christenen voor wie deze brief bestemd is. *. .. laten we
vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt!
(Hebreeén 12: 1). In dit Bijbelgedeelte merk je wel dat
deze man zich zorgen maakt of ze het wel vol zullen
houden.

De mensen van deze brief stonden heel vaak alleen.
Leefden veelal in een uitgesproken vijandige omgeving.
Minachting en intimidatie maakten ze regelmatig mee.
De briefschrijver zegt: lieve mensen, kijk uit, dat je niet
de moed verliest en het opgeeft.

Dit soort situaties komen wij soms ook tegen als je
ergens woont en werkt, waar men geen rekening houdt
met je geloof. Of dat je je door dat hele quarantaine-
gebeuren eenzaam voelt. De briefschrijver probeert zijn
lezer en ons te motiveren. Hoe kunnen wij het
volhouden?

Drie dingen zijn daarbij belangrijk.

In de eerste plaats: loop niet alleen! ‘Nu wij .. .., moeten
ook wij .. .. de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we
daarbij de blik gericht houden op Jezus!’ Dus: bij elkaar
blijven. Zoals je dat ziet bij trainingen: mensen doen het
samen, wachten op elkaar, helpen elkaar. Geloven in
God - dat is iets heel persoonlijks, maar niemand van
ons hoeft dat alleen te doen.

Loop niet
alleen!

Punt 2: bedenk, er zijn je al heel veel mensen
voorgegaan in het vertrouwen op God, met alle strijd en
aanvechting die daarbij hoort. Een wolk van getuigen!
Dus als je wat opziet tegen de weg, misschien wel door
klein geloof. Kan ik het wel waarmaken? Bedenk dan: je
bent niet de eerste, die dat zo ervaart.

Want doe je Bijbel dan maar eens open en ga al die
mensen maar na. In hoofdstuk 11 heeft deze apostel dat
ook uitvoerig gedaan.

Een vreemd samenraapsel van mensen die allemaal in
hun gang door het leven elke keer weer hun hand in die
van God legde. Nou die staan om ons heen. Als een
wolk van getuigen! Als een soort supportersclub aan de
kant.

En punt 3: Zie op Jezus! Dat is natuurlijk het punt waar
alles om gaat en draait. Jezus! Letterlijk staat er: zie weg
naar Hem toe! Dus: zie de weg van alle mogelijke
dingen die je in beslag nemen.

Jezus! Hij hield vol tot het laatste. Hij heeft ons liefgehad
tot het einde. Zie voor alles op Hem. Want deze Jezus is
grondlegger, de leidsman en de voltooier, de voleinder
van het geloof. Dus Hij maakt ook helemaal af wat Hij
begon. Hij heeft het volbracht! Opdat ook wij het
kunnen volhouden.

ds. Dirk van Vreeswijk




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Jaco Groeneweg.

Laat niet los

Laat niet los wat je beweegt
Laat niet los wat voor jou het zwaarste weegt

Laat niet los wat pijn verzacht
Laat niet los dat wat je van de rest verwacht

Laat niet los dat wat uitzicht biedt
Laat niet los dat jij juist de ander ziet

Laat niet los jou vermogen zonder geld
Laat niet los jou zegeningen opgeteld

Laat niet los datgene wat je drijft
Laat niet los de stem waarmee je schrijft
Laat niet los daar waarin jij zo gelooft
Laat niet los de illusies waarvan je wordt
beroofd

Laat niet los waarvan je houdt
Hou vast aan dat

Wat je nooit los wil laten

Van bovenaf gezien

Van bovenaf gezien
Zijn de diepste dalen minder diep
En de hoogste toppen zo hoog toch niet

Scherpe hoeken en rafelige randen
Zijn dan plots gelijkmatig en egaal

Van bovenaf gezien veranderen die dingen
allemaal

Van bovenaf gezien zijn de kleuren minder fel
Ze lopen vloeiend over in elkaar
Al zie je de verschillen toch nog wel

Het is daar een geheel
Onder dezelfde hemel die we delen
Geen grenzen, enkel land
En de zeven wereldzeeén

Van bovenaf gezien
Zijn we allen even groot
In de eenvoud van ons zijn

Niemand stijgt boven de ander uit

Van bovenaf gezien
Zijn we allen even klein

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com



Morning has broken - Dit is de morgen als ooit de
eerste

Dit keer over de Cat Stevens single die deze maand 50
jaar oud is. Cat Stevens is geboren als Stephan Demetre
in Londen in 1948 en heet nu Yusef Islam. De single
werd opgenomen in 1971 in de Morgan Studio in
Londen en werd een hitin 1972. Het bereikte de 5e
plaats in de top 40 en duurde 3 minuten. De b-kant was
Where do the children play en het stond ook op het
album Teaser and the Firecat. De arrangementen zijn
van Cat Stevens en Rick Wakeman.

Het lied is gebaseerd op een lied van Eleanor Farjeon uit
1931 met een melodielijn uit een oud Gaelic lied
Bunessan. Cat Stevens wilde het opnemen en zat met
een probleem: het liedje duurde maar 45 seconden en
was te kort als single en als elpeetrack. Het moest
minimaal 3 minuten duren.

Toevallig was in dezelfde studio Rick Wakeman van The
Strawbs bezig met de opname van een album. Of hij
nog iets had wat als intro kon dienen, vroegen Cat
Stevens en producer Paul Samwell Smith. Rick wilde
eigenlijk niet, omdat hij alle aandacht voor zijn opnames
had, maar speelde wel een deuntje voor. Vanaf dat
moment werd dat dus bekend als de Morning has
broken intro. Intro en melodie waren toch nog te kort
en werden daarom tweemaal herhaald.

Rick Wakeman zou voor zijn bijdrage 10 Britse ponden
ontvangen en dat is pas veel later met excuses gebeurd
door Cat Stevens vanwege een conflict tussen de
platenmaatschappen. Wakeman wordt niet genoemd
op de albumhoes en het single label als mede-auteur.
Cat Stevens wilde het nummer meenemen op tournee
maar het probleem was dat de muziek niet
uitgeschreven was. Gelukkig wist Wakeman het nog en
hij wilde het nog eens voorspelen, ondanks dat hij het
geld nog niet gehad had. Rick Wakeman (1949) speelde
later in de groep Yes en is nu een van de grootste
pianisten in de wereld. Hij heeft veel cd's gemaakt.

Morning has broken was een christelijke hymne uit 1931
geinspireerd door het dorp Alfriston in East Sussex en
daarna een traditioneel 5chots lied. De hymne
verscheen oorspronkelijk in de tweede editie van Songs

of Praise gepubliceerd in 1931.

Er werd aan Eleanor Farjeon gevraagd of zij een gedicht
wilde schrijven wat bij het Schotse deuntje paste.

Het is ook te vinden in het boekje Children's Bells onder
de titel A morning song (for the first day of spring),
gepubliceerd door de Oxford University Press in 1957.
Bunessan werd later ook gebruikt voor andere hymns.

i -

Morning has broken:
van oud Schots deuntje
naar christelijke hymne!

Rick Wakeman speelde het nummer op piano op zijn
album Piano Portraits. Hij heeft ook nog een Kerstalbum
Christmas Portraits en een Gospel album van 1987.

Die wil ik u niet onthouden want het gaat over de 4
evangelisten (conceptalbum over één onderwerp, dat
heeft hij vaker) en duurt totaal 86 min 33 sec. Er wordt
ook op gezongen, de tracks van dit dubbelalbum zijn:

Mattheus: De Doop, De verwelkoming,
De Bergrede, Onze Vader

Marcus: De weg, De weg naar
Jeruzalem, Vallen en opstaan, Galilea
Lucas: De gave, Het Magnificat,
Welcome a star, Kracht

Johannes: Het woord, Het uur, De
kinderen van mij, Het laatste vers

Rick Wakeman is christen en Jon Anderson, zijn
bandmaat van de progressieve popgroep Yes is dat ook.

Morning has broken is in het Nederlands vertaald als Dit
is de morgen als ooit de eerste door Andries Govaart en
is te vinden in het liedboek uit 2013, lied 216. Het is ook
te vinden op kerkliedwiki.nl, met ook nog heel veel
andere liederen en het verhaal daarachter.

Ronald van Pelt
rpeltd8@upcmail.nl




Ter inspiratie -

MECHTELD JANSEN
——

VOLK EN ELITE
Auteur:
Mechteld Jansen
Prijs: € 13,00
ISBN: 978-9043- 537575

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.

THEOLOOG OP
SCHAATSEN

e voelen het allemaal: de afstand in de
samenleving wordt groter, de polarisatie
neemt toe. Kan de kerk, met haar gereed-
schapskist van de theologie, een bijdrage
leveren om de kloof tussen volk en elite te
dichten? Theoloog Mechteld Jansen, gespecialiseerd in mis-
siologie, denkt van wel. Ze schaatste in de winter van 2021
door Waterland en zag dat schaatsen het volk verenigt. Of je
nu de mooiste schaatsen hebt of het snelste pak, iedereen
moet op de scheuren letten, iedereen informeert elkaar
over de kwaliteit van het ijs elders.
Ter gelegenheid van haar afscheid als rector van de Protes-
tantse Theologische Universiteit schreef Jansen het essay
Volk en elite, samen schaatsen op glad ijs.
Herstel van vertrouwen, daar gaat het volgens haar om. Ze
laat zich daarbij inspireren door de overleden Britse opper-
rabbijn Jonathan Sacks en door paus Franciscus. Sacks leert
haar dat joden en christenen met hun religieuze verhalen
kunnen bijdragen aan het geheel van verhalen waaruit de
samenleving is voortgekomen. Van Franciscus leert Jansen
dat de kerk een ‘veldhospitaal’ kan zijn voor mensen die
gefrustreerd raken in de procedures van de democratie,
en waar aandacht is voor mensen die het meest gekneusd,
gewond en vuil zijn.
Bij het bestrijden van de verdeelde samenleving dienen
theologen volgens Jansen vooral wegen aan te wijzen die
vreedzaam ontmoeten en samenleven mogelijk maken,
over de scheidslijn heen.
Goed dat Mechteld Jansen de tweedeling analyseert, en
richtingen wijst voor het tegengaan ervan. Als kerk ben je er
voor héél de samenleving. Maar als lezer ben ik wel nieuws-
gierig of en hoe de kerk({en) het helen van de kloof tussen
volk en elite kunnen oppakken. Wachten op strenge vorst is
geen optie. m

Advertentie

VAN DER WIEL

Wi makan L ond

Van der Wiel
Makelaardij

Snel en goed in
woningaankoop en
-verkoop.

www.wielmak.nl



Groen Geloven

Een aantal dagen per jaar staat de monumentale
kerk van de Doopsgezinde Gemeente Drachten-
Ureterp tjokvol boeken. De meeste kosten
slechts een paar euro. In het aangrenzende pand
is fairtrade koffie en thee te koop en een aantal
andere producten. In ruim dertig jaar is dit een
behoorlijke onderneming geworden, die drijft op
vrijwilligers. De opbrengst gaat naar kleinscha-
lige projecten die zich aandienen via bekenden
van de kerk, vertelt Ineke Visser {op de foto
rechts) van de marktwerkgroep. “Zo houd je het
zicht erop en weet je dat het geld goed terecht-
komt. We bekostigen bijvoorbeeld de opleiding
tot arts-assistent van een man in Zambia en een
tuinproject in Honduras dat mensen de moge-
lijkheid biedt groente te verbouwen voor eigen
gebruik en voor de verkoop." Juist bij die kleine
projecten raakt de gemeente gewoonlijk erg
betrokken. Meestal zit er voldoende in de pot
om ook bijzondere noodhulp te kunnen bieden,
soms samen met andere doopsgezinde gemeen-
ten. Zoals voor een vervangende waterpomp
voor een ziekenhuis of voedselpakketten voor
Oegandese oma's in coronatijd.

De kerk is Groene Kerk én Fairtrade Kerk. “Dat

Tekst en beeld: Dick Vos

;1, sl |
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FAIRTRADE IS OOK GROEN

Respect voor mens énmilieu

hoort bij elkaar’, vindt Anna Regnerus. "Het groe-
ne richt zich op leven op aarde, fairtrade heeft
als doel dat mensen loon naar werken krijgen.
Het gaat om een eerlijke prijs voor een eerlijk
product, met respect voor mens én milieu. Beide
zijn belangrijk voor een wereld waarin het goed
leven is!” Beide maken ook deel uit van de trits
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schep-
ping, vult Ineke Visser aan. "Dat speelde vooral in
de begintijd." Daarbij sluit daadwerkelijke inzet
aan bij het doopsgezinde motto ‘Daden gaan
woorden te boven'.

De kerk maakt dankbaar gebruik van haar plek
midden in het winkelcentrum van Drachten.

“Als we hier iets doen, ziet iedereen het" De
activiteiten oogsten sympathie. Voorbijgangers
zijn enthousiast over de doelstelling en de sfeer,
naburige winkeliers bieden graag een helpende
hand als dat zo uitkomt.

Voor een wereld waarin het
goed leven is
[ 4



Wandelsport of Wandelmeditatie

De laatste maanden konden we eigenlijk
nauwelijks meer sporten. Ja, natuurlijk... wat
online fitness, springen in je woonkamer
tussen bank en salontafel, terwijl de
oefeningen op je laptop voorgedaan worden,
dat kon/kan wel. Maar... dat is al gauw best
saai. Want, zegt nou zelf, het gaat toch ook een
beetje om de ontmoeting als je ergens gaat
sporten?

En elke werkdag om 10.15 uur ‘Nederland in
beweging' is voor een aantal senioren onder
ons best aardig, maar sport wordt pas echt
gezellig als er een beetje interactie bij komt
kijken, wat ontmoeting met elkaar. Zeg nou
zelf...

Onder christenen zijn er die het meditatief
wandelen beoefenen als een soort
‘meditatieve buitensport’ En dat kan op allerlei
manieren (van uptempo met een app tot zelfs
met rollator :-). Deze maand licht ik één
werkvorm toe aan de hand van het verhaal
van de wandelaars naar Emmadis in Lucas 24:
13-35. Misschien krijgt u er wel zin in, om ook
zo op pad te gaan, als binnenkort de dagen in
januari wat droger en lichter worden, met zon.

Het gaat als volgt. Ga als twee leerlingen met
elkaar onderweg, tijdens een korte of langere
wandeling. Zoek een rustige plek op, een
bankje in Park De Twee Heuvels of elders en
lees elkaar het verhaal van de Emmaltisgangers
voor. Neem wat tijd om het verhaal in stilte te
laten landen van binnen. En ga daarna samen
aan de wandel.

Onderweg kan je telkens een tijd in stilte lopen
en dat afwisselen door over een van de vragen
hieronder met elkaar in gesprek te gaan.
Misschien komen er ook wel andere, nieuw
vragen in jullie op.

Een goed gesprek gewenst!

« (Wanneer) voel jij je zelf ook een leerling van
Jezus die onderweg is? (vers 13 e.v.)
« Wat zijn dat voor gesprekken die je al lopend

met elkaar voert? (vers

=n waar(in) herken jij Hem? (vers 31)

« Wanneer raakt jouw hart in vuur en viam?
(vers 32)

« Met wie deel jij jouw geloofsverhaal? (vers
35)7?

die gij al wandelende met
elkaar voert?"

"Wat zijn dit voor gesprekken

Marjan van Weerden,

kerkelijk werker
Groene Tuinkerk
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Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Berouwvol 11 Voorvechter van een godsdienst 12 Wind-
richting (afk) 13 Vervelend 14 Kledingstuk 15 Schaakniveau
17 Tekort 18 Land in Azié 19 Franse herdershond 20 Optreden
(Eng.) 21 Tweetal 22 Sportgebeurtenis (afk) 23 Predikants-
waning 25 Grieks eiland 26 Die van Amazon 28 Vanachter in
het klassement 32 Symbool voor platina 33 Loofboom
34 Hartstochtelijk 35 Verstikken 38 Tijding 39 Kameelkleurig
41 Vorstenvermaker 42 Dik stuk brood of viees 43 Spaanse
hertog (1507-1582) 45 Opperviaktemaat 46 Kijkkast 48 Schijn-

heilige, femelaar.

Verticaal

1 Het Nederlandse en het Viaamse fuseerden in 2021 2 Onder
voorbehoud (afk) 3 Koning in het land der blinden 4 Open
strook in een bos 5 Schimmig 6 Bloeiwijze 7 Symbool voor
argon B Groep rond Henny Vrienten 9 Stad in Turkije
10 Beroep 14 Natuurgebied 16 Ruimtehond (1954-1957)
17 Spelonk 19 Vervoermiddel 21 Marterachtig roofdier
23 Hooghartige houding 24 Voorteken (Lat) 26 Doos zonder
deksel 27 'Tosca' bijvoorbeeld 29 Stakker 30 Deel van een
vishengel 31 Franse rivier en departement 34 Freak
36 Autochtone Nieuw-Zeelander 37 Oud-spits van Oranje
40 Politicus van de ChristenUnie 43 Hooghartige houding
44 Onafhankelijk 46 Predikante (Lat. afk.) 47 Persoonlijk vnw.

WivWLwWimaeweeral.oom

Bijbelleesrooster februari

| Psalm 9 God beschikt

wo 2 fcb
do 3 feb
(vt 4 feb

Israél als voorbeeld
| Alleen bij de HEER
| god vs, God

_.Tcsa.ia 45:14-19
Jesaja 45:20-25
| Jesaja 46:1-13

za 5 feb
z0 6 feb
ma 7 feb

Zo is God
| Goede vangst
[ Aangeraak't-

Psalm 48
Lucas 5:1-11
[Lucas 5:12-16

di & feb
wo 9 feb

Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39

Hoera, vergeving!
Oud en nieuw

do 10 feb

Jesaja 47:1-15

Psalm | Als een boom

_[-)é_rﬁl'l-t_;ﬁ'iij-r'l omgedraaid

Jesaja 48:1-11 " Uzer en brons, geen zitver

zo 13 feb
ma 14 [eb

Jesajn 48:12-22
Jesaja 49:1-7

De HEER roept

[ Het verborgene zichtbaar gemaakt

di 15 feb
wo 16 feb
do 17 feb
vr | K [eb
za 19 feb
70 20 feb
ma 21 feb

di 22 feb

wo 23 feb
do 24 feb
vr 25 feb
za 26 feb
70 27 feb
ma 28 febh

Tesapa 49:8-13

[ Jesaja 49: 14-26
Psalm 3

Lucas 6:1-11

[ Lucas 6:12.26

Lucas 6:27-38

[ Lucas 6:39-449
Lucas 7:1-10

Lucas 7:11-17

| Amos 1:1-10
Amos 1:1]-2:5

Amos 2:6-16

| ‘Amos 3:1-8
Amos 3:9-4:3

Goede reis

Ik vergeet jou noait

Al ga |k door een dal ...

Sabbats{on)rust

In de leer blj lezus

Christelijke assertiviteit

Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
Geloof, hoop en liefde

Opwekking

Misdaad op misdaad

Ock Juda zal in viammen opgaan
Ondankbaar lsraél

Dorzaak - gevolg

Wat is te redden wit de muil van een leeuw?
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Ingrediénten

+ 250 g boter

- 200 g bruine basterdsuiker

+ 300 g biscuits of haverkoekjes

«40 g cacao

«1ei

« 4 el sterke koffie

- 1 el korianderzaden, fijn
gemalen

« kleine vlaaivorm (of hartvorm)

Ter inspiratie -

Bereidingswijze

Verkruimel de biscuits of
koekjes (gebruik een deeg-
roller). Klop het ei schuimig.
Smelt de boter en vermeng
met basterdsuiker, cacao,
koriander en koffie tot een glad
bruin mengsel. Voeg het ei en
de koekkruim toe. Bekleed de
vorm met bakpapier en schep
het mengsel erin. Laat het
minimaal acht uur opstijven in
de koelkast.

Je kunt de koek met poeder-
suiker bestrooien en het
midden met een hartvorm van
papier bedekken, zodat er een
hart‘open blijft; als beeld van
de liefde die centraal staat in de
trouw aan de ander.

Bron:

naar een legende en recept uit:
Meiraap, eettradities & familie-
recepten van Simone Kroon en
Mariét Willems, Goad Cook,
2013

LIEFDE GAAT DOOR

DE MAAG

ebruari is een spannende maand voor ver-

liefden: rond 14 februari kun je een kaartje of

bloemetje krijgen met “liefs van jouw Valen-

tijn".

Die datum is de gedachtenis van priester
Valentijn uit Rome, die de dochter van de stadhouder
genas van haar blindheid. Toen deze stadhouder uit
dankbaarheid vele christenen uit hun gevangenis be-
vrijdde, was dat tegen de wil van de keizer en daarom
werd Valentijn gedood in 269. Volgens een legende ont-
ving het meisje dat hij van haar blindheid genas na zijn
dood een bloem met de tekst: “Liefs van je Valentijn”.

Liefde gaat door de maag. Daarom een geliefd recept,
dat ook duurzaam is: er is geen oven nodig. Een soort
cake met chocolade in een ronde vorm. Een cirkel kent
geen begin of eind: het is een beeld van eeuwige trouw
zoals de ringen die geliefden uitwisselen.

Het korianderzaad herinnert aan het ‘brood uit de he-
mel’dat het volk van Isragl in de woestijn ontving: “Het
leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als
honingkoek” (Exodus 16,31).m

Teksten foto’s: Tini Brugge



Gezamenlijke berichten

Versterking kerkblad team gezocht

ledere maand maken wij met een team van enthousiaste
vrijwilligers dit kerkblad voor u en jou. Het team bestaat uit
een aantal redactieleden die alle kopij in het digitale
programma verwerken. Zij nemen de aangeleverde kopij
taalkundig en inhoudelijk door en zetten het op de juiste
bladzijde. Vervolgens zorgen zij er voor dat het mooi
opgemaakt wordt en dat er afbeeldingen bij komen.

Daarnaast zijn er ook een aantal 'teamleden’ die kopij
aanleveren. Sommige doen dit iedere maand voor de
gemeentepagina's zoals de predikanten en roostermakers.
Voor andere rubrieken zoals de boekbespreking en muziek
levert een vast gemeentelid bijna iedere maand kopij aan.

We hebben ook een paar rubrieken waarin we
gemeenteleden beter leren kennen. Voor deze rubrieken
zoeken we teamleden die regelmatig of af en toe kopij aan
willen leveren.

Wil jij een bijdrage leveren aan de verbinding tussen
gemeenteleden? Vind jij het leuk om aan andere
gemeenteleden te vragen wat hun lievelingslied is en
waarom? Of wil je ze vijf vaste vragen stellen om ze beter te
leren kennen? Heb je een idee voor een nieuwe rubriek? Dan
kunnen wij jou gebruiken in ons team.

Wat vragen we van jou?

Je benadert zelf gemeenteleden die je kent of je werkt vanaf
een gekregen lijstje.

Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je kopij aanlevert.

Je zorgt ervoor dat je kopij in Word staat en mailt dat door
met een foto erbij. Wij zorgen er vervolgens voor dat het
verwerkt wordt.

Geen vergaderingen.

Je bepaalt zelf of je bij gemeenteleden langs gaat, ze belt of
mailt.

Heb je interesse of vragen?
Neem dan contact op met Annet de Ruiter (06-24693187) of
mail naar redactie.ajk@gmail.com

Tijdens een “aannemingsavond” van
belijdeniscatechisanten was er ook een jongen
met het syndroom van Down; zijn naam is
John. ledereen kreeg een aantal vragen om de
Bijbelkennis en het inzicht te "testen’”.

John had van te voren aangegeven dat hij ook
een “echte vraag wilde krijgen en dat hij die
niet vooraf wilde weten". De andere
belijdeniscatechisanten glimlachten wat om
zijn wens, omdat hij net als hen behandeld
wilde worden.

De predikant had zich voorgenomen om met
zijn vraag maar wat aan de veilige, eenvoudige
kant te blijven. Hij wilde John niet in
verlegenheid brengen. De een na de andere
gaf vlot de antwoorden op de gestelde vragen.

En toen was het de tijd voor John. De predikant
stelde hem de vraag: “John, weet jij waar de
Heere lezus is geboren?” John begon te
glunderen bij die vraag en hij sloeg op z'n borst
en zei: “"Hier dominee, hier in mijn hart”.

Het werd stil, heel stil. Samen beleefden ze een
moment om nooit te vergeten. Een "Heilig”
ogenblik.

Ingezonden door mw. van Nimwegen

'h..'-

Samen een moment om nooit te vergeten!
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VANAF HET DUJKJE

Februari

Mijn kopij voor deze editie van het kerkblad schrijf ik op
vrijdag 21 januari. Het jaar 2022 is inmiddels al weer een
paar weken oud.

Juist deze week zijn er naar aanleiding van de laatste
persconferentie de nodige coronaversoepelingen
gekomen, ook in de kerk. Vanaf zondag 23 januari zijn
er, na verschillende ‘gesloten’ weken, weer kerkgangers
welkom in onze zondag-se kerkdiensten en is er ook
door de week weer meer mogelijk; we volgen hierin het
advies van de PKN.

Laten we hopen dat deze lijn van versoepeling zich
doorzet!

Kerkdiensten

De hele maand februari tellen we dit jaar de zondagen
als ‘zondag na epifanie' omdat het laat pasen is (17 april)
en zodoende de 40-dagentijd ook pas begin maart
begint.

Zondag 6 februari is het ‘zondag Werelddiaconaat’ en op
zondag 13 februari hoop ik zelf voor te gaan. De
liturgiecommissie zal zich deze maand gaan buigen
over een rode draad in de 40-dagentijd, en er komt ook
dit jaar weer een locaal 40-dagenboekje uit - van
Ridderkerkse, llsselmondse en Barendrechtse kerken -
waar ook onze Groene Tuinkerk aan mee doet.

Gebedsweek voor de Eenheid

Terwijl ik dit schrijf is juist vanmorgen de oecumenische
gebedsdienst in de parochiekerk geweest, in het kader
van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Ik mocht daarin mee voorgaan, en heb onder andere de
overweging gehouden. Het was een bete-kenisvolle
gebedsdienst, met koffie en gesprek na, en smakend
naar meer. Het vuurtje van de cecumene op
lJsselmonde is (weer) wat aangewakkerd!

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Gesprekskring en gebedskring

De maandelijkse gesprekskring staat gepland voor
woensdag 26 januari en voor woensdag 23 februari.
Van 10.30 uur tot 11.30 uur. Welkom!

De gebedskring ging op woensdag 12 januari niet door,
maar hopelijk op woensdag 9 februari wel. Om 12.00
uur. Welkom!

Pastoralia

Er is opnieuw een bericht van overlijden: dinsdagnacht
12 januari overleed de heer Jan Vos in de leeftijd van 88
jaar. Hij woonde in Sonneburgh. De dankdienst en de
begrafenis waren op woensdag 19 januari op
begraafplaats Oud Kralingen. Een ‘in memoriam’ vindt u
even verderop in deze kolommen.

Marjan en ik zijn allebei ‘eerst-aanspreekbare pastor’
voor zes pastorale secties Zij heeft allereerst de secties
6 t.m 8 en 10 onder haar hoede, met daarbij Meerweide
(sectie 5.1) en Sonneburgh (sectie 5.2).

Ik heb allereerst de secties 1 t.m 5 en sectie 9 onder mijn
hoede.

Laat u het ons weten wanneer u behoefte hebt aan
pastoraal contact met ons?

In memoriam Jan Vos
Op 12 januari J.l. overleed de heer Jan Vos, 88 jaar oud,
drie jaar na zijn vrouw Aukje. Met haar is hij ruim 60 jaar
getrouwd geweest. Het was een goed huwelijk.

Jan woonde sinds september 2020 in Sonneburgh, en
daarvoor op Zomerland. Hij had in zijn jonge jaren een
vak geleerd: timmerman.
0ok in de kerk heeft hij veel klusjes gedaan. Hij was
diaken, hij was secuur en stil, maar ondertussen wist hij
veel. En hij was een familieman.

In de dankdienst (in besloten kring) op 19 januariin de
aula van begraafplaats Oud Kralingen hebben we
stilgestaan bij hoe Jezus opgroeide bij Jozef de
timmerman. Het gedicht van op de rouwkaart: 'Soms is
je bestaan' werd gelezen, en net als wij- is ook Jan- mens
op aarde geweest (lied 538). Dat hij nu mag rusten in
vrede bij God, en laat zijn nagedachtenis zijn naaste
familie en ons allen tot zegen zijn.



Tot slot

De Aktie Kerkbalans 2022 is nog aan de gang terwijl ik
dit schrijf. Geef vandaag voor de kerk van morgen is het
motto dit jaar. Geeft u ook?
Zondag 30 januari zal voor
wat betreft onze kerkelijke
gemeente over Kerkbalans
meer bekend zijn.

Actie

Kerkbalans

Januari is voor mij in de regel een maand van uitrusten
van de drukke november-december-periode én een
maand van lijstjes maken, van planningen.

Ook is het rooster van voorgaan in 2023 (!} al weer aan
de orde. Omdat dit rooster doorgaans ver in het voren
wordt ingevuld vraagt dit ook zo ver in het voren
nadenken over vakantieweken...

Gelukkig hoeft de planning van een na- of
bijscholingscursus niet zo ver van te voren, en kan ik
hiervan voor het lopende seizoen nog iets gaan
inplannen.

Wat dit gaat worden leest of hoort u nog.

Het thema van dit kerkblad is Sport; de olympische
spelen staan voor de deur. Mijn gedachten gingen naar
‘wandelen’ en toen kwam ook een gedichtje van naar
ik meen Guido Gezelle naar boven:

Ik wandelde, 'k wandelde alleen.

Ik wandelde en sprak tot de Heer.

Hij sprak en ik hoorde, en Hij hoorde en ik sprak.
En 'k wandelde en 'k sprak tot de Heer.

Het ga u goed!
Met vriendelijke groet,

ds Hermie Hummel

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

06-02: Dhr. G.J. Buizer
13-02: Mevr. D. van Hengel
20-02: Dhr. J.EK. Jungheim
27-02: Dhr. A. van Splunter
06-03: Dhr. R. de Bruin

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Maatje Maria van den Heuvel - Krabbendam,
geboren 13 oktober 1923, overleden 15 december 2021.
Mw. Krabbendam woonde Groene Kruisweg 381.

Dhr. Jan Vos,
geboren 8 augustus 1933, overleden 12 januari 2022.
Dhr. Vos woonde Ravenswaard 5 kamer 133.

Verhuisd, (maar blijven voorkeursleden)

Naar Roterdam-Charlois:

Mw. J.T.J. Mandemaker - Bak,

van Reyerdijk 29/C, naar: Hannie Dekhuijzen,
Carnissedreef 280, afd Leuvenhaven, kamer 26.
(3084 NN)

Naar Hendrik Ido Ambacht:

Mw. G.L. Schreurs - Schraa,

van Grote Hagen 694, naar: De Blije Borgh,
Gerard Alewijnsstraat 18, kamer 215

(3341 GD)

In Memoriam

Waar vind je nog een timmerman,

die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan.
Zo'n man was Jan Vos, .
onze collega bij de voedselbank. |
Vanaf het begin in 2003 tot eind
oktober 2019 heeft hij, naast het
uitdelen en rondbrengen van de
pakketten, dit talentingezet.

Maar de ogen van Jan zagen meer.

Hij zag wat hij voor de mensen om hem heen kon
betekenen.

Op een rustige en zorgzame wijze zette hij zich , naast
de voedselbank, in voor onder andere het kring-
loopbord en de kerkdiensten in Huize Antonius.

Wij vrijwilligers gedenken hem in dankbaarheid en
hopen dat hij nu in liefde weer samen is met zijn Aukje.
Moge God je behoeden en bewaren.

Namens de Voedselbank |Jsselmonde,
Riet Schenkeveld
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Zondag 19 december
Vandaag gingen de bloemen naar
Elly Oorebeek als dank voor haar jarenlange
inzet voor de bloemendienst.

Zondag 26 december
De bloemen waren vandaag bestemd voor mevr.

Blokland. Zijwerd op 28 december 85 jaar, en werd van
harte gefeliciteerd door onze gemeente.

Zondag 2 januari
Deze dag stonden er 3 boeketten in de kerk.

Op 1 januari vierde onze organist Wim Smit zijn 80e
verjaardag.

Op 2 januari vierde mevr. Van der Graaf haar 93e
verjaardag.

Op 3 januari werd mevr. Lindenburg 80 jaar. Allen
werden met een mooie bos gefeliciteerd.

Zondag 9 januari
De bloemen gingen naar mevr. Mandemaker die op 11

januari 94 jaar werd. Zij verblijft sinds kort in Hannie
Dekhuijzen en kreeg van ons deze bloemengroet.

Zondag 16 januari
Mevr. Harmsen vierde op 18 januari haar verjaardag en

kreeg daarom de bloemen.

Hierbij wil ik Elly Oorebeek nogmaals hartelijk bedanken
voor de jarenlange samenwerking bij de bloemendienst
Vanaf 17 december werk ik nu samen met Reini van der
Meer.

Ontvangen

Via Joke Busse is in Meerweide een gift ontvangen van
€ 25,- voor de bloemendienst en tevens een gift van

€ 25,- voor de kerkdiensten in Meerweide.

Via Lenie Telleman is een gift ontvangen van fam. J.
van €20,- voor de kerk en € 10,- voor de bloemenpot.
Hartelijk dank hiervoor!

Vriendelijke groeten van
Reini van der Meer tel: 010-429 2573 en
Joke Busse tel: 06- 4869 6235

BERICHT VAN DE DIACONIE

Beste gemeenteleden van de
Groene Tuinkerk

We leven in een tijd van onzekerheid. Wat dat betreft is
er het afgelopen jaar niet veel veranderd.
Natuurrrampen ,oorlogen, dreigen met tanks en
grondtroepen aan de grenzen, en een ongekende
stroom vluchtelingen tasten de bestaanszekerheden
aan. Maar niet alleen in het buitenland, ook in
Nederland zijn er grote onzekerheden. In deze tijden,
zowel in binnen- als probeert uw diaconie haar weg te
vinden.

Kerk in Actie organiseert ook dit jaar weer diverse acties
in het buitenland en wij proberen waar mogelijk deze
te steunen.

Maar ook in onze eigen omgeving heeft uw diaconie een
belangrijke taak, namelijk om te ondersteunen waat
nodig en mogelijk is.

Het is belangrijk om oog te hebben voor mensen die
buiten de boot dreigen te vallen. Financiéle middelen
kunnen daarbij belangrijk zijn.

U zult begrijpen dat alleen de collecte-opbrengsten niet
toereikend zijn om overal een bijdrage aan te leveren.
Daarom zijn de vrijwillige bijdragen een belangrijke bron
van inkomsten. De diaconie is erg dankbaar voor de
ontvangsten die we tijdens Coronatijd toch binnen
hebben gekregen en op onze bankrekening hebben
mogen ontvangen.

Wilt u door middel van uw vrijwillige bijdrage, ons ook
dit jaar weer steunen om te helpen waar dat nodig is?

Het rekeningnummer van de Diaconie bij ING is:
NL61 INGB 0000 2056 29 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk
Rotterdam-lJsselmonde.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Roy de Bruin,
Penningmeester diaconie




Kerkbalans 2022

Afgelopen weken zijn vele kerkbalans lopers op pad
geweest met de jaarlijkse enveloppen. Ze hebben bij
veel gemeenteleden eerst de enveloppe gebracht en
later de antwoordenveloppe met het
toezeggingsformulier weer opgehaald. Andere
gemeenteleden hebben een e-mail gekregen om
digitaal hun toezegging te doen.

Nieuw dit jaar is dat u ook via de kerk app uw bijdrage
kunt regelen. U kunt in de app direct een betaling doen
of een automatische incasso instellen.

Heeft u geen enveloppe of email gekregen? Of bentu
vergeten uw toezegging te doen? Wilt u wel bijdragen

aan de actie Kerkbalans? Scan dan de QR-code
waarmee u op de betaalpagina terechtkomt, of maak
zelf uw bijdrage over op NL75 INGB 0002 9756 00 ten
name van Hervormde Gemeente te
Rotterdam-lJsselmonde.

Bedankt voor uw bijdrage!
2022
Het college van kerkrentmeesters

Actie

Kerkbalans

((.:lver ledenen

-

Naam Overleden
Mevr. M. Kruisinga - Snijder 16-12-2021
Mevr. A.C. Peiman - Stok 16-12-2021
Mevr. C. de Zwart - Stip 23-12-2021
Mevr. S. Nout - Levering 25-12-2021
-
N
Collecte AJK en PK

Als u in het vervolg de QR code scant, komt u bij ‘geven’in

onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen.
Er wordt 35 cent transactiekosten gerekend.

Om gelijk een misverstand uit de weg te helpen, nu is dit
niet gratis, maar betaalt de kerk deze transactiekosten.

Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het
opwaarderen deze kosten gerekend worden. Daarom
wordt er gewerkt met opwaarderen, zodat vanuit dit
saldo wekelijks de collecten zonder verdere kosten
kunnen worden gegeven.

Helpt u ons tijd te besparen? Betaal vanaf nu de collecte
via de App!

Ps. werkt de QR code nog niet, update dan de Kerkin
IJsselmonde App in de App-/Playstore.

Namens de Diaconie Namens College van
Kerkrentmeesters
Mark Engelbracht Hans Gorter

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

Ondanks de oplopende besmettingen zijn er — op het
moment van schrijven — gelukkig wel weer wat
verruimingen mogelijk. U hoeft zich niet meer aan te
melden voor de kerkdienst, verder houden we ons
uiteraard aan de basisregels. Van harte welkom in de
dienst! Houd de actuele berichten in de gaten.
Zondag 6 februari mag ik zelf voorgaan. Ook op 13
februari hoop ik voor te gaan in een dienst waarin we
ook het Heilig Avondmaal zullen vieren. 20 februari is
dhr. Johan Bos onze voorganger, 27 februari dhr. Jurek
Woller van Noorderlicht.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Vervolg kringen

We hebben geprobeerd na de Kerstvakantie en
lockdown de kringen weer wat op te starten, maar we
zien dat veel mensen (nog) niet komen. Dat kan
verschillende redenen hebben. Toch hoop ik dat we
elkaar ook in dit verband weer op gaan zoeken. De

laatste maanden zijn veel activiteiten afgezegd vanwege

het virus, dat we er bijna weer aan moeten wennen om
de draad weer op te pakken. Ga jij de uitdaging (weer)
aan?

Dit seizoen zijn er kringen over de onderwerpen:
= De Bergrede

= Ontmoetingen met Jezus

- Boek Tim Keller: Bij je volle verstand

- Belijdenis- en doopkring

Ook als je eerder dit seizoen nog niet hebt meegedaan,
ben je welkom om aan te haken. Geef je op via het
mailadres groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl of bij
ondergetekende.

Zieken
Dhr. Adrie Fonteine moet half februari een operatie
ondergaan. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

gevonden.

Jubileum

Nico en Nellie Goedhart-van den Berg hebben op 29
januari jl. hun 40-jarig huwelijksjubileum mogen vieren.
We feliciteren het echtpaar van harte met deze mijlpaal
en wensen hen samen met hun kinderen en verdere
familie Gods zegen toe voor de toekomst.

Overlijden

We ontvingen bericht van overlijden van dhr. Arie Jan de
Schipper op de leeftijd van 85 jaar. We wensen de
nabestaanden Gods troost en nabijheid toe in het gemis.

Bevestiging en afscheid

In het vorige kerkblad schreef ik dat nog niet bekend was
wanneer afscheid en bevestiging van ambtsdragers zou
plaats vinden. Inmiddels is dit al geweest, in een
feestelijk dienst op zondag 9 januari jl. We zijn dankbaar
voor hen die zich als ambtsdragers of voor een speciale
taak als kerkrentmeester hebben ingezet of zullen
inzetten. We wensen hen vreugde en Gods nabijheid
toe!

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt - zodra het weer veilig kan en mag - elke
dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte
van de Adriaen Janszkerk. We zijn in september weer

van start gegaan met de maandelijkse Bijbelmorgen,
over het Bijbelboek Openbaring. De volgende
bijeenkomst is op 1 februari.

Uw dienaar, Hans Schaap

Uw dienaar, Hans Schaap

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-llsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.whbgij.nl
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Felicitatie
De heer en mevrouw Jan en Corrie Jumelet mochten gedenken dat zij op 7 januari
63 jaar getrouwd waren.
Namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk willen we u beiden van harte
feliciteren en u samen nog een goede tijd onder Gods Zegen toewensen.

Oppas en kinderprogramma

Er is geen kinderoppas, wegens het
ontbreken van leiding
Kinderprogramma 6, 13 en 27 februari

Collecteopbrengsten

Zondag Diaconie Kerk
5december €4350 €43,50
12 december €22,66 €22,65
19 december € 25,40 € 25,40
25 december €13,00 €13,00
26 december € 6,50 € 6,50

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (SBAJK)

De Adriaen Janszkerk is de oudste kerk van het dorp
lJsselmonde. Dit monument willen we graag in goede
staat houden. Om dit te bereiken moet periodiek
onderhoud uitgevoerd worden.

Voor 50% van de kosten van het onderhoud wordt
subsidie ontvangen. De andere 50% moeten we zelf
bijdragen. Een klein deel van het onderhoud kunnen we
betalen van de verhuuropbrengsten minus de
energiekosten. Voor een groot deel zijn we afhankelijk
van giften.

Draagt u het monumentale kerkgebouw aan de
Kasteelweg een warm hart toe? Steun ons dan met een
periodieke of eenmalige bijdrage.

Voor een periodieke bijdrage kunt u een mail sturen naar
administratie@adriaenjanszkerk.nl.

Een eenmalige gift kunt u overmaken op NL49 INGB
0000 2258 27 of u kunt dit in de kerk app regelen. Bij de

functie 'geven'is nu ook een tabblad 'SBAJK. Als u hier Alvast bedankt voor uw gift!
een gift doet dan ontvangen wij dat direct op onze Annet de Ruiter
bankrekening. Penningmeester SBAJK

g



Versoepelingen!

Om maar met de deur in huis te vallen, ik was blij en
dankbaar met de versoepelingen die naar aanleiding van
de persconferentie op 18 januari zijn ingevoerd. Gedaan
in het besef dat de behoefte aan het fysiek houden van
kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof
steeds groter wordt. En dat ook de noodzaak voor het
opstarten van andere gemeente- activiteiten steeds
sterker wordt gevoeld. Niet dat ik, of wij, ons geen zorgen
maken t.a.v. de kwetsbaren in onze samenleving en
gemeente, maar vooral omdat je steeds meer gaat
merken dat het niet goed is dat de mens alleen is. De
impact van alle beperkingen op jongeren, op ouderen, op
het gemeente-zijn is niet gering. En daarom ben ik blij en
dankbaar dat bijvoorbeeld voor jongeren nu weer
georganiseerde activiteiten buiten en binnen mogelijk
zijn. Leeftijd, groepsgrootte en tijdsbepaling zijn
vervallen. Goed nieuws voor ‘Follow Me' etc.

Ondertussen houden we ons wel aan de basisregels, maar,
nog een voorbeeld, wat was het goed om elkaar te zien, te
spreken, te zingen op een Bijbelochtend of op een
gebedsmoment in de Week van het gebed. Hoewel de
Omrikon-cijfers van de pandemie er bepaald niet om
liegen, hopen en bidden we dat het een “milder” variant
zal zijn en dat uiteindelijk de groepsgrootte niet bepaald
zal worden door een getal. Wie weet. En bovenal, we zijn
nooit zonder hoop!

Het thema van dit kerkblad is ‘sport. De één zal wat meer
hebben met sport dan de ander en toch. Ik ben zelf
absoluut geen talent, maar wel een (groot) liefhebber van
sporten en vooral van sportwedstrijden. En dan gaat het
niet om ‘sportverdwazing' maar wel dat je kan en mag
genieten van de inzet, de volharding, de talenten bij
(top)sporters. Ze vroegen eens aan Boris Becker, een oud
tennisser, winnaar van Wimbledon, wat het geheim van
Zijn succes was.

Hij antwoordde: ‘Het geheim van succes is één ding, je
moet er totaal voor gaan!’ En een echte topsporter doet
dat, die leeft voor zijn sport. Een enorm stuk discipline, hij
traint soms urenlang. En waarom? Omdat het zijn
verlangen is om aan de top te komen. Daar gaat hij voor.
Daar wil hij alles voor opzij zetten. En echt trainen
betekent ook zelfbeheersing. Goed je dag indelen, er niet
van afwijken, goede keuzes maken. Soms ook dingen je
ontzeggen. Ja, dat heeft ook zijn keerzijden, maar, ik denk
soms, christenen zouden wel wat meer van die inzet, van
die zelfbeheersing mogen hebben. Om de woorden

te citeren van Paulus naar Timotedls toe, ‘Als je een

goed dienaar van Jezus wil zijn, train je in een vroom
leven.

Omzien naar elkaar

Voor de namen van de zieken onder ons verwijs ik u/
jou naar onze zondagsbrief. De reden is dat tussen
de datum van de kopijsluiting en het verspreiden van
het kerkblad twee weken liggen, waardoor de
gegevens niet meer echt actueel en soms zelf
achterhaald zijn. Raadpleeg dus de zondagsbrief,
ook om voor hen te bidden of om naar hen een
kaartje te sturen. We wensen een ieder die zorgen en
verdriet hebben Gods nabijheid toe.

In memoriam: Margien Kruisinga

‘In het huis van de rechtvaardige is een grote schat, ..
Op donderdag 16 december overleed op hoge
leeftijd, 99 jaar, Margien Kruisinga-Snijder. Samen
met haar man had ze een binnenvaartschip. Toen
haar man 50 jaar geleden kwam te overlijden heeft
ze met haar gezin het bedrijf voortgezet. Na een
aantal jaren kreeg ze een woning aan de wal, in
lJsselmonde aan de Keltenoord, later in ‘Havenstaete,
toen al in de buurt van ‘Meerweide! Een vrouw met
heel veel doorzettingsvermogen. Gelovig, betrokken
op God, in elke haven wist ze de kerk te vinden. Ze
nam dan ook haar plek in hier in de Pelgrimskerk, als
vrijwilligster, maar ook altijd in de kring van de
schippers. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
in besloten kring op donderdag 23 december in de
aula van de Zuiderbegraafplaats; aansluitend werd
zij daar begraven bij haar man.

In memoriam: Ada Peiman

'De Heer is mijn herder. Ook op donderdagavond

16 december overleed in de leeftijd van 82 jaar

Adriana Cornelia (Ada) Peiman- Stok. Ze woonde
jarenlang aan de Heindijk 75, maar de laatste jaren met
veel plezier in de flat 'Plussenburgh’ aan de Grote Hagen.
Kenmerkend aan haar waren haar zorgzaamheid en haar
openheid naar iedereen.




Puur en eenvoudig was ze, bescheiden, zichzelf
wegcijferend. Haar man overleed al heel jong, ze was
43 jaar weduwe. Ze putte kracht uit haar geloof. Ze
hield van zingen, zat zelf ook jarenlang op allerlei
koren. De afscheidsdienst was op donderdag 23
december om 10.30 uur in Monuta Memoriam,
Langenhorst 100, Rotterdam. Aansluitend was er de
bijzetting in het familiegraf op Oud-lJsselmonde.

In memoriam: Trijntje Noordhuis

‘Dan lacht mij toe der eng'len trouwe wacht, die mij
geleidd’ en mij heeft thuisgebracht’ Op 17 december is
Trijntje Noordhuis overleden in de leeftijd van 96 jaar.
De begrafenis heeft in besloten kring plaats gevonden
op 24 december. Mevrouw Moordhuis woonde al een
aantal jaren in Drenthe, maar zij was daarvoor een
trouwe bezoeker van de Pelgrimskerk en heeft ook
actief deelgenomen aan de gemeente.

Ambtsdragers

Op 30 januari hebben we Hanneke Bosschaart-van
Dongen tot jeugdouderling, Elisabeth
Gorter-Bontenbal tot diaken en Frans Harinck tot
kerkrentmeester mogen bevestigen en inzegenen.
Daarnaast werd Johanna de Sterke-Bac herbevestigd
als ouderling vorming en toerusting en ouderling Jonna
van den Berg-Bakker bevestigd als diaken. Dank voor
jullie bereidheid en Gods zegen in al jullie
werkzaamheden, ook privé. Mocht u/jij hen nog willen
feliciteren en het Goede van God toe te wensen, schrijf
hen gerust een kaartje. Hun adresgegevens staan in de
gemeentegids. Dat geldt ook voor degene die afscheid
hebben genomen van de kerkenraad, van onze
taakgroep. Het gaat om Wim Biezepol, Esther
Dijks-van Loon, Hans Gorter, Anneke Luijten (als
diaconaal werker), Jaap Pols en Sita van Vliet-Visser.
Nogmaals heel veel dank voor jullie tijd, inzet,
betrokkenheid, geloof en gaven. Ga met God!

Tenslotte

Raadpleeg de zondagsbrief, de app of website voor de
meest actuele gemeente-info mbt de versoepelingen,
activiteiten e.d. Een ieder een hartelijke groet, Jeannette
en Dirk van Vreeswijk.

Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak september t/m december 2021

In deze periode werd er bij 2 gemeenteleden die de
leeftijd van 95 jaar bereikten een boeket bloemen
gebracht. Ook ging er naar 4 gemeenteleden die de
leeftijd van 90 jaar bereikten een bos bloemen. 5
gemeenteleden die de leeftijd van 85 jaar hebben
bereikt, ontvingen eveneens een mooi boeket.

Via Anneke Luijten van mevr. 5. ontvingen wij € 5,- als
gift. Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Marrie Meijer, Jenny Neele en Hennie Schreuder
en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Qers

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter
bemoediging gegaan naar:

21 november mw Brooshooft-Kievit

28 november mw van Nimwegen

5 december  mw Koolmees- Groenendijk
12 december dhr de Zoete

19 december mw Bretveld-Karreman

26 december mw T.van Dalen

2 januari fam v/d Burg

9 januari mw A van Dalen
16 januari mw J Schras - Tuijl
23 januari fam Bruggeman
Giften

Eris voor de bijbelse dagboekjes via giften een bedrag
binnen gekomen van € 71,-. Voor de bloemen is een gift
van € 10,- ontvangen van mw. N.
Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet

Joke Viot

Verantwoording collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte doel
31-okt-21 27,10 28,95 0,00

3-nov-21 0,00 119,50 0,00

7-nov-21 49,05 41,00 0,00

14-nov-21 41,85 H.A. 29,65 0,00

21-nov-21 147,85 0,00 0,00 cadenza
28-nov-21 13,55 23,80 0,00

05-dec-21 41,05 38,85 0,00

12-dec-21 33,10 35,20 0,00

19-dec-21 53,80 40,25 0,00

25-dec-21 5845 47,65 0,00

26-dec-21 14,75 10,25 0,00

2-jan-22 30,25 20,05 0,00

9-jan-22 32,75 31,50 0,00

16-jan-22 27,70 31,25 0,00

zending 63,42 Offerblokken 0,00




Oplossing puzzel
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NBV21-blogserie met
bekende bijbellezers

‘Als boek van heil en zegen is de
Bijbel belangrijk. Voor
individuele lezers maar ook voor het
geheel van onze samenleving' Dat schrijft
René de Reuver in een blog naar
aanleiding van de NBV21. Hij is een van de
15 vertegenwoordigers van Nederlandse
en Vlaamse geloofsgemeenschappen die
meewerken aan een serie over de
betekenis van de Bijbel anno 2022.

De blogserie verschijnt op bijbelplatform
debijbel.nl. Het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap plaatst elke week een
aflevering. Recentelijk de blog van Sleebos
over ‘leren kijken naar Jezus' en die van
Tvedt over Gods woord als voeding: 'lk
‘eet’ elke dag uit de Bijbel, maar ik neem
niet elke dag een driegangenmaaltijd tot
me.

Samen

ntg

Samen

‘Gods persconferentie’ Door Arie de Rover

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en
minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie.
‘Persconferentie: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de
afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu
weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en
overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde

kant op te krijgen?’

Gads leiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als
ik, geinteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl
van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de
machtigste is terwijl wij — degenen die Hij wil leiden — klein en

kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een
rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee,
niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een
oproep tot een totale levensverandering.

Het gehele verhaal is te lezen op:

https://debijbel.nl/bericht/gods-persconferentie

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

De Bezieling
{(www.debezieling.nl) is gestart
met een nieuwe serie, waarin
hoofdredacteur René Grotenhuis
overdenkt wat de diagnose
slokdarmkanker voor hem
betekent en hoe de christelijke
traditie in dat overdenken een rol
speelt.

Het moderne leven is soms
ingewikkeld en chaotisch. Geen
wonder dat velen zoeken naar
richting en houvast in het leven.
Het e-magazine
www.debezieling.nl biedt
inspiratie, bemoediging en
ankerpunten in het leven vanuit
een open christelijk perspectief.

De Bezieling leeft van de

deBezielin

hedendasgs leven ontmoet christelijke spiritualiteit

overtuiging dat de veelzijdige
christelijke cultuur en de rijke
traditie een originele bron van
zowel persoonlijke als
maatschappelijke ‘levenshulp’
kan zijn.

De site biedt interviews, columns,
beschouwing, een cultuur-,
bijbel-, en boekenrubriek, kijk- en
luistertips. De Bezieling is geen
nieuwssite, maar verdiept en
heldert de actualiteit vanuit
christelijk perspectief.

Nieuwsgierig? Neem eens een
kijkje op www.debezieling.nl.

In deze rubriek plaatsen we beichten van (maatschappelijke) organisaties om samen activiteiten te ondernemen of waarin
christelijke activiteiten onder de aandacht gebracht worden. Kopij kunt u aanleveren bij redachtie.ajk@gmail.com
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 18 februari 2022

18.00 uur voor het magazin van maart

2022 met het thema:
Vrouwen

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of oo NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.................NL61 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst...cvciricnieeeenn.NLO2 INGB 0003 8639 79

t.nwv. ) Busse - Dekker en EK. Oorebeek- van Poppel

Kerkradio.....cmcnnscesnsecennnen NL10 INGB 0000 1886 02

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ......ccicciveniinenn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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TROUW & KK
5P

Het is een zachte februari-ochtend. Muis Valentino zit Binnen draagt Ria een volle kom koekkruimels naar de
op de trap van het orgel te tokkelen op zijn gitaar. Zo tafel, haast omver gelopen door de hongerige kleintjes.
denkt hij terug aan vorig jaar toen hij Altijd-hongerige ‘Valentino! Kom je gauw de tafel dekken?!’, ‘Natuudrlijk,
muis ontmoette. En hoe zij Ria Moedermuis werd en hij  mijne zoete lieve!’ roept hij, maar blijft gewoon zitten
Vader Valentino. Hij speelt de Italiaanse tophit ‘O sole tokkelen en zingt nog luider: ‘Ja aaalles ... doe ik voor
mio’, maar zingt met zelfbedachte lieve woorden: jou! Ik blijf je altijd, ja aaltijd trouw!’ Ria hoort het wel.
‘O Madre mia ... mia amor, dolce Maria ... met zaaachte  Maar nu heeft ze hem nodig bij de kinderen. Ze zet de
snor!” Ria is druk met hun muizenkinderen die al flink kom op tafel, en trippelt naar buiten. ‘Lieveling!’ zegt ze,
groot en eigenwijs zijn. ‘Valentino! Kom je binnen?!’ maar haar snor staat een beetje sip. ‘Valentino, ja je
roept Ria vanuit hun holletje. Maar Valentino kweelt bent trouw ... maar waar bén je nou?’ Ze gaan gauw
door: ‘Mia Riaaaa, ik hoou van jou! Blijf toch voor altijd,  naar binnen, waar de muizenkinderen alles op hebben
altaaid mijn vrouw! D (A gegeten. Geen kruimeltje is er over. Ook niet voor papal

/ 011 - L Nu begrijpt Valentino dat je soms beter trouw de tafel
““)‘— - lf?-. - kunt dekken dan erover zingen. < . .,

. SN . .

Als je deze vier
tegels goed invult

Vvormen ze met § b ¢ sesssenitiseessens
elkaar een rijm. IS EEN BAD VAN J
VERTROUWEN. /

Zo kom je meer , éf
te weten over vier (e o "{ﬂ.i/#ﬁ
L= 3 _ . .l B - — a:.-“‘i..ﬂr' a

belangrijke woorden:
LIEFDE, TROUW,
VERLLEFDHELD,
TROUWEN. = .
Kun Jij deze
woorden op
de goede tegel
schrijven?

IS GAAN VOOR
SAMEN,

IS IN JE DOEN
VAN IEMAND
HOUDEN.

Uit de Bijbel

Mogen liefde en trouw
Je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schriff ze in je hart!

Spreuken 3,3

Y Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



