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= Sinclemppe . Zondag 2 oktober Zondag 9 oktober Zondag 16 oktober ~ Zondag 23 oktober  Zondag 30 oktober
10.30 uur: kn 10.30 uur: m 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn 10.30 uur:

ADRIAEN ds. J. Schaap ds. J. Schaap dhr. Johan Bos ds. ). Schaap dhr. Jurek Woller

JANSZKERK

Kasteelweg 50

10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn
PELGRIMSKERK ds. D. van Vreeswijl ds. D. van Vreeswijld ds. D. van Vreeswijk| ds. D. van Vreeswijk| ds. C.L. de Rooij
Reyerdijk 51
16.00 Praise

ds. Hans Schaap

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Mw. drs. M. Pieterse | Mw. ds. H. P Hummel| Ds. J. Langelaar Dhr. M. van Welie | Mw.ds. H. P Hummel
Groene Tuin 353 Heilig Avondmaal Dankdag/wintertijd
Collecte: Zending en | Collecte: Kerk en Collecte: Diaconie Collecte: Kerk Collecte: Kerk in Actie

Kerkelijke activiteiten| Werelddiaconaat

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. R. Verkaik ds. A.LA.den ds. H. Schaap nog niet bekend  |ds. D.E. van Dorsten
Ravenswaard 5 Besten

10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. J.L. den Toom Ds. E. A. van Halsema
Heilig Avondmaal

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
MAASSTAD Mevr. J. van Dhr. G. Barendrecht) Pastor E. Boleij Dhr. G. Kruit Pastor H. Wolterink
Ziekenhuis Rosmalen

11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Ds. Emmy Lingen Dhr. G. Heester
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Groene Tuinkerk Meerweide

Mw. ds. H.P. Hummel Ds. E.A. van Halsema Mw. M.van Weerden

06-1586 6402 06-46 64 22 98 06-140509 68

predikant.groenetuinkerk@gmail.com riannevan.halsema@aafje.nl groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Adriaen Janszkerk Contact pastoraat
Smeetsland S

Ds. J. Schaap
010-3040233

06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl

Adriaen Janszkerk
Ivo van Bennekom
06-51501803

Mw. ds. E. Lingen
06-81666310
elingen02@aafje.nl

Pelgrimskerk Sonneburgh,
Ds. D. van Vreeswijk locatie Ravenswaard Pelgrimskerk
06-1963 61 26 06-36 586496 mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

Gea de Kwant-van der Vlist

gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl
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Van de redactie

Kringloop is het thema van deze
maand. De eerste week van oktober is
namelijk Nationale Kringloopweek.
Tijdens deze week kan iedereen zien
welke positieve invloed de 100%
Kringloopbedrijven hebben op mens
en milieu. Tijdens de Nationale
Kringloopweek laten kringloopwinkels
zien hoe zij niet alleen spullen maar
ook mensen een tweede kans geven.

In dit magazine kun je lezen hoe ook
Dylan en Jane mensen een tweede
kans geven. Zij nemen deelnemers van
het Leger des Heils mee naar de kerk
om ze kennis te laten maken met het
geloof. Een mooi initiatief.

Bij kringloop kun je aan veel
verschillende soorten denken zoals de
vier seizoenen die een kringloop
vormen, het recyclen van produkten
om er weer nieuwe produkten van te
maken, water als neerslag dat
verdampt en later weer als neerslag
terug komt. Cradle to cradle is een
ontwerpfilosofie waarbij elke grondstof
en elk materiaal dat voor een product
gebruikt wordt ook weer moet kunnen
worden hergebruikt. Bijzonder hierbij
is het feit dat de grondstof geen
waarde mag verliezen bij het
hergebruik. Een erg mooi principe
maar wel lastig toepasbaar. Ik hou het
voorlopig maar bij het verlengen van
de levensduur van producten door het
te verkopen via Marktplaats of Vinted.

Vergeet ook vooral niet de overdenking
te lezen over weer een andere
kringloop: Die van het woord van God.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Annet de Ruiter

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Overdenking

Kringloop

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te

bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten — z0 geldt dit ook voor het woord dat

voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat (k

gebied. — Jesaja 55: 10-11

Van de redactie heb ik het thema 'Kringloop’
meegekregen voor een overdenking. lk zeg u eerlijk dat ik
niet meteen een idee had waarover ik zou schrijven. Bij
kringloop denk ik aan ‘kringloopwinkels. Ik kom daar zelf
nooit, maar het is goed dat ze er zijn. Het is goed om
overtollige of afgedankte spullen een tweede of derde
leven te geven, juist ook voor mensen die niet veel te
besteden hebben.

Als ik zoek op de definitie van het woord ‘kringloop| vind
ik de volgende omschrijving: “een proces waarbij een
aantal stadia elkaar opvolgt, maar uiteindelijk de
uitgangstoestand weer wordt bereikt. Schematisch kan
een kringloop daarom worden weergegeven door de
stadia in een cirkel te tekenen.” Dat doet me denken aan
wat we in Genesis 3:19 lezen in de Bijbel, waar God na de
zondeval tegen de mens zegt: “Zweten zul je voor je
brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent
genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.” Of je nu
koningin Elizabeth bent of een anonieme zwerver, bij
onze dood klinken dezelfde woorden: 'dust to dust.
Nadenken over de vergankelijkheid van het leven, alles
dat voorbij gaat, houdt ons nederig en klein. Het kan
mensen ook somber maken. Als de blaadjes vallen, het
seizoen van de herfst zijn intrede doet en de zomer
verdrijft, hebben veel mensen last van sombere of zelfs
depressieve gedachten.

De kringloop van Gods

woord

De herfst is een noodzakelijke schakel in de cyclus, op weg
naar een nieuwe lente. Zo is de afwisseling van seizoenen
een cyclus die altijd maar doorgaat, een echte kringloop.
In sommige religies wordt het leven van een mens ook als
een kringloop beschreven. Dat je na je dood weer
terugkomt in een ander leven en dus ook al andere levens
achter de rug hebt. Die gedachte is vreemd aan het
christelijk geloof. Dat neemt niet weg dat je het grote
verhaal van de Bijbel op een bepaalde manier wél kunt
zien als een soort kringloop, die gaat van schepping, via
zondeval naar verlossing en uiteindelijk naar
herschepping. Dat is géén cyclus die altijd maar doorgaat,
maar een verhaal met een begin en een hoopvol eind. Het

bijzondere van het grote verhaal van God met zijn
schepping is niet dat alles weer wordt “zoals het was’,
maar zelfs nog mooier. Alles wordt nieuw, tof en gaaf!
Mooier dan coit. In geloof mag je nu al een glimp
opvangen, een voorproefje van hoe het wordt. Dat geloof
maakt mij verwachtingsvol en brengt mij in beweging.
Mijn inzet voor een betere wereld, hoe onbeduidend die
ook lijkt, doet ertoe. Dat geloof helpt mij om vol te
houden als het moeilijk is. Het hangt gelukkig niet van mij
af. God laat niet los wat zijn hand begon. Hij is bezig met
zijn goede plan en vraagt ons hem te vertrouwen.

Een bijzondere

- Bijbeltekst waar ik aan
moest denken bij het
woord ‘kringloop’ is de

~ tekst uit Jesaja 55
bovenaan dit artikel. De
profeet maakt hier een
vergelijking tussen de kringloop van water en het spreken
van God. Zoals water uit de hemel valt om de aarde te
doordrenken en dan weer verdampt (om uiteindelijk weer
als regen naar beneden te komen), z6 is het met het
woord van God. Het beeld van de regen bepaalt ons ook
bij de kwetsbaarheid van ons ecosysteem, dat door ons
gedrag is verstoord. Wat in de hoorn van Afrika te weinig
valt, valt in Pakistan te veel... En de meest kwetsbare
mensen, die daar zelf het minst schuld aan hebben,
worden daarvan de dupe. Dat is toch niet te verteren als je
daarover nadenkt! Maar dat terzijde.

Het hoopvolle in de tekst van Jesaja is dat Gods woorden
nooit vruchteloos naar hem terugkeren. Als hij spreekt,
gebeurt er iets. Zijn spreken heeft scheppende macht,
brengt leven en zet de dingen recht. Bij Jesaja ging het
om de terugkeer van ballingen naar het beloofde land.
Johannes vertelt ons dat Gods woord ‘mens is geworden
en onder ons heeft gewoond' (Johannes 1:14). In het lied
‘what a beautiful name’ wordt het volgende gezongen:
‘You didn't want heaven without us. So Jesus, You brought
heaven down. (vertaling: U wilde geen hemel zonder ons
mensen. Daarom bracht U, Jezus, de hemel naar ons toe.)
Dat is de kringloop van Gods woord. Hij komt naar ons
toe. Door zijn woorden geeft hij ons leven. En voor ieder
die zich in geloof aan hem overgeeft, geldt: hij trekt ons
mee naar zijn eeuwige toekomst, in zijn aanwezigheid!

Ds. Hans Schaap




De gastpredikant

Interview met.........

Jaap Brederveld

Wie ben je en waar werk je?

Maam: Jaap Brederveld, emeritus-predikant
sinds juni 2016.

Aansluitend op mijn theologiestudie in Kampen
heb ik zeven jaar gewerkt als buurtpastor in
Almelo. Mijn ervaringen daar opgedaan met
bewoners in een kansarme buurt zijn bepalend
geweest voor mijn latere predikantschap. Te
beginnen in 1989 in Rotterdam-lJsselmonde,
Zomerlandkerk en Groene Tuinkerk, ruim 12
jaar, een groot deel samen met collega Henk
Bruning.

Daarna een korte tijd in het Wijkpastoraat Oude Noorden.
Vervolgens in de Breepleinkerk, vanaf 2005 gecombineerd
met de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) van Rotterdam.
En als laatste plek de Petrakerk in Lombardijen, ook in
combinatie met de VEG en gekoppeld aan buurtwerk.

Hoe ben je tot het geloof gekomen?

Ik durf niet te zeggen dat ik tot het geloof ben gekomen.
Het is meer dat ‘het geloof ' tot mijis gekomen.

‘Toevallig’ ben ik geboren in een protestants-christelijk
gezin, door mijn ouders gewenst, als derde en jongste met
twee zussen. Mijn vader, begonnen als onderwijzer, werd
predikant toen ik twee jaar was. Dat maakt geloven voor
een kind er niet eenvoudiger op. Woord en gezag van God
de Vader en van mijn aardse vader liepen nog wel eens
door elkaar, niet altijd goed van elkaar te onderscheiden.

Hoe bent je tot het besluit gekomen om dominee/

predikant te worden?

Geloven, doorgekregen van mijn ouders, was gebaseerd
op liefde en vertrouwen. Als kleuter kende ik verhalen uit
de kinderbijbel uit mijn hoofd, ik ‘las’ ze voor aan onze
werkster, bij wijze van arbeidsvitamine. En zoals in meer
domineesgezinnen gebeurde, doopte ik de poppen van
mijn zus.

De sfeer bij ons thuis had niets overdreven vrooms.
Christen zijn bleek niet uit mooie woorden maar uit
daden. Dat leefden mijn ouders voor, hulpvaardig,
diakonaal.

Moeite had ik met de vrome zweem rond mijn vaders
beroep en ons gezin, die sommigen van buiten daarop
projecteerden. En dan de regelmatig weerkerende vraag,
dat ik zeker ook wel dominee wilde worden? Geen groter
compliment voor mij dan de verbaasde uitroep: Ben jij een
zoon van een dominee?

Ik dominee worden? Nooit!

Hebje een echte roeping

gehad?

Kun je dat roeping noemen,
het vervelende gevoel als
kind, dat je geen dominee
wilt worden maar dat dat

. nou juist zou moeten? Van
God? Of daar doorheen:
wilde mijn vader niet graag
dat ik dominee werd?

Na de middelbare school ging ik bouwkunde studeren in
Delft, begin jaren zeventig. Een tijd vol
sociaal-maatschappelijke en politieke verschuivingen,
Vredesbeweging, Vietnam, democratisering aan de
universiteiten, ontwikkelingen die me aanspraken. Jaren
waarin mijn geloof uit mijn kindertijd afbrokkelde.
Anderzijds confrontaties met studenten aangesloten bij
de Navigators, een evangelische beweging met
dwingende evangelisatiemethoden, kort gezegd: als ik
mijn hart niet aan Jezus gaf, zou ik verloren gaan. Hun
strenge godsbeeld eiste een onbetwijfeld geloof; terwijl ik
twijfelde aan alles, God, Jezus, hemel, eeuwig leven?
Vragen die ik onmogelijk meer kon terugdringen..

In die crisis, bang voor de dood en angstig om te leven,
heb ik mijn geloof in ‘god’ afgezworen, wat hij dan ook
van me zou vinden en met me zou doen. Dat was een
bevrijding! En ik voelde me ongelofelijk verbonden met
andere ongelovige en anderszins ‘afgeschreven’ mensen.

Wat vind je het mooiste of leukste verhaal?

Als ‘atheist’ ben ik me thuis gaan voelen bij het
studentenpastoraat. Daar trof ik mensen zoals ik vol
vragen, vragen die er mochten zijn en ruimte kregen. Daar
vond ik vrienden, tochtgenoten.

In die fase van ongeloof |as ik een meditatie over Genesis
12, 'de roeping’ van Abraham’ Dat raakte me, Abraham die
opdracht krijgt op weg te gaan naar een goed land dat
God hem wijzen zal. Onzekerder kan niet, op weg gaan
zonder weten welke richting, welke kant uit. Je zult wel
zien. Zo is leven, een eerste stap zetten en gaandeweg
ontdekken waar je bestemming ligt.

In die tijd besloot ik na 2 ¥2 jaar te stoppen met mijn
bouwkundestudie. Niet omdat de studie niet lukte, maar
omdat ik ‘zin’ miste.



lk ben een ‘diakonaal jaar’ gaan doen, met jongerenwerk
bij de YMCA/CJV, half in Rotterdam als assistent van een
jeugdwerkadviseuse, half in Hulshorst als beheerder van
een vakantiekamp, pracht tijd. In dat jaar groeide mijn
besluit om theologie te gaan studeren. Niet uit roeping,
omdat het ‘moest; maar omdat ik plezier vond in de studie
en zinvragen van leven en samenleven me boeiden. Maar
nog steeds zonder enige behoefte of wens om predikant
te worden.

In het jongerenwerk in Rotterdam leerde ik ds. Bob ter Haar
kennen, toen jeugdhavenpredikant in oud-west.
Missionair werk in de goede zin van het woord: in de buurt
zijn en blijven bij mensen die maatschappelijk
afgeschreven worden. In dat werk ontdekte ik mijn
beroepsperspectief en na mijn studie kreeg ik een
werkplek in Almelo. Het buurtwerk wekte bij mij ook de
vraag hoe een kerkelijke gemeente in een grote stadswijk
‘kerk in de buurt' kan zijn, betrokken op haar
leefomgeving. Het werd mijn volgende stop, in
Rotterdam-lJsselmonde, als dominee!

Nog even over ‘echte’ roeping en of ik er veel voor over
heb gehad om dominee te worden.

Ik wantrouw het woord roeping, zeker in relatie tot
predikantschap. Ik heb er, denk ik, goed aan gedaan geen
gehoor te geven aan mijn benauwend gevoel dat God (of
mijn vader) wilde dat ik dominee zou worden.

Was ik -toen- theologie gaan studeren, ik zou een heel
slechte predikant geworden zijn. Pas toen de studie op
zich me aantrok, ik elk roepingsgevoel kwijt was en ik me
vrij voelde mijn ongelovige zelf te zijn, kwam ik er op mijn
plaats.

Misschien heeft God er wel veel voor over gehad om me
zover te krijgen.

Wat vind je het belangrijkste van de Bijbel?

Terugkijkend ben ik in mijn studie en werk tot mijn
bestemming gekomen, ik heb overwegend met
voldoening en plezier gewerkt. In mijn levensloop zie ik
een rode draad, iets dat, of iemand die mij van jongsaf is
blijven aanspreken. lemand die ik kan en wil benoemen
als God, maar een heel Andere dan de god waarvoor ik
ooit bang was en die zeker ‘geloof’ van mij vroeg, eiste.

In de bijbelverhalen over levens van mensen vind ik een
spoor van wie werkelijk God is. Die God stelt vanaf het
begin (Genesis) andere vragen, zoals: mens, waar ben je?
En: waar is je broeder, je zuster?

Centraal in de bijbel staat de liefde, Gods liefde voor ieder
mens en onze liefde voor de naaste als voor onszelf. Liefde
doet recht. Daartoe is ieder mens 'geroepen.

Het was/is goed om samen met mensen binnen en buiten
mijn verschillende gemeenten aan die roeping handen en
voeten te kunnen geven.

Met welke groet naar onze lezers wil je je verhaal

completeren?
Geen mens wordt van Godswege afgeschreven. Eén van
mijn lievelingspsalmen is een lied van Ramses Shaffy:

4 N

‘Zonder bagage’

De wereld heeft mij failliet verklaard
Het is een geschenk van God en niet van de
maatschappij
Het is een geschenk van God en dit is wat ie
zei:

Je moet weer werken, je moet weer zingen
Je moet weer lachen, je moet weer spelen
Je moet weer geven en beleven
Je moet weer stralen
De wegq is vrij
De weg is open
De weg is mateloos van mij
Zonder bagage
Kan ik weer lopen
Want ik ben nu vogelvrij!




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Mooie toekomst

Al sta ik op de hoogste berg
In mist en nevelen gehuld
Ik vind dat machtig, maar niet erg
Want ik heb geduld

Al zouden de bloemen niet meer bloeien
En zou ik het zelf niet meer kunnen zien
Als het gras niet meer zou groeien
En alles voorgoed zou verdwijnen bovendien

Al zou ik de zon niet meer kunnen zien
Dan ben ik voor dat moment niet bang
Als alles donker wordt bovendien
Denk ik: hierop wacht de wereld al zo lang

Al zie ik de diepte van de zee
Denk ik: wat ben ik nietig, wat bent U groot
U gaat altijd met mij mee

In het leven, maar ook dwars door de dood

Dan zegt Hij

Heb je veel verdriet
Of weet je het even niet
Dan zegt Hij
“Vertel het mij”

Ik zal je troosten
En naar je luisteren
Vertel het Mij

Ben je gelukkig en blij
En dankbaar en vrij
Dan zegt Hij
“Vertel het mij”

Ik zal je zegenen
Dat zegt Hij

Hij is de Goede Herder
Hij is jouw Redder,
Hij heeft zijn eigen kostbare leven
Voor jou gegeven
Zodat jij verder kan leven
Door de dood heen
Dan ben je nooit alleen

Samen zullen wij Hem zien
En Hem aanbidden bovendien
Hij is Liefde




Kunst en het verhaal

Rust tilJdens de viucht naar Egypte

Catharina van Hemessen
anno 1550

Mauritshuis Den Haag

De Antwerpse schilder Catharina van Hemessen leerde
het schilderen waarschijnlijk van haar vader Jan Sandersz
van Hemessen. Er is niet veel over haar bekend maar
bijzonder is dat zij de eerste schilder is in het Noorden
van Europa is die zelfstandig zelfportretten ging
schilderen.

Op één daarvan dat ze signeerde en 1548 dateerde,
schreef ze haar leeftijd: 20 jaar. Nadat ze trouwde met de
organist van landvoogdes Maria van Hongarije vertrok
het echtpaarin 1556 naar Maria's paleis in Spanje.

Na deze verhuizing zijn er geen schilderijen meer van
haar bekend.

Het grote schilderij met als titel: “Rust op de vlucht naar
Egypte” is waarschijnlijk al van voor haar vertrek.

Dit Bijbelverhaal over Jozef en Maria, die na de geboorte
van Jezus Christus moesten vluchten omdat men de
pasgeboren koning der Joden wilden doden, was een
heel geliefd thema onder kunstenaars in die tijd. Het gaf
de gelegenheid om zowel de tedere band tussen Maria
en haar zoon weer te geven als ook een mooi landschap
te schilderen.

Catharina van Hemessen blinkt uit in de liefdevolle
weergave van moeder en kind. Het valt op hoe fijntjes zij
het landschap heeft geschilderd, met wandelpaden,
kleine figuurtjes, een verscholen dorp, een kerktoren en
een groot meer aan de voet van de bergen. Bovendien
heeft ze links op de voorgrond Maria's reisattributen als

een stilleven geschilderd.
Tekst: Gerrit Buizer
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De kringloop van het leven

GOD heeft in zijn onaantastbare wijsheid de kringloop in het leven van de mensen, de dieren en de planten geschapen.
In die kringloop heeft hij bepaald dat wij afthankelijk zijn van zijn sturing, maar dat wij wel veel zelf kunnen en mogen
beslissen en dat we de kringloop als een voortzetting van ons leven kunnen overdragen aan ons nageslacht, zoals ook
de dieren en de planten dat zelfstandig kunnen.

Alles tussen onze geboorte en ons afscheid van de wereld komt weer terug als een kringloop bij de volgende generatie,
die het zo ook weer kan voortzetten. We hebben die vrijheid gekregen, maar ook die verantwoordelijkheid moeten
aanvaarden, omdat zo te realiseren, in een eigen keuze de kringloop in stand te houden in goed en kwaad en wij
danken GOD voor deze bijzondere opdracht.

Het is een estafette, waarvoor wij dat stokje krijgen aangereikt van onze ouders. Het
overnemen en meedragen van deze kringloop in onze menselijke goedheid en soms die
onverhoopte kwaadheid. Wij kunnen hopelijk, in de meeste gevallen de juiste keuze maken
en dit stokje goed tijdig doorgeven, om die repeterende doorlopende kringloop van
herhalingen van het leven te behouden, zoals wij dit als opdracht hebben meegekregen van
onze SCHEFPPER.

RV Opdrachl van onze Schepper

Samen

locatie Podium Islemunda

w Adres

PLAY 1t
FLUTE

fh 8 oktober 2022
® 19:30-22:00

Geconfronteerd met een ongeinteresseerde jeugdgroep, probeert de nieuwe jeugdpastoor zijn studenten te
motiveren om Gods woord te lezen en hun geloof serieus te nemen.

Heremwaard 17, Rotterdam, Zuid-Halland, 3074

AE,



Groen Geloven

In het midden van de tuin komt alles bij elkaar.
Kijk je vanaf het bankje naar het oosten, de kant
van het goddelijke licht, dan ben je gericht op de
Bron waaruit het water des levens opwelt. Het is
de Bron waaruit de mens mag putten, de Bron
ook die op aarde het groen doet ontkiemen. Een
uitgelezen plek om te mijmeren over leven en
geloven in de luwte van de St. Ludgeruskerk in
Dronten.

Verleden en heden vioeien hier ineen. De bank
is gemaakt van een deel van het altaarblad van
de vroegere Ludgeruskerk in dezelfde plaats, net
als de twaalf pilaren rond de bron. Ze verschillen
in hoogte omdat geen mens hetzelfde is, vertelt
Regien van Daele, Als hovenier ontwierp ze de
tuin ruim twintig jaar geleden, als parochiaan
begeleidt ze nu de vrijwilligers die de tuin be-
werken en bewaren. Regien is trots op hen. Hun
werk houdt de tuin in stand.

Aan beide zijden van de bank staat een licht-
bladig wilgje op stam. Die verwijzen naar het
licht van Pasen. Elk jaar opnieuw verbeeldt hun
bladerkroon de weg van sterven en opnieuw
geboren worden, Aan het begin van de zichtlijn
naar het oosten staat een lijsterbes. Als levens-
boom symboliseert die geboorte. Daarnaast

Tekst en beeld: Dick Vos

De weg van de mens in tuinarchitectuur

komt de overgang naar nieuw leven tot uit-
drukking in het doopvont dat ook uit de oude
Ludgerus komt. Het is de weg van de mens, legt
Regien uit. Van geboorte via doop en Pasen naar
de Bron.

De zichtlijn is het verticale deel van het kruis

in de plattegrond van de tuin, de lijn die aarde
en hemel verbindt. Haaks daarop, met de Bron
op de kruising, is een tweede zichtlijn. Ditis de
horizontale lijn van het kruis, de lijn van de god-
delijke ontferming voor de kerk en de wereld aan
weerszijden. Een cirkelvormig pad rond het kruis
verbeeldt Gods doorgaande trouw in dezen. De
halfronde taxushaag langs het pad staat voor
Maria, die zowel de Bron als de mensen omarmt.
Op werkdagen is de tuin s ochtends toeganke-
lijk via het kerkgebouw, op zondagen rond de
vieringen.

www.parochienorbertus.ni/kerktuin

Wilgenblad verbeeldt het
licht van Pasen
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Interview met Dylan van Goor & Jane vd
Hoek

Dylan van Goor is getrouwd met Marjolein, samen
hebben zij een dochter Emily en een zoon Jack. Zijn
hobby's zijn: Koken, muziek luisteren en maken en
kerkactiviteiten doen. Hij is betrokken bij de Alphacursus,
De Boog (pioniersplek binnen de protestantse kerk die
zich primair richt op gezinnen voor wie de kerk minder
vanzelfsprekend is) , de muziekband als gitarist en hijis
tienerleider bij de 16- en 16+ groep. Oorspronkelijk komt
hij uit Ridderkerk.

6 jaar geleden is hij met de kerk in aanraking gekomen en
door Jezus aangeraakt. Nu leeft hij voor Jezus en heeft hij
het gevoel dat God hem gebruikt. Op jonge leeftijd ging
hij samen met zijn broer naar de kerk, zijn ouders waren
niet gelovig. Tijdens de tweede klas van de middelbare
school is hij niet meer naar de kerk gegaan en is hij een
andere kant op gegaan. Hij is opnieuw in aanraking
gekomen met geloof en kerk door zijn oma 6 jaar
geleden. Toen zij op sterven lag zei zij tegen hem: “lk heb
jouw leven lang voor jou gebeden, maar nu kan ik dat
niet meer doen omdat ik ga sterven. Zoek een kerk op en
laat je uiteindelijk dopen! Een week later kwam hij
Hanneke Schaap tegen in de wijk waar hij woont en zij
zei tegen hem: “lk heb het gevoel dat ik je moet
uitnodigen om mee te gaan naar de kerk.” En zo is het
begonnen. Vanaf sept ‘21 werkt hij als groepswerker bij
het Leger Des Heils.

Jane v.d. Hoek is 22 jaar. Zij woont in Hardinxveld
Giesendam en gaat naar de gereformeerde gemeente
aldaar. En zij gaat ook naar de Adriaen Janszkerk. Sinds
haar 16e is zij actief betrokken bij het Leger des Heils o.a.
als stagiaire en als vrijwilligster en nu als vaste kracht.
Hiervoor heeft zij gewerkt in de Merwehaven op een
opvang voor Qekraiense vluchtelingen en momenteel
werkt zij fulltime voor het Leger des Heils. Zij heeft
sociaal werk gestudeerd en is nu groepswerker bij het
Leger des Heils. Haar hobby's zijn koken, bakken en haar
werk. Zij is nu ook 16+ leidster van de Adriaen Janszkerk
en de Pelgrimskerk.

Hoe is het idee ontstaan om jullie deelnemers mee te
nemen naar de Adriaen Janszkerk?

Dylan: |k nam sowieso altijd al mensen mee naar de kerk.
Vanaf december ‘21 zijn we gestart met het meenemen
van deelnemers naar de kerk!

Jane:'lk nam deelnemers al af en toe mee naar de 'Victory
Outreach’ of naar andere gemeenten maar vanaf
december ‘21 structureel 1 x per 3 weken naar de
Adriaen Janszkerk!

Dylan & Jane: "Wij geloven dat het geloof en de kerk
cruciaal zijn voor onze deelnemers om uit hun verslaving
en problemen te komen en daarom willen we ze graag
meenemen naar de kerk.

Hoe beleven de deelnemers de kerkdiensten in de
Adriaen Janszkerk?

Zij ervaren de kerkdiensten als een lichtpunt in de week.
Zij ervaren de kerk als veilig, warm en ze voelen zich met
respect bejegend door de gemeenteleden. Zij beleven de
diensten heel intens en zijn soms diep geraakt door een
preek of een lied. Zij ervaren het naar de kerk gaan ook
als een uitstapje en zijn nieuwsgierig.




Waren zij al gelovig voordat zij met jullie meegingen
naar de diensten of nog niet? Zijn sommigen tot
geloof gekomen of op weg daar naar toe?

Deelnemers geven aan: lk geloof wél dat er een God is.
Sommigen geloven in ‘het lot' Sommigen zijn spiritueel,
geloven in de verlichting of het oosterse gedachtegoed.
Sommigen zijn Moslims. Er zijn 2 deelnemers die doordat
zij naar de kerkdiensten zijn gegaan besloten hebben
naar een afkickkliniek te gaan. Dit ziet Dylan als het werk
van Jezus. Er is één deelnemer die heeft uitgesproken dat
hij zich uiteindelijk wil laten dopen. Jane adviseert haar
deelnemers om lid te worden van een kerkelijke
gemeente omdat zij dan een vangnet hebben.

Wordt er in de diensten rekening gehouden met hun
aanwezigheid? En ontstaan er ook contacten tussen
de deelnemers van het Leger des Heils en de
gemeenteleden van de Adriaen Janszkerk?

Dylan: Ja, er is speciaal een bank voor hen gereserveerd.
De gemeenteleden kijken naar hen met een glimlach. Er
is een kleine groep gemeenteleden die een praatje met
hen aanknoopt waarin de deelnemers ervaren dat zij een
gelijkwaardig gesprek met hen hebben.

Jane en Dylan zorgen ook na de dienst, soms met hulp
van gemeenteleden, voor nazorg en een maaltijd. Ze
lezen een stukje uit de bijbel en bespreken dit en ze
bidden samen met de deelnemers. Zij koken uitgebreid
voor de deelnemers om daar mee te laten zien dat God
een ruimhartig God is die overvloedig geeft.

Wat vind je leuk aan dit werk en wat vind je er moeilijk
aan?

Leuk: Contacten met bijzondere mensen, puur en rauw.
Het ontfermen over mensen voelt als een zegen.

Moeilijk: De tegenslag die we zien bij de deelnemers. Ze
gaan 1 stap vooruit en 2 stappen achteruit.

Jane en Dylan ervaren veel geestelijke strijd in dit werk.

Bijvoorbeeld in de vorm van kritiek. Soms krijgen ze
opmerkingen van de deelnemers dat ze nep-christenen
zijn of er wordt steeds door het bijbel lezen heen
gepraat. Later ontdekten zij dat dit te maken had met
geestelijke strijd.

Hoe reageert het Leger Des Heils er op dat je
deelnemers meeneemt naar de kerk?

Dylan: 'Toen ik ging solliciteren bij het Leger Des Heils
hebben ze mij gevraagd om deelnemers mee te nemen
naar de kerk. Ze staan er heel positief tegenover en we
mogen dit werk in onze werkuren doen!

Willen jullie bidden voor dit werk en voor bescherming
i.v.m. de geestelijke strijd die ermee gepaard gaat?

Groet,
Dylan en Jane.

Dit interview is gedaan door Heleen Maas.
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Mensen geef elkaar en mij een hand naar het land
van hoop en glorie.

Zoals ik de vorige keer aandacht had voor een pseudo-
religieus nummer, wil ik er nu weer wat bespreken.

Er zijn veel nummers over hoop, geloof, verlangen naar
vrede en een ver land waar het woord God of Jezus niet
in voorkomen, maar wel op religieuze nummers lijken.
En tot die categorie behoren nummers zoals
'Droomland’, 'Ga met me mee!, 'New world in the
morning., 'lk zou wel eens willen weten., 'Mensen geef
elkaar een hand., 'Geef mij je hand. en 'Land of hope and
glorie'.

Nu aandacht voor de laatste 3 nummers.

Vroeger vaak gezongen door mij
is het nummer 'Mensen geef
elkaar een hand. van Lily Kok. Dit
- iseen hitin de Nederlandse top
"4 40 januari 1967. Lily werd

W1 geboren als Pieternella Adriana
= Balkin 1944 in Haarlem. Ze zong
=2 al op 64arige leeftijd bij

speeltuinfeestjes. Ze volgde

zang, dans en acteerlessen. Op 15-jarige leeftijd trad ze
voor het eerst op in een tv-uitzending van 'Nieuwe
QOogst’ (een programma waarin nieuwe artiesten
optraden).

In 1961 werd ze vaste zangeres in het trio 'De Rio's' en
zong ze op schepen van de Holland Amerika lijn, op de
schepen 'Rotterdam’, 'Statendam' en de 'Nieuw
Amsterdam’. En Lou van Rees had haar een contract
aangeboden. Leo Kok (geen familie en lid van de Rio’s)
stelde haar voor om een plaat op te nemen bij Willem
Duys op het het Relax label. Hij nodigde Lily uit voor zijn
bekende 'Vuist programma’. Daar zong ze in de
'Kerstvuist' het nummer 'Mensen geef elkaar een hand!
bijgestaan door het Groot Omroep orkest.

Ze nam ook een album op met 10 nummers die religieus
aandoen. Later werd ze theater artieste met 0.a Snip en
Snap in hun revue.

‘Mensen geef elkaar een hand. was een b kant van 'Land
van hoop en glorie": 'Mensen geef elkaar een hand, liefde
kent geen kleur of stand, zwart of wit, arm of rijk, in ons
hart zijn wij gelijk, mensen kijken elkaar eens aan. Tracht
elkander te verstaan. Wilt gij niet wat u geschiedt, doet dit
ook een ander niet, eenmaal zal die boodschap door de
wereld gaan, duizend kaarsen twinklen zacht, door die
heilige en stille nacht, maar al die kaarsen hebben geen zin,
als wij bevreesd zijn voor een nieuw begin!

Eris 1 album van Lily Kok
verscheen in 1966 met de titel:
'‘Mensen geef elkaar een hand,
10 liederen voor mensen van
goede wil!

Ze zijn alle 10 te vinden op
Youtube en zijn de moeite waard om te beluisteren als je
ze niet kent.

De titels zijn:

- 'Vertrouwen' (| believe)

-'Israelisch slaapliedje!

- 'Waar zijn al die bloemen gebleven?' (Where have all
the flowers gone?)

-'lk zou wel eens willen weten!

-'Land van hoop en glorie!

- 'Mensen geef elkaar een hand'

- 'Wie weet waar het begint?'

- 'Er staat een kapelletje!

-'De soldaat!

- 'Eens komt de dag!(We shall overcome)

Een andere Nederlandse
zangeres Cisca Peters had in
1972 een hit met het
Pro-musica koor, een pseudo-

& religieuze hit met 'Geef mij je
hand.! met als refrein 'Geef mij je
hand, want je moet met mij
meegaan. Achter de horizon zie ik
het licht. Die lange weg is kort. Als het straks morgen wordt,
dan heeft de toekomst een ander gezicht.!

Volgende maand verder over 'Land of hope en glory.
De geschiedenis daarvan is bekend geworden door de
Britse zangeres Vera Lynn. Eigenlijk is het een Brits
Patriotisch nummer uit 1901 en 1902

Ronald van Pelt
-'r.peltd8@upcmail.nl




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Boek van de Hebreeuwse Bijbel € Woord van Byzan-
tijns-Griekse origine dat 'Huis des Heren' betekent 10 Klooster-
moeder 11 Loopvogel 12 Zoon van Abraham en Hagar 14 Zin

tuig 15 Viag 16 Bijbelse figuur en Nederlandse popgroep van
het nummer '‘Onderweg' (2000) 18 Tijdperk 20 Geldige reden
voor onschuld 22 Beetje zielig iemand 25 Zoon van de aartsva-
der Jakob 27 Europeaan 28 Voorzetsel 29 Stad in Mesopota

mié, symbool van verzwonden grootheid 32 Amerikaanse
inlichtingendienst 33 Europese Centrale Bank (afk.) 34 Woord
van Griekse origine dat ‘gezondene’ betekent 36 Wedstrijd in
Assen 37 Gebergte op Kreta 38 Middenrifcontractie 40 Stad in
Frankrijk 43 Schoentaille 45 Kaartspel 47 Sneeuwhut 49 Oud-
speler van Ajax, Mapoli en Oranje 50 Hit van The Beatles
52 Robert de Hollywoodacteur (2.4) 54 Gemeente in Gelder

land 55 Zuil 56 Monnik {(Eng.) 57 Vrouwelijk demonisch figuur
vit de joodse mythologie.

Verticaal

1 Engel der duisternis 2 Nep 3 Bankrekeningnummer 4 Ge
meente in Gelderland § Kleur 7 Verdienstelijke aangeslotene
8 Mannetjeshond 9 Prins der kerk 13 Plaaggeest 14 Hair-
stylingproduct 17 Zangstem 19 Servisch-Amerikaanse natuur-
kundige (1856-1943) 21 Standaard waar de soldaten zich
omheen scharen 23 Turkse bamboefluit 24 Onbereikbare
droom 26 Agerende politicke groep 29 Bijbelse stad, tien
kilometer ten zuiden van Jeruzalem 30 Franse oud-actrice
(afk.) 31 Vereist 32 Commandant (afk) 35 Oom uit Amerika
39 Gooien 40 Luxemburgse mediagroep 41 Goedkope vispas-
ta met krabsmaak 42 Kanadnitische god in de Hebreeuwse
Bijbel 44 Partij van Kees van der Staaij 46 Gevangenis
48 Mondwater 49 Viezig worteldeel 51 Dopingproduct uit de
wielerwereld 53 Vader van Jozef, de man van Maria (Luc. 3:23)

okl Lucas 17:1-10
okd Lucas 17:11-19
& okt 3
okt
S okt
s okt } Rijledom
okt | Komingen 21:1-16
okt | Roningen 21:17-29
okt
10 ola
1 okt Tyl refife I
2okt |1 Komneen 22-41-54  [Toes ronen
iokt |Psalm 113
4 okt |2 Koniogen 1:1-15 Alsof kradl z¢
5 okt |2 Koningea 2:1-14 Een dubbel desl
G 2 Koningen 1:]15-25 D niauwe profest

2 Rooingsn 3:1-19

ten goedpekozen bondgenoot

2 Kouingen 3

2 Koningen 4:1-T

Lucas 15:31-43

Lucas 19:1-10

i et keowinikrij van Goed

Lucas 19:11-28

Gebruik wat jo hebt

2 Koningen 4:8-24

Gastwrihcid boloond

I Koninpen 4:25-37

Geen valse hoop

2 Koningan 4:38-44

Goed te eten

Lucas 19:29-40

delifke eor

Lucas [9:4]1-48

cas 20:1-8

cas 20:9-19

2 Koniizen $:1-1%

2 Konmsen 5-19b-27
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VANAF HET DUJKJE

Oktober

Dat het nieuwe kerkelijk seizoen begint (of, wanneeru
dit leest: al begonnen is) is aan alle kanten te merken:
veel overleggen in en met diverse geledingen in de
kerk, lijnen uitzetten voor het seizoen, en daarbij ook
alweer gaan denken richting november en de
kerstperiode... Zo staan bijvoorbeeld voor begin
oktober de eerste voorbereidingen voor de
Gedachtenisdienst op 20 november al weer op de
agenda.

In de natuur gaat het herfst worden, met nu al merkbaar
kortere dagen. 't Is weer even wennen allemaal.
Hopelijk biedt het nieuwe seizoen ons ook nu weer
(bij leven en welzijn) de nodige nieuwe kansen en
mogelijkheden.

Kerkdiensten
Terwijl ik dit schrijf hebben we het startweekend met
het gemeente-uitje (17 september) en de startzondag
(18 september) met na de dienst ook weer een
gemeenteberaad, nog voor ons liggen. Daar kan ik op
dit moment dus nog niet op terugblikken in deze
kolommen.

Wel kan ik hier al de
foto laten zien van de
lege vaasjes met
water die klaar staan
op de liturgische tafel
ominde
startzondagdienst
door gemeenteleden
gevuld te worden -
zodat er een
veelkleurige
bloemenzee ontstaat!

(Foto en schikking: Joke Kooiman)

In de maand oktober hoop ik op twee zondagen bij ons
in de kerk voor te gaan. Allereerst op zondag 9 oktober
in de Avondmaalsviering. De Avondmaalstafel en de
Maaltijd van de Heer staan centraal. En ook op zondag
30 oktober. Dan zal het accent op Dankdag liggen, en
wellicht dat we dan een oogsttafel voorin de kerk

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

hebben. Ja, het nieuwe jaarthema (of eigenlijk:
seizoenthema) Aan tafel! van de PKN heeft veel
accenten en veel invalshoeken...

De gesprekskring en de gebedskring
In de gesprekskring van eind augustus hadden we het
over de mooie overdenking (en de redactioneel) van het
nieuwste kerkblad, met het beeld van de wijnstok en de
ranken, en het accent op het blijven. De volgende data
dat er 'kring’ is zijn de ©

sy Ae
woensdagochtenden 28 september en {#
26 oktober . Aanvang 10.30 uur. ﬂ.

e

U bent welkom!

Ook de maandelijkse gebedskring is een

schakel in het geheel van het gemeente-zijn, weliswaar
(nog) klein wat het aantal deelnemers betreft maar wel
wezenlijk!
De volgende datum voor -
de gebedskring is woensdag ' e
12 oktober . Aanvang 12.00 uur. \ ' .
Ook bij deze ‘kring’ bent u t

welkom! ! 2
Pastoralia

Mocht u behoeftehebben aan pastoraal contact met
en/of een bezoek van Marjan of mij, laat het ons dan
vooral weten; voorbede vragen kan ook nog steeds.

Ook de komende tijd ben ik zoveel mogelijk op de
woensdagochtenden in de kerk aanwezig, tussen
pakweg10.00 uur en 12.00 uur.

Lief en leed, hetis er in soorten en maten, ook in onze

gemeente. Voor wie het nodig heeft: kracht en sterkte
toegewenst en toegebeden.

Aan de overkant van het Dijkje...

Mijn rubriek in deze wijkkolommen schrijf ik altijd onder
de kop 'Vanaf het Dijkje’ Daar woon ik, aan de rand van
Rotterdam. Aan de overkant van waar ik woon ligt ook
het Dijkje, maar dan is het het Dijkje Bolnes! De sloot
voor de deur vormt de gemeentegrens tussen
Rotterdam en Ridderkerk (Bolnes).

De overkant...t is wél maar net hoe je het bekijkt. Want
voor de overburen is het waar ik woon ‘de overkant’ Hoe
is het aan de andere kant? Met deze vraag zijn we
verkennend bezig als gemeente van de Groene Tuinkerk
en de protestantse gemeente Bolnes — en dat is best
boeiend!

U hoort en leest er binnenkort nog meer van.



Tot slot

Ook mag ik deze maand een ontvangen gift noemen:
begin september kwam mw. B. € 100,- langsbrengen in
de kerk, waarvan € 50,- bestemd voor Pakistan en € 50,-
voor het Vredeswerk.

Onze hartelijke dank hiervoor!

En verder: er wordt nog altijd veel werk verzet in en voor
en vanuit onze gemeente, op allerlei vlakken, in het
klein of wat groter. Wat er zoal gebeurt is niet altijd
zichtbaar, of maar zichtbaar voor een kleine groep. Het
beleidsplan geeft een mooi doorkijkje in de organisatie
van onze gemeente, en ook de visie en
beleidsvoornemens staan er in verwoord.

Bij elk gemeenberaad hoort u in grote lijnen van de
ontwikkelingen die er zijn en nemen we u daar in mee.
Daar tussenin zijn er de zondagse afkondigingen voor
mededelingen en is de website van de kerk er, of kan
het zijn dat we iets op papier uitdelen of via de mail
rondsturen. Zo kunt u zo goed als mogelijk bijblijven.
En ook het kerkblad is er natuurlijk nog (al blijft het feit
dat er de nodige tijd zit tussen het schrijven/ inleveren
van de kopij en de uitgiftedatum van het kerkblad...).

Zelf hoop ik in de loop van oktober te beginnen met het
vervolgtraject over ‘leiderschap’ bij het Instituut voor
undefended leadership, ook deze keer weer individueel.
Over ‘leidinggeven vanuit wie je bent' en * leidinggeven
met niets te verliezen'. Het is intrigerende thematiek en
ik heb er (weer) zin in. Het is de bedoeling dat ik met dit
traject mijn permanente educatie in z'n totaliteit ook af
garonden.

En hier sluit ik nu graag af met het eerste couplet van
lied 388, een lied dat past bij het thema Aan tafel!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor ieder van ons schoon water en brood,

een veilige plek, een plaats om te schuilen,

een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen,
zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen,
zij scheppen recht en geluk!

s
e =

Een goede oktobermaand toegewenst,

met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel

BLOEMENDIENST

Zondag 21 augustus gingen de bloemen naar 2 jarigen:
op 22 augustus Mw. Schenk in Meerweide, 91 jaaren
Mw. Barendregt, 85 jaar.

Zondag 28 augustus Mw. v.d. Molen in Sonnebrugh, zij
vierde haar verjaardag op 31 augustus.

Zondag 4 september kreeg de fam. Bil de bloemen ter
bemoediging.

Zondag 11 september Op 2 september was de Fam.
Moor 45 jaar gehuwd. Vanwege vakantie kregen zij de
bloemen iets later.

Eind Augustus 2 giften ontvangen (beiden € 10,-): 1 via
Joke Verschoor en 1 via Elly Oorebeek.

Op 16 september heb ik ( Joke Busse) een gift
ontvangen van € 10,

Vriendelijke groet, Reini van der Meer en Joke Busse

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Antonia Dolman - van der Schoor,
geboren 11 november 1923,

overleden 13 augustus 2022.

Mw. Dolman woonde Loevesteinsingel 61.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscher en
mw. Harmsen.

02-10: Dhr. R.A. de Bruin

09-10: Dhr. J. Jongenotter

16-10: Dhr. A. J. Kooiman

23-10: Dhr. G.. Buizer

30-10: Dhr. J. Verschoor

AGENDA
Woensdag 28 september: Gesprekskring 10.30 uur
Maandag 10 oktober: Pastorale Raad 19.30 uur
Woensdag 12 oktober: ~ Gebedskring 12.00 uur
Woensdag 19 oktober: (!) Dagelijks Bestuur 10.00 uur
Woensdag 26 oktober:
Maandag 31 oktober:

Gesprekskring 10.30 uur
Diaconie 19.30 uur

74
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BERICHT VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS

Resultatenrekening 2021

e s i begroot wia e ik

Opbrengsten en balen foiril il 200
Opbrangsten wmuur [ KL ] L 2.800,00 C 26.119,00
Opbrengiien ul renie i 103,00 € . L 1.00
Opbrengsten ke gokd € TLSAR00 i 59.630,00 L8 T5.654,00
Docr te penden collectn &n gRen [ 654400 of 4.400,00 L B68.00
Totaal baten (A) € e300 4 9583000 € 11047200
Uitgaven en kosten

Hosle herkguiouw € 25401300 L 15.900,00 C 33, 756,00
Kosten keuken 4 1,00 i 4.000,00 < 1.004,00
Wembe pashond € LI € 1665.400,00 C 59,122.00
Kembon karkdinnwion en actuitoien L) 176700 L 500,00 € 1163,00
Verpiic htingen AN AnOEMe Crganen € amao0 o 4.500,00 € 4.619,00
Visrnosdngsn Wiwilligers/organisien [ 1.3562,00 € 7.000,00 € 7.248.00
Howlen benenr en admmistiaio L 235600 i 7.800,00 [3 6.253,00
Koalen rente &n bank € 679,00 i 00,00 C 575,00
Atracht door e zenden colecion € 6 (34 (0 L 4.400,00 L8 8.598.00
Totaal lasien () € vesszo0 € 11020000 € 12238800
Operabiowel mutas A8 C 852800 « -13.370,00 t <11.R86,00
i VOO SN [ ot € 9600, 00 L 9,500, 00 i 5.200,00
Ty Lanto van sl omimings fondsen € om0 € <A30,00 i S.802,00
Resultan L 1% € -ﬂm € -84, 00

Toelichting resultatenrekening 2021.
Het boekjaar 2021 kon worden afgesloten met een
overschot van totaal € 3.098,00. Dit overschot is
toegevoegd aan het eigen vermogen.
In de begroting was voorzien dat een bedrag van
€ 9.600,00 onttrokken kon worden aan de voorziening
pastoraat. Dit bedrag is volledig gebruikt voor kosten

aanvullend pastoraat.

In 2021 zijn de totale inkomsten ten opzichte van de
begroting wederom gunstig geweest. De opbrengst
VVB is hoger dan de begroting, de overige posten zijn,
behalve de renteopbrengst en de opbrengst voor het
kerkblad, ook hoger uitgekomen. Er is door de nasleep
van de corona- omstandigheden wel minder huur
ontvangen. Deze minder huuropbrengst is voor een
belangrijkdeel gecompenseerd door de verhuur aan de
gemeente Rotterdam (GGD) in het kader van de

testlocatie in ons kerkgebouw.

Voor wat betreft de kosten kunnen we constateren dat

de meeste posten binnen de begroting zijn gebleven.
De overschrijding in de onderhoudskosten heeft te

maken de aanschaf van een stoeltjeslift en een dotatie
aan het onderhoudsfonds van € 4.000,00.

De jaarrekening is voorlopig vastgesteld door de
kerkenraad in februari 2022, goedgekeurd door de
controlecommissie in april 2022, heeft ter inzage
gelegen voor de gemeenteleden en is definitief

vastgesteld door de kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
Karel Jungheim, Penningmeester

Verslag ontmoetingsavond 50-70 jarigen

Woensdag 14 september was het zover en kwamen zes
50-70 jarigen bijeen om elkaar te ontmoeten rond
koffie/thee met wat lekkers erbij en een kennis-
makingsgesprek aan de hand van een gekozen
afbeelding / ansichtkaart uit de vele die op tafel lagen.

We spraken over werk, kansen en dromen,
(on)jmogelijkheden, heden, toekomst en verleden. Over
wie we zijn geworden door de jaren heen. Hoe ieder

terug kijkt op religieuze opvoeding en hoe vooruit. Ja,
zelfs de evolutietheorie kwam ter sprake. Wat houdt een
mens allemaal bezig? Het hiernamaals en het
hiernumaals. Films. Wat vieren we en wat niet.
Gezondheid, geld, het leven. Wat is nu echt belangrijk?
Wat bewaar je in een speciale doos? Hoe is de kerk van
betekenis (geweest) in jouw leven?

We werden aan het denken gezet door ieders inbreng.
Ook hadden we het over het verlangen naar een kerk
waar alle generaties weer aanwezig zijn, als een
positieve kruisbestuiving. Kerk is ook een
ontmoetingsplek. leder zou een eigen stukje inbreng
kunnen hebben. Ook al zijn er nu alleen ouderen in de
Groene Tuinkerk, dat kan zomaar omslaan, zei iemand
hoopvol. Daarvoor is nodig dat we met elkaar blijven
optrekken, ook doordeweeks. Wat verbindt nu mensen?
Het gaat om ontmoeting in de kerk, het delen van je
inspiratie en dat doorgeven waar je bent.

We eindigden met een verhaal van Toon Tellegen over
een mier die graag bezoek van de eekhoorn wilde. Zijn
briefje op berkenschors schreef hij wat stuntelig, maar
dat gaf niet. Het echte contact, dat deed er toe, dus
ontmoetten ze elkaar. Zoveel beter nog dan een stukje
voor het kerkblad schrijven is het echte contact, 1 op 1
of meer. Drie mensen konden deze avond er niet bij zijn,
vanwege verjaardag en ander feestelijks in de familie. Zij
willen graag ook een keer komen. Er zal dus in ieder
geval een vervolg zijn, zo stellen we ons voor. Hebt u,
heb jij een voorstel voor die avond? Bellen of mailen kan
altijd.

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk




Van de predikant

Rondom de diensten

In september hebben we in de diensten stilgestaan bij
het thema ‘Wie is Jezus?' uit de Alpha-cursus. In oktober
staat dan het volgende thema centraal: "Waarom is hij
gestorven?' Ook deze vraag zal vanuit verschillende
invalshoeken belicht worden.

Zondag 2 en 9 oktober hoop ik zelf voor te gaan. In
dienst van 9 oktober heten we de bezoekers uit het
netwerk van st. ICAD (Interkerkelijke commissie voor
aangepaste diensten) van harte welkom in onze dienst.
Eris dan een groep mensen met een verstandelijke
beperking bij ons te gast.

Zondag 16 oktober is dhr. Johan Bos onze voorganger.
Zondag 23 oktober ga ik zelf weer voor en voor zondag
30 oktober staat dhr. Jurek Woller van Noorderlicht op
het rooster.

Nieuwe leden

Wilbert en Corien van der Stelt-Prins hebben zich met
hun dochter Naomi (18) bij onze gemeente
ingeschreven. We wensen hen van harte welkom en
hopen dat ze hun plekje in onze gemeente zullen
vinden!

Huwelijksjubilea

Op 17 september jl. was het echtpaar Van der Horst-van
der Wolf maar liefst 65 jaar getrouwd! Op 28 september
jl. mochten Aad en Wil 5chuijer-de Graaf vieren dat ze 50
jaar getrouwd zijn. We feliciteren beide echtparen van
harte met deze bijzondere jubilea en wensen hen alle
goeds en Gods zegen toe voor de toekomst!

Overlijden

Op 27 augustus jl. is overleden dhr M.F. (Rinus) Kole, op
de leeftijd van 82 jaar. Nadat een halfjaar geleden zijn
vrouw overleed, ging het best wel weer goed met hem.
Maar toen hij acute buikklachten kreeg, bleek er niets
meer aan te doen en is hij binnen enkele dagen

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

overleden. In de afscheidsdienst op 1 september in de
aula bij de begraafplaats lJsselmonde stonden we stil bij
zijn leven en heengaan, aan de hand van de woorden:
“de Heer zij met u', die ook op de rouwkaart stonden
afgedrukt. We wensen zijn dochter Josephine, kleinzoon
Maurice en de rest van de familie Gods troost en kracht
toe in het gemis.

Kringen

Terwijl ik dit schrijf, is er in de dienst, via e-mail en de kerk
app een oproep gedaan om mee te doen met de
huiskringen. Na alle reacties zijn we bezig om mensen in
te delen op een kring. Als je de info gemist hebt en
interesse hebt, mail dan alsnog naar
groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl.

Belijdenis- en doopcatechese

Met enkele mensen heb ik al gesproken over een kring
voor belijdenis- en doopcatechese. Waarschijnlijk starten
we daarmee pas in het nieuwe jaar 2023. Als je interesse
hebt, stuur me dan even een berichtje.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uurin
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 4 oktober hoop ik een begin te maken met een
nieuw seizoen van de Bijbelmorgen, aan de hand van de
thema's van het groeigroepenboekje, de brief van
Jakobus: Leef je geloof! ledereen van harte welkom.

Contactpersoon pastoraat en oproep

Ouderling-kerkrentmeester lvo van
Bennekom wordt contactpersoon voor
het pastoraat. Hij zal samen met
anderen het pastoraat in onze gemeente
versterken. U/jij kunt ook contact met
hem opnemen als u bezoek wilt
ontvangen of informatie wilt doorgeven.
Soms horen we achteraf dat

gemeenteleden in het ziekenhuis

hebben gelegen of dat er iets aan de hand was. We
vragen u om dit soort informatie met ons (met lvo of
ondergetekende) te delen, zodat we vanuit de kerk
kunnen meeleven.

Gift
Ik ontving een gift van € 50 van N.N. voor de kerk,

waarvoor hartelijk dank.

Uw dienaar, Hans Schaap
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Vervoer naar de kerk Bij verhindering graag de chauffeur Giften
2 okt Aad bellen: Via Renata: €10 van mw. 5. en €50
9 okt Bastiaan van mw. B. zijn bestemd voor de
16 okt Roelof Roelof Hazewindus 06 5785 5400 kosten van de gemeentedag.
23 okt Bastiaan Bastiaan de Ruiter 010413 7669
30 okt Aad Aad Schuijer 06 2862 6274 of
0180412141
. 7
o B
Oppas en kinderprogramma Collecteopbrengsten Wijkkas AJK
Eris geen kinderoppas, wegens het Zondag  Diaconie  Kerk Ontvangen van de fam. S. via mw.
ontbreken van leiding. 7 aug € 6,25 € 6,25 Hameete € 20.
Kinderprogramma 2, 16 en 23 14 aug € 7,45 € 745
oktober. 21aug €23,00 €23,00 Hartelijk dank voor de bijdrage,
Tienerdienst op 9 oktober. 28 aug € 3,00 € 3,00 Wil Schuijer
\ J/
" D
Felicitaties Weenen 55 jaar getrouwd
Opnieuw mochten we gemeenteleden feliciteren met hun Op 19 september waren dhr. en mevr. Van der Horst - van
verjaardag! der Wolf 65 jaar getrouwd
Op 23 augustus werd dhr. G.F. Schuurmans 80 jaar
Eveneens 80 jaar werd dhr. LJ. Louisa op 5 september jl. Namens de gemeente van de AdriaenJansKerk nogmaals
van harte gefeliciteerd en we wensen u alfen Gods Zegen
Ookmochten 2 echtparen-hun huwelijksjubileum vieren : voor de tijd die voor u ligt.
Op 7 september waren dhr. en mevr. van Driel - van
. 7

"/Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 29 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

~N

* 4

E Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt duli Kerkapp  Bankrekening
®a, verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en Collecte kerk € 49100 <€ 290,00
de Pelgrimskerk in dit kerkblad. Collecte diaconie € 54500 € 112,50
Scan de QR code met de camera van uw Augustus
telefoon of tablet. Collecte kerk € 549,00 € 351,80
Collecte diaconie € 55450 € 30330
Totaal €213950 €1.057,60
.
/;)verfedenen
Naam Overleden Leeftijd
Mevr. B. Verkaik 23-8-2022 86
Dhr. MLF. Kole 27-8-2022 82
Dhr. C.J. 5cherpenisse 27-8-2022 62
Mevr. LK. Donner-Djojopawire  5-9-2022 75

s




Bijzonderheden rondom de diensten

Het 'nieuwe’ winterseizoen is begonnen. Als het goed is
bent u/ben jij op de hoogte gebracht van alle activiteiten
via de zondagsbrief, de kerk-app of via de mededingen in
de kerk. Meld je bij Johanna de Sterke, schrijf je in: het is
echt de moeite waard. Om zo met elkaar in gesprek te
gaan over het geloof, over datgene wat ons in het leven
bezighoudt.

Wat betreft de afgelopen maand: ik kijk terug op een
gezegende dienst waarin we het Heilig Avondmaal
mochten vieren. Fijn dat er ook een aantal gemeenteleden
weer kon-den aangaan na een (langere) periode van
ziekte en revalidatie.

)_')) Iv_.,_'f Als ik dit schrijf, dan moet het
7 . start-weekend nog
k& le vieren plaatsvinden. Ik ben benieuwd.

Het programma voor de
burendag burendag (op zaterdag) ziet er
echt goed uit. En ook de samendienst op de startzondag
staat al in de steigers. Mooi dat er ook een groepje
betrokken gemeen-teleden de samendiensten helpen
voor te bereiden.

Goede, gezegende diensten toegewenst

Omzien naar elkaar.

Ik schreef het al op de zondagsbrief van 18 september,
zover ik weet zijn er momenteel geen gemeenteleden
opgenomen in het ziekenhuis. Wel is onlangs mevr. Corrie
Biezepol geopereerd, maar ze herstelt voorspoedig. Ook
met dhr. Jan Karels, mevr. Ineke Lesage en Sjanne van
der Leeuw-Schrijvershof gaat het, naar hun
omstandigheden, weer beter. We danken God daarvoor.
Bij Ronald van Pelt is de ziekte van Crohn geconstateerd.
Ver-dere onderzoeken en gesprekken volgen nog. Sterkte!
In onze voorbeden willen we ook denken aan anderen die
revalideren, maar zeker ook aan hen die zorgen hebben of
chronisch ziek zijn én aan hen die onlangs of langer
geleden met verdriet te maken kregen. Gods nabijheid
VOOr U en jou.

Bijbelochtend

Ock in het nieuwe winterseizoen willen we met de
bijbelochtenden doorgaan. Elkaar even zien en spreken,
met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de bijbel. De
eerste bijbelochtend van dit seizoen hopen we te houden

op woensdag 19 oktober, aanvang 10:00 uur. Van harte
welkom in de consistorie van de Pelgrimskerk om met
elkaar verder na te denken over het Bijbelboek
Handelingen. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Verdiepingscursus
Ik wil graag dit seizoen een verdiepingscursus houden. Om
samen een weg te zoeken naar een 'verantwoord’ geloof.
Wat is nu de kern van ons geloof? Wat houdt dat in als we
belijden dat de bijbel Gods Woord is? Wat moet je met de
geweldsteksten uit het Oude
Testament? Hoe ga je om met
. hetlijden? En wat betekent
het als we zeggen dat God de
wereld geschapen heeft?
Zomaar een aantal vragen,
gespreksstof genoeg.
De verdiepingscursus kan ook een opmaat zijn tot het
doen van openbare geloofsbelijde-nis. Hopelijk kan deze
kring je dan helpen om tot een weloverwogen beslissing
te komen. In elk geval: welkom. Aan de hand van de
aanmeldingen maken we een keuze welke avond het
meest geschikt is. (DvV)

Iﬂllli'i

ﬂh

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen? Bijvoorbeeld over de preek.
Ik ben meestal van dinsdag tot en met vrijdag in de
Pelgrimskerk. En natuurlijk ook telefonisch en via de mail
bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft
u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de
mogelijkheid gebruik! Lang niet alles komt mij ter ore.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette,
Dirk van Vreeswijk.

Collecten

zondag  diaconie  Doel Kerk

21 aug 20,85 22,80
28 aug 28,00 37,25
4 sept 22,55 2495
11 sept 65,80 zending 31,20
Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

21 augustus  mw van Gulik

28 augustus  mw Blom- Dolk

4 september fam E. v/d Bovenkamp

11 september mw Molenaar- Bakkeren
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Oplossing puzzel

Samen

Een spectaculair concert op
trompet en orgel

Op 1 oktober klinkt vuurwerk in de
Oude Kerk van Charlois

De samenwerking tussen
trompettist Henk-Jan Drost uit
Amersfoort en de Rotterdamse
organist Arjan Breukhoven begon
al in de jaren 90. Een samen-
werking die garant staat voor

mooiste werken laten horen van
hun recente cd “Share’, zoals “I|
Silenzio”, "You raise me up” en "A
taste of honey". Ook zal organist
Arjan een aantal soli spelen op het
Hess- orgel van de Charloise kerk.

Aanvang 20.00 uur. Kaarten
kunnen worden gereserveerd via
www.oudekerkcharlois.nl/shop of
worden gekocht op 1 oktober aan
de deur van de kerk. De entree

vuurwerk.

ra?
SR FaE BN

Yogales in de Groene
Tuinkerk

Elke donderdag is er (stoel)
Yogales in de grote zaal van
de Groene Tuinkerk. Voor
iedereen die meer wil
bewegen in combinatie met
ontspanning.

Rustige bewegingen en
houdingen uitgaande van de
flexibiliteit en mogelijkheid
van je lichaam. De
oefeningen zijn zowel op de
mat als op én rond een stoel,
daar waar ondersteuning
gewenst is.

Sleutelwoorden: soepeler,
meer balans, sterker en meer
rust in jezelf ervaren.

om 9u30én om 11ul0.
Lesduur ca 60 minuten
Tarief nu: €20 per maand
Info en aanmelden via
06-19778902 of
marikenk@icloud.com

Sinds 2017 geeft Mariken
Ketelaar (stoel)yoga les, in
lJsselmonde en inde
Hoeksche waard. "Yoga is
voor iedereen, hoe soepel je
bent of welke leeftijd je hebt,
maakt niet uit” Je bent
welkom voor een gratis
kennismakingsles.

spektakel, voor muzikaal

Henk-Jan en Arjan zullen zeker de

Lestijden: donderdagochtend

bedraagt € 10 per persoon. Na het
concert is het mogelijk na te
praten onder het genot van een
drankje.

Advertenties

VAN DER WIEL

Ne maxen Liond

Van der Wiel
Makelaardij

Snelen goedin
woningaankoop en
-verkoop.

www.wielmak.nl

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

\

www.whbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010-413 76 69
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 14 oktober 2022
18.00 uur voor het magazin van
november 2022 met het thema:

Respect

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of cccvrevvirnnn NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

.NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02

Project Werelddiaconaat.................
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:

Scriba:

Diaconie:

Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
...NL78 INGB 0003 6819 00

Collectebonnen ...

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27

23



24

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel handerd pakken koekjes op de tafel ... en broodijes,
appels, chocola, zoveel lekkers!’ Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??" piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,
slenteren ze naar buiten. Kik begrijpt het meteen.

& Danken

% KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. ‘Jullie zijn ondankbare gasten!’ briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dan God bedanken. Op het eind van zijn leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. Dit noemen we het Zonnelied.

Hoogste God, Ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maah en wolken sterren
die ons greeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ons goedgezing.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dahk u ook voor broertje vuun

die ons leidt deor 't donker uur
mooi en vrolijk zijn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht,
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons allen weet te voeden

met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlilk om te ruiken.

Dank u voor mensen die niet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die anderen hun schuld vergeven.
Ze zijn een teken van uw vrede.

Dank u zelfs voor zusje dood, ;ﬂ %
daarin blijkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat hiet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen

_
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Uit de Bijbel

Niemand kan alle daden van God beschrijven, niemaqnd
is hem dankbaar genceg. Zo machtig en zo goed is hil.
Gelukkig zijn mensen die leven volgens ziin regels,
die altijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

” Td:stm Marjet de Jong
Tekeningeri: M. Jurrigns
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