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Juni

Kerkdiensten

fokinderppas  Zondag 1 juni Zondag 8 juni Zondag 15 juni Zondag 22 juni
Pinksteren

10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + 1t 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn Zie blz. 12 voor de
ADRIAEN ds. Hans Schaap ds. Hans Schaap ds. Hans Schaap ds. Bram Dijkstra | diensten van 29
JANSZKERK juni, 6 en 13 juli
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur:ko + kn | 10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur:ko + kn |Zie blz. 12 voor de
PELGRIMSKERK Ds. M. van den ds.D. van Vreeswijk| ds.D. van Vreeswijk | ds.D. van Vreeswijk | diensten van 29
Reyerdijk 51 Hoorn Samendienst Belijdenis Heilig Avondmaal |juni, 6 en 13 juli

10.00 uur: 09.30 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

Ds. C.van der Niet

Collecte: Kerk +
Kerkelijke Activiteiten

Dienst in Bolnes

Ds. S. Kurtzahn

mw. H. v Geerenstein
Vaderdag

Collecte: Diaconie

Ds. S. Kurtzahn

Collecte: kerk

Zie blz. 12 voor de
diensten van 29
juni, 6 en 13 juli

10.00 uur: 09.45 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Zie blz. 12 voor de
Nw. SONNEBURGH |dhr. J. Bos dhr. R. Verkaik ds. W.M. dhr. D. van Dijk diensten van 29
Jochemsen juni, 6 en 13 juli
10.30 uur: Geen dienst
MEERWEIDE Dhr. C.M. Cornelissg Fam. van Halsema
40 jaar predikanten
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Dhr. Alex Olsen Dhr. Ad Besems
Maasstadzaal Geestelijk Verzorger Boeddhistische
Maasstad ziekenhuis bijeenkomst
11.00 uur:
SMEETSLAND Dhr. A.A. Hofland
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn

06-44 2273 30

stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk

06-1963 61 26

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland
Debbie Schroder
dschroder@aafje.nl
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos

.

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

06-500 206 52

johan.bos@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515

Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie
Wat inspireert jou?

Soms komt inspiratie onverwacht: in
een gesprek, een lied, een bijbeltekst
of een moment van stilte. Het zijn die
kleine vonkjes die ons hart raken en
ons herinneren aan Gods
aanwezigheid in het alledaagse.
Inspiratie tilt ons op, opent onze ogen
en zet ons in beweging.

In deze editie staan we stil bij wat
inspiratie betekent in ons
geloofsleven. Hoe het ons richting
geeft, ons denken verdiept en ons
helpt om met nieuwe ogen te kijken
naar de wereld om ons heen. We
hopen dat de artikelen, gedichten en
overdenkingen in dit blad je
aanmoedigen om stil te staan, te
luisteren en je opnieuw te laten raken.

Juist in een tijd waarin zoveel op ons
afkomt - nieuws, meningen,
verwachtingen - is het waardevol om
ruimte te maken voor wat ons
werkelijk bezielt. Inspiratie is geen
vluchtig gevoel, maar een uitnodiging
om ons te laten leiden door Gods
Geest. Om te leven vanuit
verwondering, vertrouwen en
verbondenheid.

We hopen dat dit blad jou mag
bemoedigen en inspireren. Niet alleen
om te lezen, maar ook om te leven -
met open ogen en een open hart.

Annet de Ruiter
Eindredactie

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com.
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Overdenking

Inspiratie

Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie!’ Zoals de Vader Mij
heeft gezonden, zo zend lk jullie uit. Na deze woorden
blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. -
Johannes 20:21-22

Het thema dat door de redactie is gekozen voor de maand
juniis: inspiratie. Dat woord betekent letterlijk: inademen
of inblazen. Het staat voor iets wat van buitenaf komt en
leven brengt. Gods adem blaast mensen (nieuw) leven in.
Het is dan ook niet toevallig dat het Hebreeuwse woord
ruach in het Qude Testament zowel ‘adem’ als ‘Geest’ (van
God) betekent. Gods Geest wil ook jou en mij bezielen
met zijn levensadem. Hij wil ons in-spireren.

Juni is de maand waarin het feest van Pinksteren valt. Eén
van de beelden die bij Pinksteren horen is wind of adem.
Dat lezen we in het verslag van het eerste Pinksterfeest in
Jeruzalem: ‘plotseling klonk er uit de hemel een geluid als
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde’ (Handelingen 2:2). Sinds die dag
waait Gods Geest in onze wereld als nooit tevoren. Gods
adem blaast mensen (nieuw) leven in. Gods Geest wil ook
jou en mij bezielen met zijn levensadem.

Er wordt in onze wereld veel gepraat over
energie-transitie, dat we niet meer afhankelijk zouden
moeten zijn van fossiele brandstoffen en steeds meer
moeten overschakelen naar schone, groene energie,
opgewekt door zon en wind. Je zou kunnen zeggen dat
we ook op geestelijk vlak een energie-transitie nodig
hebben. Leven uit onze eigen bronnen put ons uiten
maakt ons doodmoe. Maar de Schepper nodigt ons uit
om over te schakelen op zijn hemelse energiebron: dat
we ons laten vullen door zijn Geest!

Gods Geest is als een frisse wind die verkoeling brengt op
een warme zomerdag, of verse lucht in een bedompte
ruimte. Gods hemelse wind blaast het stof weg in onze
kerken en in ons (geloofs)leven, zodat we enthousiast
worden over Jezus en over het evangelie, de boodschap
van Gods liefde en genade. Hij helpt je te zien waar het
echt om draait en wil je hart vullen met blijdschap en
vrede. Zijn hemelse wind wil de vlam van het geloof in
ons hart aanwakkeren, want zonder lucht kan het vuur
niet branden. Misschien heb je in de tuin wel zo'n
windgong hangen. Als de wind daarin komt, hoor je
verschillende tonen. Zo brengt de Geest van God de
muziek in ons tot klinken, laat hij ons tot bloei komen.
Dat zijn zomaar wat metaforen die gaan over de Geest als
adem en wind. Laat ik nog één metafoor noemen: de
Geest die zucht. Hij zucht met ons mee als het leven pijn
doet en geeft (gebeds)taal als ons de woorden tekort
schieten. Hij snakt en hunkert met ons mee naar de
doorbraak van het koninkrijk, dat er geen tranen en geen
pijn meer zullen zijn.

Waar heb jij inspiratie nodig? Zeg het maar tegen hem:
blaas met de adem van uw Geest en doe uw werk in mij.
Laat je vullen door zijn levensadem en laat je vervolgens
ook de wereld in blazen. Zoals de Vader Mij zond, zegt
Jezus, z6 zend ik jullie. En zo mag je als een geinspireerd
mens iets uitdelen op de plek waar je terecht komt. In de
kring van je familie en bekenden. Op je werk. In de
gemeente. In de stad. In de wereld.

Waai met de adem van Uw Geest en blaas nieuw leven in
op de plek waar het dor en doods is geworden. Laat het
opnieuw Pinksteren zijn!

Hans Schaap




Even voorstellen...

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Joke de Visser (74 jaar) en Trudy Pols (48 jaar) en Wat zouden jullie
we hebben elkaar leren kennen op het werk. Joke is aan de lezers willen
opgegroeid in een niet-gelovig gezin in Rotterdam meegeven?
Delfshaven. Trudy is wel gelovig opgevoed in Krimpen Vertrouw op de Heere
aan den lUssel. Op 8-jarige leeftijd is Joke met haar God in alles. Er
buurvrouw naar het Leger des Heils gegaan en daar is ze gebeurt zoveel om
tot voor kort lid geweest. We raakten als collega's ons heen maar God
ongeveer 25 jaar geleden in gesprek over het geloof en zo heeft alles in Zijn
kwam het dat Trudy meeging naar het Leger des Heils en hand.

bij Joke introk. Inmiddels geniet Joke van haar pensioen. Wie in de schuilplaats
We wonen in Rotterdam lsselmonde. van de Allerhoogste

is gezeten, zal
Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen? overnachten in de
Korps Rotterdam Zuid van het Leger des Heils ging sluiten ~ schaduw van de

en dat was de reden dat wij op zoek gingen naar een Almachtige. Ik zeg

ander geestelijk thuis. Het voordeel was dat we dat veelal tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
online konden doen. De kerkdienst van de Pelgrimskerk mijn God, op Wie ik vertrouw!

sprak ons beiden aan. We hebben een aantal keer online

meegekeken maar vonden het beter om ook persoonlijk Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst,
naar de dienst te gaan. Joke de Visser en Trudy Pols

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

We vinden het heel fijn dat erin de Pelgrimskerk een
variatie aan leeftijden is, van jong tot oud. Onze ervaring
is dat de mensen erg vriendelijk zijn en meelevend naar
elkaar toe. Daarnaast spreekt het Bijbelonderwijs ons erg
aan. De duidelijke uitleg en toepassing daarvan in het
dagelijks leven.

Is er een bepaalde bijbeltekst of lied die jullie in het
bijzonder aanspreekt?

Voor Joke is een lied van het Leger des Heils erg __>
aansprekend:

Joke is erg dankbaar dat God al met haar begonnen is als
kind en dat Hij haar nooit heeft opgegeven. Ze mag met
alles tot Hem gaan en wil leven vanuit deze overwinning!
Voor Trudy is de tekst uit 2 Korinthe 12: 9 erg belangrijk:
Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat
de kracht van Christus in mij komt wonen.

Ook al ben ik zwak, Jezus Christus heeft alles gedaan en in
Zijn kracht mogen we leven. We hoeven het niet zelf te
doen. Daarom wil ik mezelf niet vooropstellen maar Hem
alle eer geven!

Waar genieten jullie van?

We genieten ervan om in de natuur te wandelen en om op
vakantie te gaan. Vooral het land Israél spreekt ons erg
aan en daar zijn we al verschillende keren geweest.

Het is zo bijzonder dat de Bijbel daar echt tot leven komt
en om te zien waar Jezus rondgewandeld heeft.

(4 N

1. Nooit zal 'k het wond're feit verstaan:
Jezus die mens wou zijn om heel de weg
naar ‘t kruis te gaan, lijdend mijn angst
en pijn. Vanuit zijn grote heerlijkheid
kwam Hij mij zo nabij; geen smart die
Hij niet met mij lijdt, al mijn tekort kent
Hij.

3 Zijn sterven bracht mij ‘t leven weer.
Hij nam mij, zondaar aan! 'k Weet mij
nu niet verloren meer, ‘’k mag tot de
Vader gaan. Maar 't grootste dat Hij
heeft gedaan, is dat Hij voor ons leeft;
dat Hij niet onder is gegaan, maar
overwinning geeft.

Interview door: Heleen Maas-de Jonge



Bill en Gloria Gaither

Het koor dat een keer in de AJK zong en een avond te
gast was, zong veel liedjes van Bill en Gloria Gaither.
Daar werd ik op attent gemaakt door een bezoeker die
naast me zat. Zelf kende ik ze niet en ik ben mij erin
gaan verdiepen.

William James (Bill) Gaither werd geboren in Alexandria
(Indiana) in de VS op 28 maart 1936. Hij vormde zijn
eerste groep in 1956 genaamd Het Bill Gaither Trio met
zijn zus Mary Ann en broer Danny (1938-2001).

Ze zongen in kerken en bij religieuze evenementen.
Het genre is Southern Gospel en christelijke muziek.

Bill studeerde in 1956 in Anderson en werd leraar Engels.
Hij trouwde in 1962 met Gloria Sickal. Zij verving haar
schoonzus Mary Ann in het trio.

Het combineren van zingen en leraar lukte niet en vanaf
1967 zette hij zich fulltime in voor de christelijke muziek.
Zijn broer werd vervangen in 1977 door Gary
McSpadden.

Met zijn vrouw Gloria organiseerde hij een jaarlijks
terugkerende festiviteit The Praise Gathering For
Believers. Ook toerden ze met evangelist Billy Graham.
In 1981 vormde hij de gospelgroep The Gaither Vocal
Band zonder Gloria.

Samen met zijn vrouw heeft hij veel liedjes geschreven
die door andere artiesten zijn gezongen, zoals He
touched me door Elvis Presley in 1964.

Ze maakten meer dan 700 liedjes en ontvingen Dove
Awards en Grammy's voor het beste inspirerende werk
in 1973 en 1975. Ze hebben nog veel meer prijzen in
verschillende categorieén gewonnen.

Een aantal van zijn nummers, 0.a. Omdat Hij leeft en
Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan, werden
vertaald en vervolgens gepubliceerd in de bundel
Opwekkingsliederen die jaarlijks wordt uitgegeven door
Stichting Opwekking.

In 1983 werd hij opgenomen in de Gospel Music Hall of
Fame enin 1997 in de Southern Gospel Hall of Fame.

Zijn vrouw Gloria Gaither werd geboren op 4 maart 1942
als Gloria Lee Sickal in Michigan in de VS. Ze studeerde
Engels en Frans en, toeval of niet, ze werd lerares op de
Alexandria Monroe High School. Daar gaat ze als lerares
Frans aan de slag en ontmoet Bill Gaither die op
dezelfde school Engelse les gaf.

Na 30 jaar deel uitgemaakt te hebben van het Bill Gaither
Trio, vestigden zij de aandacht op iets anders:

de Gaither Homecoming serie. Dit was een een serie
muziekvideo's rond Southern gospelartiesten.

Ze is actief geweest in iedere videoproductie en ze
schreef 40 boeken waarvan 20 voor kinderen.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Conciliatie 9 Uniformversiering 10 Strafwerktuig 11 Haring-
soort 12 Zedelijk 14 Verdovend middel (afk.) 15 Per expresse
(afk.) 16 De A" van 2025 AD. 17 Zorgvuldige en bewuste
interpretatie van de Bijbel 20 Dier in een typische kerststal
22 7egeteken van Noord-Amerikaanse inheemse volkeren
23 Hetzij 24 Tussen jan. en mrt. 26 Vacht 27 Wandelstok
28 Derde en laatste koning van het Verenigd Koninkrijk Israél
29 Hooihoop 30 Tweede boek van de Hebreeuwse Bijbel
32 Poen 34 Blinkende verf 36 Herkauwer 37 Poolbedekking
38 Aantrekkelijk 41 De oudere (Lat. afk.) 42 Term uit het joden-
dom die "grote leider die in een apocalyptische eindstrijd we-
reldwijde vrede en welvarendheid brengt” betekent 44 Lusthof
46 Persoonlijk vnw. 47 Heilig verklaarde ltaliaanse pater (1887-
1968) 49 Imiteren 51 Duitse planeet 52 Kunsttaal zoals Espe-
ranto 53 Stad in Friesland 54 Heiligschennis.

Verticaal

1 Niet mooi gezongen 2 Buiten de top 10 3 Bedorven 4 Sym-
bool voor zink 5 Gevoel van eigenwaarde 6 Aardappelras
7 Middag 8 Inquisitie 9 Confessie 12 Erg groot 13 Keukengerei
15 Gregory de Hollywoodacteur (1916-2003) 18 Kleine kle-
dingmaat 19 Franse wijnstreek 21 Opnamelocatie 23 Familie-
lid 25 Bouwstijl van de Oostkerk in Middelburg 26 'Beroep’ van
Johannes 28 Schutsluis 29 Stad in Noord-Afrika 31 Deel van
een assenstelsel (1-2) 33 Onderwijs 35 Korte, snelle buiging
van het hoofd voorover 38 Stad in de VS 39 Zout (in de Indone-
sische keuken) 40 Symbool voor tantaal 42 Franse wijnstreek
43 Sierdek 45 Kunststroming (verkort) 48 Denkbeeld 50 Ge-
vangenis met zware bewaking (afk.) 51 Akelig 53 Internet-
extensie van Zweden.

rondag | 1 jun Handelingen 17,16 34 Pasen 7 dinsdog | 1
Minandag 2-jun Handelingen 18,1-11 wioenuiag 2-jud
dinsdag | 3jun Handelinpgen 18.12-22 domalendig Il
voonsdag £ jun Mealm 1 viigdan -
wnlering S-jun lohmnnes 7,1-13 rateniaw >
vigdag | 64un Iohannes 7,14-24 o 6
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rovniiing Rjun inhnnnes 7,37 57 4 B-pd
Minandag S-jun Locas 6,39-89 wOET A 5-ju
dinsdag | 10-un | Lucas 7,1-10 dondondag 10 jul Lecas .51 62
vornsdag 11 jun Locas 71117 wigag 11-jul weas 10,1-16
i 13-jun Psalm 57 salendag 12-pl Liscas 10,37-24
vijag | 13-jun | Spreuken81-21 zondeg | 13- Locas 102537
raterdag 14-jun Spreuvken 82230 MmAFN0aE 14-jur Lscas 10,3842
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dinsdas | 1/-un | Johannes 3.22-30
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vrigdas F-jun Galaten 2,1-34

ratcriad Z1jun | Galyten 21511

ronniting F7-jun Galaten 3,1-14

mesrdag | 23-un | GCalates 115-20

dinsdag | 24-jun | it dan
N Sing 5 jun
ondertdag | 26-jun

vrgdag | Z7jun

L raterdag | 2B jun | Locas 82225

soncdng | 29jun | Lecesm26-10

mssndag F0-jun Lucas BAD-56 okater




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het boek Ruth is een van de kleinere boeken in de Bijbel,
maar het bevat een krachtig verhaal van trouw, liefde en
goddelijke voorzienigheid. Het speelt zich af in de tijd
van de Richteren, een periode van politieke en sociale
instabiliteit in Israél.

Hoofdstuk 1: Verlies en Loyaliteit

Het verhaal begint met Elimelech, zijn vrouw Naomi en
hun twee zonen die vanwege een hongersnood van
Bethlehem naar Moab verhuizen. In Moab sterft
Elimelech, en later ook zijn zonen, die getrouwd waren
met Moabitische vrouwen, Orpa en Ruth. Naomi besluit
terug te keren naar Bethlehem en dringt er bij haar
schoondochters op aan om in Moab te blijven. Orpa
blijft, maar Ruth weigert en zegt de beroemde woorden:
"Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God" .

Hoofdstuk 2: Ruth en Boaz

In Bethlehem gaat Ruth werken op de velden van Boaz,
een rijke verwant van Elimelech. Boaz merkt haar op en
toont haar vriendelijkheid en bescherming. Hij zorgt
ervoor dat Ruth genoeg graan kan verzamelen om
Naomi en zichzelf te onderhouden.

Thema's

=Trouw en Loyaliteit: Ruth's toewijding aan Naomi en haar

keuze om bij haar te blijven, ondanks de moeilijkheden, is
een centraal thema.

- Goddelijke Voorzienigheid: Het verhaal toont hoe God
werkt door de dagelijkse gebeurtenissen om Zijn plannen
te verwezenlijken.

= Inclusiviteit: Ruth, een Moabitische vrouw, wordt
opgenomen in de gemeenschap van Israél en speelt een
cruciale rol in de geschiedenis van het volk.

Symboliek

= Boaz als Verlosser: Boaz wordt gezien als een type van
Christus, die de gemeente verlost en beschermt.

- Ruth als de Kerk: Ruth symboliseert de gelovigen uit de
heidenvolken die door Christus worden opgenomen in
het volk van God.

Theologische Betekenis

Het boek Ruth benadrukt de trouw van God aan Zijn volk
en Zijn bereidheid om iedereen, ongeacht afkomst, op te
nemen in Zijn plan. Het toont ook de rol van vrouwen in
Gods heilsplan en de waarde van trouw en loyaliteit.

Tekst: Annet de Ruiter

Hoofdstuk 3: Het Plan van Naomi

Naomi bedenkt een plan om Boaz te laten optreden als
'losser’, een familielid dat verantwoordelijk is voor het
voortzetten van de familielijn. Ze instrueert Ruth om 's
nachts naar de dorsvloer te gaan waar Boaz slaapt en
zijn voeten te ontbloten, een symbolische daad die
aangeeft dat ze bescherming zoekt. Boaz begrijpt de
boodschap en belooft te handelen.

Hoofdstuk 4: De Verlossing en het Huwelijk

Boaz regelt de juridische zaken om Ruth te kunnen
trouwen en koopt het land van Elimelech. Hij trouwt
met Ruth en zij krijgen een zoon, Obed, die de
grootvader van koning David zal worden. Hiermee
wordt Ruth, een buitenlandse vrouw, een belangrijke
schakel in de afstamming van Jezus Christus.

Historische en Culturele Context

Het verhaal speelt zich af in de tijd van de Richteren, een
periode van instabiliteit in Israél. De gebruiken zoals het
'losserschap' en de rol van de kinsman-redeemer zijn
cruciaal voor het begrijpen van de gebeurtenissen in het
boek. De culturele interacties tussen Israél en Moab geven
inzicht in de complexiteit van inter-tribale relaties in die
tijd.
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Kunst en het verhaal

Inspiratie = Adem van de Geest

GOD VERLANGT ZIJN BELOFTES OVER ONS
LEVEN UIT TE ADEMEN

HI DRAAGT ONS OP

OM ZIUN WOORD DIE HLJ IN ONS HART
HEEFT GEZET TE OMARMEN.

HIJ WACHT OP ONS OM ONS TE
HERSTELLEN,

EEN VERFRISTE NIEUWDE VISIE EN HOOP TE
GEVEN.

HIJ WACHT OM ZUN PLAN EN GEDACHTEN
TE VERVULLEN IN EN DOOR ONS.

WEET DAT ER EEN VASTGESTELDE TUD EN
SEIZOEN IS VOOR HET VERVULLEN VAN
GODS BELOFTES IN JE LEVEN

Jesaja 55:11

alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond
uitgaat, ook zijn;

het zal niet ledig tot Mij wederkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt

en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

GEEF NIETOP!

NODIG HEM UIT IN JOU DAGELLUKS LEVEN ...

JE DAGELIIKSE PLANMNEN, DAGELIIKSE
GESPREKKEN....
IN ALLES WAT JE DAGELLIKS DOET

ZIE .. EN KUK DAN ...
HOE HUJ IN JOU BEWEEGT.

NODIG DE HEILIGE GEEST NU UIT

VRAAG HEM ZUN ADEM IN JOU TE BLAZEN
VRAAG EERBIEDIG HEM TE KOMEN VOOR
INTIMITEIT ...

VRAAG MET HEM DAT HLJ ZUN LEVEN ... ZUN
MANIER ... ZLUN WAARHEID ...

IN JOU ADEMT.

HEER,

ADEM HET VUUR VAN UW GEEST

OP HET ALTAAR VAN MIJN HART.

DAT IK UW STEM ZAL VERSTAAN

DAT IK UW WOORDEN ZAL HOREN

DAT IK KAN UITDRUKKEN WAT ER IN UW
HART 1S.

VRAAG DE HEILIGE GEEST OM GEESTELLKE
OGEN ZODAT JE KAN ZIEN EN HOE HL) DE
DINGEN ZIET

HEILIGE GEEST ADEM OF MUN OGEN,
ZODAT DE SCHELLEN VAN MUN OGEN
ZULLEN VALLEN EN DAT UW OPENBARING
ONTHULD ZAL WORDEN,

ZODAT IK OMSTANDIGHEDEN EN MENSEN
ZIE, ZOALS U ZE ZIET

DAT IK GEORIENTEERD BEN OP UW
KONINKRUK EN NIET OP MIUJZELF

VRAAG HEM OM UW HANDEN TE ZALVEN
WETENDE DAT ALS U NAAR ANDEREN
UITREIKT ..

DAT HET ZUUN HANDEN VAN HELING,
GENEZEND EN BEVRUDING ZAL ZIN.

HEER RAAK MUN HANDEN AAN EN ZALF MUN
HANDEN ZODAT IK ANDEREN KAN ZEGENEN
OM UW DOEL VOOR HUN LEVEN

TE VOLERENGEN

DAT UW MACHTIGE HANDEN
MET ML ZULLEN ZIUN
IN ALLES WAT IK DOE

VRAAG HEM OF DE GEEST HELEMAAL OVER
JE HEEN WIL KOMEN ...

VAN HART TOT HART ...

ZODAT JE TOTAAL VERNIEUWD WORD

MET ZUN LIEFDE EN GENADE

KUK NIET NAAR RECHTS OF LINKS
RICHT JE HOOFD OMHOOG

FOCUS JE OP ZIUN WOORD

DIE HIJ HEEFT GELEGD IN JOU HART

NODIG DE HEILIGE GEEST UIT IN JOU HART
OM ZIUN ADEM IN JOU TE ADEMEN

HEILIGE GEEST DOORSTROOM MU

VUL MU, VERNIEUW ML

BEVRLID ML, GENEES MLJ,

KNEED ML, VORM MU

IK VERLANG MEE TE GAAN MET UW STROOM
IK VERLANG MEE TE GAAN MET HET DOEL ...
DIE U HEEFT YOOR MIN LEVEN

IK VERLANG TE WANDELEN DAARIN

TE BEWEGEN DAARIN ...

ZODAT U DOOR MU HEEN ...

ALLE EER EN GLORIE ZULT ONTVANGEN

WANT U ALLEEN KOMT HET TOE
AMEN
@Silvia bron: Blogspot.com

Tekst: Gerrit Buizer



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Naaman

Hij geloofde in
De woorden van zijn Israelitische slavin
Een ziener zou hem beter kunnen maken
En van zijn melaatsheid genezen
Naaman
Daar ga je dan
Hoopvol en viug

Dat valt tegen
Je kreeg Elisa niet te zien en niet te spreken
Moest je 7 keer in de Jordaan onderdompelen
Dat had je zelf ook wel kunnen bedenken

Naaman
Daar ga je dan

Boos en vlug
Dezelfde lange weg weer terug
Of ga je het toch proberen?
Je wilt toch af van jouw witte zweren
Je komt toch weer langs de Jordaan
Of laat je die kans voorbij gaan?

7 keer onderdompelen
Toch maar het advies proberen
Na 6 keer is hij nog wit gekleurd

Er is nog steeds niets gebeurd
Vooruit nog 1 keer
En hij is genezen en niet wit meer

Hij is genezen
Hij wil terug om Elisa te bedanken
En om hem geschenken te geven
Hij gaat vlug
Weer naar hem terug
Hij wil niets krijgen
Uiteindelijk zal hij aarde van Syrie ontvangen
Daarna gaat hij blij en vlug
Naar zijn land terug

Wat zou er gebeurd zijn daarna met de
Israelitische slavin?
In haar woorden, daar geloofde hij in
Nu ook in haar God
Hij was geheeld
Zijn leven was niet meer kapot

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com
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1e deel juli Kerkdiensten
10.30 uur: ko 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur
dhr. Setkin Sies | ds. J. Slager Ds. M. de Jong dhr. R.L. Antes Dhr. G. Heester
Viering 25 jr ambt
1030 uur: ko +kn | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur
ds. Hans Schaap | ds. D. van Vreeswiji ds. A.L.A den mw. G. de Kwant- | mw. J. Immerzeel
Samendienst Besten + Bolnes van der Vlist
1030 uur: ko+tn | 10.00 uur 09.30 uur 10.00 uur
ds. Hans Schaap | ds. M.C. van Pelt Dienstin Bolnes | dhr. R.L. Antes,
ds S. Kurtzahn v.b. H.A.
Advertenties

#> Gezocht: Eindredacteur voor ons Kerkmagazine
Ben jij een taalpurist met een warm hart voor de kerk?
Heb je oog voor detail, gevoel voor taal én een passie
voor inspirerende verhalen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

(] Over het magazine

Ons kerkmagazine verschijnt elf keer per jaar en biedt
verdieping, geloofsverhalen, interviews en nieuws uit de
gemeente. Het is een blad dat verbindt, bemoedigt en
inspireert.

# Wat ga je doen?

Als eindredacteur ben jij de spil in het redactieteam. Je:
Redigeert en corrigeert aangeleverde teksten

Bewaakt de inhoudelijke lijn en stijl

Werkt samen met de andere redactieleden

Denkt mee over thema's en rubrieken

Wat breng jij mee?

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Redactionele ervaring (mag ook vrijwillig zijn)
Affiniteit met het christelijk geloof en kerkelijk leven
Een kritische blik én een bemoedigende toon

7] Tijdsinvestering

Gemiddeld 6 uur per maand, flexibel in te delen. De
functie is op vrijwillige basis, maar met veel ruimte voor
creativiteit en zingeving.

£ Interesse?
Stuur een korte motivatie redactie.ajk@gmail.com.
We kijken uit naar jouw talent!

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N\

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen voelsiiie,
Barkel en Rodennijs. Goes

Traditiones| e slgenijds

in alie p

ML s

Deskundig advies

TIMMEAMAN-NATUURSTEEN.NL
) ) VANDER WIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
%, 010-497 84 41

Q Bredencord 2, Rotterdam

& www.wielmak.nl = info@wielmak.nl




VANUIT DE GROENE TUINKERK

HET FEEST VAN PINKSTEREN

Pinksteren is het derde grote feest van het christendom na
Pasen en Kerstmis en toch is dit het meest onbekende
feest in de Nederlandse samenleving. Als je een enquéte
onder de Nederlandse bevolking zou houden dan zou
hooguit 20% van de Nederlanders weten, wat Pinksteren
betekent. Maar laat ons eerlijk zijn, wat kunnen
gemeenteleden met de Heilige Geest die op Pinksteren
wordt uitgestort? lk weet zelf dat Pinksteren mij als jong
mens weinig gezegd heeft. Wat moet ik met de Heilige
Geest als onderdeel van een Drie-eenheid van God?

Inmiddels besef ik de waardevolle betekenis van dit
bijzondere feest. Pinksteren leert ons dat alles een ziel
heeft, de planten, de dieren, de mensen. In een economie
waar wij elkaar afrekenen op elkaars economische
waarde, waar dieren als voedselproductie worden gezien
en de natuur steeds meer wordt uitgeput, in deze manier
van kijken is het goed om de ziel van alle
medeschepselen weer te ontdekken. Alles op deze wereld
is bezield en heeft waarde om er te mogen zijn. Dat
betekent voor ons dat wij de ziel van een medeschepsel
dienen te zien en hoog te houden. Pinksteren wil ons
daarbij leren om eenheid te ontwaren met alles wat leeft.
Alles, de medemensen, de planten en de dieren zijn het
beeld van God en alles heeft unieke waarde.

Voor mij betekent Pinksteren weer eerbied koesteren voor
de schepping en alles wat daarop leeft. Ofwel met andere
woorden om zowel de schoonheid van alles om ons heen
alsmede de kwetsbaarheid van alle leven op aarde te
ontdekken. Moge ons de Geest van Pinksteren daarin
bezielen en onze innerlijke ogen openen voor de
schepping als geheel in haar schoonheid en glans.

‘.

£\

q

L

LY

P

'ofg.@.!

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

IN MEMORIAM ADRIE VAN DEN AKERBOOM

Wij gedenken

Adrie van den Akerboom
die op dinsdag 15 april
rustig en in het bijzijn van
haar man Henk van ons is heengegaan.

Adrie had een mooie leeftijd bereikt en er zijn zo vele
mooie dingen waar zij trots en dankbaar voor was. Met
name haar grote familie van vijf kinderen en schoon-
kinderen, 15 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen was
haar grootste geschenk. Heel blij was ze ook dat alle
kinderen en kleinkinderen een goede band met elkaar en
hun ouders hadden en hebben.

Op 17 maart hebben Henk en Adrie nog hun 70e
trouwdag gevierd met hun complete familie bij elkaar.
Hoe fijn was het om met elkaar dat bijzondere feest te
mogen vieren en hoe prachtig zag Adrie eruit in haar gele
jas. Op de foto die in hun woonkamer hangt zag ze er nog
krachtig uit alhoewel zij in de laatste twee jaar fysiek
steeds meer achteruitging. En het is natuurlijk fantastisch
dat haar man Henk nog zelfstandig voor zijn vrouw kon
zorgen en dat zij samen in het appartement aan de
Kreileroord konden blijven wonen.

Henk en Adrie kenden elkaar 78 jaar. Beide waren nog heel
jong toen zij elkaar leerden kennen en verkering kregen.
Daarom voelt het gemis des te meer als een amputatie.

Velen kennen Adrie als een liefhebbende echtgenote die
allen met respect en openhartigheid behandelde. Zo kon
zich iedereen bij haar thuis en gewaardeerd voelen.

In een dienst in de Groene Tuinkerk hebben wij voor haar
leven gedankt. Wij wensen haar man Henk, haar kinderen,
schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

GEBEDSKRING EN GESPREKSKRING
U bent van harte uitgenodigd voor de gebedskring. Deze
is woensdagmorgen 11 juni om 11:30 uur.

Ook bent u welkom bij de gesprekskring. Deze is zoals
altijd weer de laatste woensdag van de maand, ditmaal
woensdag 25 juni: 10:30-11.30 uur. Inloop met koffie
vanaf 10:00 uur. Beide kringen worden geleid door Marjan
van Weerden.

Ds. Stephan Kurtzahn.
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WAT DOEN WE ZOAL SAMEN?

TERUGBLIK OP DE PAASBRUNCH

Na de kerkdienst op 1e Paasdag werd er in de grote
zaal van de Groene Tuinkerk volop genoten van een
" Paasbrunch .

Bijgaand een paar foto's om deze fijne bijeenkomst
even weer in onze herinnering te brengen!

UITNODIGING VOOR DE VOLGENDE MAALTLID:

Om de afsluiting van het kerkelijk jaar een feesttintje te

geven willen de kerkrentmeesters U uitnodigen voor een
Chinees Buffet

Op zaterdag 21 juni aanstaande organiseren ze in de

Groene Tuinkerk een maaltijd voor alle gemeenteleden

van de Kerk aan de Maas en de Groene Tuinkerk.

De catering op deze middag is in handen van chinees

restaurant "Mei Ling" uit het winkelcentrum Beverwaard.

De inloop is vanaf 16.30 uur, en de maaltijd is van 17.00
tot 19.00 uur. In de kerken worden intekenlijsten tijdens
het koffiedrinken klaargelegd. De eigen bijdrage voor het
deelnemen aan dit buffet is € 7,50. U kunt dit geld ook
overmaken aan de kerkrentmeesters op banknummer:
NLO9 RABO 0159 0964 80 o.v.v Chinees Buffet.

We hopen er met elkaar een gezellige middag van te
maken waarbij we terugkijken op een voorspoedig en

geslaagd kerkelijk jaar.

De kerkrentmeesters.

UITNODIGING VOOR DAGTOCHT SEPTEMBER:

Op dinsdag 16 september 2025 wordt er weer een busreis
of dagtocht georganiseerd met Verschoor Reizen.

£x
PRI Verschoor-reizen.nl

Het wordt deze keer een geheel verzorgde dagtocht naar
Broek op Langendijk. Er is voor deze dag een rolstoel-

tourincar gereserveerd. Er kunnen maximaal 60 personen
deelnemen aan deze bustocht.
Het programma in een notedop:
11.00 uur: Vertrek vanuit Kerk aan de Maas
12.00 uur: Aankomst Broeker Veiling alwaar we de lunch
gebruiken.
13.00 uur: Rondleiding is het museum van de Broeker
veiling over het leven van de tuinders en hun
familie zo rond het jaar 1900.
Verrassende exposities:
* Het rijk der Duizend Eilanden
* De Veildag
14.00 uur: Rondvaart door het rijk der Duizen Eilanden.
15.00 uur: Hoogtepunt van de dag: U neemt plaats als
groentehandelaar op de Broeker Veiling.
16.00 uur: Afsluiting van de dag met borrel en
bittergarnituur.
16.30 uur: Aanvang reis naar huis.
18.30 uur: Terugkomst in Ridderkerk
Eigen bijdrage € 60,= over te maken op banknummer:
NL61 INGB 0000 2056 29 o.v.v. Dagtocht September.
Wordt vervolgd.....
Dikkie van Hengel en Ton den Hartog ( GTK team)



BLOEMENDIENST
Zondag 13 april
Vandaag gingen de
bloemen naar mw.
De Jager, die op

17 april 86 jaar werd.
Zondag 20 april )
De bloemen van vandaag gingen naar mw. Kooij die op
27 april haar verjaardag vierde.

Zondag 27 april

Vandaag 2 boeketten 1 voor mw. Bax — Spek die op 28
april 92 jaar werd en 1 voor dhr. Hess die op 29 april zijn
81e verjaardag mocht vieren.

Zondag 4 mei
Dhr. Quak werd vandaag 88 jaar

Zondag 11 mei

Vandaag stonden er weer 2 boeketten in de kerk,

1 voor mw. Oudenaarde die vandaag 80 jaar mocht
worden en 1 voor mw. Boertje in Meerweide die op 12
mei jarig was.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd namens de
gemeente.

Op 31 maart hebben Reini ik weer het bloemenkistje
geleegd. Er zat weer een heel mooi bedrag in € 213, 50
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van
belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook
ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw
Adrie van den Akerboom-Koetsier. Het heeft heel veel
voor mij betekend.

Met vriendelijke groet,

Henk van den Akerboom

PAUS FRANCISCUS

Alhoewel paus Franciscus het hoofd van de katholieke
kerk was en wij als protestanten terughoudend zijn met
kerkelijke hiérarchie heeft zijn overlijden mij toch wel
geraakt. lk heb Franciscus als een voorbeeld ervaren van
een kerkelijke leider. Geen autoritaire persoon oftewel
een machtsmens, maar een dienende leider, bescheiden
en vol liefde. lk heb zijn uitstraling gewaardeerd en zijn
deemoedige houding waarin hij voor iedereen een
vaderfiguur wilde zijn. Daarnaast heeft mij geraakt dat
hij openlijk het bloedvergieten in Palestina heeft
veroordeeld en begaan was met het lijden van de
Palestijnen. Franciscus heeft in mijn ogen door zijn
gehele wezen uitgestraald hoe de kerk er eigenlijk uit
zou moeten zien: dienend, eerlijk, betrokken en

liefdevol. Ik hoop dat zijn gedrag ons als kerk moge
inspireren om onze weg van roeping te volgen. Moge in
die zin zijn geest ons leiden als protestantse kerken.

Ds. Stephan Kurtzahn.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Route 1 wordt wekelijks gereden door mw. D. van
Hengel en vervoert mw. F. Bal en fam. Van Hengel.
Route 2: Dhr. J. Jumelet

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

Rooster Route 2:

01-06: Dhr. G.). Buizer
08-06: Dhr. J. Verschoor -
15-06: Dhr. A.van Splunter
22-06: Dhr. R.A. de Bruin
29-06: Dhr. JAM. Kooiman
06-07: Dhr. J. Jongenotter
13-07: Dhr. JAM. Kooiman - Dienst in Bolnes

Dienst in Balnes

Rooster Route 3:

01-06: Dhr. R. A. de Bruin

08-06: Dhr. ). Jongenotter - Dienstin Bolnes
15-06: Dhr. JLEK. Jungheim

22-06: Dhr. G.J. Buizer

29-06: Dhr. ). Verschoor

06-07: Dhr. JLFK. Jungheim

13-07: Dhr. A.van Splunter - Dienst in Bolnes

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. A. van den Akerboom - Koetsier (94)
Echtgenoot van Dhr. H.C. van den Akerboom.

L) -
cr

— d A
SING INN IN DE KERK AAN DE MAAS A 3"

Op woensdag 4 juni om 13.30 u is er weer een Sing Inn!
Een middagje gezellig zingen met Wim en Ria Keijzer en

aan de piano Jan van der Meer. Het thema voor deze keer is

"Vieren en Fluiten"
Koorervaring is helemaal niet vereist. Het gaat om
samenzijn en plezier.

Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje koffie

of thee. Direct daarna gaan we zingen; het eindigt om
15.45 uur.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
MNoteert U het alvast in de agenda?

Informatie: Ria Keijzer, 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl.
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BERICHT VAN UW DIACONIE:

Project Zendingscommissie

Pinksteren is het moment waarop we als zendings-
commissie aan u ons nieuwe project voor het komend
jaar mogen voorstellen.

We hebben met name gezocht naar werk dat een sterk
evangelisatie karakter heeft en we zijn uitgekomen op
het volgende project:

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in
Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld
om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbel-
competitie lezen tienduizenden kinderen téch
bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit
waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt
behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal
vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s),
broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag
met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een
groot festival op verschillende plekken in Egypte.
Kerken uit het hele land komen er met hun kinder-
groepen naar toe voor een wedstrijd over wat de
kinderen thuis hebben geleerd.

We willen ons graag inzetten voor dit uiterst zinvolle en
noodzakelijk project. We hopen van harte dat u ons
hierbij wilt helpen!

Schenk uw bijdragen via de collectezak tijdens uw
kerkbezoek of maak het over op bankrekeningnr:

NL32 INGB0000563499 onder vermelding van
“Project zending Egypte”.

Namens de zendingscommissie bij voorbaat onze
hartelijk dank!
Dikkie van Hengel en Bram van Splunter.

INSPIRATIE VAN CHRISTENEN IN DE 3E EEUW

Hoe zouden de psalmen in de bijbelse tijd geklonken
kunnen hebben? In hoeverre klinkt dat nu nog doorin
de synagoge? En horen we dat nog terug in de
liturgische muziek, met het gregoriaans bijvoorbeeld?
Doen we de psalmen een beetje recht in de manier
waarop we ze nu zingen? lk mocht twee dagen op
PKN-training ter inspiratie. Met deze vragen gingen we

al zingend en luisterend aan de slag onder leiding van
een kerkmusicus en een oud-testamenticus.

Als we eens terug in de tijd konden gaan, naar de tijd
van David in de tempel. Dat zou een heel andere tijd zijn
dan de onze en zouden we dat wel begrijpen? Onze
liturgie is zo anders dan die van destijds. En kunnen we
dat wel nagaan, hoe dat heeft geklonken? Hoe klonk
nou de muziek in het oude, nabije Oosten? Het een-
voudige antwoord is: dat weten we niet! We hebben
natuurlijk geen muziekopnamen. Wel beschrijvingen,
het moet soms geweldig mooi geweest zijn, zodat de
mensen er van onder de indruk waren, maar hoe dat
dan was en hoe dat dan klonk? Of ze hetzelfde gevoel
voor klank en harmonie hadden als wij of misschien wat
anders...?

In Egypte vond men een eeuwenoud papyrus, meer een
fladdertje papier met tekst en nootjes, met een hymne
(lied) uit Oxyrhynchus. Oxyrhynchus is een plaats in
Egypte waar archeologische opgravingen worden ge-
daan. Vanaf 1896 is er in het gebied rondom Oxyrhyn-
chus onafgebroken gegraven, waarbij een grote collec-
tie teksten op papyrus uit de Griekse en Romeinse
perioden is gevonden. De papyrus waarop het lied is
geschreven dateert van rond het einde van de 3e eeuw
na Christus. Een lied dat je tegenwoordig kunt terug-
vinden op youtube, waar mensen het proberen te
zingen.

Hoe bijzonder is het om daar naar te luisteren en je te
realiseren dat het lied in de 3e eeuw al gezongen werd
door christenen. Het klinkt een beetje als wat we nu
noemen ‘minimalistische muziek' (Arvo Part-achtig?).
Ofwel muziek maken met het minimale wat voorhanden
was. Een floddertje tekst is er overgebleven, van een
christelijk Grieks lied dat zowel tekst als muzieknoten
heeft. Alsof het gisteren geschreven is.

En de tekst is meer een vrolijk kerklied dan een psalm.
Blijkbaar maakten de christenen zich er toen nog niet zo
druk om in de kerk. Daar kunnen we ook van leren! Als
je in het Nederlands vertaalt, dan kan dit loflied je
inspireren. Weet je gedragen door de vroege christenen.
Inspireert het u/jou ook?

4 De vertaling is ongeveer zo: Laat iedereen stil zijn.
Laat de schitterende sterren, de ruisende winden en de
bronnen van de kolkende rivieren allemaal stilvallen. Als
wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest lofzingen, laat
al de machten antwoorden: amen, amen. Sterkte, lof en
eer zij God voor eeuwig. Alleen Hij is de gever van alle
goede dingen. Amen, amen.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker




NATUUR BEGRAVEN

USSELMONDE

Nieuw ontwikkelingsplan op onze begraafplasts

Interesse?
Bezoek www.begraafplaats-ijsselmonde.n|

Natuurgraven op begraafplaats Rotterdam-lJsselmonde

In december heeft de hovenier een schets gemaakt voor het inrichten
van een deel van onze begraafplaats als natuurgraven. In 2025 willen
we beginnen met de aanleg, die we in fases willen uitvoeren. Dit is
nodig omdat er nog diverse graven aanwezig zijn en er een vrij groot
deel van het terrein gereserveerd moet worden voor de
natuurgraven. De eerste fase biedt ruimte voor 30 personen die een
natuurgraf willen reserveren.

Bent u benieuwd geworden en wilt u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met onze beheerder Cor Vink

telefoon: 010 - 483 1413

e-mail: administratie@begraafplaats-ijsselmonde.nl

Overledenen

Datum naam leeftijd
24 april dhr. 5. Kuiper 91 jaar
1 mei dhr. |. van der Wal 90 jaar
4 mei mw. H. van Ree- de Roock 87 jaar
11 mei mw. C.W.J van den Berg-Broekhuizen 93 jaar

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

' Hervormd Jsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

THEMA : ¥ LRIGRERLANCEN

Pl

25 MEL 19350

VET EEN KORTE
TDENKING
VAN AT, DOORN

PRI GRIVSKERK "

REYERDUK 31 ROTTERDAM

i)

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend

worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

April Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie € 491,70 € 98,50 € 590,20
Fonds bijz. noden € 23410 3 2,00 € 236,10
Collecte kerk € 639,80 € 211,50 € 901,30
Paascollecte 2025 €1.250,00 €1.445,25 € 2.695,25
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

6 april €11,50 €11,50 €42,50 €102,20
13 april €13,25 €13,25 € 31,90 €61,15
20 april €43,45 €4345 €76,40 €63,20
27 april €15,00 €14,75 € 46,65 €60,95

Scan de QR-code met de camera
van uw telefoon of tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

We zijn al weer toe aan de laatste periode van het
seizoen tot aan de zomervakantie. In de loop van het
kerkelijk jaar mogen we Pinksteren vieren. Het is mijn
gebed en hoop dat Gods Geest ons persoonlijk en als
gemeente vernieuwt! Laten we hem de ruimte geven
om zijn werk in ons en onder ons te doen.

Op zondag 1 juni, tussen Hemelvaart en Pinksteren in,
mag ik zelf voorgaan.

Zondag 8 juni, vieren we Pinksteren. Ook in deze dienst
hoop ik zelf te spreken.

Op zondag 15 juni mag ik weer voorgaan. In deze dienst
willen we ook het heilig Avondmaal vieren.

Zondag 22 juni is dhr. Bram Dijkstra onze voorganger.
Zondag 29 juni zal dhr. Setkin Sies bij ons spreken. Beide
heren zijn sinds een aantal jaar bekende gezichten bij
ons geworden.

Op zondag 6 juli mag ik zelf voorgaan. In deze dienst
zullen enkele mensen hun geloof belijden en gedoopt
worden.

Zondag 13 juli is de laatste dienst voordat de kerk 4
zondagen dicht is. Ook dan mag ik zelf voorgaan. Na
deze dienst willen we weer samen eten van ons zelf
meegebrachte eten.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Overlijden

Op 29 april jl. is overleden dhr. Jacob Kunz op de leeftijd
van 91 jaar. Dhr. Kunz was bij onze gemeente in beeld
gekomen na het overlijden van zijn vrouw in 2017.
Omdat zijn geestelijke gezondheid achteruit ging,
moest hij in 2020 helaas gedwongen worden
opgenomen in een verpleeghuis. De laatste vier jaar
woonde hij in een verpleeghuis in Scheveningen,
dichtbij één van zijn kinderen. In de afscheidsdienst in
de Palm stonden we stil bij het Bijbelverhaal waarin
Jezus de golven en de wind tot zwijgen brengt. Dat
intrigeerde dhr. Kunz als oud-zeeman. Hij vond in dat
geloof zijn houvast en ankerpunt in de “penarie” van
het leven. Hij is begraven op de begraafplaats
Usselmonde op 8 mei jl. We wensen zijn kinderen en
kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe.

Huwelijksjubileum

Op 28 mei jl. hebben onze oud-predikant CorBert en zijn
vrouw Irene de Rooij-Wildeman mogen herdenken dat
ze 50 jaar getrouwd waren. We feliciteren hen van harte
met deze bijzondere mijlpaal en wensen hen, samen
met hun kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe
voor de toekomst. Geloof, hoop en liefde zijn het
fundament van hun leven tot op de dag van vandaag.
We wensen het bruidspaar toe dat geloof, hoop en
liefde hen ook in de toekomst zullen blijven vergezellen!

Geboren en nieuwe leden

Op 25 april jl. is David geboren, zoon van lhab en Lisa
Oumari-Wijnholds en broertje van Dana. Zij hebben ook
besloten zich bij onze gemeente aan te sluiten. We zijn
blij dat ze zich bij ons willen aansluiten, we feliciteren
hen van harte met hun kleine mannetje en wensen hen
alle goeds en Gods zegen toe als gezin.

Inschrijving nieuwe leden

Onlangs hebben ook Adriane Bezemer en haar zoon
Manuél zich bij onze gemeente ingeschreven en ook
Willeke van den Beukel. We wensen Adriane en Manuél
en ook Willeke van harte welkom in onze gemeente. Ze
hebben hun plekje al min of meer gevonden en wensen
Gods zegen toe! Vanwege problemen met het
webformulier lukte het even niet om je op die manierin
te schrijven, maar we hopen dat deze snel zijn opgelost.
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Belijdenis en doop

Op zondag 6 juli zullen enkele mensen hun geloof
belijden en daarna door onderdompeling worden
gedoopt in de Maas. Later maken we hun namen nog
bekend. We bidden om een gezegende dienst voor de
dopelingen zelf en ook voor onze gemeente en gasten.
Te zien dat andere mensen worden gedoopt, is ook een
versterking van het geloof van de gemeente én een
getuigenis naar hen die niet gelovig zijn of bij wie het er
nog niet van is gekomen om een stap van belijdenis
en/of doop te zetten.

Rond deze dienst en bij de doop in de Maas zal - in
afstemming met alle betrokkenen en binnen duidelijke
kaders die we als kerk hebben gesteld — gefilmd worden
voor een documentaire-serie over leven in en rond de
rivier de Maas. Deze documentaire wordt gemaakt in
opdracht van een aantal regionale omroepen. Zij hebben
op internet iets gevonden over eerdere keren dat we in
de Maas gedoopt hebben en hebben daarna contact met
ons gezocht.

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
11 juni van 19:30-20:30. Op de 4e woensdag van de
maand, 25 juni, is er een gebedsmoment in de
Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle
gebedsmomenten zijn gezamenlijk veor Hervormd
lJsselmonde en Meer dan Beverwaard.

Inloop & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag
3 juni is de laatste Bijbelmorgen, dat we bezig zijn met
het thema van de groeigroepen van dit seizoen:
Dichterbij dan je durft te dromen. We bespreken diverse
Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testamenten over
mensen die God ontmoeten als een sprekende God die
met ons is. Deze keer staat Job 42 centraal: alles kwijt,
behalve God. Zie foto's van een Bijbelmorgen op 4
februari, Pannenkoeken eten met de vaste inloopgroep
op 29 april en bij het monument op het plein, na de
Bijbelmorgen van 6 mei.

Bezoekje aan zomerconferentie New Wine

Van 19-25 juni is de zomerconferentie van New Wine in
Liempde (Brabant), waar we ook weer met een groep uit
lUsselmonde aanwezig hopen te zijn. Weet je van harte
welkom om een dagje te komen kijken en de sfeer te
proeven. Bestel dan wel even online een dagkaartje en
laat even weten dat je een dagje komt, zodat we elkaar
op de conferentie nog kunnen ontmoeten!

Uw dienaar, Hans Schaap

1 J:u"? w Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
8juni  Bastiaan Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635

15juni  Bastiaan Aad Schuijer 06 286 26 274

22 juni Geen vervoer

29juni  Bastiaan Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:

0180412141

Wilt u op een zondag waarop er geen vervoer voor de ouderen is, onze ouderen
naar de kerk brengen? Neem dan contact op met Bastiaan de Ruiter.

Er is elke week oppas.

f:")& Er is kinderprogramma op
, 1,15 en 22 juni.
\ Er is tienerdienst op 8 juni.
> 4
A Vel

Op 2 mei vierden dhr. en mevr. Goedhart - Mersie
hun 40-jarig huwelijk.

Op 7 mei waren dhr. en mevr. T. Van der Pol - Groeneveld
60 jaar getrouwd.

Ook dhr. en mevr. Been - den Boer mochten op 14 mei
hun 60-jarig huwelijk gedenken.

U allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente
en Gods Zegen voor de tijd die voor u ligt.



Leer ons geloven!

Binnenkort het Pinksterfeest. Destijds werd in Jeruzalem,
tijdens het Joodse Wekenfeest, de Heilige Geest
uitgestort. Wat doet de Geest? Vooral dit: ons wijzen naar

en richten op Jezus Christus.

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Twee diensten wil ik extra onderstrepen. Dat is dus
allereerst de Pinksterdienst op 8 juni. In die samendienst
willen we een (fiks) aantal gemeenteleden, die zich in het
afgelopen jaar hebben aangesloten, voorstellen. Eén
week later, 15 juni, is er een belijdenisdienst. In de
afgelopen periode waren en zijn we met een aantal
jongeren (en net daarboven) in gesprek over God, over
Jezus, over geloven en tal van andere onderwerpen. Een
aantal hebben aangegeven in het najaar belijdenis te
willen doen. Een enkeling toch het liefst zo spoedig
mogelijk. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
Volgens mij is het lang geleden dat in de Pelgrimskerk
een aantal opstonden om ja te zeggen of om gedoopt te
worden. Maar een nieuwe generatie dient zich aan! We
danken God en bidden voor hen die zich voorbereiden
op dat moment.

En zo mogen we verder gaan. Door de Geest in gang
gezet. Om te geloven en te getuigen, maar soms ook om
dingen af te sluiten. Van harte welkom, maar dat geldt
voor al die diensten en momenten waarbij we God en
elkaar mogen ontmoeten. Biddend om Zijn zegen.

Dank

Als ik dit schrijf hebben we net de stille week en Pasen
mogen beleven. Het waren goede, gezegende
momenten: waaronder een grote kring bij de
Avondmaalsviering en het Paasontbijt en de meerdere

vieringen. Nogmaals dank aan een ieder die dit mogelijk
heeft gemaakt!!

Omzien naar elkaar

Mevr. K.J. (Krijnie) van Nimwegen keerde in de
afgelopen maand vanuit ‘De Twee Bruggen' terug naar
huis. Dankbaar dat de pijn door die bekkenfractuur is
verdwenen. Dhr. Wim Klapwijk verblijft nuin
verpleeghuis Aafje 't Ronde Zandt (Hugo de Groothof 1;
2984 GK Ridderkerk / afd. Gorzen, kamer 1). Hopelijk is
een terugkeer naar ‘Smeetland’ mogelijk. Het ging qua
gezondheid helaas niet meer thuis. Zijn toestand wordt
ook brozer; heftig voor Wim en zijn vrouw Nel.

Mevr. W.E.M.H. Valk - Huisman verblijft weer, na een
eerdere opname, in het verpleeghuis ‘Hannie
Dekhuijzen’ (Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam /
afdeling Maashaven, kamer 3.14 ). Helaas, het ging niet
meer thuis. Dhr. Karel Koffijberg werd in Duistland
succesvol geopereerd vanwege prostaatkanker. Hij kreeg
ook goede uitslagen te horen van het weefsel dat
onderzocht is. Verdere behandelingen na zijn operatie
zijn dan ook niet nodig. We danken God. Karel is al weer
een aantal weken thuis. We bidden om een goed herstel.
Mevr. RJW. (Annie) de Vries-Embregts heeft een aantal
dagen in het Maasstad Ziekenhuis gelegen vanwege
maag en darmkrampen. Gelukkig gaven de onderzoeken
geen reden tot zorg. Ze is dan ook weer thuis en
dankbaar. Nog een dankpunt: we zijn blij dat Leo
Bravenboer en Nel van Oers weer in ons midden zijn.
Voor een ieder, ook zij die niet bij name worden
genoemd: Gods nabijheid en Zijn kracht toegebeden.




50 jaar getrouwd

Bij twee huwelijksjubilea wil ik stil staan: zowel| Wim en
Corrie Biezepol-lJdo, als ds. CorBert en Irene de
Rooij-Wildeman waren in de mei-maand 50 jaar
getrouwd. Daar zijn we met hen blij en God dankbaar
om. Niet alleen vanwege datgene wat ze konden
betekenen voor hun (klein}kinderen en voor een ieder
die op hun pad kwamen, maar ook vanwege hun liefde
en inzet voor God en Zijn gemeente. Soli Deo Gloria. We
wensen jullie nog velen gelukkige jaren toe, Gods
Zegen; ook voor hen die jullie lief zijn.

In memoriam - Bep van Ree

‘De Heer is nabij. Wees niet bezorgd .. Op
zondagmiddag 4 mei overleed in de leeftijd van 87 jaar
mevr. Huibertje (Bep) van Ree-de Roock. Sinds 2005
weduwe van haar man Jan. Ze woonde de laatste jaren
aan het Leyerwaard 622 in Rotterdam. Een zorgzame,
lieve, wijze moeder en oma met een groot hart.

De dienst van Woord en gebed werd gehouden op
maandag 12 mei om 10.30 uur in de kapel van de
Protestantse begraafplaats Charlois te Rotterdam.
Aansluitend vond daar ook de begrafenis plaats. We
willen bidden om troost voor het gezin, voor een ieder
die haar zal missen.

B .

Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en
ter bemoediging gegaan naar:

13 april mw. Koudstaal

20 april mw. Bruggeman-Keijzer

27 april Thea Roos

4 mei mw. van Oers .
11 mei mw. Kuijper Schoolwerth
18 mei mw. de Vries- Embregts

Gift: er is een gift van € 20.00 ontvangen van NN
bestemd voor de bloemen, waarvoor hartelijk
dank!

Bidden voor de wijk, de stad, de wereld en onze
gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk en
in 'MEER dan BeverWAARD' gezamenlijk gebeden. Als
gemeente van de Pelgrimskerk participeren wij daar
sinds twee maanden ook in. Dat vindt plaats op elke
vierde woensdag van de maand te gaan doen, de
eerstkomende keer is op 25 juni. De “vaste” volgorde is:
op de 1e en 3e woensdag in ‘MEER dan BeverWAARD'
(Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in
de AJK en op de 4e woensdag in de PK. We beginnen
om 19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de
gebeden willen we ook met elkaar zingen. Van harte
uitgenodigd om mee te bidden en te zingen.

Tenslotte
Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette
en Dirk van Vreeswijk.

Goedendag,

Wij werden verrast met een mooie plant op de dag
dat wij

ons 50 jarig huwelijk vierden. Wij waren helaas niet
thuis toen

het bezorgd werd, maar via deze weg willen wij jullie
bedanken.

We hebben een mooie dag gehad.

Rein en Gezina Kuipers.

Tiesselinswaard 22.

Lieve mensen,

De prostaatoperatie is inmiddels achter de rug en
sinds 10 mei jl. ben ik weer thuis. Enkele dagen na
thuiskomst kregen wij van de uroloog nog een heel
goed bericht; er zijn geen verdere behandelingen
nodig. Hier zijn wij heel dankbaar voor.

Ik voel mij goed en de komende tijd hoop ik verder op
te knappen.

Bij deze willen wij jullie bedanken voor jullie
medeleven en bemoedigingen, die wij de afgelopen
periode mochten ontvangen (kaartjes, berichtjes en
gebeden). Het heeft veel voor ons betekend en wij
hebben het bijzonder op prijs gesteld.

Niet in de laatste plaats zijn wij de Here God heel
dankbaar, dat hij ons voor elkaar heeft gespaard.
Hartelijke groet, Karel en Giny Koffijberg
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( Vrijwilligers gezocht rond de kerkdienst in het
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Zangdiensten Breepleinkerk, "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Voorganger: ds. W. van Herwijnen.
Organist: Martin Mans.
Medewerking: Mannenensemble "Laudate”; o.l.v. Adri Poortvliet.

Zondag 15 juni
Voorganger: ds. Arnold Vroomans.

Organist: Wim de Penning.
Medewerking:

Mannenensemble "Men of Hope"; o.lLv. Martin Mans.

Zie http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

lkazia Ziekenhuis Rotterdam

In het Ikazia Ziekenhuis is er —vanaf 10.30 uur- elke
zondag een kerkdienst. Dit is een laagdrempelige
kerkdienst, eenvoudig en met bekende liederen, zodat
iedereen zich thuis kan voelen. Voor patiénten kan het
veel betekenen om tijdens hun opname naar de kerk te
komen. Ook kunnen patiénten op hun kamer via de tv de
kerkdienst volgen. Tegenover het lkazia is het
revalidatiehotel Intermezzo van Laurens en de gasten van
Intermezzo kunnen de kerkdienst in lkazia ook bezoeken.
Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers
nodig. Gelukkig is er een grote en trouwe groep
vrijwilligers betrokken bij de kerkdienst. Op dit moment
zijn we voor sommige taken op zoek naar enkele nieuwe
vrijwilligers.

Uitnadigen voor de kerkdienst op zaterdagochtend

Op zaterdagochtend gaan 2 vrijwilligers door het
ziekenhuis alle afdelingen langs om de mensen die zijn
opgenomen uit te nodigen om naar de kerkdienst te
komen. Dit kost ongeveer 5 kwartier. Het is belangrijk om
vriendelijk en uitnodigend te zijn. Discussies horen er niet
bij. Aan het einde van je rondgang heb je een lijstje met
namen verzameld van mensen die zich hebben
opgegeven om naar de dienst te komen. Dit lijstje wordt
op zondagochtend gebruikt door weer andere
vrijwilligers die de patiénten met bed of rolstoel gaan
ophalen om naar de kapel te komen.

Patiénten in een bed of rolstoel ophalen om naar de dienst te
komen

Vanaf 10 uur gaan vrijwilligers op zondagochtend de
patiénten die de dienst willen bezoeken ophalen. Je bent
praktisch bezig want het vraagt wat handigheid om een
rolstoel of bed te besturen. Tegelijk ben je ook sociaal
bezig want onderweg maak je contact met de patiént, als
die dat fijn vindt. Ook de mensen uit Intermezzo kunnen

S,

door deze vrijwilligers worden opgehaald. Na de dienst is b
er een moment om even samen koffie en thee te drinken

en dan breng je iedereen weer terug.

Zingen in de kerkdienst

De groepen kerkgangers in lkazia zijn nooit heel groot en
zieke mensen zingen vaak niet heel luid. Daarom hebben
we in elke dienst enkele zangers die komen om de
gemeentezang te ondersteunen. Gewoon eenstemmig,
zonder oefening. Je hoeft alleen maar tijdens de dienst
mee te doen met de liturgie.

Voor alle bovenstaande taken geldt dat jeeens inde 5
weken aan de beurt bent. Natuurlijk kun je ook wel eens
ruilen of vrij nemen.

Meedoen met de lkazia Cantorij

De |kazia Cantorij is een enthousiaste groep van ongeveer
25 zangers.

Eens in de zes weken werkt de lkazia Cantorij mee aan de
kerkdienst. De Cantorij zingt 4 stemmige kerkmuziek,
vaak Nederlands, soms Duits of Engels. De Cantorij oefent
daarvoor eens in de 2 weken op woensdagavond tussen
20.00 en 21.30 uur, zonder pauze. De lkazia Cantorij staat
onder leiding van Adriaan Hoek.

Wil je meer weten over één van de bovenstaande
activiteiten? Of wil je eens komen kijken of kamen
meelopen? Je bent welkom! Neem contact op met één
van de geestelijke verzorgers van het lkazia Ziekenhuis:
Martijn Weststrate, tel. 0102975285,
m.weststrate@ikazia.nl Lida Tamminga, tel. 0102975286,
ah.tamminga@ikazia.nl
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJIK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Bastiaan de Ruiter 06 - 229 32 635
Pelgrimskerk
Dhr. Hans Welter
Redactie:
Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-483 07 64

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 4 juli 2025

18.00 uur voor het magazin van
juli/augustus 2025 met het thema:

Pelgrims van hoop

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....ccee......NL10 INGB 0000 1886 02
of wvvercrre. NLO9 RABO 0159 0964 80
DiIACOTHE...c.cesremrmsrmssissrsasesanas ...NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...cnneesNL32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat..............NLE1 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst......cummmmimnas.NLO2 INGB 0003 8639 79
t.n.v. ). Busse - Dekker enaf MLK.J. van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS5 INGB 0000 2864 68
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Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba:
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
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De jongeren van het koor hebben een pinkster-
protestbrief opgehangen in de kerk! Sommige mensen
worden er boos van. Anderen knikken instemmend. Er
hangt een pen bij, lezers mogen reageren. En ook dat
leest iedereen. ‘Mee eens! Veel te saai!’ heeft iemand
geschreven. ‘Hoe brutaal van jullie!” ‘Kerk hoeft niet
leuk te zijn!" ‘Laten we het proberen!” De reacties gaan
alle kanten op. De dominee is zenuwachtig. Al die
verschillende stemmen in zijn gemeenschap! Ze
moeten toch saamhorig zijn? De enige die rustig blijft
is de kosteres, mevrouw Bontje. “Ach dominee”, zegt
ze. "Het is toch mooi dat de jongeren zich laten horen?
Ze vinden de diensten saail Ze willen meer beleving,
vuur en actie. Ouderen willen rust. Bedenkt u daar
eens iets op!”

Uit de Bijbel

'God van mijn voorouders, barmhartige Heen
wie kan uw bedoelingen kennen als U niet zelf
wijsheid geeft en uw Heilige Geest
Naar beneden zendt?

Uit het boek Wijsheid 9:1q.17

& Pinksteren

De Heilige Geest, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
Hij stuwt je en duwt je, geeft zachtjes een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.
Hjj zal je niet dwingen, maar wél inspireren,
om goed door het leven te navigeren.
Hij wijst je je naaste en brengt je weer bij,
als je neerkijkt op mensen als ‘wij en zij’;
maakt ons tot familie, tot zussen en broers,
begaan met clkaar en niet stickem jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden,
en helpt je om niet in gepieker te glijden,
maar te blijven geloven, krachtdadig en sterk.
De Geest, dat is God in jou aan het werk!

De dominee besluit te gaan praten met de jongeren.
Ze maken samen een plan. Met Pinksteren is het super-
druk in de kerk. ledereen is benieuwd hoe het afloopt.
Na het welkom klinkt er swingende muziek en er komt
een artiest op, Flaming Ferry. De jongeren zingen een
lied over de Heilige Geest en Ferry doet allerlei kunstjes
met vuur. De jongeren zijn dolenthousiast! Maar
ouderen mopperen: “Foei! Pinksteren is toch geen
show?” Dan zegt de dominee: “Pinksteren gaat niet
over een vuurspuwer. Maar wel over verandering,
vernieuwing, inspiratie! De jongeren hebben de
pinkstergeest zichtbaar gemaakt door hun BRIEF!

We komen er samen wel uit, mensen, het GESPREK
gaat door!” En dan breekt bij veel mensen

toch een lachje door.

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



