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Januari

ko=kinderoppas Zondag 2 januari Zondag 9 januari Zondag 16 januari Zondag 23 januari Zondag 30 januari

Kerkdiensten

Groene Tuin 353

10.15 uur: Nwireceptie

Collecte: Kerk en K.A. Collecte: Diaconie

Colfecte: Ondersteuning

Heilig Avondmaal
Collecte: JOP en

10.30 uur: 10.30 uur: kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn 10.30 uur:
ADRIAEN ds. J. Schaap ds. J. Schaap ds. D. van Vreeswijk| ds. J. Schaap dhr. Ruard Stolper
JANSZKERK
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. D. van VreeswijK ds. D. van Vreeswijld ds. J. Schaap ds. H.N. Visser ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst 16.00 uur: Heilig Avondmaal
Verdiepingsdienst
ds. C.L. de Rooij
11.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Mw. Ds. H.P.Hummel| Ds. C.L. de Rooij Mw M. van Weerden | Mw. ds. H.P. Hummel | Ds. J. Brederveld

Collecte: Kerk

Gemeenten Werelddiaconaat
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |onbekend ds. M.C. Batenburg | ds. A.L.A.den dhr. J. Bos dhr. G. Laheij
Ravenswaard 5 v.b. HA. Besten - H.A.
10.30 uur: 10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. J.L. den Toom Ds. E.A. van Halsema Ds. RH.M de Jonge
Heilig Avondmaal
MAASSTAD
Ziekenhuis
Voorlopig zijn er
SMEETSLAND geen diensten
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-158664 02

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-30402 33
06-3643 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

0180-443 884

Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
06-816663 10

(-.

Sonneburgh,

010-4799111

Ds. E.A. van Halsema

rianne.van.halsema@aafje.nl

elingen02@aafje.n|

locatie Ravenswaard

Ds. AL.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerke!ijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180-619 307
06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 - 49747356
pastoraat@

kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Namens de gehele redactie mag ik
u allen de beste wensen voor 2022
overbrengen.

Het thema voor deze editie is 'zien".
Zien, het is zo vanzelfsprekend. Je
staat er eigenlijk nooit bij stil dat
het een voorrecht is dat we kunnen
zien. Pas als je (een deel) van je
zicht (tijdelijk) kwijtraakt, dan
realiseer je je hoe belangrijk zien is.

In het muZIEum in Nijmegen kun je
ervaren hoe het is om blind te zijn.
Onder leiding van een blinde gids
loop je door een winkel, een straat,
een huis en een café zonder dat je
iets kunt zien. Wat een bijzondere
ervaring is dat. Groot respect voor
alle blinden die hier dagelijks mee
moeten leven!

Wij kunnen dan wel veel zien, maar
het blijft vaak beperkt tot de
buitenkant van iemand. En dan
hebben wij ons oordeel al klaar. Dit
in tegenstelling tot Jezus: hij ziet de
binnenkant. In de overdenking gaat
het over Jezus die Zacheus 'ziet.
MNiet alleen de buitenkant, maar ook
de binnenkant. Dat zouden wij ook
wat vaker moeten proberen: Zien
door de ogen van Jezus. Kijken naar
de mens achter het gezicht.
Misschien een goed voornemen
voor het nieuwe jaar?

Namens de redactie,
Annet de Ruiter

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u

iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com

Rooster kerkdiensten

Van de redactie /inhoudsopgave
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ogelzod, die ons hoop geeft, u in het
geloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw hoop
overvloedig zal zijn door de kracht
van de heilige Geest.

Romeinen 15,13

Deze Bijbeltekst is ontleend
aan de Nieuwe Bijbel
Vertaling © 2004




Overdenking

Zien
Lees: Lukas 19:1-10

Bijna iedereen kent wel de uitdrukking ‘eerst zien, dan
geloven! Als iemand dit zegt dan betekent dit meestal
dat de betreffende persoon openlijk twijfelt aan
hetgeen een ander tegen hem of haar zegt. De ander
daagt je dan als het ware uit om met bewijzen te
komen. En pas als het jou is gelukt om de ander ook
datgene waarin jij gelooft te laten zien, bestaat er een
kans dat hij of zij overtuigd raakt.

Maar wat gebeurt er als iemand ons wil laten geloven
dat er nog een andere ‘waarheid’ bestaat? Van die
‘waarheid’ heeft Zacheus horen spreken. Haast iedereen
heeft het over Hem: Jezus. lemand waar je geluk bij
vinden kunt, zo zegt men. En dat kan hij wel gebruiken,
Zacheus. In zijn woonplaats kijkt iedereen hem met de
nek aan. Nee, echt gelukkig veoelt hij zich niet. Hij is dan
wel rijk maar wat heb je daar aan als je geen vrienden
hebt. Nou, hij wil wel de proef op de som nemen. Jezus
bezoekt binnenkort hun dorp en dan zal hij wel eens
zien wie die Jezus is voordat hij al de verhalen over Hem
gelooft.

En Hij kwam Jericho binnen. Een coggetuige verslag:
Jezus bezoekt de stad. En weet je wie daar ook
gesignaleerd is? Zacheus. De tollenaar, bedoel je? Ja die.
Mooi, dan kan Jezus hem ook eens flink terecht wijzen.
Hij heet dan wel "Zacheus' dat betekent 'zuiver' of 'rein,
maar what's in a name, wij kennen hem heel anders.
lemand die voor de vijand de belasting int, plus de
bonus die hij in z'n eigen zak steekt. Daarom wordt die
man met de nek aangekeken in ons dorp. En terecht
ook, vind ik. Onder één hoedje met de vijand verrijkt hij
zich over onze ruggen. Nou, die man keur ik geen blik
waardig. Moet je hem zien rennen. Kijk nou eens wat hij
doet, hij klimt de boom in. Hij denkt zeker dat we hem
dan niet zien. 'k Ben toch wel benieuwd wat Jezus doet
als hij onder die boom door loopt. O kijk, Hij blijft
stilstaan. Jezus richt z'n blik omhoog en ziet Zacheus
zitten in de boom. Nu zul je het hebben.

Maar het pakt heel anders uit.

Jezus' blik omhoog naar Zacheus zegt:
Ik zie je zitten, Zacheus.

Ik zie je als mens.

Ik zie een mens die in z'n leven
verkeerde keuzes heeft gemaakt.

Ik zie een onvolmaakt mens.

Ik zie een gehaat mens.

Ik zie een 'niet-gezien' mens.

Ik zie een zondig mens, maar ..... er zit
geen slecht mens in die boom.

Nou, wij weten wel beter.

Wat leert Jezus ons met ‘het zien' van Zacheus? Jezus
noemt hem: een zoon van Abraham. Ock Zacheus
draagt de kern in zich van 'het geschapen zijn naar Gods
beeld. Maar de omstanders zien iemand anders. Zij zien
een mens die door zijn eigen schuld hopeloos is
vastgelopen. Maar Jezus ziet in hem een zoon van
Abraham die redding behoeft. Zijn de omstanders in
staat om met de ogen van Jezus naar deze man te
kijken? Zijn zij in staat om Zacheus te zien als een mens
die ongelukkig is? Als een mens die zich schuldig is
gaan voelen? Als een mens die niet meer tevreden is
met z'n oude leven? Als een mens, opgedroogd,
verlangend naar een nieuw, vruchtbaar leven?

Ja, zo zie ik je, zoon van Abraham. Kom naar beneden, ik
wil bij jou in je huis verblijven.

Als een mens zo gezien wordt, gebeuren er verrassende
dingen. Zacheus kan z'n geluk niet op. Er is iemand die
hem echt ziet. Dan breekt het goede in Zacheus los,
overvloedig.

Hij breekt de tolmuren af en het geld stroomt naar
buiten. Hij is geen slecht mens maar heeft slechte
dingen gedaan en dat gaat hij rechtzetten.

Zien met de
ogen van Jezus

Ik zie je. Ik, dat is God, dat is Jezus, met ontferming
bewogen. Over Juda in ballingschap. Over de
vastgelopen tollenaar Zacheus. Over jou. |k zie je. Wie je
ook bent en wat je er ook van hebt gemaakt in je leven.
Ik zal een omkeer brengen in je leven. Ik kom om je te
zoeken en zalig te maken. Jezus Christus, reddend
verschenen in de kerstnacht. Jezus Christus die oproept
om te geloven ook wanneer het oog niet ziet. Ik zie je.

Ik, dat ben jij, kijkend met de ogen van Jezus. Dan zie je
die ander. In z'n nood. In haar verdriet. In de kerk. Op
school. Op je werk. In je buurt. Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet maar wat iedereen zou moeten willen zien. De
ander. Met de ogen van Jezus. Uit dankbaarheid omdat
Hij het is die het initiatief neemt om echt te kijken. Om
u, jou en mij in de ogen te kijken met de verzekering: Ik
zie je! Dat geeft goede moed voor het nieuw
aangebroken jaar 2022.

Ds. A.L.A. den Besten




Op 31 oktober 2021 vierden zij samen
met hun kinderen en

kleinkinderen dat CorBert de Rooij 45
jaar in het ambt staat.

Tijdens dit samenzijn met de familie
kijken ze terug op de afgelopen
periode en legt CorBert aan zijn
kleinkinderen uit wat het geloof, de
kerk en het predikantschap voor hem
betekent en hoe hij daar vorm aan
heeft gegeven. Hebreeén 12, vers 1
staat tijdens deze dag centraal.

Met de kinderlijke manier waarop hij dit vertelt aan zijn kleinkinderen, laat hij
zien waar het werk voor hem begonnen is. In zijn laatste jaren van zijn studie
theologie, werd hij op straat aangesproken om les te komen geven op de
Marnixkweekschool aan meisjes die lerares wilden worden, om hen te leren hoe
zij theologisch verantwoord uitleg aan kinderen konden geven. In deze periode
van zijn studie was hij veel ‘ingewikkeld aan het denken’ Maar door les te geven
aan deze toekomstige kleuterjuffen werd hij uitgedaagd om ingewikkelde
geloofszaken om te zetten in begrijpelijke taal.

Voorafgaand aan het interview met ds. C.L. de Rooij hebben een aantal kinderen

uit de gemeente vragen gesteld over wat zij van de dominee wilden weten.
Dank voor jullie mooie en soms ook moeilijke vragen!

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom

ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en
met volharding de wedloop lopen, die v66r ons ligt.

Hoe bent u tot het geloof gekomen?

Ik komt uit een gezin waarvan beide ouders gelovig
waren. Boven mijn bedje waar ik als baby sliep, hing
een bordje met de tekst ‘Wentel uwen weg op den
Heere en vertrouw op Hem' Door de problemen die er
destijds waren in ons gezin, door ziekte en overlijden,
werd er veel gebeden. Als klein kind zag en hoorde ik
mijn ouders bidden en ben ik met een diep

niet van de kerk was zocht de dominee mijn grootvader
Bertus toch op. Hierdoor ging mijn opa over diepere
dingen spreken, waar hij eerder nooit over sprak.
Hetgeen een dominee aan de rand van het bed voor
iemand kan betekenen, heeft toen een enorme indruk
op mij gemaakt.

Heeft u een echte roeping gehad?

Godsvertrouwen opgevoed. Dit basisvertrouwen is
door Gods genade nooit meer weggegaan.

Hoe bent u tot het besluit gekomen om

dominee te worden?

Vanaf jongs af aan woonden wij vlakbij de pastorie,
waardoor ik zag wat het werk van een dominee
allemaal kan inhouden. Toen ik 15 jaar oud was, werd
mijn grootvader Bertus ernstig ziek. Ondanks dat deze

Achteraf gezien wel. Er is een moment geweest dat ik
op een zondagavond kort voor mijn eindexamen een
kerkdienst bezocht en toen ik buiten kwam, voor
honderd procent zeker wist dat ik dominee moest
worden. Later heb ik opgezocht welke dominee dit was
en de preek nagelezen. De predikant richtte

zich op een bepaald moment speciaal tot de jongeren
en zei: ‘Als je van God talenten hebt gekregen kun je
daarmee op twee manieren rijk worden: Je kunt er veel
geld mee verdienen, maar je kunt je talenten ook
gebruiken en rijk worden in het geloof.

Heeft u er alles voor over gehad om dominee te
worden?

Na het stellen van deze vraag, vraagt CorBert zijn vrouw
om hulp. Uiteindelijk komen ze samen tot het volgende
antwoord: ‘Als predikantsechtpaar ben je



met veel mensen goed en leef je met hen voor een tijd
als broeders en zusters, maar door de jaren heen sluit je
heel weinig blijvende vriendschappen. Om steeds weer
je roeping te volgen en ergens anders opnieuw te
beginnen betekende toch telkens wel een opoffering.
Maar nu na jaren zien we dat juist als zegen! Waar we nu
ook komen, we zijn overal thuis. Doordat je zoveel
verschillende gemeenten hebt gehad, ben je thuis op
iedere plek waar God woont.

Wat vindt u het belangrijkste van de bijbel?

Het verhaal van Jezus Christus, van het begin tot het
eind, van advent tot Pinksteren, dat wat je in het hele
kerkelijk jaar beleeft is het belangrijkste verhaal. Zonder
dat verhaal zouden wij hier niet zitten. Daar draait alles
om!

Wat vindt u het leukste/mooiste verhaal?

Het verhaal dat mij enorm aanspreekt, ook in deze tijd, is
het verhaal van Daniél. Hij houdt vast aan wat hij als
kind van huis uit
heeft meegekregen,
het Woord van God
en een leven naar zijn
geboden en beloften.
Dit brengt Daniél in
moeilijkheden, toten
met de leeuwenkuil.
Maar hij is niet bang,
want Daniél betekent
‘God is mijn rechter’.
Wat de wereld ook
van mij zegt, eris er
maar Eén die over mij
oordeelt, dat is God
Zelf. Met Daniél vraag
ik mij elke dag af: heb
ik gedaan wat God van mij vraagt en heb ik vertrouwd
op wat God aan mij geeft, leef ik dicht bij Hem?
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Wat is het stomste verhaal?

Het moeilijkste vind ik de verhalen uit het oude
testament waarin God zelf aanzet tot geweld. Niet
zozeer het stomste verhaal, maar dat vind ik wel de
moeilijkste verhalen. Dat God zelf achter de vernietiging
staat van mensen. Zelfs in het verhaal van Noach, dat
veel verteld wordt aan kinderen, laat God alle mensen
verdrinken. Dergelijke verhalen ben ik in de loop van de
tijd steeds moeilijker gaan vinden.

Wilde u altijd al dominee worden?

Hoewel ik als jonge jongen van 6 jaar al stond te ‘preken’
voor mijn zusjes van achter een omgedraaide stoel, lag
het veel meer voor de hand om schoenen te gaan
maken en verkopen, zoals alle mannen De Rooij sinds de
18e eeuw hebben gedaan.

LI
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Welke gebeurtenis is u in de 45 jaar predikantschap
het meeste bijgebleven?

Er zijn er te veel om op te noemen en er zijn
gebeurtenissen in allerlei soorten. Maar het pastoraat,
zeker in de eerste 20 jaar (slachtofferhulp bestond nog
niet) heeft veel indruk op mij gemaakt. Tot die tijd ging
ik mee met de politie om het slechte nieuws te brengen
en was ik al vroeg betrokken bij heel verdrietige
gebeurtenissen. Dit was een zeer aangrijpende kant van
het pastoraat. Maar dit heeft ook een enorme
verbondenheid gegeven, doordat je veel langer en
intenser met mensen mee liep.

Is er een persoon geweest die u altijd is bijgebleven
en wat heeft deze persoon voor u betekent?

De dominee speelt deze vraag door naar zijn vrouw. ‘De
predikanten in onze jeugd waren aansprekende figuren.
Zij waren een mooi voorbeeld. Dominee Breeuwsma die
aan het bed van opa Bertus heeft gezeten wordt wel
extra genoemd. Hij heeft laten zien hoe je als dominee
het geloof dicht bij de
mensen kan brengen zonder
onderscheid te maken.
CorBert vult hier zelf op aan:
‘Tijdens mijn studie heeft
professor van Ruler diepe

1 18 ¥ indruk gemaakt. Hij heeft op
: veel mensen invloed gehad.
b Professor van Ruler liet zien

‘ dat alles draait om Christus,
maar dat het gaat om Gods
Koninkrijk. Zoals Jezus het
zelf heeft gezegd: “Niet ieder
die tegen mij zegt: Heere,
Heere, zal binnengaan in het
Koninkrijk der hemelen,
maar wie de wil doet van
Mijn Vader die in de hemelen is” (Mattheus 7:21)

Wat zou u startende predikanten mee willen geven?
Nog steeds ben ik mentor van startende predikanten, dit
doe ik al sinds 1986. In de eerste plaats probeer ik hen te
bemoedigen en te laten zien hoe vol van vreugde dit
prachtige werk is! Ik benadruk hierbij altijd de volgende
vierslag: Zorg bij alles wat je preekt, spreekt en doet dat
het a. SchriftgemaR, b. EvangeliegemaB, c. Zeitgemall en
d. Gemeindegemal is.

Hiermee bedoel ik:

a. Het moet passen bij de héle Bijbelse boodschap.

b. Het Evangelie van Jezus Christus moetin alles
meeklinken.

c. Het moet actueel zijn, passen bij de situatie van
vandaag.

d. Het moet op maat gesneden worden voor deze
gemeente waar ik nu ben en voor deze mens waarmee
ik vandaag in gesprek ben.

Vervolg op pagina 15
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Er zijn verschillende manieren op het gebedsleven een
nieuwe impuls te geven. Van 16 tot 23 januari is de
week van gebed. Daarnaast zijn er ook nieuwe boeken
over bidden of met gebeden verschenen.

Bidden in de nacht

Hoe kunnen we God vertrouwen in het donker van de
nacht? De Amerikaanse Tish Warren schrijft naar
aanleiding van de moeilijkheden die zij heeft ervaren,
nog voor dat corona uitbraak. Het persoonlijk verdriet
maakt het moeilijk voor haar om te geloven en te
bidden. Ze ontdekt de rijkdom van de nachtelijke
liturgische gebeden van de kerk, de completen. Dit is
een traditie die wij als protestantse christenen minder
goed kennen. Bij bidden denken wij vaak dat we zelf
woorden moeten vinden. Tish Warren schrijft over haar
ervaringen en het nabidden van de woorden die
christenen al eeuwen voor ons hebben uitgesproken.

‘leder gebed dat ik ooit gebeden heb is deels een
belijdenis geweest: "Ik geloof, kom mijn ongeloof te
hulp.” Dat was mijn gebed, terwijl ik de versleten
woorden van de completen bad. En de kerk antwoordde
te midden van mijn zwakheid, met haar oude stem:
"Hier zijn een paar woorden. Bid ze. Ze zijn sterk genoeg

a

om je te dragen. Ze zullen je helpen in je ongeloof!

Iish Warren

Bidden
in de
;1;1_!.'] 1L

Bidden maakt licht

De Nederlandse Theo van de Heuvel, voorganger van de
stadskerk in Groningen en medeoprichter van de
mannenbeweging De vierde musketier, heeft een
dagboek geschreven over gebed. De zinnen lezen
makkelijk en klinken positief. Bidden maakt licht
volgens de schrijver omdat bidden betekent dat de
bidder in Gods aanwezigheid komt. God kennen en
ervaren verandert de situatie van de bidder. Met dit
dagboek leer je over bidden doordat de schrijver het
gebedsleven van Jezus behandelt. Het is een dagboek
voor 100 dagen, verdeeld over 14 weken. Elke week
heeft een eigen thema. Er zijn overdenkingen en
gebeden, maar ook ruimte voor eigen ontdekkingen.
Het boek is gedrukt met als tweede kleur oranje,
waardoor mooie teksten extra opvallen.

Bijbels bidden of Jezus hoort je

Voor wie het gevoel heeft dat ze vaak hetzelfde bidden
en snel afgeleid is in het gebed heeft Marieke den
Butter een gebedsboek geschreven. Meer dan
tweehonderd bijbelgedeelten zijn omgezet in gebeden,
die dicht bij de bijbeltekst blijven. God wordt met
verschillende titels aangesproken maar vooral met
HEERE. Door met een open Bijbel te bidden verdiept
het gebedsleven, want Gods woorden geven licht en
inzicht (Psalm 119:130). Naast de gebeden vind je ook
veel citaten die bemoedigen en aanzetten tot
nadenken. Het is een degelijk Nederlands alternatief
voor de Australische bestsellerauteur Sarah Young
waarvan onlangs Jezus hoort je is verschenen. Dit is een
dagboek met een gebed voor elke dag. De toon is
lichter, de omgang met God vrijer. Onder elk stukje
staan bijbelteksten die gebruikt zijn, maar zij zijn minder
letterlijk in het gebed terug te vinden.

Antoinette Schram

Citaat uit het voorwoord Bidden maakt licht:

De vraag is niet hoe we het gebed nieuw leven
moeten inblazen,

maar hoe we onszelf nieuw leven moeten inblazen.

Een “ik’ kan niet bidden tot een "het’.

Als God niet minstens even werkelijk is als ikzelf,
als ik er niet van overtuigd ben dat God minstens
even levend is als ik,
hoe zou ik dan kunnen bidden?
Abraham Joshua Heschel



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt en een van Eric-Jan Groen.

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com
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Dit keer aandacht voor 2 minder bekende singles die in
de tipparade kwamen in het genre relipop. Beide zijn uit
1971 en 50 jaar oud. Ik heb wel vaker aandacht besteed
aan deze stroming die doorgaat tot en met 1972.

Jesus - Jeremy Faith

De eerste single is Jesus van Jeremy Faith and 5t
Matthews Choir and Orchestra op het Decca Label. De
b-kant was Jerusalem Road. Het kwam uit op 28
augustus 1971. Jeremy werd in 1946 geboren als Helmut
Grabher in Oostenrijk en hij overleed op 6 maart 1990.
Het werd geschreven door Michel Hamburger en is later
gecoverd door Sir Cliff Richard en Nanesse et les nanas
en geproduceerd door Simon Hellwell, Pierre Darjean en
Scott Vanish.

In Belgie was deze single wel een grote hit, daar kwam
hij 14 augustus 1971 binnen op nr. 30 en verdween pas
na 11 weken op 23 oktober 1971 en bereikte positie 6.
De single werd in veel landen uitgebracht. Ook
verscheen er een album in 1971: Lord. Ik zal de tracks in
het Nederlands weergeven: U bent mijn Heer Jezus,
Morgen zal de dag zijn, Toon mij de manier,
Jeruzalemweg 63, Jezus, Heer spreek tot mij, Jij kunt de
man zijn, Wij zingen samen, Maria, Bedankt mijn Heer.
Het album werd wel in andere landen uitgebracht.
Jeremy bracht nog meer singles uit, niet allemaal
relipop. De eerste single was You are my Lord/You can
be the man. Ook te vinden op het besproken album en
de tekst is 0.a. te vinden op lyricstranslate,com met een
video op YouTube en info op ultrapop.be.

Take my hand - Kenny Rogers

De tweede single waar ik kort aandacht aan wil besteden
en die 50 jaar oud is, is Take my hand van Kenny Rogers.
Hij is geboren als Kenneth Donald Rogersin 1938 en is
een van de grootste country and western artiesten,
samen met zijn toenmalige groep The First Edition. Het
nummer is ook te vinden op het album Transition, het
zevende album waar verder geen gospel nummers op
staan. Alleen de b-kant All God’s lonely children
geschreven door Alex Harvey. Die nummers openen het
album.

Take my hand kwam binnen in de tipparade op 13
november 1971. Het nummer duurde 2 min 56 en was
geschreven door Kenny Rogers en Jimmy Bowende. De
single was na 4 weken verdwenen en werd geen hit.
Kenny overleed op 81-jarige leeftijd en heeft cok een
paar Kerstalbums uitgebracht met Dolly Parton.

50 jaar oud
genre Relipop!

Jeremy Faith en
Kenny Rogers

Er is nog een album uitgebracht in maart 2011: The love
of God met Will the circle be unbroken, Peace, I'll fly
away, The rock of your love, In the sweet bye and bye, He
showed me love, Grace, What a friend we have in Jesus,
Circle of friends, For the love of Ged, Amazing grace,
Leaning on the everlasting.

De liefde van God - Kenny Rogers: Zal de cirkel
ongebroken zijn, Vrede, Ik zal wegvliegen, De rots van je
liefde, In het zoete door en door, Hij toonde me liefde,
Genade,Wat een vriend hebben we in Jezus,
Vriendenkring, Voor de liefde van God, Geweldige
genade, Leunen in de eeuwige armen.

Ronald van Pelt
rpeltda8@upcmail.nl




Een katholiek gezin woonde tot 1930 in Den Bosch met
zoals toen heel gebruikelijk, dertien kinderen in de
leeftijd van 10 tot 35 jaar oud. De jongste was een
zogenaamd nakomertje, niet meer verwacht maar toch
nog met liefde geboren in een arm maar ook gelukkig
gezin.

De vader en de oudste kinderen werkten daar in een
sigarenfabriek, zes dagen in de week en tien uur per dag
voor een hongerloontje. De jaarlijkse vakantie was twee
dagen, maar geld om ergens heen te gaan in die twee
vrije dagen was er eenvoudig niet voor zo'n groot gezin.
Wel iedere zondag naar de kerk en zitten op het
armenbankje achterin.

Eind dat jaar ging de fabriek failliet en de sobere
inkomsten stopten direct en de armoe werd nog groter
ondanks een bijdrage van het armenbestuur van hun
plaatselijke kerk. Er was daar geen ander werk meer te
vinden in die crisistijd en ze besloten naar de stad
Utrecht te verhuizen, naar een net nieuw gebouwde
wijk: Lombok, met de namen van straten die afgeleid
waren van onze verre kolonie Oost-Indié.

Twaalf van de kinderen waren in Den Bosch al eerder
getrouwd en kregen net als hun ouders daar een
nieuwe woning, het merendeel in dezelfde straat of in
€én van de zijstraten en ze kregen allemaal heel snel
weer werk in Utrecht. Het jongste meisje bleef nog wel
bij haar ouders wonen, ze moest haar school nog
afmaken. Er kwam in die nieuwe wijk aan de
Kanaalstraat ook een katholieke kerk en daarbij ook een
passend schoolgebouw in de strenge orthodoxe leer
van de kerkleiding, maar de armen moesten nog steeds
onbetaald achterin zitten.

Toen ze zeventien jaar werd, kreeg ze verkering met de
buurjongen, maar toen kwamen al snel de problemen.
Hij was protestant en dat kon natuurlijk niet:"Twee
geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.”
Ondanks alle verboden van de ouders en de geboden
van de kerk trouwden ze wel met elkaar toen ze beiden
twintig jaar waren geworden. Ze hielden voet bij stuk en
de echte liefde overwon alles.

Op de trouwdag stonden ze
helemaal alleen op het stadhuis.
Haar ouders en haar getrouwde
broers en zusters hadden witte
lakens voor de ramen gehangen als
een letterlijk zichtbare afstand- en
doodverklaring. Door deze
onwezenlijke gebeurtenis had zij al
direct besloten zich aan te sluiten bij

de kerk van haar man en heeft
ze belijdenis gedaan bij de kerk
van de protestantse
geloofsuitgangspunten. Ze zijn
daar ook kerkelijk ingetreden in
die kerk en daar ook wat
eenzaam getrouwd.

Het heeft meer dan tien jaar geduurd voordat haar grote
familieband zich uiteindelijk weer had hersteld en de
gezinsvrede weer terug was. Ze zagen uiteindelijk in,
dat een goede man, een goede echtgenoot niet alleen
en absoluut noodzakelijk was binnen de gelijke
geloofsuitgangspunten en dat het ook anders kon en
misschien wel beter.

P" B

Twee geloven op één kussen,
daar slaapt de duivel tussen

. J

Maar de sporen, de littekens bleven toch altijd een
beetje voelbaar wanneer je meer dan tien jaar hebt
moeten leven met een doodverklaring, de witte lakens
bleven een tragisch merkteken.

De oude wijze boom heeft langzaam zijn oude takken
verloren en er zijn weer nieuwe aangegroeid, er zijn ook
nieuwe bladeren aan deze takken en twijgjes ontstaan.
Veel prachtige bladeren in allerlei kleuren in hun
aanschijn die nu vredig naast en boven elkaar rondom
een vredesteken geven en een dank uitstralen naar de
oude stam, die hun allemaal, helemaal gelijk, een
voeding geeft voor hun bestaan.

Frits van Veldhoven

Advertentie
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Groen Geloven
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II roene Kerk bén je nooit.
Je bent altijd bezig het te

worden’, vindt Johan van

Dalen (links op de foto) van

De Inham, de protestantse
gemeente Hoogland. Oud papier inzamelen,
afval scheiden en Fairtrade-producten gebruiken
deed de kerk al langer. Tot steeds sterker door-
drong dat mensen elders op de wereld te lijJden
hebben onder onze luxueuze leefwijze.
Achter de kerk is een tuin aangelegd waar
vrijwilligers groente kweken. Er wordt geen gif
gebruikt en als er water gegeven moet worden,
komt dat uit de regenton. De oogst wordt na
de kerkdienst verkocht aan kerkgangers en de
opbrengst gaat naar de Voedselbank. Een heel
eenvoudig concept. “Het is leuk om te doen, het
is een daad van solidariteit met de armen en het
milieu wordt niet belast door transport. Tegelijk
komt gesprek en bewustwarding op gang over
onze manier van leven en hoe we die zouden
moeten veranderen ten behoeve van onze
naasten.”
Op het dak van de kerk liggen zeventig zonnepa-
nelen. Een forse investering, waarover lang ge-
praat is. Uiteindelijk zullen ze wel renderen. Veel

Tekst en foto: Dick Vos

belangrijker vindt de kerk de enorme reductie
van broeikasgassen waarvoor ze zullen zorgen.
“Duurzaamheid en klimaatgerechtigheid mogen
best iets kosten.”

Als je christen bent start je bij jezelf, stelt Martin
Snaterse, predikant van deze kerk. Het evangelie
roept op tot nederigheid en bekering. Van daar-
uit kun je een voorbeeld zijn voor je omgeving
- net als Jezus. "Breng in praktijk wat je gelooft.’
De kerk is viteindelijk geen gebouw, maar een
levend voorbeeld van toewijding aan de Heilige
Geest. "We zijn medeverantwoordelijk voor de
wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen
zullen leven."En wanneer we onhs inzetten voor
de toekomst van de aarde, bewegen we ons in
lijn met Gods inzet voor de hele schepping. “We
doen dat als christenen vanuit de hoop. Niet zo-
zeer de hoop dat God de wereld wel zal redden
of dat hij 6ns zal redden. Wel de hoop dat God
in Christus met ons zal zijn. Altijd - wat er ook
gebeurt!

Breng in praktijk
wat je gelooft



Een Gezegend Nieuwjaar!

Zo wensen we elkaar ook dit jaar toe.

Dat het nieuwe jaar 2022 gezegend mag zijn en
dat wij daar als door God gezegende mensen in
van betekenis mogen zijn voor deze wereld, voor
elkaar en voor ieder die op ons pad gaat komen.

Na een goed begin van de decembermaand
met mooie adventsvieringen en hartver-
warmende huisbezoeken kwam vrij plotseling
het bericht dat we weer in lockdown moesten.

Wat doet dat met ons en met onze hoop en
verwachtingen voor het nieuwe jaar? Blijven
we toekomst zien, zoals het jaarthema van de
Protestantse Kerk zegt: “van U is de toekomst”?
En wanneer zien we dat? Laten we elkaar
daarop wijzen, die momenten dat we Gods
toekomst in deze wereld zien.

Lied 933 zingt daarover. Het lied lijkt in eerste
instantie over Jezus' gang op het meer te gaan
(Marcus 6: 45-52). Het is echter geschreven
vanuit de positie van de leerlingen, worstelend
in hun boot op het water.

Zo wordt het een gebed om Gods aandacht en
bijstand in tijden van dreiging met wat
onvoorspelbaar is en kennelijk machtig in ons
leven.

Maar, uiteindelijk gaat die wind dus liggen.
(Marcus 6:51).

Wanneer Jezus bij de leerlingen is aange-
komen, zijn zij daarmee nog niet aan wal
gekomen. Ze moeten verder roeien en het
dreigende water omgeeft hen nog altijd.

Maar als de stormwind is gaan liggen, kun je

weer over het water heen kijken naar het doel.

Het gaat er dus om hoe je om je heen ziet.
Ik vind het een bemoedigend lied in deze
onvoorspelbare maanden.

Laten we dit lied vaak zingen om elkaar te
bemoedigen.

Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet

en treedt de golven met uw voet.

Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien U voor een spookbeeld aan,
want mateloos zijn wij verblind

in ons gevecht met storm en wind.

Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over 't boze tif

het land zien aan de overzij.

Tekst: Jan Peter Schouten
Marjan van Weerden,

kerkelijk werker
Groene Tuinkerk

‘Raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over 't boze tij
het land zien aan de overzij.’
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Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Makkelijk vitgelegde opsomming van de leer van een kerk-
gencotschap met alle dogma's 9 Hoger berocepsonderwijs
(afk.) 10 Hondenverblijf 11 In loco (afk.) 12 Blauwe vogel
14 Tijdruimte 15 Moed 16 Herkauwer 17 Gezwind 19 Noor-
man 21 Voorzetsel 22 Vaartuig 23 Onder voorbehoud (afk.)
24 Parochiale periodiek 26 Herrie 28 Vertegenwoordigster
32 Bandiet 35 Europa League (afk.) 36 Vrouwelijk dier 37 Op-
getogen 38 Vervoering 41 Maalstroom 42 Nobiliteit 43 Heide-

meertje 44 Tuingewas 45 Religieus-filosofische opvatting die
God als "horlogemaker” ziet 47 Gigameter (afk.) 48 Vochtig
49 Liefkozing 50 Menist.

Verticaal

1 Onderdeel van de theologie die bestudeert wie Jezus was en

is 2 Roepnaam van Abraham Lincoln 3 Wc 4 Kok 5 Vliegenraam
6 Persoonlijk vow, 7 Stad in de VS 8 Licht gewapende ruiter
13 Kleverige vioeistof 14 Derde aartsvader 16 Internetkoppe-
ling 18 Heldere ster 19 Afwisseling 20 Diviniteit 22 Papegaai
24 Bazige vrouw 25 Grens 27 Alcoholische drank 29 Erffactor
30 Zoon van Juda 31 Zwitserse held 33 Die van Microsoft

34 Draaischijf 37 Dwergboompije 39 Zeer langzaam en gedra-
gen van tempo (muz.) 40 Belgische zanger 41 Rolsteen
43 Twist 45 Groet 46 Eiland in de lerse Zee 48 Spoorweg-
bedrijf.

wwwwimdeweerdi.com
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Gezamenlijke berichten

Versterking kerkblad team gezocht

ledere maand maken wij met een team van enthousiaste
vrijwilligers dit kerkblad voor u en jou. Het team bestaat uit
een aantal redactieleden die alle kopij in het digitale
programma verwerken. Zij nemen de aangeleverde kopij
taalkundig en inhoudelijk door en zetten het op de juiste
bladzijde. Vervolgens zorgen zij er voor dat het mooi
opgemaakt wordt en dat er afbeeldingen bij komen.

Daarnaast zijn er ook een aantal ‘teamleden’ die kopij
aanleveren. Sommige doen dit iedere maand voor de
gemeentepagina’s zoals de predikanten en roostermakers.
Voor andere rubrieken zoals de boekbespreking en muziek
levert een vast gemeentelid bijna iedere maand kopij aan.

We hebben ook een paar rubrieken waarin we
gemeenteleden beter leren kennen. Voor deze rubrieken
zoeken we teamleden die regelmatig of af en toe kopij aan
willen leveren.

Wil jij een bijdrage leveren aan de verbinding tussen
gemeenteleden? Vind jij het leuk om aan andere
gemeenteleden te vragen wat hun lievelingslied is en
waarom? Of wil je ze vijf vaste vragen stellen om ze beter te
leren kennen? Heb je een idee voor een nieuwe rubriek? Dan
kunnen wij jou gebruiken in ons team.

WE WANT

Wat vragen we van jou?

Je benadert zelf gemeenteleden die je kent of je werkt vanaf
een gekregen lijstje.

Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je kopij aanlevert.

Je zorgt ervoor dat je kopij in Word staat en mailt dat door
met een foto erbij. Wij zorgen er vervolgens voor dat het
verwerkt wordt.

Geen vergaderingen.

Je bepaalt zelf of je bij gemeenteleden langs gaat, ze belt of
mailt.

Heb je interesse of vragen?
Neem dan contact op met Annet de Ruiter (06-24693187) of
mail naar redactie.ajk@gmail.com

'h.."

Dilemma's

Als vervolg op het interview (blz. 6 & 7)
leggen we de dominee de volgende
dilemma's voor.

Kerst of Pasen
Voor kerst moet je tegenwoordig door zoveel
heidendom heen. Mijn voorkeur gaat uit naar
de stille week voor Goede Vrijdag en Pasen.

Vakantie in eigen land of vakantie in het
buitenland
We hebben veel reizen naar het buitenland
gemaakt, maar tegenwoordig gaat de voorkeur
uit naar vakantie in het mooie Nederland.

Psalmen of gezangen
Ik hou van een goede mix, maar de psalmen zijn
eeuwig en de gezangen zijn tijdelijk.

Fietsen of wandelen
We doen het allebei graag, maar toch een lichte
voorkeur voor fietsen.

Zelf preken of naar een preek luisteren
Preken houden is wel echt mijn passie, maar dat
neemt niet weg dat ik ook altijd heel graag naar
preken luister. Luisteren is als het erop aankomt

belangrijker dan spreken.

Zomer of winter
Zomer, hoewel Irene haar voorkeur uit gaat naar
de lente!

Advertentie
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VANAF HET DUJKJE

Januari

Terwijl ik dit schrijf is het zaterdag 18 december. Het jaar
2021 is alweer bijna voorbij. Dit jaar was net als 2020
een jaar waarin corona behoorlijk de gemoe-deren
bezig gehouden heeft — voor onszelf, in de kerkelijk
leven, in de samen-leving. De ene keer versoepelingen
en dan weer strengere maatregelen, het wisselde elkaar
af, ook in de kerk... Eerst de vaccinaties en nu de
boosters. Waar zullen we (wat dit aangaat) januari mee
ingaan?

Kerkdiensten

Volgens de kerkelijke kalender is temidden van alles op
de eerste advents-zondag (28 november) een nieuw
kerkelijk jaar begonnen. Ook bij ons in de kerk kwam er
op de zondagen weer een liturgische schikking voorin
te staan, aan de hand van het adventsthema In een
ander licht. De gelijknamige advents-kalender werd
uitgedeeld aan de kerkgangers. Het is de bedoeling dat
er ook op kerstmorgen een liturgische schikking voorin
zal staan. Kerst en Oud & Nieuw (oudejaarsavond)
liggen op het moment van schrijven nog voor ons...

In januari 2022 sta ik twee keer op het rooster om bij ons
in de kerk voor te gaan. Allereerst op zondag 2 januari,
de eerste zondag van 2022. Voor de dienst is er dan -
coronaproof — gelegenheid tot nieuwjaarwensen.
Verder hoop ik op zondag 23 januari voor te gaan, in

een Avondmaalsviering. Het is dan meteen ook de
slotzondag van de Gebedsweek voor de Eenheid (zie
hieronder). De lezingen van het leesrooster zijn leidend
voor de thematiek.

Gebedsweek voor de Eenheid

Van 16 tot 23 januari 2022 is de jaarlijkse Gebedsweek
voor de Eenheid (van de christenen), dit jaar voorbereid
door kerken in het Midden Oosten. Licht in het duister is
het thema. Op lJsselmonde wordt vanuit onze kerk en
de parochie-kerk voor vrijdagmorgen 21 januari een
oecumenische gebedsdienst met aansluitend koffie en
nagesprek voorbereid. De aanvang is 10.00 uur, in de
parochiekerk aan de Reijerdijk.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Gesprekskring en gebedskring

De gebedskring staat gepland op woensdag 12 januari
om 12.00 uur (tweede woensdag van de maand), en de
gesprekskring staat gepland op woensdag 26 januari
(laatste woensdag van de maand) om 10.30 uur.
Tussen deze beide data in zijn dus het oecumenische
gebed met koffie en nagesprek op vrijdagmorgen 21
januari in de parochiekerk (zie hierboven). Welkom!

Pastoralia
Deze keer zijn er drie berichten van overlijden.

Op vrijdagavond 19 november overleed in de leeftijd
van 99 jaar mevrouw Anna Hoogerwerf-Baks. Zij
woonde in S5iloam in Hoogvliet. De dankdienst en
begrafenis, geleid door ds Jaap Brederveld, waren op
vrijdag 26 november in onze kerk en op begraafplaats
lJsselmaonde.

Op zondagavond 21 november overleed de heer Jacob
van der Molen, in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde in
Sonneburgh. De dankdienst en begrafenis waren
eveneens op vrijdag 26 november, in de Pelgrimskerk
en op de Zuider-begraafplaats.

En op woensdag 15 december overleed vroeg in de
morgen mevrouw Maatje Maria Krabbendam (Matty), in
de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde sinds de zomer in
Sonneburgh locatie Groene Kruisweg. De
afscheidsdienst en begrafenis zullen op donderdag 23
december zijn, op de Zuiderbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede bij God. Laat hun
nagedachtenis hun naaste families - van binnen en van
buiten onze kerkelijke gemeente - en ons allen tot
zegen zijn. De ‘in memoriams' volgen in een volgende
editie van het kerkblad.

Verder zijn op zondag 12 december de kerstattenties
voor de 80+ers (en in de verpleeghuizen) uitgedeeld en
rondgebracht, heeft in december de wensboom voor de
kinderen in de wijk in de kerk gestaan en gaat half
januari 2022 de Actie Kerkbalans weer van start.



Tot slot

Graag sluit ik hier nu af met de tekst van het
gebedskaartje van de Gebedsweek van 16-23 januari
2022:

God, U laat uw ster in ons leven schijnen.
Help ons om zelf een licht van hoop te zijn.
Zet ons hart in vuur en vlam,

zodat uw liefde ons en anderen met warmte
omringt.

Vrede en alle goeds voor 2022!
Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Anna Hoogerwerf - Baks,
geboren 14 september 1922,
overleden 19 november 2021.

Mw. Hoogerwerf woonde in Siloam,
Kruisnetlaan 410, Hoogvliet.

Dhr. Jacob van der Molen,

geboren 30 maart 1929,

overleden 21 november 2021,

Echtgenoot van Mw. R. van der Molen - Sluman,
Ravenswaard 357.

Verhuisd voorkeurslid:
Mw. J. Gille, van Sichemstraat, naar
Kortekade 90B 02

Overgeschreven (einde voorkeurslid)
naar Barendrecht:

Dhr. en Mw. Hoogerwerf
Binnenlandse Baan 70

Barendrecht.

VERANTWOORDING LAATSTE GELDEN
VERJAARDAGSFONDS

Zoals uin het kerkblad van april 2021 is meegedeeld, is
het Verjaardagsfonds opgeheven.

Bij deze een verantwoording van de laatste gelden:

In december 2020 is aan Kerk in Actie € 750,-
overgemaakt voor het project: “Geef Licht aan
viuchtelingenkinderen in Griekenland”.

Vluchtelingen krijgen bij aankomst voedsel, water en
een pakketje kleding. Voor kinderen is er onderwijs op
een veilige plek buiten de kampen en gezinnen
ontvangen maandelijks een voedselpakket. Waar
mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een
betere plek.

Op 23 mei 2021, eerste Pinksterdag, heeft dhr. Den
Hartog namens de diaconie na de preek aandacht
besteed aan het project van Kerk in Actie: “Christenen in
Egypte — De Bijbel houdt de hoop levend.’

Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk

jaar een Bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
De kinderen en de hele familie gaan dan met de Bijbel
aan de slag. De Bijbelcompetitie is zo'n succes dat ze
elk jaar wordt herhaald en steeds meer nieuwe Bijbel-
boeken worden uitgedeeld. Aan deze actie heeft het
Verjaardagsfonds € 500,- overgemaakt.

In december 2021 is aan Kerk in Actie € 434,19
overgemaakt voor het project: “Een nieuw perspectief
voor Aliona in Moldavié”,

In Moldavig, het armste land van Europa, staan veel
kinderen er alleen voor. Lokale kerken hebben samen
met Youth voor Christ Moldavié, partner van Kerk in
Actie, de handen ineen geslagen en vangen de kwets-
bare kinderen op. In dagcentra krijgen ze hulp bij hun
huiswerk, een maaltijd en het belangrijkste van alles:
zorg en liefde.

Het resterend bedrag van € 200,- is overgemaakt aan
Kerk in Actie voor het project: “Opvang voor gestrande
vluchtelingen in Griekenland”.

Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit
bijvoorbeeld Syri&, Afghanistan en Iran in Griekenland.
Hier wacht hen vanwege lange procedures een
moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt
drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en
kleding, voedsel zorg en onderwijs aan de kinderen
geven.

U allen nog hartelijk bedankt
voor de bijdrage(s) die u het
Verjaardagsfonds in de afgelopen
jaren voor alle goede doelen hebt
gegeven.

Namens alle oud-medewerkers
van het Verjaardagsfonds,
Nel en Ton van Schaik
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Zondag 28 november !
Op deze zondag vierde Dhr. Ouwens
zijn 90e verjaardag en Mevr. Schreurs was
maandag 29 november jarig, Zij mocht de mooie
leeftijd van haar 91e jaar bereiken. Beiden werden door
de gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 5 december

Dhr. Van de Akerboom was op deze zondag 90 jaar
geworden. Voor deze mooie leeftijd kreeg hij de
bloemen uit de kerk, met de hartelijke felicitaties van de
gemeente.

Zondag 12 december was de kerk gezellig versierd met
de kerstattenties. Deze waren bestemd voor alle
gemeenteleden boven de 80 jaar en voor hen die in de
verzorgingshuizen verblijven. De mensen uit de
Wereldwinkel hadden de pakjes zo mooi ingepakt dat
het een vrolijk gezicht was. De contactpersonen en
kerkelijk werker gingen ze zoals ieder jaar zelf weer
bezorgen. Het is altijd een mooie traditie om ieder jaar
dit te doen voor onze oudere gemeenteleden.

Vooral ook in deze tijd, met het weinige bezoek dat ze
mogen ontvangen.

We wensen iedereen toch een fijne jaarwisseling toe en
hopelijk een goed 2022.

Ontvangen

Via Elly van Mevr. S. € 50,- voor de kerk en van Mevr. B.
€ 10,- voor de Kerstattenties.

Van Fam. A. € 10,- voor kerstattenties en €10,- voor de
diaconie.

Van Mevr. L. € 10,- voor de kerstattenties. Via Joke is in
Meerweide op 12 december een gift ontvangen van
€10,-

Hartelijk bedankt hiervoor!

Met de vriendelijke groeten van
Joke Busse en Elly Oorebeek tel. 06 17733719

Overdracht
In het nieuwe jaar zal Elly Oorebeek stoppen met haar
werk voor de bloemendienst. Zij heeft haar taak
overgedragen aan Reini van der Meer
die samen met Joke Busse het mooie
werk van de bloemendienst verder
voort zullen zetten.

Hierbij willen wij Elly Oorebeek hartelijk
bedanken voor haar tomeloze inzet al die jaren voor de
bloemendienst!

BEZORGING KERKBLAD

Vanaf dit januari nummer van ons kerkblad
ontvangen alle leden van de Gereformeerde
kerk het kerkblad per post. Tot nu toe waren
er nog een paar wijken waar het blad door
vrijwilligers in de bus werd gestopt.

Dat nu alle bladen per post worden verzonden heeft een
financiéle reden.

Het verzenden van de bladen gaat gezamenlijk met de
Hervormde Gemeente. In totaal werden er tot januari
ongeveer 160 bladen via de post verzonden.

Door wijziging van de tarieven zou vanaf 1-1-2022 voor
elk te verzenden blad € 1,91 in rekening worden
gebracht.

Als we echter meer bladen gaan verzenden (250 of
meer) wordt € 0,68 in rekening gebracht. Een eenvoudig
rekening sommetje leerde ons dat we dan elke maand
voordeliger uit zijn. (160 x € 1,91 =€ 305,60 tegen 250 x
0,68 = € 170,00).

Een alternatief zou zijn om volledig te stoppen met
verzenden. Dat is echter voor onze kerk niet meer
mogelijk omdat daarvoor niet voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn.

Wij hopen op uw begrip voor deze verandering en willen
gelijktijdig de bezorgers, die vele jaren trouw uw
kerkblad hebben langs gebracht, hartelijk danken voor
hun inzet.

Namens de kerkrentmeesters,
Mees Hoogerwerf

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

02-01: Dhr. J.EK. Jungheim
09-01: Dhr. AJ. van Splunter
16-01: Dhr. R. de Bruin
23-01:Dhr. J. Jongenotter
30-01: Dhr. A.). Koociman
06-02: Dhr. G.J. Buizer



HET WAS EEN PRACHTIGE TIJD IN IJSSELMONDE

Toen wij 25 jaar geleden naar Barendrecht zijn verhuisd
ging bijna iedereen er van uit dat wij ons ook kerkelijk
daar gingen vestigen. De band met lJsselmonde was
op dat moment echter zo stevig dat wij hadden
besloten nog een paar jaar in Usselmonde te blijven.
Dat is een beetje “uit de hand gelopen”

In de loop van vorig jaar hebben wij echter besloten
om ons per 1 januari 2022 aan te sluiten bij de kerk in
Barendrecht. Niet omdat wij ons niet meer thuis
voelen in IJsselmonde, maar omdat het ons nu
verstandig leek om de banden met Barendrecht ook
daar in de kerk te verstevigen.

Niet dat dat eenvoudig was. Lya, geboren op de
Benedenrijweg, is al haar hele leven lid in lJsselmonde
en ik ben op 16-jarige leeftijd in 1966 in lJsselmonde
komen wonen en voelde me al snel thuis in het
Jeugdwerk bij Ichthus in de Reijerdijkkerk. Lya woonde
inmiddels op de Kooiwalweg en nam deel aan het
jeugdwerk in de voormalige Hordijkkerk. We leerden
elkaar 50 jaar geleden kennen bij Ichthus in
Jeugdgebouw De Rank. Met veel leden van deze
vereniging onderhouden wij tot op heden nauwe en
vriendschappelijke contacten. Verbondenheid met de
kerk kwam o.a. tot uiting in onze belijdenis in de
Groene Tuinkerk, ons huwelijk in de Hordijkkerk, de
doop van onze kinderen in De Rank (die toen tijdelijk
dienst deed als kerkgebouw) en in de Groene
Tuinkerk. Als er een beroep ons werd gedaan voor het
clubwerk, het ambt als ouderling of diaken dan waren
we beschikbaar. Een bijzondere, maar ook niet altijd
makkelijke tijd was de bouw van Jeugdgebouw De
Rank aan de Wendeldijk.

De warme contacten met de verschillende
gemeenteleden in de kerk en het jeugdwerk hebben
ons veel vriendschap gebracht en zullen we niet snel
vergeten. Veel dank daarvoor.

Ik ben nu natuurlijk geen lid meer van het College van
Kerkrentmeesters maar blijf voorlopig nog wel
verbonden als boekhouder van de kerk. Het
penningmeesterschap is overgenomen door Karel
Jungheim.

Het ga u allen goed, ook in het nieuwe jaar,
mede namens Lya,
Mees Hoogerwerf

KWETSBARE VROUWEN EN KINDEREN STERK
MAKEN IN OEGANDA - Project werelddiaconaat

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang
gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat
nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in
Noord-Oeganda.

Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te
voorzien en naar school te laten gaan. De
vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe
Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste
uitdagingen te overwinnen.

Sylvia vertelt: “De zarg voor mijn
acht (klein)kinderen valt me zwaar.
Nu ik meer weet over hygiéne
hebben ze minder last van diarree
en malaria. Ook kreeg ik zaden voor
soja en groenten. Nu verbouw ik
gezond voedsel en heb ik eigen
inkomsten.”

Medewerkers van Mothers Union bezoeken vrouwen
zoals Sylvia en bouwen een vertrouwensband op. Ze
bespreken met de vrouwen wat hun grootste
uitdagingen zijn en werken samen aan verbetering.
Moeilijke onderwerpen zoals huiselijk geweld en
drankgebruik worden bespreekbaar gemaakt. Mannen
en vrouwen leren weer respectvol met elkaar omgaan.

Ook leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan,
bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en
hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan
brengen. Met nieuw zaaigoed kunnen moeders zelf in
hun inkomsten voorzien. Ook kunnen ze voorlichting
krijgen over hygiéne en hiv/aids. Vrouwen leren beter
omgaan met conflicten en hun positie in de kerk
wordt versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol.
Moeders voelen zich gesterkt om een actievere rol te
spelen in hun gezin, kerk en dorp. Zo ontstaat een
keten aan verandering in de dorpen waar de Mothers'
Union actief is.

Als Diaconie willen we dit project van Kerk in Actie
ondersteunen met een bijdrage van € 500,—.

Alle gevers heel hartelijk dank.

MNamens de Diaconie,
Roy de Bruin.
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Als u in het vervolg de QR code scant, komt u bij ‘geven’in
onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen.
Er wordt 35 cent transactiekosten gerekend.

Om gelijk een misverstand uit de weg te helpen, nu is dit
niet gratis, maar betaalt de kerk deze transactiekosten.

Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het
opwaarderen deze kosten gerekend worden. Daarom
wordt er gewerkt met opwaarderen, zodat vanuit dit
saldo wekelijks de collecten zonder verdere kosten
kunnen worden gegeven.

Helpt u ons tijd te besparen? Betaal vanaf nu de collecte
via de App!

%

"‘ Protestantse Hervormde gemeente e Rotterdam-Lisselmo nd}’
Begroting 2022 van het College van Diakenen W Herk Coltege van Diakenen - Bagroting 2022
Hiernaast is dt[e)bt:)gmtm_g |n‘verkucr|te ‘limn:j Verkort Overzicht
opgenomen_. e egrotlng_ is goedgekeurd en = . e
vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad 2022 2021 2020
d.d. 4 oktober 2021. Shboungatin oie Bt
4 Opbrangstan uit rante, dividandon an balaggingan 25 200 140
Gemeenteleden hebben recht van inzage. De Opbrengsten levend gekl 12,800 13500 12,804
volledige begroting is op te vragen bij Mark Door ta zenden collecten en giften 5.000 6.100 4.957
Engelbracht, voorzitter van het college van THE— el e e
diakenen, bij wie u ook terecht kunt voor andere Ultgaven en Kosten
vragen: diaconie@kerkinijsselmonde.nl of Kostan kerkdiansten en kerkehjke actviteiten 1.100 1.100 1.081
g it Verplichtingervbijdragen aan andere organen 5.650 5650 5614
telefonisch: 06 4234 1965. i . vl o ol - 0 -~
Rentolastenbankkostion 500 450 as
Diaconaal werk piaatselik 6.000 6.000 2.758
Diaconaal work weraldwijd 500 500 279
Afdrachien door te zenden collecten en gifien 6.500 6100 4.957
Totaal lasten A 20,325 20.150 15.535
Operationeel resultaat (A) -2 BOO -350 2426
i, 7,
Gverledenen
Naam Overleden
Dhr. AR.L. Bierlee 15-11-2021
Mevr. C. Crum 20-11-2021
Dhr. T.G. Gort 1-12-2021
Dhr. G.J.T. Raak 2-12-2021
.
- I
Collecte AJK en PK

Ps. werkt de OR code nog niet, update dan de Kerkin
lJsselmonde App in de App-/Playstore.

Namens de Diaconie
Kerkrentmeesters
Mark Engelbracht

Namens College van

Hans Gorter

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
de bankapp om.

rl‘?um:tie "Geven" via App Kerk in lJsselmonde vervangt
de collectebonnen

Door de komst van onze App 'Kerk in IJsselmonde, waarin
de optie 'geven’ is opgenomen, zijn wij per 31-12-2021
gestopt met het faciliteren van collectebonnen. Geven via
de App heeft voor u dezelfde voordelen als
collectebonnen en voor ons scheelt het aanzienlijke tijd
en administratiekosten. Uw bijdragen via de App zijn ook
aftrekbaar voor uw belastingaangifte.

J
Probeer nu de 'geven’ functie in de App! Het principe is
hetzelfde. Laad uw saldo op in de App en geef op zondag

vanuit uw saldo aan het doel waaraan u wilt geven.

De App nog niet gedownload? Download de App in de
playstore of Appstore, zoek op: "Kerk in lJsselmonde”.

Heeft u hierover vragen, neem dan even contact met Hans
Gorter Email: penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

of telefoon: 06-53792023




Actie Kerkbalans 2022 is van start!

In de tweede helft van januari gaat de actie kerkbalans
weer van start. '‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen' is ook het thema dit jaar, dit sluit mooi aan bij
onze gemeente!

Kerkbalans is ervoor om de vaste kosten te dekken.
Grotendeels hebben deze betrekking op de
inkomsten van de predikanten daarnaast ook de
bijdrage aan de PKN, verzekeringen en dergelijke,
maar ook om de kerkdiensten, de jeugd- en
ouderenbijeenkomsten mogelijk te maken. Erg
belangrijk dus!

Deze kosten zullen we gezamenlijk moeten dragen,
wij als leden. We hopen daarom dat u van harte wilt
bijdragen voor het werk in onze gemeente. Als u lid
bent van onze gemeente zult u een
kerkbalansenveloppe of e-mail ontvangen met daarin
een uitnodiging om door te geven hoeveel u dit jaar
wilt bijdragen voor het werk van de gemeente in
lsselmonde.

2022

Actie
Kerkbalans

Wij hebben veel jeugd en nieuw gelovigen in onze
gemeente, de kerk van morgen. Een paar keer per jaar
roepen wij u op om bij te dragen voor een speciaal
doel. Ook in 2021 hebben we gezien dat u dan
gelukkig ruimhartig geeft, waarvoor hartelijk dank.

Als u geen uitnodiging ontvangt om mee te doen aan
Kerkbalans, maar wel wilt bijdragen, wilt u dan een
mail sturen naar
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl? Dan

nemen wij contact met u op.

Als Kerkrentmeesters hopen en bidden wij, dat wij ook
dit jaar weer op u mogen rekenen.

De begrote opbrengst is € 105.000. Deze inkomsten
zijn onmisbaar voor onze gemeente! Doet u mee?

Hartelijk dank!
Namens het college van kerkrentmeesters
Hans Gorter
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Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Zieken

Dhr. Adrie Fonteine heeft slecht nieuws gehad. Op het
moment van schrijven wordt nog onderzocht of er
uitzaaiingen zijn en welke behandeling hij krijgt. We
wensen hem en zijn vrouw Adrie sterkte toe en Gods
nabijheid in deze onzekere tijd.

Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers

Na het vertrek van Elisabeth Scheepbouwer-de Jager als
ouderling en binnenkort ook van Christine Troost als
ouderling, zijn we blij u te kunnen meedelen dat er

Van de predikant nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. lvo van
Bennekom en Bart Geervliet hebben beide hun

benceming tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard.

Rondom de diensten Ook heeft Annet de Ruiter-Milikan haar benoceming tot
De avond-lockdown is helaas verlengd tot half januari en kerkrentmeester (geen ouderling) aanvaard. Zij zal de
er zijn zorgen over de verspreiding van een nieuwe functie van penningmeester van Hervormd lJsselmonde
variant van het Corona-virus. Wat zijn we het allemaal op zich nemen. Verder zijn er ook nog een aantal
zat, al die beperkingen en maatregelen! Ik in ieder geval vertrekkende en nieuwe ambtsdragers voor de
wel. Toch kunnen we er niet zomaar uitstappen en Pelgrimskerk (zie de berichtgeving onder de
zullen we moeten blijven rekenen met deze realiteit, nu Pelgrimskerk).
we op de drempel staan van 2022. Wat betreft de
maatregelen rond de diensten: houd u de actuele Op het moment van schrijven is nog niet bekend
berichten in de gaten die via de kerk app, mailing en de wanneer afscheid en bevestiging zullen plaats vinden.
website kerkinijsselmonde.nl worden verspreid. Houd daarvoor de berichten in de gaten. We danken
Op 9 januari hoop ik zelf voor te gaan. Op 16 januari is Elisabeth en Christine hartelijk voor hun jarenlange
ds. Dirk van Vreeswijk onze voorganger. Op 23 januari betrokkenheid als ambtsdrager en wensen lvo, Bart en
mag ik zelf weer voorgaan en op zondag 30 januari ds. Annet veel vreugde toe in het ambt of de taak die zij op
Ruard Stolper van onze zustergemeente ‘Meer dan sich nemen.
Beverwaard.

Inloop- & Bijbelmorgen
Vervolg kringen De inloop komt elke dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
Na de Kerstvakantie willen we de draad weer oppakken consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. We zijn in
met kringen en triade-groepjes (als het allemaal weer september weer van start gegaan met de maandelijkse
mag en kan i.v.m. de corona-richtlijnen). Er zijn de Bijbelmorgen, over het Bijbelboek Openbaring. De
komende tijd kringen over de volgende onderwerpen: volgende bijeenkomst is op 11 januari.

- De Bergrede

- Ontmoetingen met Jezus

- Boek Tim Keller: Bij je volle verstand Uw dienaar, Hans Schaap
- Belijdenis- en doopkring

Ook als je eerder dit seizoen nog niet hebt meegedaan,

ben je welkom om aan te haken. Geef je op via het

mailadres groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl of bij

ondergetekende.

Week van gebed

Woensdag 19 januari is er een bijeenkomst in de AJKin
het kader van de week van gebed voor de eenheid van
christenen, een initiatief van Missie Nederland en de
Raad van Kerken. Van 19:30 — 20:30 uur bidden we
samen voor de kerk in Nederland, in Rotterdam en
speciaal voor ons stadsdeel UJsselmonde, onze eigen
regio, buurt en wijk.




Felicitatie

Op 12 december jl. mocht dhr. H. Poel zijn 85ste verjaardag vieren.
Vanuit de gemeente van de Adriaen JanszKerk onze hartelijke felicitaties.
Wij wensen hem Gods Zegen toe voor de tijd die voor hem ligt.

Oppas en kinderprogramma
Er is geen kinderoppas, wegens het
ontbreken van leiding
Kinderprogramma 9 en 23 januari

Gastheren, gastvrouwen en kosters gezocht

In onze mooie Adriaen Janszkerk vinden regelmatig
trouwdiensten plaats. Ook wordt de kerk verhuurd voor
concerten, schooldiensten, rouwdiensten en andere
evenementen. Bij een verhuring moet altijd iemand
aanwezig zijn als aanspreekpunt voor de huurders en
om te zorgen dat de verhuring goed verloopt. Dat zijn
onze gastheren en gastvrouwen, ook wel kosters
genoemd.

Wij zijn hard op zoek naar versterking voor ons team van
kosters. Lijkt het jou leuk om regelmatig een
trouwdienst of andere verhuring te begeleiden? De

huurders te voorzien van koffie en thee? En ervoor te

Collecteopbrengsten
Zondag Diaconie Kerk 3e collecte
7 november €26,75 €26,75
14 november €12,75 €12,75
21 november €0 €0 € 69,81 Cadenza
28 november € 16,75 € 16,75

zorgen dat het kerkgebouw weer
netjes achtergelaten wordt?

Vind je het leuk om blije gezichten van tevreden
huurders te zien? Dan kunnen wij jou gebruiken in ons
kostersteam.

Wat vragen we van jou?
Overdag beschikbaar zijn. Per verhuring wordt gekeken
wie die dag beschikbaar is. Komt het niet uit, dan kun je
dit altijd aangeven.

Telefonisch beschikbaar zijn voor jouw huurders met
vragen.

Geen vergaderingen.

Heb je interesse of vragen?
Neem dan contact op met
Nico Goedhart, 010-48 204 16, n.goedhart@gmail.com
Annet de Ruiter, 06-246 931 87, ruiterb@hetnet.nl

Of spreek een van onze kosters aan in de kerk.
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Een nieuw jaar!

De impact van corona op ons blijft maar voortduren. Op
het moment dat ik dit nu schrijf buigt het kabinet zich
over de ‘omrikon-variant. En die impact van corona zie je
ook terug in het gemeente-zijn, in activiteiten die niet
doorgaan. En toch, het Woord klonk en het Woord gaat
door. Met elkaar mochten we toch goede, gezegende
diensten beleven. Met oud en jong, in de kerk of online;
we waren en zijn met elkaar verbonden. Dank voor een
ieder die zich heeft ingezet!! Ook naar hen die het ‘'omzien
naar elkaar’ handen en voeten hebben gegeven.

En zo zijn we een nieuw jaar ingegaan. Een jaar des Heren,
Annc Domini. Voor wie ik nog niet gezien of gesproken
heb, het Goede van God toegewenst, Zijn zegen voor u,
voor jou in 2022. Ook onze dank voor uw, jullie goede
wensen, kaartjes, mailtjes en apps. En we blijven hopen
en bidden op betere tijden waarin we elkaar omhelzend,
zingend, etc., kunnen ontmoetten.

Het thema van dit kerkblad is ‘zien! Ik kan het mij niet
voorstellen, dat ik niet zou kunnen zien. Toch zijn er velen
die oogproblemen hebben en wat te denken van de
blinden onder ons. Maar juist over hen is God bewogen,
heeft Hij hen in het oog. De geschiedenis over die
ontmoeting van Jezus met de blinde uit Betsaida is wel
een heel treffend voorbeeld.

Bij ‘zien" moet ik ook denken aan Hagar. De Egyptische, de
slavin van Sarai. Op een gegeven moment is zij, zwanger,
op de vlucht. Maar dan komt God haar tegen. En dan lees
je deze schitterende tekst in de Bijbel, ‘Toen riep zij de
HEER, die tot haar had gesproken, zo aan:

‘U bent een God van het zien. Want, ‘zei ze,

‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft
omgezien?' (Gen.16:13)

Dat te mogen weten, geeft een mens, geeft ons
houvast. Ook in 2022. Dat Hij ons ziet; dat Hij naar ons
heeft omgezien en naar ons omziet!

Omzien naar elkaar

Voor de namen van de zieken onder ons verwijs ik u,
jou naar onze zondagsbrief. De reden is dat tussen de
datum van de kopijsluiting en het verspreiden van het
kerkblad twee weken liggen, waardoor de gegevens
niet meer echt actueel zijn en soms zelf achterhaald.
Raadpleeg dus de zondagsbrief, ook om voor hen te
bidden of om naar hen een kaartje te sturen.

We wensen een ieder die zorgen en verdriet hebben
Gods nabijheid toe.

Hen die ons zijn voorgegaan

Op zondagochtend 21 november, de laatste zondag
van het kerkelijk jaar, zijn de namen gencemd van de
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
ontslapen. Wij herdachten niet alleen hen, maar ook al
die anderen die in het afgelopen jaar of al langere tijd
geleden zijn overleden.

Zo stonden we stil bij:

» Geertruida Nederlof-Noordzij, op 2 maart 2021
overleed zij in de leeftijd van 83 jaar.

- Niesje van den Berg-van der Pols, op 18 maart 2021
overleed zij in de leeftijd van 86 jaar.

- Annie Weeda-Hol, op 8 mei 2021 overleed zijin de
leeftijd van 80 jaar.

- Wietse van Dalen, op 2 juni 2021 overleed hij in de
leeftijd van 83 jaar.

- Marigje Wilhelmina Gret-van den Berg, op 13 juli
2021 overleed zij in de leeftijd van 93 jaar.

+ Grietje Adriana Rijsdijk-Kooy, op 24 september 2021
overleed zij in de leeftijd van 95 jaar.

- Paulina Bosch- van Zevenbergen, cp 13 november
2021 overleed zij in de leeftijd van 89 jaar.

- Ares Rolf Ludwig Bierlee, op 15 november 2021
overleed hij in de leeftijd van 82 jaar.

Johannes op Patmos schrijft: ‘En ik hoorde een stem uit
de hemel zeggende: Schrijf: Zalig zijn de doden diein
de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij
rusten van hun moeiten, want hun werken volgen

hen na!’




Bijbelochtend

19 januari hopen we weer een Bijbelochtend te houden
in de Pelgrimskerk (inloop 09:45 uur; aanvang 10:00
uur).

U bent van harte welkom om met elkaar (verder) na te
denken over Jozef, maar ook om een aantal liederen te
horen/te zingen. Mocht u dit i.v.m. de
coronabeperkingen (nog) een stap te ver vinden, dan
kunt u de ochtend ook online volgen, zoals we dat ook
aanbieden bij de kerkdiensten.

Tenslotte
Een ieder een hartelijke groet, Jeannette en Dirk van
Vreeswijk.

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mall naar
advertentie@kerkinijsselmonde.n|

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

p TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),

Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Traditioneel en eigentijds

In alle prijsklassen Nieuwe Crooswijkseweq 66b

Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam

Deskundig advies telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL Vakmanschap sinds 1839
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Zendingserfgoedkalender 2022
Wij als zendingscommissie Groene
Tuinkerk willen u graag weer wijzen op
het beschikbaar komen van een wederom
fraaie en kleurrijke zendingskalender voor
2022, j

De Zendingserfgoed-
kalender 2022 toont
schilderijen van mevr. Fll
Mahboobeh Salem,
kunstenares en
vluchteling uit Iran.

Het thema luidt: Van het duister naar het
licht. Bijbelverhalen in sprekende kleuren
geinspireerd door het eigen levens-
verhaal van deze Iraanse vluchtelinge en
haar gezin uit het duister van Iran naar
het licht van Nederland

Is uw enthousiasme gewekt dan kunt u
een exemplaar bestellen bij Mw. D. van
Hengel. E-mail: dvhengel@gmail.com

Namens de zendingscommissie GT-kerk
van harte aanbevolen.
Dikkie van Hengel & Bram van Splunter

>l ‘ -. LA,
B KEN JUJ IEMAND DIE ZIJN BESTE
MAATIJE MIST?

Een oppashondie kan een klein kwispelend
lichtie in deze donkere maanden zijn.

www.oopoeh.nl/bestemaatje
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010-429 2573

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD UJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD lJsselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 21 januari 2021

18.00 uur voor het magazin van februari

2022 met het thema:
Sport

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 4956
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 20 19 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB]................NL10 INGB 0000 1886 02
Of .. NLO9 RABO 0159 0964 B0
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
2ending...rcescneeessssessssneeeeene NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat..................NL61 INGB 0000 2056 29
Bloemendienst......mnnen.NL02 INGB 0003 8639 79

tnwv. J. Busse - Dekker en EK. Oorebeek- van Poppel

Kerkradio......ccmmmmenceenneNL10 INGB 0000 1886 02

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. 5. van Vliet-Visser, 010 - 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en Bastiaan de
Ruiter (010-4137669), internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ......ereescerneee . NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 14 13

MNL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Het was januari en de feesten waren voorbij. Het werd
koud en guur buiten. De muizen kropen steeds dichter
bij elkaar. Maar Kik had geen last van kou. ‘Vrienden,’
bromde Kik, ‘Ik ga lekker naar buiten. Ik ga mijn

winterdutje doen!’. ‘Nou wij gaan niet mee hoor, brrrrr!’,
piepten de muizen, ‘Slaap lekker!’ Kik hopte naar buiten,

over het plein, naar de vijver. Hij kroop onder een hoop
bladeren en kneep zijn ogen dicht. Doodstil lag hij, als
een blaadje tussen de blaadjes. De muizen verhuisden
naar het verwarmingshok van de kerk en maakten het
gezellig. Maar toen ze al hun spelletjes hadden gedaan

en al hun liedjes hadden gepiept, was Kik nog niet terug.

Ze begonnen zich te vervelen. Ze maakten ruzie
en vochten om elk krmmeltje

Opgeladen

Het kerstfeest duurt nog wel een tilde,

1 blijft te zien op ons gezicht,

ons hart is als een batteriitje

opgeladen met Jezus-icht! “
boor die boodschap en die power ,,1 f‘l‘
brengen wi) de wereld hoop,

Uit de Bijbel

Als je bewondering voel
voor de Heer

heb Je niets te vrezen,
ken je geen angst,

want de Heer zelf

is jouw hoop!

Naar Sirach 3#:16
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* HOOP @ KiK

Ze stelden vragen, maar Kik was er niet om ze te
beantwoorden. ‘Wat duurt dat winterdutje lang!’ ‘Kik is
vast bevroren!’. Hem zoeken durfden ze ook niet. Toen
zei Maarten Muis: ‘Weet je wat we nu nodig hebben??
HOOPY' ‘Jaaa,’” piepten de muizen, ‘een hoop koekjes!'.
‘Nee,” zei Maarten, ‘HOOP is ... zéker weten dat het
goedkomt, ook al wéét je het niet.” De muizen knikten
en probeerden hard te hopen. Intussen, in de hoop
bladeren, werd Kik wakker. Hij kroop eruit en liet zich
warmen door de zonnestralen. ‘Een nieuwe dag’, dacht
Kik. ‘lk hoop dat mijn vrienden me nog kennen’.
Vol HOQP huppelde hij naar de kerk.

geven we liefde en vertrouwen,
helpen we mensen uit de knoop.
Allemaal door dat ene Kindje

Er is leven in de wm’fen
er groeit hoop aah elke stam.

Teksten: Marjet de Jong
0 g Tekeningen: M. Jurrigns
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