
Zondag 28 januari 2024              Groene Tuinkerk  
4e zondag na Epifanie
viering Heilig Avondmaal/Aktie Kerkbalans/slot Gebedsweek

----------------------------------------------------------------------           
• orgelspel
• welkom en mededelingen (kerkenraad)
VOORBEREIDING
• aanvangslied (staande): lied 276, 1 en 3 (Zomaar een dak…)
• stil gebed, bemoediging en groet
• zingen: lied 195   (Ere zij de Vader…)
• inleiding op de dienst
• openingsgebed
• woord van vergeving en genade
• loflied: lied 971 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

DIENST VAN HET WOORD
• gebed bij de opening van het Woord
• OT Schriftlezing: Deuteronomium 18,15-19
• zingen: lied 111, 6 en 5 (Van alle wijsheid het begin..)                          
• Evangelielezing: Marcus 1, 21-28
• zingen: lied 969 (In Christus is noch west noch oost…)                          
• uitleg en verkondiging
• zingen geloofsbelijdenis (staande): lied 340-b                               (Ik geloof in God de Vader)
• gebeden: dankgebed, voorbeden en stil gebed
• inzameling van de geldelijke gaven  

- de diakenen maken de Tafel klaar
DIENST VAN DE TAFEL

• nodiging      
• Tafelgebed ‘Gezegend Gij, machtige God’ – lied 403E

V. Breng dank aan God, want Hij is goed,
A. Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
V. Gezegend Gij, machtige God…..
À. (zingen) Gezegend Gij, machtige God
V. Gezegend Gij, eeuwige God….
À. (zingen) Gezegend Gij, eeuwige God
V. Gezegend Gij, heilige God….
À. (zingen) Gezegend Gij, heilige God
V. Die op de avond voor zijn lijden…
A. (zingen) Wij danken U, God van ons heil
V. Die de beker heeft genomen….
À. (zingen) Wij danken U, God van ons heil
V. Gezegend Gij, omwille van Hem….
À (zingen) Zend uw Geest, kom in ons midden
V. Bind ons samen….
À. (zingen) Maak ons één, doe ons herleven
V. Zo loven en zegenen wij U….
À. (zingen) Aan U de eer, de macht, de glorie

• (gesproken) ONZE VADER....  
• vredegroet                
• zingen: lied 409 (Lam van God onschuldig..).                                                                                                          
• instellingswoorden
• delen van brood en wijn onder orgelspel
• dankzegging
• slotlied (staande): lied 966, 1 en 4                   (Het heil des hemels werd ons deel…)                                    
• wegzending en zegen

- beaamd met 3x gezongen AMEN
 

 
 
 
 

 
 

 


