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". November Kerkdiensten
ho=kinderoppas : Woensdag 2 november Zondag 6 november Zondag 13 november Zondag 20 november Zondag 27 november
Dankdag 1e Advent
10.30 uur: kn 10.30 uur: tn 10.30 uur: kn 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. J. Schaap dhr. Nico ds. ). Schaap mw. Karen
JANSZKERK Bontenbal dienst der Koppenaal
Kasteelweg 50 gedachtenis
19.30 uur: 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn
PELGRIMSKERK ds. D. van Vreeswijld ds. D. van Vreeswijl ds. D. van Vreeswijk| ds. D. van Vreeswijk| ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst Heilig Avondmaal Samendienst
16.00 Verdieping
Nico Bontenbal
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK Ds. J. Bruin Dhr. M. Padmos Mw. ds. H.P. Hummel | Mw. ds. T. Hiemstra
Groene Tuin 353 Zendingsdienst Gedachtenisdienst 1e advent
Collecte: Zending en
kerkelijke activiteiten| Collecte: Diaconie Collecte: Kerk Collecte: Diaconie
15.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. R.L. Antes dhr. G. Laheij ds. C.L. de Rooij ds. A.L.AA.den ds. D. van Dijk
Ravenswaard 5 voorbereiding H.A. | Besten - HA.
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Ds. C. Christ Ds. E. A. van Halsema
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
MAASSTAD Dhr. A. Besems Ds. C. Romkes Pastor E. Boleij Pastor H. Wolterink
Ziekenhuis
11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Pastor K. Bos mw. A. van Drunen
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Groene Tuinkerk Meerweide

Mw. ds. H.P. Hummel Ds. E.A. van Halsema Mw. M.van Weerden

06-1586 6402 06-46 64 22 98 06-140509 68

predikant.groenetuinkerk@gmail.com riannevan.halsema@aafje.nl groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Adriaen Janszkerk Contact pastoraat
Smeetsland S

Ds. J. Schaap
010-3040233

06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl

Adriaen Janszkerk
Ivo van Bennekom
06-51501803

Mw. Karin Bos

karin.bos@aafje.nl

Pelgrimskerk Sonneburgh,
Ds. D. van Vreeswijk locatie Ravenswaard Pelgrimskerk
06-1963 61 26 06-36 586496 mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

Gea de Kwant-van der Vlist

gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl




7

Van de redactie
Respect is het thema van deze maand.

In de overdenking van ds. Vreeswijk
wordt aandacht besteed aan het
thema Respect. Wat kunnen we
respect hebben voor mensen die zich
belangeloos inzetten voor de
medemens. Bijvoorbeeld
mantelzorgers die jarenlang voor hun
ouders of echtgenoot zorgen. Maar
helaas is er ook veel respectloosheid in
de samenleving van tegenwoordig.

In dit kerkblad kunt u weer een mooi en
openhartig interview lezen van
gastpredikant Johan Langelaar, die
regelmatig is voorgegaan in de Groene
Tuinkerk.

Fijn om te lezen in het interview van
'nieuwe’ gemeenteleden hoe zij zich
thuis voelen in de gemeente.

We mogen deze maand dankdag
vieren. Ook vieren we dat dit jaar weer
met de kinderen op de kidspraise. Een
mooie traditie om ook samen met de
kinderen te danken voor al het goede
dat God ons geeft.

Namens de redactie,
Heleen Maas

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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oals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten;
in Jeruzalemzal je troost vinden.

Jesaja 66,13

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de
Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021



Overdenking

Een leven lang vol respect

Wat kun je ongelooflijk veel respect hebben voor mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander. Bijvoorbeeld
voor een dementerende moeder of een zieke collega. Of doar hun jarenlange inzet voor de Voedselbank. Ja, wat kun
je respect hebben voor die man die zich al jarenlang bekommert om zijn verstandelijk gehandicapte broer.

Wat dat is? Respect? Als je in de dikke van Dale googelt,
dan kom je onder andere dit tegen, ‘Respect betekent
aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of
ontvangt van) iemand of iets vanwege zijn kwaliteiten of
vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien
naar, en vandaar rekening houden met.' Je zou het woord
respect ook kunnen vervangen door ontzag, door
hoogachting.

Helaas kom je in onze cultuur en samenleving ook
respectloos gedrag tegen. Brandweerlieden,
ambulance-medewerkers die door omstanders
tegengewerkt worden als ze hun werk willen doen. Of
in het publieke debat waar het respect soms ver te
zoeken is. Doe effe normaall Maar ook het verminderde
respect voor ouderen of geen of weinig respect hebben
voor mensen met een andere mening, of met een
andere geaardheid.

In de Bijbel kom je in de oudere vertalingen het woord
respect niet tegen. Maar wel het woord ‘ontzag' of de
zinsnede 'in de gunst van! De eerste christengemeente,
in Jeruzalem vlak na de uitstorting van de Heilige Geest,
had aanzien in haar omgeving. Je komt die mooie zin
tegen in het Bijbelboek Handelingen. ‘Elke dag kwamen
ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het
brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een
geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en
stonden in de gunst bij het hele volk.! Of beter gezegd, in
de vertaling van de Basisbijbel, '... iedereen had respect
voor hen! Hoe zij, die eerste christenen, met elkaar
omgingen! Dat had uitstraling, impact!

En zo werd en wordt in de Bijbel een ieder ook
opgeroepen om respect te hebben voor onder andere
je partner, voor de ouderen, en vul maarin. Erisin de 10
Woorden, de 10 geboden, zelfs een belofte aan
verbonden! ‘Toon eerbied voor uw vader en uw
moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER,
uw God, u geven zal!

Het is vooral de apostel Paulus geweest die er ‘werk van
heeft gemaakt’ om aan het ge-meenteleven inhoud te
geven. Hij doet dat op tal van terreinen, maar ook door
“advie-zen” te geven voor het omgaan met elkaar. Hij
komt dan met het woord ‘aanvaarden’ Kun je, wil je de
ander aanvaarden? In Romeinen 12 lees je deze zin, ‘Heb
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en
acht de ander hoger dan uzelf’

Houdt als broeders en

zusters van elkaar. Laat
elkaar zien dat je respect
voor elkaar hebt. Wees
daarin een voorbeeld voor
elkaar. Rom.12:10

\

Oftewel ga elkaar voor in eerbetoon. Wat dat betekent?
Dat je de ander allereerst aanvaardt om datgene wie hij
of zij is: een schepsel van God. Het betekent ook dat
jouw, uw, onze woorden dan naar hem of haar toe
respectvol, vol van liefde zijn.

Hoe je dat doet? Misschien allereerst wel dit: dat je
werkelijk naar iemand luistert. Dat je de gedachten en
gevoelens achter de woorden van hem of haar probeert
te peilen. Maar iemand eren, respecteren betekent niet:
dat je alles maar slikt van de ander. Neg, het heeft wel
een kader. Of beter gezegd, er is iemand geweest die
het ons heeft voorgedaan. Jezus Christus! ‘Aanvaard
elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft
aanvaard.

Ds. D. (Dirk) van Vreeswijk




De gastpredikant

Interview met.........

Johan Langelaar

Wat is uw naam, en in welke kerkelijke gemeente bent U
werkzaam?

Al heel wat keren heb ik in uw midden mogen voorgaan,
nadat ik vijf jaar lang als predikant met bijzondere
opdracht vanaf 2005 verbonden ben geweest aan de
Groene Tuinkerk. Dat is al heel lang geleden!

Ik heb toen der tijd als Geestelijk Verzorger gewerkt bij
Stichting lsselwijs op Grote Hagen, daar heb ik het project
Motto opgestart. Motto staat voor Meelevende
Ondersteuning ten behoeve van Thuiswonende Ouderen,
volgens mij bestaat het nog steeds.

Johan Langelaar is de naam, geboren en opgegroeid in de
binnenstad van Amsterdam.

Tot voor kort was ik werkzaam als gemeentepredikant in
Vianen, maar sinds 1 februari jl. ben ik niet meer
verbonden en werkzaam in een kerkelijke gemeente. lk
verlangde er naar andere dingen te gaan, zoals opnieuw te
gaan studeren en verdieping te zoeken... Nu houd ik me
bezig met onderzoek naar wat wij onder vrijheid verstaan
in onze huidige samenleving.

Hoe bent U tot het geloof gekomen?

Dat is een eenvoudige maar lastige vraag. Ik ben erin
opgegroeid, maar de vraag: ‘hoe ben je tot geloof
gekomen?' is daarmee niet beantwoord.

Er is door mijn ouders een zaadje gelegd en dat is blijkbaar
tot ontwikkeling gekomen.

Maar geloof is geen bezit - je hébt het niet, je hebt het
nooit in handen, geloven is leven in ontvankelijkheid, in
kwetsbare afhankelijkheid én geborgenheid.

Volgens mij is dat nog het beste te vergelijken met liefde
die je koestert voor een ander.

Dat heb je ook niet in de hand, maar liethebben doe je wel
en soms ook niet. Laten we het daar maar op houden:

geloven is God liefhebben,
proberen God lief te
hebben omdat je je
bemint weet...

Overtuigd van de
rijkdom van het
evangelie dacht ik:

‘dat moet toch
echt beter kunnen!”

Er schuilt een wereld van verschil tussen geloof en
ongeloof, maar niet tussen gelovigen en ongelovigen.

Hoe bent U tot het besluit gekomen om
dominee/predikant te worden?

Dat is een vreselijk pedant verhaal, waar ik mij nu voor
schaam. Ik zat als 17 of 18- jarige in de kerk en daar zat ik
me te vervelen en te ergeren.

|k zat toen in het eerste jaar van een lerarenopleiding
natuur- en scheikunde, ik hield van die prachtige
betavakken, maar wilde beslist geen leraar worden.

Stel je voor, dan sta je voor de klas met zulke vervelende
ettertjes als ik zelf ben geweest.

Daar moest ik toch echt niet aan denken! |k had me dat
laten ontvallen tegenover €én van de docenten en die zei
toen tegen mij: wat doe je dan op deze opleiding?

Deze vraag droeg ik al met mij mee toen ik me in de kerk
zat te ergeren. Die zondagavond heb ik de knoop
doorgehakt en ben overgestapt: ‘mijn besluit stond vast, ik
zou theologie gaan studeren en dominee worden...

Heeft U een echte roeping gehad?
Als u dat een echte roeping noemt, dan heb ik een roeping
gehad - zegt u het maar!

Heeft U er veel voor over gehad om dominee/predikant te
worden?

Ik moest toen nog het Atheneumdiploma halen om te
kunnen gaan studeren aan een Universiteit.

Dat betekende eerst een jaar avondschool en 's morgens
liep ik toen één of meerdere krantenwijken om wat geld in
het laatje te brengen.

Ik denk dat ik mijn jonge jaren wel miljoenen kranten heb
bezorgd op Amsterdamse adressen.

Mijn ouders hadden niet veel geld en ook geen ervaring
met studerende kinderen. Daarna nog twee jaar
vooropleiding om de talen Grieks en Latijn een beetje
eigen te maken.

Toen pas kon en mocht ik met de studie theologie
beginnen, ik was toen 22 jaar.



Wat vindt U het belangrijkste van de Bijbel?

Ik twijfel een beetje. Is dat het centrale verhaal van
bevrijding, het Exodusverhaal? In de woorden van de
apostel Paulus, die zo getroffen was door de vreemde
vrijspraak die hem ten deel gevallen was:

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ (2 Kor. 3:17).
Aan deze mooie woorden vasthouden is een gave en
opgave tegelijk, maar velen beleven geloof en kerk juist
als onvrijheid.

Of is het belangrijkste van de Bijbel de eenvoudige
belijdenis: God is liefde (1 Joh.4:16b). Liefde als vervulling
van de wet, de inhoud van elke moraal, de rijkdom van je
leven. Was het niet Augustinus die zei: ‘heb lief en doe
wat je wilt!’

Wat vindt U het mooiste of leukste verhaal?

Daar hoef ik niet zolang over na te denken.

Dat is het verhaal van de verloren zoon, maar misschien
moeten we dat wel noemen het verhaal van de verloren
vader.

Aan dit verhaal kun je het bovengenoemde dilemma
meteen ophangen: is dit een verhaal van bevrijding of een
verhaal van onvoorwaardelijke liefde? Ik denk beide...

Wat vindt U het moeilijkste verhaal?

Deze vraag vind ik lastiger dan de vorige.

Eigenlijk weet ik het niet.

Ik heb een keer gepreekt over het offer van Abraham
(Genesis 22): "Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt,
Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal”

Ik heb mijn tanden erop stuk gebeten, dit is misschien wel
het moeilijkste verhaal.

Zoiets vraag je niet! Ook niet bij wijze van beproeving,
zulke spelletjes speel je niet met wat heilig en zo dierbaar
is... Het is fascinerend en bevreemdend.

Wilde U altijd al in verschillende kerken preken als
gastpredikant?

Nee, maar nu het er toch van gekomen is, zeker nu ik geen
eigen gemeente meer heb, vind ik het ook wel heel
boeiend om kennis te maken met allerlei kerken en
geloofsgemeenschappen.

Welke gebeurtenis is U in Uw predikantschap het meest
bijgebleven?

Dat zijn er velen.

Veel gebeurtenissen die je nooit meer vergeet.

Als pasbeginnend jonge dominee moest ik met een
politieagent naar een oude mevrouw om te vertellen dat
haar zoon was omgekomen bij een ongeval. Vreselijk. Een
gemeentelid, een alcoholist, die ik regelmatig bezocht,
was omgekomen bij een brand in zijn eigen woning.

In een dronken bui had hij een pannetje op het vuur laten
staan. Ik kende hem goed, of ik wilde komen om hem te
identificeren. Dat beeld op die brancard, dat blijft je bij. De
begrafenis van een jonge moeder.

Gelukkig heb ikzelf als predikant nooit een kind of tiener
hoeven te begraven. Ik geloof niet dat ik het zou kunnen,
te heftig, te emotioneel.

Wat vindt U het leukste in uw vakgebied?

Wat is heilig in het leven van mensen? Waar ligt onze
grootste betrokkenheid? Dat zijn belangrijke geestelijke
vragen, waar iedereen vroeg of laat tegenaan loopt. Wat
bezielt ons ten diepste?

Ik geniet ervan om met zulke vragen bezig te mogen zijn
en daarover in gesprek te gaan. lk ben een geestelijke. ..
Je kan dit soort vragen voor je uitschuiven en veel mensen
doen dat. Zij verliezen hun leven in oppervlakkigheden
om er vervolgens op een onverwachts moment door
overvallen te worden. Echt jammer is dat.

We zouden daarover veel meer met elkaar moeten praten,
van gedachten wisselen, ervaringen delen. Het simpele
gegeven dat je maar één keer leeft, maakt dit soort vragen
tot een ernstige aangelegenheid.

Als je daar je vak van mag maken is dat zeer verrijkend, ja,
dat is ook gewoon leuk!

Met welke groet naar onze lezers wilt u Uw verhaal
completeren?

“Ga met God en Hij zal met u zijn!"

Niet omdat u met Hem gaat, zal God met u zijn, maar
omdat God met ons is gaan wij en kunnen wij gaan met
Hem en daar veel aan beleven. Hij heeft ons gevonden,
nog voordat wij hem zochten. Dat is een zeer
geruststellende gedachte die ons bescheiden maakt.
Vandaar deze groet: Ga met God en Hij zal met je zijn...



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Dankbare mijmeringen

Vandaag is het heden
Gisteren was het het verleden
Morgen is het de toekomst
De toekomst is nog niet gebeurd en voorbij
Er is nog hoop voor jou en mij

Als morgen weer voorbij
Dan komt overmorgen
Met ook weer zijn zorgen
Niemand weet wat er dan gaat gebeuren
Of dat je dat nog mag meemaken

Leef bij de dag
Dat je van elke dag genieten mag
Met ontzag voor de mensen en de natuur
Zolang als je leeft en ieder uur
Ook met ontzag voor al wat leeft
En voor God die alles geschapen heeft

Hoe is het daar?

Hoe is het daar waar je nu bent?
Is het waar dat niemand je herkent?
Zijn de luchten daar altijd blauw?
Of zijn ze soms ook wel eens grauw?

Is het daar altijd zonnig en nooit nacht?
Is het altijd een sterrenpracht?
Is daar alle tijd?
Is daar de eeuwigheid?

Zijn daar ook dieren en kleuren?
Bloemen met lekkere geuren?
Is daar de serene rust?

En word je er ook gekust?

Hoe is het daar waar je nu bent?
Of word je toch herkend?
Zijn daar mooie bloemen en bomen?
Dan wil ik later ook naar je toekomen!

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met

ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Startweekend Groene Tuinkerk 17/18 sept. 2022

Sfeerimpressie van de gemeente boottocht op de Linge die op
zaterdag 17 september heeft plaatsgevonden. We hebben
genoten van een mooie en gezellige dag met elkaar.

Met dank aan de organisatie!
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Nieuw gemeentelid

In deze rubriek stellen nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis met

Leo en Annie Bravenboer uit de Pelgrimskerk.

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Leo en Annie Bravenboer, 75 en 77 jaar oud.

Wij zijn 52 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen: 2 dochters
en 1 zoon.

Wij zijn gezegend met 4 kleinkinderen, allemaal jongens.
We hebben de afgelopen 12 jaar op allemaal gepast. Een
geweldige leuke tijd was dat, je krijgt een speciale band
met ze. De oudste drie zitten sinds dit schooljaar op het
middelbare onderwijs. Dan wordt alles anders.

Leo heeft altijd een groothandel in groente en fruit gehad,
in de Spaanse Polder. En heeft nu als hobby "de
Westlandse Druif". Hij koopt de druiven in in het Westland
en verkoopt ze aan groothandelaren en groentezaken.
lkzelf ben altijd thuis geweest voor de kinderen.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?
Wij hebben op een Eeuwigheidszondag, op verzoek van
familie, een dienst meegemaakt. Wij vonden het gelijk
heel fijn. En zijn toen eigenlijk gelijk blijven hangen.

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Wij kerkten altijd in Rijsoord. We hebben ons over laten
schrijven naar de Pelgrimskerk.

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

Het is een bijzondere warme gemeente. En de kinderen,
geweldig dat het er zo veel zijn. Ik geniet daar ook zo van,
al die lieve snoetjes.

Dominee van Vreeswijk vind ik een fijne dominee. Ik leer
nog steeds van hem. Zondag 2 oktober ging het over het
juk. Dat vond ik zo mooi. Dat plaatje van een oude en een
jonge os, dat God het zware gedeelte draagt.

Ik had daar altijd een heel andere voorstelling van.

Toen het luisterlied "Hoor je de vogels nog fluiten?", zo
ontroerend.

Hand en hand-en-spandiensten doe ik ook graag.
Pannenkoeken bakken met dankdag bijvoorbeeld.

Is er een bepaalde bijbeltekst of lied dat je bijzonder
aanspreekt?

Er zijn heel veel Bijbelteksten en liederen die ons
aanspreken. |k voel de gemeente echt als een levende en
gelovende gemeente. Zo vol van liefde, dat is echt
merkbaar.

Wat zou je aan de lezers mee willen geven?

Dat we van harte hopen dat we nog wat jaartjes mogen
genieten van elkaar als gemeente.

En God mogen eren en danken in de erediensten.

Lieve groetjes,
Annie en Leo

Advertentie

| VAN DER WIEL

J We makent rond
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Van der Wiel 1 .
Makelaardij |

WA DER WIEL
Snel en goed in g
woningaankoop en wwwwielmak.nl
-verkoop. "
www.wielmak.nl



Groen Geloven

ARDE SCHONER™
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Een kooﬁboek
met duurzame

recepten
.

“Door anders te eten kun je je ecologische
voetafdruk met wel 25 procent verkleinen. Heel
eenvoudig kan iedereen dus een grote bijdrage
leveren in de strijd tegen klimaatverandering, en
hetis nog leuk en lekker ook. Maar je moet wel
anders gaan koken en dat is even wennen.” Frank
Holleman ging experimenteren in de keuken,
wat resulteerde in het kookboek Fork Ranger."De
uitdaging was om recepten te verzinnen waarin
weinig of geen vlees en zuivel zit. Ik ontdekte dat
er heel veel maaltijden mogelijk zijn waarin je
vlees helemaal niet mist.”

Naast zo'n 40 vegetarische recepten staan in het
boek korte artikelen waarin Frank verslag doet
van zijn eigen zoektocht naar het effect van eten
op het klimaat. “De manier waarop voedingswa-
ren geproduceerd worden, hoeveel land en water
ervoor nodig is, heeft vaak een enorme impact.
Rundvlees heeft de grootste ecologische voetaf-
druk. Als je rundvlees vervangt door kip, daalt de
gemiddelde uitstoot van je voedingspatroon al
met 20 procent. Afzien van alle vlees levert nog
meer op, maar helemaal vegetarisch hoeft van
mij niet eens. We moeten vlees weer gaan zien als
een luxeproduct. Voor op zondag bijvoorbeeld.
Dan genieten we er des te meer van.”

Tekst en beeld: Dick Vos

Duurzaam leven is voor Frank een vorm van
heiliging. "Minder vlees eten betekent ook dat er
minder landbouwgrond nodig is om veevoer te
verbouwen. Die grond kan gebruikt worden om
voedsel voor mensen te produceren, waardoor
duurzaam eten helpt de voedseltekorten in de
wereld tegen te gaan. Het voorbeeld van Jezus'
leven in eenvoud is voor mij het ultieme alterna-
tief voor de consumptiemaatschappij, wat ten
goede komt aan onze aarde &n aan onze naasten
wereldwijd. Door verstandig te eten kunnen we
ons geloof handen en voeten geven.”

Het boek, waarbij voor iPhone-gebruikers ook
een leerzame app te downloaden is, kan interes-
sant zijn voor PKN-kerken die bezig zijn met het
thema 'Aan tafel’ Desgevraagd komt Frank graag
vertellen over zijn visie en zijn passie.
www.forkranger.nl

Helemaal vegetarisch
hoeft van mij niet eens



Land of hope and glory
Land of hope and glory is van oorsprong geen christelijk

lied maar kan gerekend worden tot de pseudoreligie.
Het was een Brits patriottisch lied waarvan de muziek
geschreven werd in 1901 door componist Edward Elgar
(1857-1934). De tekst werd een jaar later door Arthur
Christopher Benson (1862-1925) geschreven.

Het kwam uit als de Pomp and Circumstances mars uit
1901 die bij de Proms van dat jaar voor het eerst
instrumentaal werd uitgevoerd o.l.v. Henry Woods
(1869-1944), De mars heeft de vorm van een scherzo
waarvan het middengedeelte als trio fungeert. Het sprak
koning Edward zo aan dat hij vroeg om er een tekst bij
te schrijven. Dat gebeurde in 1902. Benson schreef de
tekst en in die tijd had het koloniale Britse Rijk zijn
grootste omvang. Het lied roept op om de grenzen van
dit rijk steeds ruimer te trekken en stelt het voor als de
wil van God dat Groot-Brittannié zo machtig geworden
is.

Het lied werd door leden van de Britse Conservative
Party lang gezien als hun onofficiéle partijlied. Bij
sportwedstrijden kreeg het ook vaak de rol als volkslied
in plaats van God save the Queen, inmiddels God save
the King.

Het lied werd in 1902 voor het eerst vertolkt door alt
zangeres Clara Butt (1872-1936). Zij legde Land of hope
and glory in 1911 vast op de fonografische cilinder (een
wasrol). In november 1931 dirigeerde componist Elgar
het persoonlijk met het London Symphony Orchestra
bij de openingsceremonie van de EMI studio Abbey
Road waar ook de legendarische Beatles hun platen
opnamen.

Eind 1962 had de Britse zangeres Vera Lynn in Nederland
een hit en een gouden plaat met dit lied. Zij was zeer
populair in en na de tweede wereldoorlog, ook met We'll
meet again. Dat kan ook een pseudo religieus nummer
zijn want mensen zeggen vaak als er iemand overleden
is dat ze elkaar weer zullen zien in de hemel. Land of
hope and glory werd na Vera's dood in 2020
heruitgebracht in Engeland en bereikte de top 3.

De Pomp and Circumstance mars is een vast onderdeel|
van het Londense Last night of the proms waarbij de
tekst door het publiek wordt meegezongen. Ook in de
Disney film Fantasia 2000 is Land of hope and glory te
horen.

Land of hope and glory wordt ook in kerken gezongen
met andere teksten, maar de muziek is hetzelfde. Het is
ook bekend als:

Christus, zend de vrede en dit lied is geschreven door
Michel van der Plas. De 2 beginregels zijn Christus zend
de vrede, Wees waar broeders bidden en het staat in De
kleine bundel 10.

Even, nog maar even, ook geschreven door Michel van
der Plas.

Ga nu heen in vrede is een lied van Johannes de Heer,
te vinden in Weerklank357, Hemelhoog 472,
Evangelische Liedbundel 270 en Zangbundel Johannes
de Heer 928

In God's overwinning staat in Opwekkingsliederen 43,
Hemelhoog 450, Evangelische liedbundel 247,
Liedbundel Johannes de Heer 103.

Ook Lily Kok zong het als A-kant met op de B-kant
Mensen, geeft elkaar een hand.

Het komt voor op het album van Mieke Telkamp, Liedjes
van hoop en vertrouwen met 12 pseudo religieuze
nummers. Hierop staan ook de singles Het dorpje van St.
Bernadette en De nieuwe dag (origineel is Cent mille
chansons van Frida Boccara). Het koor Pro Musica is
aanwezig in het nummer De Heilige Stad.

Meer info over dit lied en de kerkliederen staat op de

website van Theo Meurs, theomeurs.nl en op
kerkwikkilied.nl.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

N[ Z
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Vera Lynp




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 ChristenUnie-politicus (4,4) 9 Koud gerecht 10 Viouwelijk
schaap 12 Aanwijzing 13 Vestingstadje in Noord-Holland
14 Deel van een piano 16 Eenieder 17 Bundel druiven 20 Rund
21 Gelofte 22 Hoofddeksel 24 Familielid 26 Rustplaats voor
woestijnkaravanen 27 Opening 29 Ontploffing 31 Stad in
Scandinavié 32 Denkbeeld 35 Vermenigvuldigingsreeks
37 Wees gegroet (Lat.) 38 Winters voertulg 40 Bedrijf 41 Deel
van het oor 43 Verblijf van God, Christus, engelen en de geluk-
zaligen 45 Wijk van Rio de Janeiro 46 Zoon van Jakob en Bilha
48 Betaaldvoetbalclub uit Breda 49 Angsthaas 51 CDA-politi-
cus uit Bennekom.

Verticaal

1 Film over Cassius Clay (2001} 2 Dichter 3 Balkend geluid
4 Vulkaan op Sicilié 5 Omslagdoek 6 Koning van Shakespeare
7 Berichtenbrenger 8 28 en 29 mei 2023 9 Religieuze publicatie
uit 1637 11 Visuil 15 Spoorwegbedrijfl 18 Herkauwer 19 Viees-
bereiding 22 Stad in Italié 23 Mannetjeshond 25 Zangstem
26 Internationaal economisch overlegorgaan (afk.) 28 Opinie-
peiling (Eng.) 30 Bolstaande plooi 33 Oude munt 34 Zij at een
vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad
36 Broodje van gekookt maismeel 39 Comfort 40 Persoonlijk
vnw. 42 Uiting van vrolijkheid 43 Sierplant 44 Flink 47 Pape-
gaai 50 Gran turismo (aflc).

wiww. wimdeweerdr com

Bijbelleesrooster oktober

Allerheiligen - Wonen in t5ods huis
Drigfiizer

Wij Zijn met meer
Zondebok

e hemelluizen gasn cpen
Mt terugeerkende kracht
Telfvervullende profetie?

T amsilbnden

Cen ‘schone" lei

Nabisl gearoken

Gokapt

D mownd grsnoverd

;

Woorden van erwwig keven
Niemand ontkomt

Raal neergesiagen

Kopmeen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning
Kon: 12:1-9 Het kind en de hogrpriester
Koningen 12:10-22 Herstehwerkzaambeden

2 Koamgen 13:1-9 Hardicers

2 Koningen 13:10-25 | Geluk bij con ongoiuk

Lucas 20:41-21:4 Maior denor

Lucas 21-5-19 Blij wooruwitzicht?

Lucgs 21:20-38 Hij kot

Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Fllipp!r\m 2:19-30
Jesaja 9:7-16

Jesaja 9:17-10:4

afva e fra e
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Senioren-Kerstviering

Dinsdag 20 december a.s. zal er weer een
senioren-Kerstviering worden gehouden voor alle ouderen
van de gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente
(Adriaen Janszkerk en Pelgrimskerk).

Houd u de datum vast vrij?

We denken als vanouds weer aan een programma in de
tweede helft van de ochtend en aansluitend een lunch.
Hopelijk is er dit jaar geen lockdown of andere
beperkingen die roet in het eten kunnen gooien.

Nadere informatie en mogelijkheid om u op te geven volgt.

Houd u de berichtgeving in de gaten.

Kerkvrijwilligers gevraagd voor
Sonneburgh Ravenswaard

Elke zondag is er in Sonneburgh
Ravenswaard een kerkdienst. We zijn
als stichting heel blij dat we dat elke
week kunnen aanbieden aan de
bewoners van de verzorging en aan

de serviceflat. kerkvrijwilligers.

Er zijn vrijwilligers die mensen
ophalen, koffie schenken, liturgieén
uitdelen en de kerk klaarzetten. We
komen vrijwilligers tekort en zoeken
met spoed vrijwilligers erbij die zich
beschikbaar willen stellen om mee te
draaien in het team van

Zou u ons willen helpen?

Graag aanmelden bij
gea.dkwant@sonneburgh.nl of bellen:
06 365 86 496

Gea de Kwant-van der Vlist

Geestelijk Verzorger Sonneburgh
Ravenswaard

WOENSDAG 2 november 2022
VAN 15:00 TOT 17.30 IN DE
MSNERK (REIJERDIJK 51)

NA AFLOOP Zi ER NNENKOEKEN!
ACTIE LBANH
NEEM EEN CADI IJ MEE VOOR EEN KIND!

an e A vig ke dlenulum- i ok o il 0w urkinsasimonds

Kidspraise: Wie dank jij?
Op woensdagmiddag 2 november (dankdag) is erin de
Pelgrimskerk weer een kidspraise.

ledereen vanaf 0 tot 100 is vanaf 15:00 uur welkom om
mee te zingen in de grote kerkzaal. Neem vooral ook
vriendjes en vriendinnetjes mee. We maken er een feest
van en dat begint met een cadeau! Allereerst is het
natuurlijk een cadeautje dat wij deze dag krijgen om God
te danken met elkaar, maar neem ook een cadeau mee
voor een ander kind.

Wij doen deze actie voor de voedselbank. Vind jij het
moeilijk om een cadeau uit te kiezen van je eigen
speelgoed voor een ander? Dat is ook moeilijk!

Je zult daar nog meer over horen en hoe God helpten
heeft geholpen en daarom alle dank verdient!
Wie dank je? Kom het vertellen, kom het zingen.

Verder hebben wij na afloop van de kidspraise
verschillende activiteiten en natuurlijk sluiten wij af met
pannenkoeken eten. Het programma duurt tot 17:30 uur.
ledereen van harte welkom!

Wil je meewerken aan dit feest? Wij zoeken nog
pannekoekenbakkers. Opgeven kan bij Corrie Biezepol
(corriebiezepol@hotmail.com) of app even (06-2300933).




VANAF HET DUKIE

November

De tijd gaat snel; terwijl ik dit schrijf is het alweer half
oktober, en deze kopij is voor het kerkblad van
november - dan zal ook de wintertijd ingegaan zijn. Het
nieuwe kerkelijke seizoen is goed op gang gekomen, er
gebeurt veel richting de laatste maanden van het jaar -
bij ons als pastores maar ook bij de kosterij, het
dagelijks bestuur, de pastorale raad, de kerkenraad, de
liturgiecommissie, het koor en niet te vergeten wat er
zoal onderling tussen de regels en achter de schermen
allemaal nog meer gebeurt... Gelukkig zijn er ook
rustpunten, zoals de zondagse kerkdienst en —laten we
ze blijven zoeken- we hebben ze ook nodig! In de kerk is
de maand november de maand van gedenken; hierover
meer verderop in deze kolommen...

Terugblik startweekend en zondag 9 oktober

Naast het kijken naar wat er in dit seizoen voor ons ligt
is het ook fijn om nog even terug te blikken naar de
start van het seizoen, allereerst naar het startweekend
van 17 en 18 september. Op zaterdag hadden we de
mooie en gezellige gemeente-boottocht op de Linge,
weet u nog? Met dank aan de organisatie! Die zondag
was het startzondag, met een mooie kerkdienst
voorbereid door en met de liturgiecommissie. Voor in
de kerk stond een bloemenzee en het seizoensthema
Aan tafell Kwam naar voren aan de hand van de
begin-verzen uit Jesaja 55. Na de dienst hadden we
gemeenteberaad (zie ook verderop in deze kolommen).

Op zondagmorgen 9 oktober mochten we bij ons in de
kerk het heilig Avondmaal vieren. De Avondmaalstafel is
de belangrijkste tafel in de kerk, de Maaltijd van de Heer
de belangrijkste maaltijd. We zongen onder andere lied
388, Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.... Ook
was er in de dienst aandacht voor (de symboliek van)
het joodse Loofhuttenfeest en kwam Franciscus van
Assisi even voorbij vanwege zijn naamdag op 4 oktober
- dierendag.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Kerkdiensten

Op zondag 30 oktober hoop ik bij ons in de kerk voor te
gaan, met het accent op Dankdag en een oogsttafel
voor in de kerk.

En daarna in de maand november op zondag 20
november -Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar - in de Gedachtenisdienst (voorbereid
met en door de Gedachtenisdienst- commissie). Het
koor 'de Zaaiers' zal dan zingen, er zal een liturgische
schikking zijn, en we gedenken de overleden
gemeenteleden uit het voorbije kerkelijke jaar (zie
hieronder). Ook staan we stil bij overledenen wereldwijd
en uit onze eigen privékring. We mogen ons voegen in
het betekenisvaolle liturgische kader voor die zondag. De
Schriftlezing komt dit jaar uit Openbaring 2 en 3, het
thema cirkelt rond Gedachtenistafel.

Wij gedenken:

Anna Hoogerwerf — Baks

Jacob van der Molen

Maatje Maria van den Heuvel — Krabbendam
Jan Vos

Kristina Bertha Francisca Muller

Wilhelmina den Hollander - Molendijk

John William Frederick Tilley

Neeltje Voor den Dag — Langeweg

Antonia Dolman - van der Schoor

Lydia Johanna Voogt - Verschoor

Gedenken wij de doden, die ons zo dierbaar zijn.
Opdat zij mogen rusten, in vrede zonder pijn.

De gesprekskring en de gebedskring

Deze maandelijkse ‘kringen’ vinden ook dit seizoen zo
weer hun gebruikelijke voortgang op woensdag, in een
goede sfeer. De gesprekskring is een open,
laagdrempelige ‘kring’ met een pastoraal karakter. Er is
een gespreksleider (de predikant) die het thema
aandraagt maar verder ligt er een groot accent op het
onderlinge gesprek, de onderlinge ontmoeting.
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En daarnaast is er nog de gebedskring, een kostbaar
deel van het hele gemeente-zijn. De data vindt u in de
agenda onderaan deze pagina.

Pastoralia

Op maandag 3 oktober is gemeentelid en oud-kosteres
Lydia Johanna Voogt - Verschoor (Janny) overleden, in
de leeftijd van 84 jaar. Ze woonde Kromme Hagen 418.
Op verzoek van de familie leidde collega ds Jaap
Brederveld op zaterdag 8 oktober de Dienst van Woord
en gebed in onze kerk. Het bijbelgedeelte 1 Korinthe 13
stond in de dienst centraal. Aansluitend was de
begrafenis op begraafplaats Oud Usselmonde. Dat zij
maoge rusten in vrede bij God. En laat Janny's
nagedachtenis haar nabestaanden en ons allen tot
Zzegen zijn.

Mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact met
en/of een bezoek van Marjan of mij, laat het ons dan
vooral weten; voorbede vragen kan ook. Ik ben zoveel
mogelijk op de woensdagochtenden in de kerk
aanwezig, tussen pakweg 10.00 uur en 12.00 uur.
Sterkte en kracht toegewenst en toegebeden voor ieder
die het nodig heeft.

Aan de overkant van het Dijkje, vervolg...

Vorige maand schreef ik voor het eerst iets onder deze
kop, die te maken heeft met de verkenningen tussen
onze kerkelijke gemeente en de protestantse gemeente
van Bolnes. Toen kon ik er nog niet zo veel over
schrijven, maar nu al des te meer! We hebben op 18
september (startzondag) gemeenteberaad gehad, en
een dag later vergaderde de kerkenraad.

In die week kreeg u ook mijn brief onder ogen met
informatie over de twee gezamenlijke activiteiten die
we als pastores van onze Groene Tuinkerk en de Kerk
aan de Maas dit seizoen aanbieden: een gesprekskring
op drie donderdagmiddagen dit najaar met als thema
‘Op zoek naar God' (onder leiding van mij) en het
‘project Kerstherberg' op 24 december (onder leiding
van collega Ria Keijzer van Bolnes).

Terwijl ik dit schrijf, zijn de voorbereidingen voor de
Kerstherberg al van start gegaan, en is ook (net) de
eerste bijeenkomst van de 'kring’ geweest.

Er is enthousiasme, er is onderlinge beweging.

Al et o yrvend
g 4 ek

In de 'kring' rond de tafel in de
kerkenraadskamer van onze kerk
hebben we op 13 oktober met een
mooie groep een begin gemaakt
met het boek van Kick Bras 'Als met
een vriend, omgaan met God.

Op 27 oktober en op 17 november

hopen we er verder mee te gaan;
het is de bedoeling dat dan in elk geval 'stilte’ en ‘gebed’
aan bod zullen komen...

Tot slot

Elders in dit kerkblad komt u de flyer tegen van de
Scheurkalender 2023 'Een bemoediging voor elke dag', in
een grote letteruitvoering speciaal voor ouderen.

Ik heb er aan mee mogen schrijven, samen met nog 11
andere geestelijk verzorgers. Deze kalender is een
alternatief voor een dagboekje. Een idee om voor uzelf
aan te schaffen of om cadeau te doen?

Van collega ds Emmy Lingen (ambtelijk verbonden aan
onze kerk als predikant met bijzondere opdracht) kwam
bericht dat ze Smeetsland gaat verlaten om elders te
gaan werken. We wensen haar alle goeds en Gods
zegen!

Pasgeleden vond ik bij mij thuis weer een setje
‘verhalenkaarten’ terug. Met het verhaal Motivatie, dat
ik in oktober ook las bij de pastorale raad, wil ik hier nu
graag afsluiten:

Er waren eens drie steenhouwers. Op een warme dag,
terwijl ze aan het zwoegen waren in de brandende zon,
kwam er een wandelaar langs. “Wat doen jullie daar?”
vroeg de nieuwsgierige voorbijganger.

“Stenen sjouwen, dat zie je toch?’; antwoordde de eerste
steenhouwer.

De tweede zei: “ik ben bezig geld te verdienen voor mijn
gezin" De derde staakte zijn arbeid, keek de voorbijganger
aan en zei vol trots en overtuiging “1k" ? "Ik bouw een
kathedraall”

Een goede novembermaand toegewenst,

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

AGENDA november

Woensdag 26 oktober 13.30 uur : Gesprekskring
Donderdag 27 oktober 14.30 uur: Gesprekskring Op zoek
naar God (met PG Bolnes)

Maandag 7 november 10.00 uur: Dagelijks bestuur
Woensdag 10 november 12.00 uur: Gebedskring
Maandag 14 november 19.30 uur: Pastorale raad
Donderdag 17 november 14.30 uur: Gesprekskring Op
zoek naar God (met PG Bolnes)

Maandag 21 november 19.45 uur: Kerkenraads-
vergadering

Maandag 28 november 19.30 uur: Diaconie (met PG
Bolnes)

Woensdag 30 november 10.30 uur: Gesprekskring



BERICHT VAN HET WERELDDIACONAAT:

Help Ghanese vrouwen uit de nood.

Azara woont in Noord-Ghana, het armste deel van dit
West-Afrikaanse land. “Net als iedereen hier leven wij als
gezin van de landbouw’, vertelt deze hardwerkende
vrouw. “Maar je ziet het, de grond is kurkdroog en
onvruchtbaar.

Gelukkig is er een lichtpuntje. Te midden van de
uitgestrekte grasvlaktes groeit een imposante boom, de
karitéboom. De boom is uniek: hij komt nergens anders
ter wereld voor dan alleen in een 4000 kilometer brede
strook die door Mali, Burkina Faso en Ghana loopt. In de
vrucht zit een noot, de kariténoot. “Daar maak ik boter
van.’ Deze kariteboter, ook wel bekend als sheabutter,
wordt in Ghana traditioneel gebruikt in de keuken, maar
vindt ook steeds vaker z'n weg naar de internationale
cosmetica-industrie. De boter wordt alom geroemd,
omdat deze zeer verzorgend is en rijk aan mineralen,
vitamines en proteinen. “Het maken van sheabutter
kost veel tijd. Eerst schillen en roosteren we de noten.
Als ze afgekoeld zijn, stampen we ze in een grote vijzel
fijn tot poeder. Dat poeder wordt vermengd met water
dat vervolgens een paar uur moet koken. Afgekoeld is
dat de sheabutter”

De Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana, die al
jarenlang boerengezinnen ondersteunt met
landbouwadvies, besloot vrouwen als Azara te helpen

om hun productie te verbeteren en hun inkomen te
verhogen. De Kerk bracht 1000 vrouwen bij elkaar in 50
vrouwengroepen. ledere groep krijgt een uitgebreide
scholing. Dankzij de Ghanese Kerk en dankzij uw
ondersteuning via Kerk in Actie is dat nu anders.
Samen investeren de vrouwen in hout besparende
oventjes. Inmiddels koken al 300 vrouwen op zo'n
zuinige oven, waardoor ze 60% minder brandhout
nodig hebben. De Kerk bouwt ook betonnen
opslagplaatsen, waar vrouwen hun boter enigszins koel
kunnen bewaren. Verder begeleidt de Kerk de vrouwen
bij de verkoop van hun boter. Vrouwen krijgen
marketingtraining en ontdekken dat ze gezamenlijk
sterker staan tegenover een belangstellende opkoper.
Tot slot bouwt de Kerk twee fabriekjes, waar vrouwen
een deel van de productie, bijvoorbeeld het fijnmalen
van de noten, machinaal kunnen doen.

“De Kerk heeft ons verder geleerd zuinig te zijn op onze
karitébomen. Ook planten we nieuwe boompjes aan.
Die investering doen we vooral voor onze kinderen
“De Kerk is ook met de mannen en vrouwen uit Azara's
dorp in gesprek over de rolverdeling. Door de
voorlichting van de Kerk leren we als vrouwen voor
onze rechten op te komen en begrijpen onze mannen
beter dat zij ons moeten steunen.”

De Diaconie van de Groene Tuinkerk ondersteunt dit
project met een bijdrage van € 500,—.
Alle gevers heel hartelijk bedankt,

Namens de Diaconie Roy de Bruin.
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BLOEMENDIENST
g Tty

Zondag 18 september
Mw. Fousert werd op 17 september 91 jaar.

Mw. Kreuk vierde haar 80e verjaardag op 20 september,
Op 24 september was de fam. Wezeman 40 jaar getrouwd.
Zondag 25 september

Vandaag weer 3 boeketten, alle 3 voor Sonneburgh

Mw. Rijnsbergen 28 september 96 jaar.

Mw. Gille 29 september 89 jaar.

Dhr. Lems 30 september 90 jaar

Zondag 2 oktober
Mw. Kamerman vierde op 1 oktober haar 90e verjaardag.

Zondag 9 oktober

Mw. Van de Akerboom 9 oktober 92 jaar.

Wolter Kranenburg kwam gelukkig weer thuis na een
ziekenhuisopname.

Giften

We hebben weer een aantal giften ontvangen.

18 september heb ik in de kerk een gift ontvangen van
€ 10, voor de bloemendienst.

21 september op de rekening een gift ontvangen van

€ 46, voor de bloemendienst.

25 september 2 giften ontvangen via Elly € 10,-en €5,—
9 oktober gift ontvangen via Elly van € 10.—-

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Joke Busse (06 4869 6235}
Reini van der Meer

COLLECTEBONNEN
Al enige tijd maken wij ook in Groene Tuinkerk gebruik van
collectebonnen.

Misschien heeft u er al eerder over gehoord of leest u het voor
het eerst. U zult zich wellicht afvragen waarom we ook voor
deze vorm van collecteren kiezen. Tegenwoordig betalen we
in winkels veel met de pin en chip, dat maakt het allemaal veel
makkelijker en beschikken mensen niet meer altijd over
contant geld. Bovendien zijn collectebonnen aftrekbaar bij de
belastingaangifte in het jaar van aanschaf. Ook dat kan een
reden zijn om ze te gebruiken.

De bonnen zijn beschikbaar in coupures van € 0,75-€ 1,00 en
€ 2,00 (20 per vel) en u kunt ze geven in alle collecten van onze
eigen kerk(diensten) en voor contante betaling voor andere
kerkelijke doelen (b.v. zendingsbusje, bloemenfonds of
koffiedrinken). Het blijft overigens mogelijk om met “gewoon

geld” te blijven betalen. U kunt natuurlijk, zeker als u van de
mogelijkheid gebruik maakt om de diensten via uw computer
of tablet mee te beleven, een bedrag over maken op de
rekening van de kerk onder vermelding van “bijdrage collecte”

Hoe kom ik aan de collectebonnen?

Collectebonnen kunt u bestellen door het bedrag van de
gewenst bonnen direct over te maken op de rekening van de
kerk (NL 05 INGB 0000286468) onder vermelding van de
gewenste serie bonnen. Voor bonnen van 0,75 is dat € 15,00
per vel, voor bonnen van €1,00, € 20,00 per vel, voor bonnen
van € 2,00, € 40,00 per vel. Na betaling zullen wij er voor
zorgen dat u de bonnen in uw bezit krijgt.

Onze kerk behoort tot die instellingen waaraan u giften kunt
geven (ANBI), welke door de belastingdienst als aftrekpost
van uw inkomen worden geaccepteerd, mits ze een bepaalde
drempel overschrijden. Voor eventuele vragen kunt u terecht
bij één van de kerkrentmeesters.

Namens de Kerkrentmeesters
Arie Kooiman

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd voorkeurslid:
Mw. M. Jongenotter, naar
Gouderaksedijk 115, Gouda.

Verhuisd:
naar de Bilt:
Mw. L.T. de Rooij, Beneden Rijweg 109.

naar Nijmegen:
Mw. K. Verschoor - Weda, Tiesselinswaard 144,

Dhr. en Mw. Bil, van Grote Hagen,
naar Ravenswaard 5, Kamer 67 (Sonneburgh)

Overleden:

Mw. Lydia Johanna Voogt - Verschoaor,

geboren 26 november 1937, overleden 3 oktober 2022.
Mw. Voogt woonde Kromme Hagen 418.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscher en mw.
Harmsen.

06-11: Mw. D. van Hengel
13-11: Dhr. LEK. Jungheim
20-11: Dhr. AJ. van Splunter
27-11: Dhr. RA. de Bruin
04-12: Dhr. ). Jongenotter



Gedachteniszondag

Een lied voor Gedachteniszondag (Lied 736 - Peer Verhoeven)

Dat ons zorgen en werken ergens toe dient,
- dat ons leven hangt aan lemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons schreien en lachen ergens toe leidt,
- onze liefde stoelt op lemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen ergens op slaan,
- dat ons lijden voert tot lemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in vrede.

In deze tekst van een lied uit het Liedboek blijft een lijn lopen tussen de levenden
en de gestorvenen.

Het werd geschreven voor vieringen om te gedenken, bijvoorbeeld de laatste
zondag van het kerkelijk jaar: Gedachteniszondag.

Dan worden de lieve doden herdacht -bekend of onbekend- zij mogen genoemd
worden.

Maar ook onze eigen sterfelijkheid staat ons voor ogen en -denkend aan de
gestorvenen- bidden wij dat ons eigen leven zin en betekenis mag hebben.
We denken aan iedereen die het afgelopen jaar, maar ook langer geleden
gestorven is en blijvend in onze herinnering. Degenen die ons zijn
voorgegaan “met het teken van het geloof’, zo zegt de traditionele liturgie.
Maar we denken niet alleen aan degenen die ons nabij en dierbaar zijn en die
we dichtbij in ons hart bewaren. Er zijn zoveel mensen die wij nooit gekend
hebben, bekend bij anderen, ook onbekenden wier herinnering is vervlogen.

Wij mogen allemaal leven van de hoop en de verwachting dat we elkaar door de doop eens weer terugzien, opnieuw
zien met andere ogen, nieuw zien. We geloven dat dood een doorgang is naar een ander bestaan, dat wij het niet
kunnen bevatten met onze aardse blik. En wat wij hier op aarde hebben geleefd en gedaan, in het licht van Gods liefde
wordt zichtbaar wat daarin van blijvende betekenis is. Wij vertrouwen erop dat er een toekomstige wereld is waarvan
we nu nog dromen en niet weten. Onze geliefde overledenen blijven in ons hart. We brandenstraks een lichtje voor elk
van hen tijdens de viering, de gedachtenisdienst.

En er zijn nog zoveel anderen..... We vertrouwen erop dat zij ons zijn voorgegaan op de weg naar God.

Openbaring 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in
verbondenheid met de Heer.” En de Geest beaamt: ‘Zif mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen
hen.

Qok u bent van harte welkom bij de Gedachteniszondag 20 november om 10:00 uur in de Groene Tuinkerk.

Marjan van Weerden
kerkelijk werker Groene Tuinkerk




Ambtsdragers gezocht

De verkiezing van ambtsdragers staat weer voor de deur. Normaal wordt dit 1x per 2 jaar gedaan, maar in verband met
de vele vacatures wordt er een extra verkiezing gehouden. ledereen die belijdend lid is van onze gemeente wordt van
harte uitgenodigd om namen in te dienen voor de volgende vacatures:

* 1 Diaken en 1 ouderling AJK
In de Adriaen Janszkerk zijn er vacatures voor 1 diaken en 1 ouderling met een pastorale taak.

* 2 Diakenen en 2 ouderlingen PK
In de Pelgrimskerk zijn er vacatures voor 2 ouderlingen (1 voor pastoraat en 1 met als taak het scribaat), 1
ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen.

Een ouderling-kerkrentmeester is een ouderling die deelt in de ‘gewone’ taken van andere ouderlingen die betrekking
hebben op de zorg voor de gemeente als geloofsgemeenschap. Daarnaast heeft deze ouderling de bijzondere taak
van het financi€le beheer van de gemeente (beheer gebouwen, begraafplaats, betalingen en giften). Als u meer wilt
weten over dit ambt, dan kunt u contact opnemen met Harro den Hartog.

Ock binnen de diaconie zoeken we mensen. Wie zoeken we? We zoeken mensen die beleid willen maken en mensen
die praktische zaken willen uitwerken. Waar houdt de diaconie zich mee bezig? Naastenhulp, ouderenzorg, sociale
ongerechtigheid en rentmeesterschap. Heb jij hart voor deze zaken of ken jij iemand die hier goed in zou zijn, laat het
ons weten! Je kunt hiervoor Jonna v.d. Berge of Elisabeth Gorter aanspreken.

De namen kunnen schriftelijk ingediend worden bij Renata van Mastrigt, ds Hans Schaap of bij de scriba (
scriba@kerkinijsselmonde.nl ). U kunt dat doen tot uiterlijk zondag 6 november want de namen zullen in de
taakgroep-vergaderingen van begin november besproken worden.

Meer weten over het werk van een kerkenraad? https://protestantsekerk.nl/thema/kerkenraad/

Wat zijn de taken van een ouderling?

https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-ouderling/
En van een diaken? https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-een-diaken/

Qollecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad ) (Overledenen k
Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk Naam Overleden
App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 29 cent Leeftijd
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is Mevr. A. van Rij- van Citteren 21-09-2022
dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. 89 jaar
Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een Dhr T.A.5alij 25-09-2022
bijdrage voor het kerkblad doen. 65 jaar

Mevr. G.J. den Boer- Boer 27-09-2022
September Kerkapp Bankrekening 78 jaar
Collecte diaconie € 366,00 € 223,00 Dhr. L. de Rooij 27-09-2022
Collecte kerk € 34200 € 231.50 85 jaar

Totaal € 708,00 £ 454,50

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt
verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en
de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Scan de QR code met de camera van uw
telefoon of tablet.




Van de predikant

Rondom de diensten

In oktober stonden we stil bij het thema "Waarom stierf
Jezus?. Voor de maand november is het maandthema:
‘Hoe kun je geloven?’

Op 6 november zullen we in de dienst stilstaan bij
“dankdag”. Op 13 november zal dhr. Nico Bontenbal
weer bij ons spreken, die diezelfde zondag ook in de
middagsamenkomst (16:00 uur) in de Pelgrimskerk zal
spreken. Zondag 20 november is de laatste zondag van
het kerkelijk jaar en zullen we, zoals gebruikelijk, de
namen noemen van de gemeenteleden die ons in het
afgelopen jaar ontvallen zijn. In het volgende kerkblad
zullen we deze namen ook vermelden.

Zondag 27 november is de eerste zondag van Advent.
Dan zal mw. Karen Koppenaal bij ons voorgaan.

Overlijden

Op 25 september jl. overleed dhr. Theo Arie Salij op de
leeftijd van 65 jaar. Hij is in besloten kring begraven op
vrijdag 30 september, op begraafplaats Charlois. De
laatste jaren stonden in het teken van lichamelijke
klachten en eenzaamheid. We denken met
dankbaarheid terug aan wat hij in het verleden heeft
mogen doen in onze gemeente, o.a. als diaken. We
wensen de nabestaanden sterkte en Gods nabijheid toe.

Wisseling ambtsdragers

Marieke Hazewindus-van der Meer heeft om persoonlijke
redenen besloten haar ambt als ouderling neer te
leggen. Ze blijft gelukkig wel betrokken bij onze
gemeente en wil zich graag blijven inzetten om een
stukje jeugdwerk (vooral onder de 12 jaar) te
coordineren. We spreken onze dank uit voor haar inzet
als ambtsdrager en zijn blij dat ze op deze manier
betrokken wil blijven.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

In onderling overleg hebben we besloten dat Ivo van
Bennekom haar plaats inneemt als jeugdouderling. Ivo
zal samen met Marieke het jeugdwerk verder oppakken.
Dat betekent wel dat Ivo zijn taak als kerkrentmeester
neerlegt en dus alleen ouderling blijft. Naast het
jeugdwerk blijft lvo ook contactpersoon voor pastoraat
in het algemeen.

Voor onze taakgroep zijn we op zoek naar een diaken en
nog een extra pastorale ouderling, zie ook het algemene
bericht onder ‘Hervormde Gemeente’

Geboren

Ruben en Marit Anker zijn verhuisd naar
Maassluis, maar zijn op afstand nog steeds een
beetje met ons verbonden. Ze stuurden een
geboortebericht van hun tweede kindje, Annika
Evie (roepnaam Annika), zusje van Linde. We
feliciteren hen van harte en wensen hen als
gezin Gods shalom toe!

Kringen

Inmiddels zijn er een viertal kringen opgestart op de
maandag- de dinsdag- en de woensdagavond. Als je de
info gemist hebt en interesse hebt, mail dan alsnog naar
groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl . Je kunt dan nog
aanhaken. In het nieuwe jaar 2023 starten we
waarschijnlijk nog met een belijdenis- en
doopcatechese. Als je interesse hebt, stuur me dan even
een berichtje.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 1 november is er weer Bijbelmorgen over de
brief van Jakobus: Leef je geloof! ledereen van harte
welkom.

Gift
Ik ontving een gift van € 30 van N.N. voor de kerk,

waarvoor hartelijk dank.

Uw dienaar, Hans Schaap
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Vervoer naar de kerk

6 november Roelof
13 november Aad
20 november Bastiaan
27 november Aad

Oppas en kinderprogramma
Er is geen kinderoppas, wegens
het ontbreken van leiding.
Kinderprogramma 6, 20 en 27

Bij verhindering graag de
chauffeur bellen:

Roelof Hazewindus 06 5785 5400

Bastiaan de Ruiter 010413 7669

Aad Schuijer 06 2862 6274 of
0180412141

Heb je hart voor kinderen en zou
je bij het kinderwerk willen
helpen, graag!

Collecteopbrengsten
Zondag  Diaconie  Kerk
4sept € 5,00 € 4,00
11sept €1050 €1050
18sept €11,75 € 11,75
25sept € 11,25 € 11,25

| Mﬂ- sehefren

november.

Tienerdienst op 13 november.

Felicitaties
Graag willen we degenen noemen die onlangs hun
verjaardag mochten vieren:

Allen namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk
van harte gefeliciteerd.

We wensen u Gods Zegen voor de toekomst.
Op 21 september mevr. F.5. de Kort - Broeders 85 jaar
Op 27 september mevr. M.J. van der Heijden 80 jaar. Mevr Kort laat u allen hartelijk danken voor de bloemen

die ze mocht ontvangen.

Dank u wel!

Op 17 September 1957 zijn wij in de echt verbonden.
Wij mochten nu ons 65-jarig Briljanten huwelijk
gedenken en vieren, samen met familie, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

gelukwensen. Het is hartverwarmend dit te mogen
meemaken.

Onze grote dank gaat uit naar onze Here God die dit

alles mogelijk maakte. f‘/
/ b

“THANﬁ

Zondag 18 september is daar aandacht aan geschonken
in de kerk, wat voor ons een emotionele dienst was. Na
afloop kregen wij vele felicitaties.

Jo6h en Tiny van der Horst

Wij bedanken iedereen, ook voor de kaarten met

Advertentie

‘g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsiuls, Rotterdam
Berkel en Rodenrijs, Goes

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijskiassen

Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



Bijzonderheden rondom de diensten

In de afgelopen weken ben ik verder gegaan met een
prekenserie uit het Lucas-evangelie. Tot de laatste
zondag van het kerkelijk jaar hoop ik daaruit te lezen.
In het afgelopen jaar hadden we al gedeeltes uit dit
Bijbelboek met elkaar gedeeld, nu hoop ik dit
evangelie in de komende weken “wat” af te sluiten.
Goede, gezegende diensten toegewenst. En wie zich
verder wil verdiepen: bij de uitgang van de
Pelgrimskerk kunt u/kun jij een Ad-tje met
preekaantekeningen meenemen.

En bij deze wil ik u/jou nog eens heel nadrukkelijk
uitnodigen voor de diensten op dank-dag, woensdag
2 november. Het is en blijft een mooie traditie om
naast alle andere mo-menten die er zijn ook op zo'n
woensdagmiddag of -avond bij elkaar te komen om
God te danken en voorbede te doen voor al datgene
wat ons bezighoudt. Welkom!

Omzien naar elkaar

Mevr. H. (Bep) van Ree-de Roock heeft een aantal
dagen in het Ikazia-ziekenhuis moeten verblijven. Nu
weer thuis en ondertussen ook al weer een
hartonderzoek ondergaan. Het is nu wachten op een
gesprek en vervolgens op een verdere behandeling.

Bij Ronald van Pelt is nu definitief de ziekte van Crohn
vastgesteld. Binnenkort opnieuw afspraken en
gesprekken voor hem.

Hans Welter heeft een ooroperatie ondergaan. In de
week vooraf kreeg hij van de artsen een milde uitslag
van de biopsie uit zijn rug te horen; het bleek een
wondinfectie te zijn. We willen in onze voorbede ook
denken aan hen, jong en oud, die worden
geconfronteerd met verdriet, of met zorg of met angst.
Gods nabijheid voor een ieder.

Het gezin van Henk en Christine de Jong-Bruijn werd
op donderdag 13 oktober verblijd met een derde
dochter. Julia Maria Christine zijn haar voornamen.

Julia is het zusje van Eline en Naomi. Moeder en kind
maken het goed. Een dankpunt! Van harte
gefeliciteerd, we wensen jullie vreugde en Gods zegen
toe.

Bijbelochtend
Met de maandelijkse Bijbelochtenden zijn we in
oktober gestart. We komen bij elkaar in de consistorie
van de Pelgrimskerk; we starten om 10:00 uur. We lezen
verder uit het Bij-belboek Handelingen. Voor de
komende keer, woensdag 16 november, de
hoofdstukken 8 en 9. Om 09:45 uur staat de koffie al
klaar. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder
erbij kon zijn.

Op de Bijbelochtend is er ook een collecte. De
opbrengst is bestemd voor het (toerus-tings)werk in
Malawi, waar het gezin van Nico en Jolanda Bontenbal
nog altijd mee ver-bonden voelt. En velen met hen. De
opbrengst van het eerdere seizoen was € 88,55.
Nogmaals dank.

Verdiepingscursus

Ik wil graag in november starten met een
verdiepingscursus. Om samen een weg te zoe-ken naar
een ‘verantwoord’ geloof. Wat is nu de kern van ons
geloof? Wat houdt dat in als we belijden dat de Bijbel
Gods Woord is? Wat moet je met de geweldsteksten uit
het Oude Testament? Hoe ga je om met het lijden? En
wat betekent het als we zeggen dat God de wereld
geschapen heeft? Zo maar een aantal vragen,
gespreksstof genoeg.

De verdiepingscursus kan ook een opmaat zijn tot het
doen van openbare geloofsbelijde-nis. Hopelijk kan
deze kring je dan helpen om tot een weloverwogen
beslissing te komen. In elk geval: welkom. Een aantal
gemeenteleden toonden al belangstelling. Maar het
zou fijn als er nog een aantal zich aansluiten. Aan de
hand van de aanmeldingen maken we een keuze welke
avond het meest geschikt is.




Vacatures Collecten

Elders in dit kerkblad leest u over de vacatures die er zijn zondag diaconie kerk

in de kerkenraad. Als we alleen al naar de '‘bemensing’ 18-sep-22 £ 25,40 € 4705
kijken in de Pelgrimskerk dan snapt een ieder dat het 25-sep-22 £€34,25 €3545
“kwetsbaar is". Bid dat er vrouwen en mannen zullen 2-okt-22 £€20,85 € 20,55
opstaan om dit werk ook op te pakken. En neem uw 9-okt-22 €14,20 €59,85

verantwoordelijkheid om namen aan te dragen. En
schroom ook niet om zelf het ge-sprek daarover aan te
gaan met één van de kerkenraadsleden of met mij.

Giften

In de afgelopen maanden ontving ik twee giften: € 20,-
en € 50,--. Bestemd voor het werk van de diakenen en
van de kerkrentmeesters. Nogmaals dank!

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen? Ik ben telefonisch en via
de mail bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft
u/heb jij behoefte aan een ge-sprek, maak van de
mogelijkheid gebruik!

[—
| WOENSDAG 2 november 2022
VAN 15:00 TOT 17.30 IN DE

SKERK (REIERDIIK 51)

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.

NA AFLOGR ER NENKOEKEN!!
ACTIE SDE BANK:

NEEM EEN CAD MEE YOOR EEN KIND!
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B b i 1 T R v e b kel
Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak mei t/m augustus 2022

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd
van 95 jaar bereikte een boeket bloemen gebracht. Ook
ging er naar 3 gemeenteleden die de leeftijd van 90 jaar
bereikten een bos bloemen. 4 gemeenteleden die de
leeftijd van 85 jaar hebben bereikt, ontvingen eveneens
een mooi boeket.

Via Nel van Oers van mevr. v.d.B. ontvingen wij € 10,- als
gift. Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Jenny Neele en Hennie Schreuder en de heer
Hans Welter.

Met vriendelijke groet,
MNel van Qers




Oplossing puzzel

Samen

locatie Podium Islemunda

& Adres

B><nm

24e Mannendag 2022
Zaterdag 5 november 2022
in Delfgauw

Wat is geluk? Wat zegt de
Bijbel over geluk? Wat maakt
jou nou echt blij, gelukkig?
Hebben we geluk nodig of
hebben we misschien zelfs
recht op geluk? Al die vragen
worden samengevat in het
dag thema:

"All you need is ...7"

We starten deze dag om 8:30u
(1) met ontbijt (inloop vanaf
08.00) en sluiten met elkaar af
rond 14.00u.

We hebben weer een boeiend
programma, met goede
sprekers, ruimte voor
ontmoeting, inspiratie, zang,
goede gesprekken, een lekker
ontbijt en lunch.

Samenzangavond in Laurenskerk Rotterdam

Houdt u van zingen? Dan bent u van harte uitgenodigd
om zaterdagavond 5 november 2022 naar de Laurenskerk
van Rotterdam te komen. Om 20:00 uur opent
presentatrice Mirjam Bouwman de massale

Dmem_mEmm—lmIIZ:—"U
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PRINCES | CUT 2

HEARTS

Robert en Lauren zijn na jaren proberen eindelijk zwanger. Ze delen
het nieuws met Roberts zus Grace, die samen met haar man Clint
een kleine kliniek runt. Ondanks de geruststellingen en het
moederlijke voorbeeld van Grace, vreest Lauren dat ze haar boetiek

en toekomstige gezin niet tegelijkertijd kan onderhouden.

De sprekers die ons op deze
dag willen inspireren zijn: Arie
de Rover en Gert Hutten. Zij
zullen hun aandacht verdelen
over ‘Gelukkig worden'en
'Gelukkig zijn en blijven’.

Locatie: Kerkelijk Centrum,
Zuideindseweg 7, 2645 BD
in Delfgauw.

Kosten: € 23,- per persoon
(inclusief ontbijt, lunch met
koffie en thee). Wij verzoeken
je de kosten bij aankomst
contant (graag gepast) te
betalen.

Meer weten? Ga naar onze
website:
www.mannendaagdelft.nl
waar je je ook direct kan
aanmelden.

Wist u dat iedere maandagavond van 19.30 -
21.45 uur een heel leuk koor in de Pelgrimskerk
repeteert 7

Dit koor heet Gemengd Koor Chapeau en zoekt
nieuwe zangers en zangeressen!

Het repertoire van
Chapeau is breed: van
Bach tot Beatles en van
Mozart tot Musical.

U bent van harte
welkom om eens te
komen kijken, luisteren
en mee te zingen bij
onze gezellige
repetities!

Graag aanmelden met een mailtje naar
chapeau.secretariaat@gmail.com.

Meer informatie over onze geschiedenis en
optredens is te vinden op onze website
www.koorchapeau.nl.

samenzangavond onder leiding van Peter Overduin. Arjan
Huizer en Peter Wildeman zullen de samenzang
begeleiden op het orgel en de vleugel. Het repertoire
bestaat uit bekende Joh. de Heer en geestelijke liederen.
Kijk voor meer informatie op www.samenzangavond.nl




Samen

JUBILEUMCONCERT BEN VAN OOSTEN, 12 NOVEMBER

In 1970 kreeg de toen 23-jarige Jan van
den Heuvel van de kerkvoogdij van de
Singelkerk in Ridderkerk de opdracht een
groot, nieuw drieklaviers orgel te bouwen.
In november 1972 werd dit instrument
opgeleverd. Dit jaar bestaat het dus 50
jaar, en dat jubileum wordt met diverse
activiteiten gevierd. Hoogtepunt van al die

activiteiten is het jubileumconcert door de
bekende organist Ben van Oosten op zaterdag 12
november, exact 50 jaar na de ingebruikname. Op het
programma staan werken van Marchand, Bach, Scarlatti,
Guilmant, Reger en Franck. Ook zal hij, net zoals hij
bijna 50 jaar geleden ook al deed in de Singelkerk,
improviseren en de samenzang begeleiden.

Het concert in de Singelkerk begint om 20:00 uur. De
deuren aan de Kerksingel 1 staan een halfuur voor
aanvang open. De entree bedraag voor volwassenen
€ 10,00. Na afloop van het concert is er gelegenheid
voor een hapje en een drankje in verenigingsbouw
Obadja.

Zangdiensten Breepleinkerk “ Zingen maakt Blij *,
aanvang 17.00 uur

zondag 13 november

Voorganger: ds. Koos Staat.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: "The Martin Mans Formation”; o.l.v. Martin
Mans.

zondag 27 november

Voorganger: ds. Arnold Vroomans.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Chr. Streekmannenkoor "Noord-West
Veluwe", o.l.v. Martin Mans.

Sopraan: Annelies Schep.

Panfluit: Carina Petersen - Bossenbroek

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.
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Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl

Alle auteurs zijn werk-
3 1)K

\nja Bruijkers - Koel,
en Ds. Erik
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aan de maandthe
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Ik ken de plannen die Ik met u heb
ze hebben uw heil op het oog,
niet W onhell &n berekden u

een hoopwolie toekomst

Nieuwjaarsdag

zondag
1 januari
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Kikker hoort muizengetrippel voor in de kerk. Hij springt
van zijn bloembakje om te gaan kijken. Daar komen
Ria en Valentino Muis door het middenpad aanlopen,
gevolgd door een groep muizenvriendjes. Ria draagt
een modieus sjaaltje rond haar hoofd. Valentino loopt
trots naast haar met zo'n sjaaltje om zijn nek geknoopt.
De andere muizen zijn vol bewondering en zelfs een
tikje jaloers. Kik gaat erop af. ‘Hoe komen jullie aan die
deftige ... doekjes?’ vraagt hij. ‘Gevonden!’ zegt
Valentino geheimzinnig. ‘Na de droevige viering van
gisteren!” voegt Ria toe. Kik begrijpt het. Gisteren was
de uitvaart van een niet zo oude meneer. Er waren
veel mensen om afscheid te nemen. Zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen, massa’s vrienden.
Er werd veel gesnikt.

Soms is verdriet een donkere vogel
die boven je vliegt en zijn schaduw werpt,
een schaduw van pijn in je hart en ogen,

met een stem die in je oren snerpl.

Soms is verdriet een brand vanbinnen

‘Jullie weten toch wel dat die doekjes niet van jullie
zijn?’ zegt Kik. Dan vertelt hij dat katoenen zakdoekjes
soms nog door mensen worden gebruikt om tranen te
drogen. Hun eigen tranen of die van kinderen. Er staan
vaak bloemetjes op. Ze worden gewassen, gestreken,
weer gebruikt en nooit weggegooid. ‘Ah, het zijn
trodstdoekjes’, zegt een wijs muisje, ‘en ze gaan néadit
de prullenbak in”. Valentino en Ria begrijpen nu waar
hun sjaals naartoe moeten: de doos met gevonden
voorwerpen. Het wijze muisje huppelt mee. ‘Kik!’ zegt
ze, ‘God heeft ook een troostdoekje. Héél groot!’

‘Hoe weet je dat?’ vraagt Kik. ‘Van de dominee. Die zei:
God zal dlle tranen uit hun ogen wegvegen! Lief hé?’
En ze huppelt blij door.

een smeulende stroom die geen uitweg vindt. -

Je wilt wel vertellen, maar hoe beginnen,
wie luistert naar jou als een echte vriend?

Soms zit er troost in een lieve begroeting,
een brief, een gesprek, een foto, een boek.
Troost is een onverwachte ontmoeting
mel God en zijn zachte katoenen doek.

Uit de Bijbel

God, onze Vaden houdt van ons. Hij is goed voor ohs.

Hij troost ons voor altild, en hij geeft ons
het vertrouwen dat het goed komt.
2 Tessalonicenzen 2,6 (Bijbel in Gewone Taal)

N\ feksten: Vet de Jond
Tekeningan: M. Jurrigns,




