1. Welkom door ouderling van dienst.

2. Intochtslied psalm 84 : 1 en 3.

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer 3.Welzalig die uit uw kracht leeft,
het huis waar Gij uw naam en eer die naar uw tempel zich begeeft,
hebt laten wonen bij de mensen. Zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Hoe brand ik van verlangen om Zij trekken op van overal

te komen in uw heiligdom. en, gaat het door het dorre dal,
Wat zou mijn hart nog liever wensen dan valt op hen een milde regen.
dan dat het juichend U ontmoet Ja, in het hart van de woestijn,

die leven zijt en leven doet. ontspringt een heldere fontein.

3. Votum en groet.
4. Gebeden.
5. Zingen lied 286 : 1, 2 en 3 Nieuwe liedboek 2013

1. Waar de mensen dwalen in het donker,

draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,

zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overmant de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede geeft,

heb vertrouwen draag het kruis met blijdschap,
eris licht dat alles overwint.

Refrein: Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overmant de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

3. Steek een kaars aan tegen alle duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
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Refrein: Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overmant de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

6. Uitleg Jom Kipoer.

7. Zingen : Opwekking 311:1, 2, 3 en 4.

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,

daarom zing ik van gena,

van ontferming en verlossing

door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht;

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.

3.’k Heb geloofd in U, wien d’aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,

aan Gods rechterzijde troont;

U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,

Heer, daarboven, hier beneden,

alle knie zich buigen zal.

2.’k Heb geloofd, en daarom hoger
hoger dan Kalvarie’s top,

zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op;

die in's hemels tabernakel

voor Gods aanschijn t’allen tijd

als het Hoofd van zijn gemeente
strijdend bidt en bidden strijdt.

4. Ja’k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,

’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.

Zoon van God en Zoon des mensen,
0, kom spoedig in uw kracht

op des hemels wolken weder!

Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

8. Bijbellezing: door Mathea van Dam,

Nieuwe Testament Openbaring (van Johannes) 10: 8 -11.

9. Zingen psalm 84 : 4 en 6.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,

waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard o Heer , ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israél,

die alles leidt naar uw bestel.

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
is t' allen tijd een zon en schild;

Hij zal genaad' en ere geven;

Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,

die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,

en zich geheel aan U vertrouwt.

10. Meditatie “Het boekje van de engel”

2

Kerkdienst Groene Tuinkerk
13 oktober 2024

003B



11. Zingen lied 413 : 1 en 3.

1. Grote God wij loven U, 3. Heer, ontferm U over ons,
Heer, o sterkste aller sterken!  open uwe vaderarmen
Heel de wereld buigt voor U stort uw zegen over ons,
en bewondert uwe werken. neem ons op in uw erbarmen.
Die Gij waart te allen tijd, Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
blijft Gij ook in eeuwigheid. laat ons niet verloren gaan.

12. Gebeden.

13. Collecten.

14. Zingen van het slotlied 836:1,2,3 en4.

1. O Heer, die onze vader zijt, 3. O vrede van Tiberias,
vergeef ons onze schuld. o heuvels in het rond,

Wijs ons de weg der zaligheid, waar Jezus in het zachte gras
en laat ons hart, door U geleid, de mensen liefhad en genas,
met liefde zijn vervuld. en in hun midden stond.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 4. Leg Heer uw stille dauw van rust

als eenmaal bij de zee. op onze duisternis.

Geef ook dat wij uw nodend woord Neem van ons hart de vrees, de lust,
vertrouwen, volgen ongestoord, en maak ons innerlijk bewust

op weg gaan met U mee. hoe schoon uw vrede is.
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16. Slotwoord/Zegen.
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